








Collectes -

Afscheidsreceptie familie Van Wijngaarden - Vrijdagavond 6 mei van 19.30uur
tot 21.00uur bent u, onder het genot van een kopje koffie, thee en wat lekkers, in de
gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Karel van Wijngaarden en zijn gezin.
Deze afscheidsreceptie zal plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van het
kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. We danken ds. Karel van
Wijngaarden en zijn gezin voor hun inzet in onze gemeente en wensen hem Gods
zegen toe in alle nieuwe werkzaamheden als predikant in het Friese Holwerd.

N
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Samendienst

OPW 849

Ik hou van U.

Uw genade blijft me dragen;

dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,

als ik weer slapen ga,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem

leidde mij door al mijn dalen.

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.

Ik ken U als een vriend.

Ik leef met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.



Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.

OPW 389

Create in me a clean heart, o God
and renew aright spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew aright spirit within me.

Cast me not away

from thy presence, o Lord

and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew aright spirit within me.

KIND 232

Wij vieren feest

omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest

om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest,

omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid



Refrein:

Dus zing ik: Halleluja,
prijs de Heer

prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja,
prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest

omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest

om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest,

omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

(Refrein 2x)
Jezus is opgestaan!

OPW 818

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt:

de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt:

de angst voorbij.

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw, op die dag.



Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

INSTRUMENTAAL

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

Heer, U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

En klinkt het overwinningslied.

OPW 698

Ook al gaat mijn weg

door een diep dal van duisternis heen,
uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,

overvallen door een hevige storm,

ik keer niet om, want U bent nabij.

Enik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?

Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?



Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,

op de berg of in de dalen.

Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

Enik zie al de glans,

in de verte, van het stralende licht,

dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht.
Maar tot aan die dag

dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
is U te kennen al wat ik wil.

Enik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?

Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,

op de berg of in de dalen.

Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

Ja, ik zie al de glans,

in de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag

dat de schepping

wordt bevrijd van de pijn,

blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

Ja, ik zie al de glans,

in de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag

dat de schepping

wordt bevrijd van de pijn,

blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen; Heer, U laat mij nooit meer alleen.



Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen; Heer, U laat mij nooit meer alleen.

Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen; Heer, U laat mij nooit meer alleen.

ELB413:1
Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

ELB 413:refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

ELB413:2
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit.

ELB 413:refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

TUSSENSPEL

ELB413:3
Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein.

ELB 413:refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

ELB413:4
Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.
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Avonddienst

PS 27:1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de HEER die mij behouden zal!

PS27:4

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden

die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

JDH716:1

Leid vriend'lijk licht in 't midden van de nacht. Leid Gij mij voort!
Al dreigtin 't donker zond' en hellemacht,

Leid Gij mij voort!

Langs steile diepten, langs oneffen paan,

't Is mij genoeg, Uw licht gaat voor mij aan!

JDH 716:2

De nacht is lang en ik ben ver van huis,

Leid Gij mij voort!

Bewaak mijn schreén, breng mij straks veilig thuis,
Leid Gij mij voort!

Ik vraag de hemelstad nog niet te zien,

Wil slechts bij ied're stap Uw licht mij bién.

JDH 716:3

Niet altijd vroeg ik, Heer, om Uwe kracht,
Leid Gij mij voort!

Ik koos mijn eigen pad; in donkere nacht,
Leid Gij mij voort!

Ik had de zonde lief, spijt angst en vrees;
Nu schaam ik mij, als 'k in 't verleden lees.
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OPW 284

Maak groot de Here

onze God, de rots.

Zijn werken zijn volmaakt
en al zijn wegen recht.
Maak groot de Here

onze God, de rots.

Zijn werken zijn volmaakt
en al zijn wegen recht.

Refrein 1:

Een God van trouw is Hij

en volmaakt in liefde.

Goed en rechtvaardig is Hij.
Een God van trouw is Hij

en volmaakt in liefde.

Goed en rechtvaardig is Hij.

OPW 187

Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.
Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.
Open mijn hart, Heer,

opdat ik gehoorzaam.

GEZ 293:1

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

GEZ 293:2

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!
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