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Je bent een geest, je hebt een ziel en je 
woont in een lichaam.
Ja, u leest het goed. Lees het gerust nog 
eens. Je BENT een GEEST, je HEBT een 
ZIEL en je WOONT in een LICHAAM. 
Toen ik dit voor het eerst hoorde, tijdens 
de vrouwengroeigroep, was ik in de war. 
Op de Christelijke basisschool had ik al-
tijd geleerd: de mens is het enige schep-
sel met een ziel. En die ziel maakt ons 
bijzonder. Want dieren zouden die niet 
hebben. Maar wat nou die ziel was, dat 
begreep ik (als kind) niet. De termen 
worden ook nog wel door elkaar heen 
gebruikt. Misschien is het daarom han-
dig even wat uitleg te geven.

Lichaam
Dat is de makkelijkste van de drie. Je li-
chaam kun je zien, kun je voelen. En met 
onze zintuigen nemen we alles om ons 
heen waar. Je woont erin. Voor sommi-
gen is hun lichaam superbelangrijk. Ze 
sporten dagelijks. Of ze laten botox in-
spuiten om maar jong te lijken. Nu is 
je lichaam zeker belangrijk, want in de 
Bijbel staat dat je lichaam een tempel 
is. In de Bijbel is de tempel de plek waar 
God woont. Zo wil Hij ook in ons wonen. 
Maar als je ouder wordt takelt je lichaam 
af en sterft het. Je laat het achter.

Ziel
Je ziel zijn je emoties (zielig), je ge-
dachten, je wil. Je ziel is HOE je bent. 
Sommigen noemen het je hart en je ver-
stand. We worden allemaal boos, blij, 
bang, bedroefd. Vaak zijn onze gevoe-
lens de baas. We bepalen zelf wel wat 

we willen, als het ons maar een goed ge-
voel geeft. We streven naar ons geluk-
kig voelen. Tot we in God geloven, leven 
we vanuit onze ziel. Onze ziel raakt ver-
wond door allerlei gebeurtenissen in het 
leven. Als we ons niet gezien voelen, als 
mensen ons verdriet doen.

Geest
Je bent een geest. Het Bijbelse woord 
voor geest kan vertaald worden met 
adem. God is ook een Geest. God maak-
te Adam uit stof van de aarde. Adam was 
op dat moment maar een leeg omhulsel. 
Pas toen God zijn adem in Adam blies, 
kwam hij tot leven.

Adam had de mogelijkheid om eeuwig 
zo samen met God te leven. Maar door 
de zondeval verloor onze geest de om-
gang met Gods Geest. Stierf onze geest. 
Pas als we in Hem gaan geloven, krijgen 
we een levende geest. Een geest die in 
verbinding staat met Gods Geest. Een 
Geest die onze verwonde ziel kan gene-
zen. Zoals je ziel je levensloop op aarde 
is, zo is je geest je levensloop met God.

Toch zijn je lichaam, ziel en geest geen 
afzonderlijke dingen. Ze beïnvloeden el-
kaar. Onze gedachten hebben invloed op 
ons lichamelijk welzijn. Je kunt verstijven 
van angst. Je voelt vlinders in je buik als 
je verliefd bent. Maar je wil kan er ook 
voor zorgen dat je lichaam geen voed-
sel binnen kan krijgen. Omgekeerd heeft 
onze lichamelijke situatie ook invloed op 
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Op het moment dat ik dit stukje kopij 
schrijf wordt in Rotterdam Feyenoord ge-
huldigd als landskampioen voetbal. Een 
knappe prestatie waarvoor ik toch even 
naar de NOS heb overgeschakeld om een 
beeld te krijgen van wat zich daar afspeelt. 

Duizenden mensen op de Coolsingel; 
best een indrukwekkend gezicht en een 
groot feest! Lee Towers met het beken-
de lied “You’ll never walk alone” maak-
te het evenement compleet. Ik kreeg 
er verschillende gedachten bij. Mensen 
gingen uit hun dak, emoties liepen hoog 
op en zelfs tranen vloeiden, tja...

Ik dacht: “Wat zou het mooi zijn als 
wij met zovelen ook die andere huldi-
ging of bekroning zo eens zouden bele-
ven”. Die van onze Heer Jezus Christus. 
Opgevaren ten hemel en zittende aan de 
rechterhand van Zijn Vader. Dat is wat 
we met Hemelvaarstdag hebben mogen 
vieren. De kroning en huldiging voor 

Hem die het verlossende werk op aarde 
volbracht heeft en nu in Gods glorie ver-
keert totdat Hij komt! 

Het is jammer dat velen niet meer 
weten wat we met Hemelvaartsdag 
en Pinksteren vieren. O ja, we hebben 
een paar dagen vrij en met een beet-
je geluk daardoor een lang weekend. 
Wat we bij zo’n Feyenoord huldiging 
nog mee kunnen krijgen is dat we “het 
niet alleen hoeven te doen” (vrije ver-
taling van “You’ll never walk alone”). En 
dat hoeft in geestelijk opzicht dan ook 
zeker niet. Daarom heeft God zijn Geest 
doen uitstorten om ons met Pinksteren 
te bemoedigen, bij te staan en ons te in-
spireren. Zijn Geest mag in ons wonen 
en ons leven lang vergezellen. Mooi zou 
het zijn als we dit zouden delen met de 
mensen om ons heen die misschien niet 
zo niet bekend zijn met het Evangelie. 
Praat er over met anderen als het zo uit-
komt. Zaait het zaad en Hij zal oogsten! 

You’ll never walk alone!

onze gedachten. Als we ziek zijn of erge 
pijn hebben, worden we somber. En als 
we gezond en fit zijn, zeggen dat we lek-
ker in ons vel zitten. Maar onze geest 
heeft ook een grote invloed. We hoe-
ven ons niet te laten leiden door onze 
gevoelens. Onze ziekte hoeft niet te be-
palen wie we zijn. Dan zijn onze om-
standigheden niet bepalend, maar wie 
we zijn in God. Gods geliefde kind. Een 
kind waarin Zijn Geest woont. Je kunt 
dan een vrede voelen als je een besluit 
neemt in overeenstemming met Gods 

Geest. Je kunt dan vreugde voelen die 
alle verstand te boven gaat.

Als Jezus terugkomt, krijgen we een 
nieuw lichaam. Een perfect lichaam. 
Een nieuw huis voor onze geest en ziel. 
Precies zoals God je bedoeld heeft. In 
1 Tess. 5:23 staat: ”Dan zullen jullie in 
geest, ziel en lichaam helemaal zuiver 
zijn als de Here Jezus Christus terug-
komt”. Wat een geweldig vooruitzicht is 
dat!

Petra Troost
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Ledenvergadering 
Tijdens de ledenvergadering van 22 mei 
heeft u van de voorzitter van de kerken-
raad, Ben Scholten, een en ander kunnen 
horen over het beleid van de kerkenraad 
met het oog op de toekomst. Ook sprak 
hij over het vele werk wat binnen onze ge-
meente plaatsvindt, ondanks het gemis 
van een eigen predikant. Een en ander 
is daar in vorige berichtgevingen vanuit 
de kerkenraad al over geschreven in o.a. 
Perspectief. We zijn daar heel dankbaar 
voor en we mogen onze zegeningen tellen! 

Personalia 
De ambtstermijn van kerkenraadslid 
Corrie Hoek zit erop en zij heeft besloten 
zich niet herkiesbaar te stellen voor een 
volgende termijn. Wij respecteren dat 
ten volle en zijn haar zeer erkentelijk voor 
haar trouwe dienst aan onze gemeente 
en in Zijn koninkrijk. We zullen Corrie bin-
nen onze kring missen en wensen haar en 
Moos veel zegen en gezondheid toe voor 
de tijd die komt. We hopen tijdens de le-
denvergadering een nieuwe ambtsdrager 
te mogen begroeten om de gelederen te 
versterken. Fijn als mensen zich geroepen 
voelen om het ambt op zich te nemen! 

Ineke van Erkelens vierde op 30 april dat 
ze 35 jaar musicus/organist is van onze 
gemeente. Een mijlpaal waar we zeer 
dankbaar voor zijn. Zowel als tijdens de 
kerkdienst als door de plaatselijke media 
is daar aandacht aan besteed en dus 
zeker reden om dit nog even te noemen! 

Financiën 
We zijn u allen zeer erkentelijk voor 

Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe Perspectief. Zoals 
vorige keer al vermeld wordt het blad nu 
weer in onze eigen drukkerij gedrukt, 
met dank aan Cees en Piet! En hier-
bij willen we ook de bezorgers bedan-
ken die de Perspectief trouw bij u thuis 
bezorgen.

Komende tijd zijn er weer diverse acti-
viteiten; de Praise van het Gospelkoor, 
de Zomerfair en de Vliegende Speeldoos 
die in oktober weer naar onze gemeen-
te komt.

Bovendien kunt u de verslagen van de 
jaarvergadering van de Ring Zuid West 
Nederland, Zip Your Lip, de actie die 
door de jeugd van onze gemeente ge-
houden is, en nog veel meer nieuws 
lezen in deze Perspectief. We wensen u 
veel leesplezier.

De redactie

uw trouwe steun op financieel gebied. 
Een mooie bijkomstigheid is de verhuur 
van de nieuwe ruimtes aan de stichting 
Kibeo. Ook daar zijn we zeer dankbaar 
voor en we mogen concluderen dat God 
ook hierin weer voorziet! 

We hopen u de volgende keer weer 
op de hoogte te houden van het wel 
en wee binnen onze kerkenraad en we 
wensen u en die u lief zijn een gezegend 
Pinksterfeest! 

Namens de kerkenraad 
Henk van Deijk



Perspectief Mei 2023 | 5

Even voorstellen ...
Stel jezelf eens voor. Hallo mijn naam is 
Karen Smits, ik ben oma en moeder van 
2 mooie meiden. Daarbij ben ik dieren-
vriend, ik heb een LabraBull genaamd 
Kay. Ik heb hem gered en hij is een trou-
we vriend. Sinds enige tijd ben ik lid van 
de Doopsgezinde Gemeente.

Wat doe je in het dagelijks leven? Hahah 
nou best veel eigenlijk! Ik verzorg dieren; 
pony’s en honden (ook strandwandelin-
gen) horen daarbij, ben mijn studerende 
dochters stand-in voor alle hand-en-span-
diensten, kleindochter uit school halen en 
naar sport brengen enz. Ook revalidatie 
zwemmen (ivm auto ongeluk), in de tuin 
werken en al zo’n 2 jaar de vrouwenbij-
belgroep in de kerk. En natuurlijk zong ik 
een tijdje mee in het Gospelkoor met veel 
plezier, maar moest ik helaas door ziekte 
en operaties tijdelijk een aantal stappen 
terug zetten. Ik hoop het zingen snel weer 
te kunnen oppakken.

Wat houdt doopsgezind zijn voor jou 
in? Zelf ben ik niet gelovig opgevoed. 
Mijn ouders deden niets met het geloof, 
maar mijn broers en ik zaten wel op een 
Christelijke basisschool in Rotterdam, ik 
weet nog dat ik vooraan zat als de juf-
frouw uit de Bijbel ging voorlezen. Ook 
had ik op school vriendinnetjes die naar 
zondagschool gingen en af en toe mocht 
ik mee. Zo ging het vele jaren en groeide 
ik een beetje op met het geloof. In mijn 
latere leven voelde ik wel een soort van 
“er is iets meer, nieuwsgierigheid naar de 
Bijbel”, maar het bleef lang stil. Pas toen 

ik een bijna fataal auto ongeluk overleef-
de wist ik “ik werd beschermd”. Wow! 
Dit was echt bijzonder en wat betekende 
dat? Maar het duurde nog tot 2005 voor 
ik tot bekering kwam en Jezus Koning 
werd van mijn hart, mijn kennismaking 
met Doopsgezind was er één van. Kom 
zoals je bent en dat was bemoedigend.

Daden gaan woorden te boven, wat be-
tekent dit voor jou? Een gebed is soms 
nodig en fijn, maar praktische hulp is 
ook heel nodig vooral voor alleenstaan-
de mensen.

Welk Bijbels figuur zou je voor een dag 
willen zijn en waarom? Koningin Ester 
was iemand die eigenlijk heel simpel 
was, maar zeer gelovig en God kon door 
haar heen werken om een volk te red-
den en de koning een koningin te geven.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je 
daarover en wat betekent dat voor jou? 
Het is altijd heel mooi om te dienen, el-
kaar en God, soms zeker ook in het on-
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zichtbare. Zonder vrijwilligers kan de 
kerk ook niet bestaan.

Hoe zou jij willen dat de kerk er uit-
ziet over een x aantal jaren? Stampvol 
en stoelen te weining, zodat we op het 
buitenterrein geluidsboxen kunnen 
plaatsen en zoals in Jezus tijd mensen 
vertellen over het evangelie buiten.

De kerk in de wereld, welk beeld heb 
je daarbij? Wat mij betreft mag kerk zijn 

CD-recensie
Katy Nichole – Jesus Changed My Life
Distributie: 3:16 Europe

Katy Nichole zit bij hetzelfde platenlabel 
als Lauren Daigle en geldt momenteel 
als het grootste talent in de muziekwe-
reld. Haar debuutsingle ‘In Jesus Name 
(God Of Possible)’ is in de 19-jarige ge-
schiedenis van de ‘Billboard’s Christian 
Airplay’ lijst de snelste stijger van een 
vrouwelijke artieste ooit naar een #1 
positie. Voor de release van dit num-
mer had een fragment van het refrein op 
TikTok al meer dan 80 miljoen streams. 
Deze zomer staat ze onder meer met 
Skillet, Crowder en TobyMac op hetzelf-
de podium. Onlangs kwam het eerste 
volledige studio album van de in 2000 
geboren Amerikaanse singer/songwri-
ter uit. Op de CD “Jesus Changed My 
Life” staat een uitmuntende mix van 
pop, country en aanbidding. En op alle 
elf nummers is het de waanzinnig mooie 
stem van Katy die de songs naar grote 
hoogte tilt. Het nummer ‘God Is In This 

overal en veel meer. Geven aan is geven 
om en veel omzien naar de ander en met 
elkaar (vrouwenuitjes) om samen God 
groot te maken met zang en jubel.

Wat wil je meegeven aan de mensen, 
die je iedere zondag tegenkomt in de 
kerk? Leef met volle teugen, DURF te 
leven met een lach, glimlach elke mor-
gen! Met God zijn wij sterker ondanks 
alle donkere dalen hand in hand met 
Hem geeft mij elke dag nieuwe hoop. ⌂

Story’ is een fraai pop duet met Big 
Daddy Weave. De zelfgeschreven tek-
sten zijn haar verhaal over lijden maar 
vooral ook van hoop en bovennatuurlij-
ke genezing. Ze leed jarenlang aan een 
ernstige vorm van scoliose en daarom 
waren er metalen staven in haar rug ge-
plaatst. Vanwege heftige pijnen moes-
ten deze eruit worden gehaald en toen 
bleek dat haar ruggengraat op wonder-
baarlijke wijze recht was gaan staan.

Ben Scholten
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Musical in 1 dag
Jeugdtheatergroep ‘De Vliegende 
Speeldoos’ biedt kinderen de 
mogelijkheid om mee te spelen met 
een vrolijke en educatieve musical. Op 
unieke wijze studeren ze in één dag 
met kinderen vanaf groep 3 tot en met 
groep 8 van de basisschool een musical 
in.

Zaterdag 7 oktober komt de Vliegende 
Speeldoos weer naar de Doopsgezinde 
Gemeente met de musical Jozef. En wat 
is het een groots verhaal. Over een jon-
gen met veel dromen, maar ook over 
een jongen met tegenslagen. In Jozefs 
gezin loopt het niet lekker en uitein-
delijk maakt hij verschrikkelijke dingen 
mee. Toch kan hij achteraf terugblikken 
op zijn leven en zien we dat God hem 
niet loslaat. Hij was erbij, steeds weer, 
onder alle omstandigheden. Merkbaar 
en onmerkbaar, maar trouw.

Ook deze keer komt de Vliegende 
Speeldoos bij ons in samenwerking met 
Kerk in Actie! De kinderen zullen de 
aankomende maanden verschillende 
acties gaan houden. We willen Kerk in 
Actie natuurlijk een mooie cheque kun-
nen overhandigen. De opbrengst van 
alle acties gaat naar het kinderen in de 
knel project: “Geen kinderarbeid in de 
textielindustrie in India”.

De grote textielstad Tirupur, in het zui-
den van India, telt meer dan 10.000 kin-
deren in de knel. De meesten zijn samen 
met hun ouders naar de stad gemigreerd 

in de hoop op een beter leven. De rea-
liteit is dat de kinderen, in het bijzonder 
de meisjes, moeten werken in de textiel-
sector en niet meer naar school kunnen. 
Ze lopen het risico slachtoffer te wor-
den van geweld of andere vormen van 
uitbuiting. De organisatie SAVE doet er 
alles aan om deze kwetsbare kinderen 
op school te krijgen.

Voor de zomervakantie zijn er al twee 
acties van de kinderen:
·  Na de Samendienst van 25 juni is er 

soep en brood, een aantal kinderen 
zullen helpen in de bediening. Hiervoor 
zal een kleine bijdrage gevraagd wor-
den, u komt toch ook?

·  Ook krijgen de kinderen een lijst waar-
op u een heerlijke boterkoek kunt be-
stellen voor € 6, graag gelijk betalen 
aan het kind. De kinderen bezorgen de 
boterkoek bij u thuis op 1 juli.

Oproep medewerkers
Wij zoeken medewerkers! Vind je het 
leuk om onze kinderen een onvergete-
lijke dag te laten beleven? Geef je dan 
op als medewerker om 7 oktober mee 
te helpen. We zoeken ook mensen die 
vrijdagavond op willen bouwen en za-
terdagavond na de voorstelling weer 
op willen ruimen. Geef je op bij Martha 
Witkamp.

Binnenkort zal de inschrijving voor de 
kinderen van start gaan, het mailadres 
volgt in de weekbrief en op de website.

Namens het kinderwerk
Martha Witkamp
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Zip Your Lip
We hebben een geweldig weekend 
gehad met de jeugd, al was het lastig 
zonder wat lekkers. We hebben films 
gekeken, liedjes gezongen, bingo ge-
speeld en karaoke gedaan. We zijn ook 
lekker laat naar bed gegaan. Zaterdag 
moest er nog wat jeugd voetballen en 
werken, maar we hebben de dag ge-
zamenlijk afgesloten met een heerlij-
ke maaltijd. Komkommer smaakte nog 
nooit zo lekker!

Ook zijn we heel blij het bedrag dat we 
hebben opgehaald, €631,77. De helft 
gaat naar de actie die we sponsoren: 
IJM, een organisatie die mensen bevrijdt 
uit slavernij. De andere helft is bestemd 
voor het jeugdweekend in september. 
We hopen er leuke dingen mee te gaan 
doen! Bedankt voor jullie bijdrage! 

GAAV Jeugd

Praise 18 juni 2023: God maakt vrij!

Op 1 juli 2023 wordt herdacht dat het 
150 jaar geleden is dat de slavernij 
afgeschaft is in het Nederlands 
Koninkrijk. Maar slavernij is van alle 
tijden. Allemaal kennen we het verhaal 
van het volk Israël dat door God wordt 
bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ook 
weten we dat er nú nog slavernij is op 
verschillende plekken in de wereld.

En hoe vrij zijn we zelf? Zijn we geen 
slaaf van het geld, ons werk of onze zor-

gen en angsten? Er is er maar Eén die 
ons werkelijk kan bevrijden. De prai-
se heeft daarom als thema “God maakt 
vrij!” We zingen verschillende liederen, 
zoals “De Heer is mijn bevrijder” en “No 
longer slaves”.

Wil je met ons meezingen?
Dan ben je van harte welkom tijdens de 
avonddienst op zondag 18 juni 2023 
in de kerk. De dienst zal beginnen om 
18.30 uur.
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Zomerfair 8 juli 2023
Ook dit jaar organiseren we weer een 
zomerfair op het terrein van onze kerk. 
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli 
2023 van 09.00 - 14.00 uur.

We hopen natuurlijk op mooi weer en 
veel mensen die onze fair bezoeken. We 
verkopen mooie boeken, leuke kleding, 
heerlijke versgebakken kibbeling en er is 
natuurlijk ook koffie met gebak en nog 
veel meer! U komt toch ook langs om 
leuke spulletjes te kopen en mensen te 
ontmoeten?

We zijn op zoek naar mooie (en schone) 
spulletjes die we kunnen verkopen op  
8 juli. Op zaterdag 24 juni en zaterdag  
1 juli kunt u spulletjes inleveren van 
10.00 - 11.00 uur in de kerk.

Om deze dag mogelijk te maken heb-
ben we ook hulp nodig; mensen die wat 
willen bakken voor bij de koffie, mensen 
die kunnen helpen met klaarzetten van 
de spullen op donderdagavond 6 juli en 
zaterdagochtend 8 juli, mensen die tij-

dens de fair helpen met de verkoop en 
mensen die helpen met opruimen. Heeft 
u de mogelijkheid om ons te helpen en 
samen deze zomerfair tot een succes te 
kunnen maken? Het is een leuke manier 
om mensen te ontmoeten en een steen-
tje bij te dragen aan de gemeente. Laat 
het ons weten door Heike of Dick aan te 
spreken of mail ons op activiteitencom-
missie@doopsgezindouddorp.nl

Namens de activiteitencommissie
Heike Noordzij

ZOMER
FAIR

8 JULI

9-14 uur
Terrein DGO

Dit jaar willen we weer 2 liedjes met de 
kinderen spelen en zingen. Iedereen die 
op de basisschool zit en mee wil spelen 
of zingen is welkom. De liedjes worden 
geoefend tijdens de kinderdiensten.

Wij zien uit naar deze Praise-dienst!

Namens het Gospelkoor
Petra Troost

Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

SELA - Gebed om vrijheid

mailto:activiteitencommissie%40doopsgezindouddorp.nl?subject=Zomerfair%202023
mailto:activiteitencommissie%40doopsgezindouddorp.nl?subject=Zomerfair%202023


10 | Perspectief Mei 2023

Een dankwoord aan alle vrijwilligers van 
onze gemeente
Of het nu gaat om het schoonmaken 
van de kerk, het organiseren van 
evenementen, het leiden van 
gebedsdiensten, het begeleiden van 
jeugdprogramma’s of het begroeten 
van kerkgangers, jullie spelen allemaal 
een rol van onschatbare waarde. Jullie 
zorgen met liefde en zorg voor de kerk, 
waardoor het een warme en gastvrije 
plek is voor iedereen die binnenkomt.

Dank jullie wel voor de tijd en energie 
die jullie vrijwillig geven. Jullie zijn een 
onschatbaar onderdeel van onze kerk-
familie en we waarderen jullie enorm. 
Jullie hebben de kracht om het verschil 
te maken en om het geloof in de harten 
van mensen te versterken.

We willen jullie aanmoedigen om door 
te blijven gaan met jullie vrijwillige inzet, 
wetende dat jullie werk van onschat-
bare waarde is. Samen kunnen we de 
gemeenschap blijven dienen en een po-
sitieve impact hebben op het leven van 
anderen.

Nogmaals, bedankt voor jullie toewij-
ding, enthousiasme en liefde voor de 
kerk. Moge God jullie zegenen en jullie 
belonen voor al jullie goede werken.

OUDDORP - Aan het begin van de ere-
dienst, zondagmorgen 30 april 2023 
in de Doopsgezinde Gemeente aan 
de Dorpstienden, geleid door ds. S. 
Overduin uit Breda, is aandacht ge-
schonken aan het feit dat Ineke van 
Erkelens 35 jaar als organist verbonden 
is aan deze kerkgemeenschap. Zij werd 
namens de kerkenraad en gemeente 
waarderend en in dankbaarheid toege-
sproken door Ben Scholten die haar met 
bloemen verraste.

Deze zondagmorgen speelde Ineke van 
Erkelens, als intro, als dank voor het sti-
muleren en ondersteunen van haar inzet 
als musicus door haar ouders, het “Onze 
Vader”.

Door Jaap Ruizeveld
Publicatie Eilanden Nieuws dinsdag 2 mei



Perspectief Mei 2023 | 11

In de zomermaanden juli en augustus ontvangen we in ons midden vier 
verschillende predikanten die één of meerdere weken in Ouddorp verblijven en 
op zondag in de Duitstalige diensten zullen voorgaan. Daarnaast is er midden in 
de week een avondwandeling met afsluitende avondzegen op het strand bij de 
vuurtoren. Net als bij de diensten zijn ook mensen uit de gemeente uiteraard 
van harte welkom. De predikanten die we verwachten stellen zich hieronder 
voor:

Duitstalige diensten en meer

“Beste leden van 
de Doopsgezinde 
G e m e e n t e 
Ouddorp, vanuit de 
Evangelische Kirche 
Deutschland ben ik 
van 2 tot 16 juli in 

Ouddorp als pastor voor de Duitse va-
kantiegasten. Ik kijk er naar uit om in 
uw gemeente te mogen zijn. In de buurt 
van Bonn aan de Rijn is mijn thuis. Lange 
tijd was ik predikant in Keulen-Pesch en 
Plaidt. Nu, tijdens mijn pensioen, maak 
ik graag van de gelegenheid gebruik om 
veel verschillende gemeenten te leren 
kennen. Zo ben ik geregeld onderweg 
in mijn kerkgenootschap als gemeen-
teadviseur. In de verschillende trom-
bone-ensembles waarin ik speel – en 
wanneer ik voorga in diensten in mijn 
omgeving – beleef ik gemeenten in hun 
verscheidenheid en levendigheid. Ook 
prikkelt mij dat steeds opnieuw om ge-
meenten te begeleiden in het vakantie-
pastoraat. Voor mij is het een geweldige 
ervaring om te bemerken hoe het chris-
telijk geloof ons verbindt, ook al weten 
we nog weinig van elkaar. Ik kijk uit naar 
onze ontmoeting. Oprechte groeten, 
Reinhold Heinemann.”

“Vakantie - de mooi-
ste tijd van het jaar.” 
De gezinsvriendelij-
ke diensten op zon-
dagmorgen en de 
‘Abendsegen’ aan het 
strand bij de vuurto-

ren nodigen uit tot een christelijke im-
puls tijdens de vakantie en om deze 
bijzondere tijd onder Gods zegen te 
stellen. Ik verheug me op vele ontmoe-
tingen in en rond de kerk in Ouddorp 
of op het strand. Al 15 jaar ben ik als 
dominee met mijn gezin actief in de va-
kantiedienst in Nederland. Eens per 
jaar verruil ik de imposante bergen 
van de Allgäuer Alpen voor de prachti-
ge Noordzeestranden van Nederland. 
Mijn naam is Hartmut Lauterbach en ik 
werk als dominee in Kempten, Beieren. 
In de periode 29 juli - 18 augustus mag 
ik er voor u zijn als ‘vakantiepastor’. Tot 
ziens!”
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“Mijn naam is Eugen Clehr en ik ben in 
1984 in Kazachstan (voormalige Sovjet-
Unie) in een Duits domineesgezin gebo-
ren. Vijf jaar later zijn we in 1989 naar 
Duitsland geëmigreerd. Al in mijn tie-
nerjaren legde God wereldzending op 
mijn hart. Ik verslond elk boek erover en 
kon geen genoeg krijgen van zendings-
verslagen. Ondanks mijn opleiding bij 
de Deutsche Bank bleef de roeping tot 
zending mij bij en besloot ik op 21-ja-
rige leeftijd naar Kenia te gaan, aan de 
grens met Somalië. Deze tijd heeft een 
beslissende invloed gehad op mijn re-
latie en afhankelijkheid van God. Pas 
een paar jaar later kwam ik erach-
ter waarvoor. Ondertussen, getrouwd 
en werkend in Duitsland, riep God ons 
op wonderbaarlijke wijze om de ver-
volgde kerk te dienen via Open Doors. 
Hierdoor heb ik de afgelopen tien jaar 
in meer dan 22 landen vervolgde chris-
tenen kunnen ontmoeten, hun verhalen 
gehoord, hen bemoedigd, voor hen ge-
beden en hun zorgen aan de kerken in 
het Westen voorgelegd. Helaas kan ik 
hier om veiligheidsredenen niet te veel 
onthullen, maar ik wil u graag uitnodigen 
voor de Duitse diensten waar ik enkele 
van mijn verhalen zal delen. We kijken er 
zeer naar uit om voor de zevende keer 
naar ‘onze kerk’ in Ouddorp te gaan, 
waar God ons in 2015 op wonderbaar-
lijke wijze samenbracht met het voor-
gangersgezin de Jong. Ons gebed is dat 
er veel bezoekers zullen worden uitge-
nodigd en dat sommigen misschien voor 
het eerst over Jezus’ liefde zullen horen.”

“Beste gemeentele-
den, we zijn blij dat 
we ook dit jaar weer in 
een Duitstalige dienst 
in uw gemeente 
mogen voorgaan. Wij 
zijn Tabea Speisekorn 

en Lucas Pfannkuche. Allebei zijn we 28 
jaar oud en doen momenteel ons vicari-
aat in de regiokerk Hannover. Wij wonen 
niet ver van Hannover, de hoofdstad van 
Niedersachsen, en hebben vorig jaar al 
kennis kunnen maken met uw gastvrij-
heid en uw mooie plek. We verheugen 
ons erop dat we jullie dit jaar weer in 
een kerkdienst kunnen ontmoeten.” ⌂

Ökumenischer
Gottesdienst

in deutscher Sprache

Jeden Sonntag
im Juli und August - 11.15 Uhr

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 (Am großen Parkplatz)

Für die ganze Familie!
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Foto: Kerckelijk Boek van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. 
Gestart in 1645 door Leunis Arenz. Cole. Tekstbron voor deze 
rubriek: transcriptie door Willem Stuve, december 2010.

In de vorige aflevering leefden we 
met de gemeente van 1645 mee bij de 
gebeurtenissen van een zondag in mei, 
waar er een echtpaar gedoopt werd en 
daarna het avondmaal gevierd. Voor de 
bediening ervan was Teunis Cornelisse 
overgekomen van Zierikzee.

De volgende notitie door Leunis Cole in 
het oude kerkenboek is van 15 oktober 
1645. De broeders van de gemeente be-
sluiten weer een buiten-oudste te vragen 
om het avondmaal te komen bedienen. 
Ook ‘werde voor goet bevonden twee 
maelen des jaers deselleve te houden’. 
Omdat de winter nadert en hij ‘de naes-
te is’ gaat de uitnodigingsbrief opnieuw 
naar Teunis Cornelisse. Twee weken later 
is Teunis in Ouddorp voor de avondmaals-
viering en noteert Leunis de namen van 
de aan- en afwezigen.

Bij de volgende keer, in het voorjaar van 
1946, kan Teunis vanwege overlijden niet 
meer gevraagd worden. Het drieman-
schap van leraren en diaken schrijft dan de 
volgende dichtstbijzijnde gemeente met 
een oudste aan: Dordrecht. Ze vragen of 
Mels Gysbrechse zou kunnen komen om 
op Sint Jansdag, 24 juni, hen te bedienen 
met ‘des Heren woort ende sijn heylige 
ordonantie’. Sint Jansdag is een folkloris-
tische feestdag die herinnert aan de ge-
boorte van Johannes de Doper en die het 
begin van de zomer inluidt. In 1646 valt 
de datum van 24 juni op een zondag, maar 
als Mels liever op een andere dag komt is 
dat ook goed, hoe eerder hoe liever.

Uit het ‘Kerckelijk Boeck’

De brief aan Dordrecht wordt overigens 
geschreven met de plaatsaanduiding 
Goedereede. Er is daarbij de praktische 
aanwijzing om de datum van de komst 
van de oudste vooraf te bevestigen, zodat 
Barent Clase (diaken) hem per schip tege-
moet kan komen ‘alsoo uwe schippers tot 
Dordrecht op ons vaerwater niet wel be-
kent en sijn’.

De gemeente Dordrecht en oudste Mels 
Gysbrechse reageren positief op het ver-
zoek, al lukt het niet om op de voorge-
stelde datum te komen. Op zaterdag 7 juli 
komt Mels met Barent ‘tot Goedereede’ 
en hij heeft nog een jonge man bij zich. 
Die zondag bedient Mels niet alleen ’s 
middags het avondmaal, maar ook ‘voor 
de noene’ (middaguur) de doop aan drie 
personen. Op de lijst van aan-en afwezi-
gen staan ook enkele mutaties vermeld. 
Een echtpaar is verhuisd naar Goes en 
Annetge Geerets is overleden – ‘De Heere 
wil haer siele in sijn genadige beschermin-
ge nemen.’ ⌂



14 | Perspectief Mei 2023

Verslag vergadering RZWN 22 april 2023
De jaarvergadering van de Ring Zuid 
West Nederland was dit jaar 22 april 
in Goes. In de ochtend was er een 
spreekster en in de middag de eigenlijke 
vergadering.

‘s Morgens sprak Sofia Mons over de 
Mennonite World Conference in Salatiga 
(Indonesië) van afgelopen zomer. Zij was 
daar namens de Doopsgezinde jongeren 
aanwezig op de Global Youth Summit.

Doordat de jongeren, per continent, zelf 
een kerkdienst organiseerden, kwamen 
er cultuur verschillen tevoorschijn die 
leerzaam waren. Zeker ook omdat het 
thema 'Worship in the Holy Spirit' was. 
Daarnaast hebben ze ook van elkaar ge-
leerd, bijv. dat ze eigenlijk tegen zelfde 
obstakels aan lopen, zoals de generatie 
verschillen in de kerk en hoe je daar mee 
omgaat. Het positieve gedeeld inzicht is 
dat je elkaar als kerkgemeenschap nodig 

hebt. Ook een plek om samen te komen 
is belangrijk. Daarnaast kwamen onder-
werpen als discriminatie aan de orde, 
wat voor christenen op de diverse con-
tinenten verschillend wordt ervaren.

Het was mooi dat Sofia ons op de 
Ringvergadering mee kon laten genie-
ten van haar ervaringen. Daarbij ook de 
uitnodiging naar onze jongeren om mee 
te gaan met een reis. Dat is in het ver-
leden ook al meerdere keren gebeurd. 
Zo ontstaan er contacten tussen jon-
geren wereldwijd en ook tussen de ker-
ken. Om tot steun te zijn voor elkaar. Op 
Menno's Global Village, mgv.doopsge-
zind.nl, is info te vinden.

In de middag was de Ringvergadering, 
waar de gemeente Eindhoven werd 
verwelkomd. Zij behoren nu ook bij de 
RZWN. Dit was de vorige keer gevraagd 
en goedgekeurd.  Het jaarlijkse landelij-
ke doopsgezinde thema "Een wereld van 
verschil" is vanwege de veelzijdigheid 
met een jaar verlengd.

Op de site van de 'Gemeenschap voor 
Doopsgezind Broederschapswerk' 
www.doopsgezind-bezinning.nl, staan 
bijbelstudies met het jaarthema. Er 
wordt goed gewerkt aan deze site om 
de gemeenten te ondersteunen met 
Bijbelstudies, voor persoonlijke invulling 
maar ook voor groepen. Ook voor het 
kinderwerk is er aandacht. Het jaarplan 
van de landelijke ledenraad is te lezen 
op de website van de ADS.

https://mgv.doopsgezind.nl/
https://mgv.doopsgezind.nl/
https://www.doopsgezind-bezinning.nl/
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Het Ringbestuur heeft verzocht om van-
uit de gemeentes met vragen te komen. 
Ds. mw. C. Duhoux-Rueb is momenteel 
voorzitter van de RZWN. Zij heeft aan-
gegeven haar taken te willen overdragen, 
dat gaat over een half jaar daadwerke-
lijk gebeuren. Hier is voor gestemd. In 
de kleinere doperse gemeenten wordt 
samen gewerkt met andere geloofsge-
noten, waar men elkaar steeds weet te 
vinden in de woordverkondiging. Het is 
mooi dat de kleine gemeenten zo open-
staan in de samenwerking die verrijkend 
en inspirerend is. Een goede tip voor de 
Doopsgezinde kerken in de grote ste-
den was om de naam 'Mennonites ' te 
vermelden op hun website. Omdat het 
woord 'doopsgezind' niet bekend is bij de 
mensen van buiten Nederland. Wellicht 
is dat voor ons ook een goed idee.

Tussen alle officiële momenten was er 
voldoende tijd voor gesprekken. Het 
was echt leuk om te horen dat er in zo-
veel gemeenten met ons meel wordt 
gewerkt. Of dat nu is in de vorm van 
avondmaalsbrood, of bij gezamenlijke 
maaltijden – in alle gemeenten is het 
verhaal van het doopsgezind graan in-
middels bekend. Ook krijgen we vragen 
hoe het nu verder gaat, en ontstaan er 
zo mooie contacten.

Iedereen ziet er naar uit om op de 
Ringdag van 28 januari 2024 naar 
Ouddorp te komen.

Rini Hameeteman-Dorsman

Onze droom...
Het is zover, eindelijk hebben we dan 
een datum. D.V. 17 oktober 2023 hopen 
we vanuit Brussel naar Guinee te vlie-
gen. Voor die tijd willen we nog graag 
het e.e.a. organiseren om de mensen 
daar te kunnen helpen.

We hebben gedacht aan een spelletjes 
middag, koekjes bakken en verkopen. 
Op 14 juni willen we pannenkoeken 
eten in de ontmoetingsruimte. Meer de-
tails hierover vertellen we jullie later in 
de weekbrief. 

Mvg Jenny van Dijke en Dien Krijgsman

Ledenadministratie
Nieuwe leden:
Dhr. B. Vos
Mevr. E. Vos-de Boo

Nieuwe vrienden:
Dhr. P. Akershoek
Mevr. J. Akershoek-Grinwis

Uitgeschreven leden:
Mevr. L. v.d. Linde-Oele
Dhr. E. v.d. End
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Gedicht
Op hoge winden daalt Hij neer,
vanuit de hemelse gewesten.
Hij zet zich op de hoofden neer,
en doet zich in de harten nesten.
Een vuurvlam doet haar daar ontsteken
waarvan de gloed het niet verschroeit.
De Geest van God laat tongen spreken,
gehoord, verstaan in taal die boeit.
Vol vreugde zet Hij mensenharten,
in vuur en vlam die niet verteert.
Maar die aan Perzen. Meden, Parten,
't verlossend evangelie leert.

Gods Geest Hij waait waarheen Hij wil,
aanzwellend met een krachtig ruisen,
In alle bomen luisteren stil,
de vogels naar Zijn heftig bruisen.
De ganse wereld doet Hij overtrekken,
en toont in vuur en vlam Zijn aard.
Aan mensenharten andere plekken,
waar Hij in vuur en vlam verklaard.
De dingen uit Gods hart gegrepen,
waar God Zijn waarde aan heeft gehecht.
En wat door ons nog niet begrepen,
ons door de Geest wordt uitgelegd.

De Heilige Geest is 't die ons leert
ons naar het woord van God te voegen,
Opdat een ieder zich bekeert,
en handelend leeft naar Gods genoegen.
Hij die Gods wil zal openbaren,
en 't licht laat schijnen op Gods woord.
Opdat wij ieder woord bewaren,
tot ons gesproken en gehoord.
Wij mogen om de gaven bidden,
de rijke gaven van Gods Geest,
Die zal Hij schenken in ons midden,
Hij maakt het steeds weer Pinksterfeest!

Het is de Heilige Geest die troost,
wanneer wij door 't verdriet bevangen,
Zijn kracht ervaren 't aller grootst,
wanneer ons hart die doet verlangen.
De Geest wil ons de vreugde schenken,
die bovenmate ons verblijdt.
Met Zijn aanwezigheid gedenken,
en ons Gods voorhof binnenleidt.
Ja alom is Hij tegenwoordig,
met inzicht, wijsheid, goede raad.
Waar wij gehoorzaam, onderhorig,
het allermeest mee zijn gebaat.

Gods Geest die ons genezing brengt,
wil lichaam, hart en ziel doorstromen.
Verlichtend onze geest besprengt,
met licht dat uit Hem voort doet komen.
Dat uit de bronnen Gods komt vloeien,
in eeuwige oneindigheid.
Waarin wij mogen groeien bloeien,
levend van Gods barmhartigheid.
Gods Geest wijst ons op Gods genade,
waarin Hij alle mensen blij.
Met hemelrijkdom overladen,
die schenken wil aan U, aan mij.

Justus A. van Tricht
www.christelijkegedichtensite.nl
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Graag wil ik de allereerste Dressed 
Daughters vrouwenconferentie 
onder uw aandacht brengen. Deze 
interkerkelijke vrouwenconferentie 
zal D.V. 10 juni '23 plaatsvinden in 
Sommelsdijk.

Dressed Daughters is een team van 5 
enthousiaste vrouwen uit diverse ker-
ken met passie voor God. We hebben 
het verlangen om vrouwen uit verschil-
lende kerken van Goeree Overflakkee 
met elkaar en met God te verbinden om 
in eenheid samen te komen. 'Samen in 
de naam van Jezus heffen wij een loflied 
aan, want de Geest spreekt alle talen en 
doet ons elkaar verstaan.'

We hebben als kernwoorden;
 • Verbinden;
 • Versterken;
 • Verwonderen;
 • Verblijden.

Het thema voor deze conferentie is 
"Dressed to impress".  Dit betekent niet 
dat de vrouwen hun mooiste outfit aan 
moeten trekken om indruk te maken. 
Wij willen de vrouwen juist meege-
ven dat zij, als Gods geliefde dochters, 
al mooi gekleed zijn. Namelijk met Zijn 
kracht en glorie. (Spr. 31:25)

Het zal een dag zijn van aanbidding en 
drie lezingen geïnspireerd vanuit Gods 
Woord. Wij hopen dat de dag een po-

Vrouwenconferentie D.V. 10 juni 2023 
Sommelsdijk

sitieve bijdrage zal leveren aan het ge-
loofsleven van de vrouwen en dat ze 
versterkt, verwondert en verblijdt weer 
naar huis gaan met het besef dat ze im-
pact hebben op de plekken waar God 
hun geplaatst heeft. 

In de bijlage stuur ik u de flyer mee. 
Wij zouden het zeer waarderen als u 
deze conferentie onder de aandacht 
zou willen brengen bij de zusters in uw 
kerkgemeenschap. 

Bij voorbaat dank,
Vriendelijke groet namens  

Dressed Daughters.
Carola de Jong
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a g B C L K r E m o H m a n a L

m a a t a L v i a i s r a E L H

E o E v s t E L g g L o r i E a

n j a r i n E t E r W i n n i n

L i j d E n t r o o s t r o L p

E i s E n m u o z E s L E d i o

t o t p r o F E E t r H i p v t

o n d E r H o u d E n a r t i a

n u L m o o d K u i s H E i d L

t a s E o i o s t n E r L a n d

o d o o r n i g g a v E p a L L

p r a Y E r t v E r g i v i n g

H a m a r a E g o r E B B E z L

a E t o n d E r s t E u n i n g

n d i o L d o E K o E a r i K E

t i j d o F o n t m o E d K a a

Genade
Israël
Glorie
Winning
Lijden
Troost
Moed
Profeten

Onderhouden
Kuisheid
Vasten
Vergiving
Gebed
Offer
Aanbidding
Zegen

Ondersteuning
Gerechtigheid
Bezinning
Moedig
Hoop
Aarde
Eeuwig

Oplossing:
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Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij volgende edities: 05-07, 
13-09, 29-11.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 
12 64 272 o.v.v. Perspectief 2023, of gebruik de QR-code hiernaast.

Redactie
Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

Adres
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail
scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM 
en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via 
de website diensten terugluisteren.

O
plossing w

oordzoeker: G
od is onze steun en toeverlaat.
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Ouddorp
Doopsgezinde Gemeente

Kerkdiensten
Zondag 28 mei - Eerste Pinksterdag
09.30 uur: Dhr. A. Voogt
18.30 uur: Ds. D. Smink jr.
Maandag 29 mei - Tweede Pinksterdag
10.00 uur: Zr. C. Lodder - Pinksterzangdienst
Zondag 4 juni
09.30 uur: Dhr. H. ten Voorde
18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze
Zondag 11 juni
09.30 uur: Ds. J. Smink
18.30 uur: Ds. Th. Smink
Zondag 18 juni
09.30 uur: Dhr. J.P. Mostert
18.30 uur: Praise Gospelkoor
Zondag 25 juni
11:00 uur: Ds. M. Vermet - Samendienst
18.30 uur: Ds. O. Lohuis
Zondag 2 juli
09.30 uur: Pastor H. van Dam - Afscheid kinderen groep 8
18.30 uur: Ds. G. Mink
Zondag 9 juli
09.30 uur: Ds. D. Smink jr.
18.30 uur: Ds. Mw. M.J. Kreeft
Zondag 16 juli
09.30 uur: Dhr. H. Bleeker
18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze
Zondag 23 juli
09.30 uur: Br. E. van den Nieuwendijk
18.30 uur: Ds. L. Krüger
Zondag 30 juli
09.30 uur: Ds. Mw. D. Hoekstra
18.30 uur: Ds. J. Smink

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in 
de gaten.


