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Een lied voor de reis naar Jeruzalem
Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
Daar is de Heer, Hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
Psalm 121 (Bijbel in gewone taal)

In Nederland zijn geen bergen, maar 
fietsend in Zuid-Limburg kom je toch 
aardige uitdagingen tegen. Het is niet 
de eerste keer dat ik daar ben, en het is 
daar altijd genieten van het fietsen en 
wandelen in een prachtige omgeving. 
Het fietsen gaat niet vanzelf. Je komt 
uitdagende klimmetjes tegen, en dan is 
het belangrijk om de fiets op het juis-
te blad en versnelling te hebben. Dat is 
een technisch deel. Als fietser moet het 
ook “goed tussen de oren zitten”. Als de 
moed je in de schoenen zakt bij het zien 
van de weg die voor je ligt, ga je het niet 
redden. Er moet een soort winnaars-
mentaliteit over je komen.

Al fietsend kwam ik op de gedachte 
dat dit een prachtige metafoor is voor 
de levensreis die we allemaal maken. 
De klimmetjes naar boven, soms goed 
te doen en soms een worsteling. Na 
de klim de afdaling; genietend van het 
uitzicht en even geen energie te hoe-
ven gebruiken. Omdat je bekend bent 
in de omgeving, heb je al kennis van de 
(zij)weggetjes die je niet moet nemen 
omdat ze echt niet te doen zijn. Je kent 
de wegen waarbij het makkelijk fietsen 

is. Je kent de uitzichten en de prachtige 
stukjes natuur die je echt niet wilt mis-
sen. En dat alles met de wetenschap dat 
God en Vader over mij waakt, spaart, be-
waart, voor mij zorgt en mijn leven rich-
ting geeft bij alles wat ik doe en bij alles 
wat mij overkomt.

In Psalm 121 wordt een Pelgrimsreis naar 
Jeruzalem als beeld gebruikt voor onze 
levensreis. Wat een prachtige psalm en 
wat een bemoediging voor ons. Reken 
maar dat deze pelgrim zich goed voor-
bereid heeft. Voldoende voedsel, water, 
goede “schoenen” en kleding mee. Maar 
ondanks de goede voorbereiding komt 
de pelgrim op een punt dat het uitzicht-
loos voelt onder aan die berg. Maar dan 
staat daar; Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar komt mijn hulp vandaan. Dan stopt 
het niet; er staat nog meer. De Heer zorgt 
voor je, beschermt je, Hij gaat met je mee, 
bij Hem ben je veilig. De pelgrim van toen 
was op weg naar Jeruzalem. Er staat niet 
dat hij stil bleef staan bij een hoge berg 
en afwachtte wat er ging gebeuren. Dat 
is ook voor ons een gegeven. Onze God 
en Vader waakt over ons, beschermt ons, 
gaat met ons mee, maar dat wil niet zeg-
gen dat we stil moeten staan en afwach-
ten, want God “doet alles”. Nee, van ons 
wordt verwacht dat we onze levensweg 
opgaan in het besef dat we beslissingen 
moeten nemen, keuzes moeten maken, 
tegenslag kunnen krijgen maar ook mooie 
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dingen meemaken. En dit alles in vertrou-
wen dat we onze levensreis niet alleen 
hoeven af te leggen. En ja, het is niet al-
tijd makkelijk en de “waaromvragen” blij-
ven, maar Hij is erbij. De hele reis.

Om nog even bij de metafoor van het 
fietsen in Zuid-Limburg te blijven. 
Tijdens het dalen is het genieten. Raas je 
in euforie naar beneden! Genieten mag 
en ik zou bijna zeggen moet. Ook in de 
geluks- en genietmomenten is onze God 

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt

Hij beschermt je, Hij slaapt niet.

Hij slaapt nooit, hij let goed op.

Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

De Heer beschermt je.

Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig

Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht.

De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken.

De Heer beschermt je, overal waar je ook gaat, je leven lang.

en Vader erbij, maar negeer in je eufo-
rie niet de tekens onderweg die belang-
rijk voor je zijn. Een stopbord negeren 
of door een rood stoplicht rijden is dan 
geen handige actie. Wat ik wil zeggen, 
vergeet niet dat Hij er voor je wil zijn. In 
voor- en tegenspoed. In ups en downs.

Een prachtige en gezegende reis toege-
wenst onder de zorg van onze Hemelse 
Vader.

Carolien Lodder
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De vakanties zijn voor de meesten van 
ons weer voorbij. Ik hoop dat u van een 
welverdiende rust hebt kunnen genie-
ten. Het is ook weer goed om aan een 
nieuw seizoen in onze gemeente te be-
ginnen. Dat is dit jaar prachtig van start 
gegaan. In het eerste weekend van sep-
tember werd er voor het eerst in het be-
staan van de DGO een gebedsmarathon 
gehouden. Vierentwintig uur lang heb-
ben velen van u onafgebroken gebeden. 
Dat was indrukwekkend. Er was bijvoor-
beeld de getuigenis van de dertienjarige 
Gijs: Hij had ‘s nachts meegebeden en de 
aanwezigheid van de Heilige Geest er-
varen. Wat een fantastische getuigenis. 
De gebedsonderwerpen waren onder 
meer: de gemeente, visie, taakgroepen, 
nieuwe dominee, gezinnen, kinderen en 
jeugd, zieken, ouderen, alleenstaanden, 
eerstvolgende ledenvergadering en ker-
kenraad. Centraal stond daarin wat mij 
betreft het herstel van relaties (familie-
ruzies of onderlinge onenigheid) op een 
Bijbelse manier. Ook werd er gebeden 
voor Israël, vervolgde christenen, vluch-
telingen (wereldwijd en dichtbij op de 
boot in Stellendam), de overheden, enz. 
Wat enorm inspirerend dat we als ge-
meente van de Here Jezus zo volhar-
dend en eensgezind hebben gebeden, 
zoals de eerste gemeente dit ook deed. 
Het vervolg dat hieraan gegeven gaat 
worden is dat dit in de gebedsgroepen, 
groeigroepen en studiegroepen steeds 

weer zal worden opgepakt. Naar aan-
leiding van deze gebeden hebben er in-
middels al mooie gebedsverhoringen 
plaatsgevonden. De kracht van gebed is 
enorm.

Startzondag
Dan was er de prachtige startzondag 
waarin het kinder- en jongerenwerk dui-
delijk aangaf waar men voor staat. Ook 
was er een korte presentatie van de di-
verse groeigroepen met nogmaals een 
oproep om toch vooral deel te nemen 
aan een groeigroep. Hier wordt niet al-
leen gebeden en gestudeerd, maar ook 
ligt bij de groeigroepen de eerste pas-
torale opvang. De groepen zijn klein en 
vertrouwelijk en de eerste zorg en het 
omzien naar elkaar vinden hier plaats. 
Er zijn diverse mogelijkheden, variërend 
van studie, wandel- tot aan kookgroep.

Doop- en belijdenisgroep
Er leeft al langere tijd in onze gemeen-
te het verlangen naar een speciale groei-
groep die gericht is op onderwijs over 
doop en belijdenis. Komend seizoen 
wordt ook hiermee begonnen. Als u/jij 
erover nadenkt om je te laten dopen, 
ga dan zeker naar deze groep. Het heeft 
veel te lang geduurd dat er een doop-
dienst in onze gemeente plaatsvond.

Waar zijn/gaan we mee bezig
Het is een feit dat er nog steeds geen 
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dominee is, maar als je ziet wat er in 
de gemeente nu allemaal wordt op-
gepakt, dan is dat indrukwekkend. Als 
kerkenraad willen we nog meer de ver-
binding zoeken. We waren dit jaar dan 
ook al begonnen met het uitnodigen 
van alle taakgroepen en bespraken dan 
onder meer waar men tegenaan loopt, 
of wat gewoon goed gaat. Tweemaal per 
jaar willen we als gezamenlijke kerken-
raad en taakgroepen dan ook bij elkaar 
komen om informatie te delen en elkaar 
feedback te geven.

Met de heer Hans Pollema, een regel-
matige spreker in onze gemeente en een 
gepensioneerd contextueel hulpverle-
ner, is afgesproken dat hij de organisa-
tie van het pastoraat in onze gemeente 
gaat bekijken en waar nodig gaat aan-
passen. Binnenkort hoort u daar meer 
over. Vooralsnog vindt de eerste pas-
torale zorg plaats in de groeigroepen, 
daarna via het huidige pastorale team en 
vervolgens zijn onze oud-predikanten: 
ds. Smink en ds. De Jong beschikbaar.
De kerkenraad is afgelopen zomer bezig 
geweest met het maken van een ver-
nieuwde visie. Deze zal eerst met de 
taakgroepleiders worden besproken en 
vervolgens aan de gemeente worden 
gepresenteerd.

Het komende seizoen zal in het teken 
staan van verzoening en herstel. Er zijn 

in het (soms verre) verleden dingen ge-
beurd in onze gemeente die tot ver-
deeldheid hebben geleid. Daar zal over 
gepraat moeten worden en vergeving 
voor worden gevraagd aan elkaar. Als 
er dingen zijn voorgevallen, kun je niet 
doen alsof er niets gebeurd is en weer 
verder gaan. Waarom zou je je eigen ge-
lijk willen krijgen, als je daarmee je rust 
en vreugde in de Heer verliest (Preek 
Ben Schot). Er zal de komende tijd uitge-
breid bij stilgestaan worden, onder meer 
tijdens de komende najaarledenverga-
dering en tijdens een themadienst over 
de Grote Verzoendag.

Er zijn twee vacatures voor de kerken-
raad; alle leden hebben inmiddels een 
brief van de nominatiecommissie ont-
vangen waarin weer gevraagd is om 
mogelijke kandidaten voor te dragen, 
waarna de nominatiecommissie hiermee 
verder zal gaan. Wilt u serieus nadenken 
en ervoor bidden of u niet eens drie jaar 
van uw tijd aan de Heer wilt geven als lid 
van de kerkenraad?

Ik wens u/jou Gods zegen toe.

Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,

Ben Scholten
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GAAV Jeugd
Het Jeugdwerkseizoen is weer begon-
nen! We begonnen het jaar goed met 
een weekend vol activiteiten en verdie-
ping, en daar keken we erg naar uit! Op 
de socialmediakanalen van GAAV (zie 
hieronder) kun je een gave terugblik zien 
van dit heerlijke weekend.

We komen eens in de twee weken bij 
elkaar op zondag op de jeugdzolder 
om ons te verdiepen in Gods Woord 
en natuurlijk met elkaar te kletsen en 
taart te eten! Elke maand hebben we 
op vrijdagavond een activiteit van-
uit de Jeugdzolder, zoals een game-
night, voetbalavond of een uitje naar de 
schaatsbaan!

Volg ons op onderstaande socialmedia-
kanalen. Zo blijf je op de hoogte van alle 
activiteiten die plaatsvinden. We kijken 
uit naar dit nieuwe seizoen!

Eric, Conny, Inez,
Martijn, Myrthe en Anna

Van de redactie
We hopen dat u genoten heeft van deze 
zomer! In onze gemeente zijn de acti-
viteiten weer opgestart; Open Kerk op 
dinsdag, het gospelkoor is alweer druk 
aan het oefenen voor de Samendiensten, 
de groeigroepen gaan weer van start 
enz. Veel meer hierover kunt u lezen in 
deze Perspectief. Hartelijk dank aan ie-
dereen die weer kopij heeft aangeleverd! 
Graag ontvangen wij uw kopij voor de 
volgende Perspectief uiterlijk 6 decem-
ber. We wensen u veel leesplezier!
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GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

Jaartekst 2023

Laat hen allen 
één zijn, Vader. 
Zoals u in mij 

bent en ik in u, 
laat hen zo ook in 
ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat 

u mij gezonden 
hebt.

Johannes 17:21
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Samendiensten
Samen God loven en prijzen door te 
danken en te bidden, te zingen en te 
luisteren naar Zijn stem, samen met 
jong en oud.

Hierbij de data van de samendiensten: 
 ß 24 september 2023 
 ß 22 oktober 2023 
 ß 19 november 2023 

(let op dit is de 3e zondag van de maand) 
 ß 28 januari 2024 (tevens Ringdag) 
 ß 25 februari 2024 
 ß 24 maart 2024 
 ß 28 april 2024 
 ß 26 mei 2024 
 ß 23 juni 2024 

Zou u graag een keer het welkom met 
votum en groet willen doen? Of het 
morgengebed of het dankgebed met 
voorbeden? Mogelijk wilt u een keer 
een getuigenis geven? Geef het door 
aan Martha Witkamp, Eric van de 
Nieuwendijk of Petra Troost.

Open kerk
Op dinsdag 5 september zijn we weer 
gestart met een nieuw seizoen Open 
Kerk.

Onze kerk is niet alleen op zondag open! 
Toeristen en mensen van buitenaf heb-
ben de weg al weten te vinden naar de 
kerk en zagen de deuren openstaan. 
Wat mooi, als we ons zo kunnen open-
stellen voor anderen! Kom je niet voor 
jezelf, dan kom je voor de ander!

Elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.30 
uur is er vrijblijvende inloop met de mo-
gelijkheid om even bij te praten bij een 
kopje thee of koffie. Indien gewenst, is 
er ook een mogelijkheid om apart met 
iemand te spreken van het pastoraat. 

Wellicht een leuk en goed moment om 
eens iemand mee te nemen en kennis 
te laten maken met onze kerk? Na de 
markt en de andere inkopen is het mis-
schien handig om ook wat extra bood-
schappen achter te laten in de krat van 
de voedselbank. Natuurlijk is er weer 
verkoop van tweedehands kleding en 
boeken en de mogelijkheid om deze in 
te leveren. Wat betreft de boeken graag 
recente romans.

Welkom en graag tot ziens!
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In de zomer was er elke week een 
kinderdienst. We willen iedereen 
hartelijk bedanken voor hun flexibiliteit 
bij het invullen van het rooster.

Op zondag 6 augustus vierden we een 
feestelijke zondag, omdat Cas, Liva 
en Emmaly werden opgedragen. Hun 
namen zijn nu ook toegevoegd als blaad-
jes aan de boom met de namen van onze 
kinderen. U kunt deze boom vinden in 
de hal bij het kinderwerk.

Na de dienst van zondag 3 septem-
ber kon u een biddende handen kaart-
je meenemen. Als u er niet bij was en dit 
jaar weer voor een kind of jongere wilt 
bidden, zijn er nog enkele nieuwe kaart-
jes beschikbaar op de tafel bij de ingang. 
Neem alstublieft een kaartje mee en bid 
gedurende het jaar voor het kind of de 
jongere. Het is ook prachtig om dit te 
delen met het kind of de jongere en/of 
hun ouders, zodat zij weten dat u voor 
hen bidt.

Daarnaast zijn we druk bezig met alle 
acties en voorbereidingen voor 7 okto-
ber, wanneer de Vliegende Speeldoos 
weer komt. Er zijn allerlei activiteiten 
gepland, waaronder de verkoop van bo-
terkoeken, soep en brood, een bingo-
middag met pannenkoeken eten, een 
inzameling van lege statiegeldflessen 
en een donatiedoos in de hal. Dit alles 

is bedoeld om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het project voor kinderen 
in de knel: “Geen kinderarbeid in de tex-
tielindustrie in India.”

In de grote textielstad Tirupur, in het zui-
den van India, zijn meer dan 10.000 kin-
deren in de knel. De meesten zijn samen 
met hun ouders naar de stad gemigreerd 
in de hoop op een beter leven. Helaas 
moeten deze kinderen, met name de 
meisjes, werken in de textielsector en 
kunnen ze niet meer naar school. Ze 
lopen het risico slachtoffer te worden 
van geweld of andere vormen van uit-
buiting. De organisatie SAVE zet zich in 
om deze kwetsbare kinderen weer naar 
school te laten gaan. Op de avond van 
de voorstelling kunnen we onthullen 
hoeveel het totaalbedrag is geworden, 
naast de opbrengst van de kaartverkoop 
en de collecte tijdens de voorstelling.

Het is prachtig om samen met de kinde-
ren activiteiten te ondernemen om an-
dere kinderen een beter leven te geven, 
zodat ze weer naar school kunnen gaan. 
Als u digitaal wilt doneren, kunt u de 
QR-code scannen.

Tot slot, een belangrijke oproep aan ie-
dereen! Wilt u alstublieft bidden voor 
alle kinderen en hun ouders/familie/
vrienden die op 7 oktober komen. Bid 
dat alles goed mag verlopen, maar voor-



Perspectief September 2023 | 9

al ook dat degenen die niet met het ge-
loof opgroeien iets mogen ervaren van 
de goede en bijzondere boodschap die 
wij als christenen te vertellen hebben. 
Kent u (klein)kinderen in groep 3 tot 
en met 8 van de basisschool (of 1e klas 
voortgezet onderwijs)? Informeer hen! 
Het zou geweldig zijn als ze die dag kun-
nen meespelen in de musical. Ook in de 
kinderdienst vanaf zondag 24 septem-
ber tot en met zondag 15 oktober zullen 
we 4 weken lang aandacht besteden aan 
de geschiedenis van Jozef.

De Vliegende Speeldoos
Datum: Zaterdag 7 oktober
Start voorstelling: 18.30 uur
Einde voorstelling: ± 20.00 uur
Kosten: €2,50 per stuk
Adres: DGO, Dorpstienden 3, 3253 AS
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We zijn het nieuwe kerkelijke seizoen 
gestart met een gebedsmarathon van 
zaterdag 2 september, 09:00 uur, tot 
zondag 3 september, 09:15 uur. Samen 
met de kinderen van het kinderwerk en 
hun ouders hebben we de marathon 
afgesloten.

Het is van groot belang om tijd met God 
door te brengen als we in ons geloof wil-
len groeien. Bidden betekent tijd apart 
zetten voor God, en we zijn dankbaar 
voor de prachtige en inspirerende verha-
len die we hebben gehoord over het ge-
bedsleven van anderen. Misschien voelt 
u ook de behoefte om vaker samen met 
anderen te bidden en te danken?

Als dat het geval is, nodigen we u van 
harte uit om op maandagmiddag tussen 
13:00 uur en 14:00 uur deel te nemen 
aan onze gebedsgroep, geleid door 
Anneke Akershoek. Als de maandag-
avond beter in uw schema past, kunt u 
van 20:00 uur tot 21:00 uur contact op-
nemen met Raymond de Busschere.

Daarnaast is het wellicht een goed idee 
om in uw groeigroep te bespreken of u 
samen een avond kunt plannen om te 
bidden, te danken en te verootmoedi-
gen. Samen kunnen we ons geloof ver-
diepen en elkaar inspireren op onze reis.

Martha Witkamp
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Bezorger(s) weekbrief
Bij een aantal mensen die de kerkdien-
sten niet fysiek kunnen bijwonen wordt 
de weekbrief thuisgebracht. We zijn 
op zoek naar iemand die in dit rooster 
wil meedraaien. Het gaat om 1x per 6 
weken een aantal weekbrieven bij men-
sen in Ouddorp thuisbrengen op vrijdag 
of zaterdag. Graag aanmelden bij Ineke 
Nagtegaal:
T. 0187 60 14 36
E. ineke.nagtegaal@
 doopsgezindouddorp.nl

Leden Activiteitencommissie
Oproep nieuwe leden activiteitencom-
missie - De activiteitencommissie or-
ganiseert o.a. de fairs en evenementen 
als de knapzakroute om voor de kerk 
extra inkomsten te generen en om el-
kaar op een andere manier te ontmoe-
ten en samen kerk te zijn. We zijn op 
zoek naar mensen die bij de commissie 
willen komen. Vind je het leuk om din-
gen te organiseren, of heb je creatieve 
ideeën of ben je handig in mensen bij el-
kaar krijgen? Kom een keer meekijken of 
het wat voor je is. Voor meer info vraag 
Heike of Dick:
E. activiteitencommissie@
 doopsgezindouddorp.nl
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Taakgroep zending en evangelisatie
De taakgroep zending & evangelisa-
tie zoekt mensen die mee willen doen. 
Het taakveld is breed. Een deeltaak die 
bij je past, kunnen we bespreken. Voel je 
je hiervoor geroepen, neem dan gerust 
vrijblijvend contact op met Cor Joppe: 
M. +31 (0)6 51 26 30 70
E. cj.joppe@xs4all.nl 

Pastoraat
Met elkaar willen we deze mooie taak 
weer oppakken. Daarbij hebben we 
meer hulp nodig. Misschien heb je er 
wel eens over nagedacht, maar uiteinde-
lijk toch niet doorgezet? Of ben je al bij 
deze groep aangesloten geweest, maar 
afgehaakt? Of heb je er nog nooit over 
nagedacht? Bid er dan voor! Wellicht wil 
God jou op deze plek gebruiken. Of kom 
gewoon naar het eerste overleg. Samen 
met Hans Pollema gaan we opnieuw kij-
ken naar deze mooie bediening in de ge-
meente. Hoe het ook is, geef je op bij:
Anneke Akershoek
M. +31 (0)6 22 09 76 22
E. anneke.akershoek@
 doopsgezindouddorp.nl
Annelies van den Hoven
M. +31 (0)6 30 53 58 23
E. annelies.van.den.hoven@
 doopsgezindouddorp.nl

Je hoort dan zo spoedig mogelijk wan-
neer dit eerste overleg zal zijn.

Oproepen en verzoeken
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CD-recensie
For King & Country
What Are We Waiting For?
(Deluxe Edition)
3:16 Europe

Het populaire Australische popduo For 
King & Country wordt gevormd door 
Joel en Lucas Smallbone. Zij zijn de 
broers van de (zeker in Nederland) be-
kende zangeres Rebecca St. James. Aan 
de andere kant van de aardbol worden 
ze in de media al vaak het Australische 
muzikale antwoord op Coldplay ge-
noemd. Dat omschrijft dan ook heel 
goed hun muziekstijl. “What Are We 
Waiting For?” is het vijfde album van de 
groep en er staan onder meer gastoptre-
dens op van Dante Bowe, Tori Kelly en 
Kirk Franklin. Met de titel stelt de band 
een cruciale vraag in een wereld vol met 
pandemieën en andere relevante kwes-
ties, die vervolgens door de broers in de 
13 tracks beantwoord wordt. Het album 
kreeg uitstekende kritieken en in de 
eerste week dat dit nieuwe project uit-
kwam, werden er al meer dan 32.000 
units verkocht en dat is bijzonder veel. 
Onlangs is er dan ook een DeLuxe editie 
verschenen. Daarop staan 4 extra songs, 
waaronder het titelnummer (stond ver-
rassend genoeg niet op de originele uit-
gave), een samenwerking met Hillary 
Scott en Jordin Sparks (‘For God Is With 
Us en ‘Love Me Like I Am’) en ‘Better 
Man’. 

Ben Scholten 
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Gezocht kledingrekken
Tijdens open kerk en fairs wordt er al-
tijd kleding verkocht, om deze markt uit 
te breiden zoeken wij kledingrekken met 
wielen. Heeft u zo’n rek staan en ge-
bruikt u deze niet meer, wij zijn er erg 
bij mee! U kunt het rek afgeven tijdens 
open kerk, elke dinsdag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. 

Ook zijn wij altijd blij met uw niet meer 
gedragen kleding. Deze kunt u ook in-
leveren tijdens open kerk of in een zak/
doos voor de deur leggen met daar-
op een briefje, kringloop kleding. Alvast 
heel hartelijk dank.
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Nadat met Pasen zoveel bezoe-
kers waren gekomen, was de gerin-
ge opkomst begin juli wel even slikken. 
Gelukkig trok dat weer aan toen de 
zomer vorderde. Toch lijkt het erop dat 
ook in Duitsland de ontkerkelijking is 
toegenomen. Wat we al wisten, hebben 
we ook dit jaar opnieuw ervaren: recla-
me werkt! Veel van de bezoekers die we 
hebben mogen ontvangen, waren voor 
de eerste keer bij ons. Dank aan allen die 
geholpen hebben om Duitssprekende 
vakantiegasten uit te nodigen.

Door de samenwerking met de ‘Touristen 
Seelsorge’ van de Evangelische Kirche 
Deutschland was er ook het aanbod van 
de wandeling met avondzegen bij strand 
De Vuurtoren. Dit leek een deels ander 
publiek aan te boren.

Betekenisvolle ontmoetingen waren er 
de gehele zomer, met nieuwe ‘Impulse,’ 
zoals de Duitsers zo mooi zeggen - iets 
dat je aangereikt krijgt om over na te 
denken. De verhalen van Eugen Clehr, 
van de Duitse tak van Open Doors over 
de getuigenissen van christenen uit de 

vervolgde kerk wereldwijd, maakten 
veel indruk. Zowel Eugen als zijn vrouw 
behoren tot de vele Mennonieten die 
uit de gebieden van de voormalige 
Sovjet-Unie naar Duitsland zijn geko-
men na de val van de Berlijnse Muur. 
Zoals in de GO-church voor vluchtelin-
gen in Sommelsdijk de teksten over het 
algemeen in het Engels en Oekraïens 
worden geprojecteerd, gebeurt dat in 
gemeenten van Rusland-Duitsers bij 
onze overburen in de talen die passen bij 
hun achtergrond, het Duits en Russisch.

Tot slot: Gelukkig hadden we een re-
serve-exemplaar van de Duitse kinder-
bijbel, maar na de eerste zondag is de 
doorzichtige plastic box waar deze met 
nog wat andere materialen inzat he-
laas verdwenen. Misschien weet ie-
mand waar dit is gebleven? Info graag 
bij de Ouddorpse leden van de werk-
groep Duitstalige diensten: Jolanda 
Tanis en Elma Posthuma (andere leden 
ds. J. Smink en Armgard Müller-Heine, 
Duitsland).
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Hulpreis Bosnië
Beste gemeente, bij deze een update 
over hoe wij onze hulpreis in Bosnië 
en Herzegovina hebben ervaren. 
Allereerst hartelijk dank voor uw gebed 
en/of gift. Het was ontzettend fijn om 
zo’n grote groep mensen achter ons te 
hebben staan.

Inmiddels zijn we alweer een tijdje terug 
van onze hulpreis. In Bosnië hebben 
we waardevol werk mogen verrichten 
in het mannenkamp Blazuj, net buiten 
Sarajevo. In het kamp hebben we veel 
verschillende dingen gedaan. Met de or-
ganisatie waarmee we hier werken, ge-
naamd JRS, hebben we een Barber shop 
in het kamp draaiende gehouden. Hier 
kunnen mannen zich gratis laten knip-
pen door de door henzelf meegebrachte 
kapper. Verder hebben we elke ochtend 
geholpen bij de registratie van de nieuw 
aangekomen vluchtelingen. Ze moesten 
soms urenlang in de rij staan in de bran-
dende zon. We deelden dan water uit en 
brachten mensen naar de dokter als dit 
nodig was. De mensen waren vaak erg 
gespannen als ze in de rij stonden bij de 
registratie. Een kort praatje of een luis-
terend oor maakte dan een enorm ver-
schil voor mensen die vaak maandenlang 
door iedereen waren uitgejouwd.

Tot slot hebben we twee dagen intensief 
geholpen bij de verhuizing van vluchte-
lingen binnen het kamp vanuit een grote 

schuur naar kleinere containers. Dit was 
nodig vanwege de aanwezigheid van bed- 
wantsen. Samen met de vluchtelingen 
maakten we containers schoon en haal-
den we matrassen voor ze.

De tijd die over was hebben we gebruikt 
om het kamp wat op te vrolijken. We 
hebben samen met vluchtelingen bank-
jes van pallethout gemaakt voor onder 
het afdakje buiten bij de barbershop 
en we hebben een muurschildering ge-
maakt. Ook hebben we spelletjes ge-
speeld met de vluchtelingen en mooie 
gesprekken gevoerd, onder het afdakje 
voor de barbershop. De overvloed aan 
leed raakt ons, maar het is geweldig om 
juist hier Gods liefde te hebben mogen 
laten zien.

Lieve groetjes,
Jens Mostert en Iris Voogd
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nieuw zendingsproject
Sinds 2017 heeft onze gemeente 
twee zendingsprojecten in Indonesië 
gehad. Deze zijn nu beëindigd. In onze 
gemeente is het gebruikelijk dat een 
zendingsproject twee jaar ondersteund 
wordt, met de mogelijkheid van twee 
jaar verlenging. Dit heeft deze keer 
langer geduurd vanwege de gevolgen 
van corona, zowel in Indonesië als bij 
ons.

Het eerste project, 
de ondersteuning van 
8 predikanten in op-
leiding aan de chris-
telijke Duta Wacana 
universiteit in 
Yogyakarta, had de 
nadruk op de ver-
spreiding van het 
Evangelie. In januari 2017 was pastor 
Rudyanto van deze universiteit bij ons op 
bezoek. Hij gaf een toelichting over het 
onderwijs dat gegeven wordt. Er ligt een 
nadruk op de liefde, vergeving en ver-
zoening die we ontvangen door Jezus 
Christus. En dit geschenk in de praktijk 
brengen en vrede brengen bij de mensen 
om ons heen. In Indonesië is ongeveer 
85% van de mensen moslim. De mees-
ten zijn heel vredelievend, een klein aan-
tal heeft vooral in 1998 geweld gebruikt 
in Midden-Java. De Mennonieten doen 

veel aan het verspreiden van de vredes-
boodschap en zoeken veel contact met 
gematigde en radicale moslims. Over dit 
vredeswerk is een boekje geschreven 
door twee predikanten genaamd “The 
Radical Muslims and Mennonite”.

In augustus 2019 hebben 5 mensen van 
onze gemeente, onder leiding van Gerlof 
Born van de landelijke Doopsgezinde 
Indonesië commissie, een bezoek ge-
bracht aan vele projecten in Midden-
Java, ook aan de Duta Wacana 
universiteit. We hebben de verhalen ge-
hoord over de offers die zij brengen om 
deze studie te volgen. Onze bijdragen 
en ons medeleven hebben hen zeker ge-
holpen. Diverse keren heeft een verhaal 
van de studenten in Perspectief gestaan.

Het tweede project was “Children 4 
Peace”. Dit is vredesonderwijs aan kin-
deren van de twee Mennonitische ge-
meenten in Surakarta op Midden-Java. 
Hier worden kinderen op de zondag-
school geleerd om vredesstichters te 
zijn. Ook deze broeders en zusters heb-
ben we bezocht. 
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De kinderen en hun leiding van onze 
gemeente hadden tekeningen meege-
geven. Deze hebben we overhandigd. 
Onze kinderen en hun leiding hebben 
sinds 2018 elke week aandacht gege-
ven, gebeden voor en gecollecteerd voor 
de kinderen en het vredesonderwijs in 
Surakarta. Ze zijn een voorbeeld in onze 
gemeente voor de zending. In beperkte 
mate is het gelukt om direct contact tus-
sen de zondagscholen te krijgen. Corona 
heeft ook in Indonesië veel schade ver-
oorzaakt. In de erediensten zijn meer-
dere keren korte presentaties op de 
beamer gegeven en collectes gehouden. 
De totale opbrengst van de collecten en 
de sponsorfietstocht van Noah was:
 ß Ondersteuning van de studie theologie 

voor 8 studenten: € 4.288,29
 ß Project “Children 4 Peace”: € 7.649,13

Deze opbrengsten zijn via de ADS over-
gemaakt naar de GKMI. Hier is verant-
woording voor afgelegd en de GKMI is 

ons zeer dankbaar. De koopkracht voor 
een euro is in Indonesië veel hoger dan 
in Nederland. Iedereen heeft meege-
leefd met deze projecten in gebed, ac-
ties en collecten, heel erg bedankt!

Voorbereidingen voor een nieuw 
zendingsproject
In de afgelopen jaren heeft het mooie 
graanproject Turkey Red Wheat project 
over de geschiedenis van de Dopersen 
veel losgemaakt. Contacten zijn gelegd 
met Mennonieten in Oekraïne. Er is een 
collecte en informatie geweest voor ka-
chels voor mensen in Oekraïne. Er zijn 
nu besprekingen gaande voor een zen-
dingsproject in Oekraïne. Dit is lastig 
omdat veel Mennonitische gemeenten 
in het frontgebied van de oorlog zijn. 
Veel mensen zijn gevlucht, onbereik-
baar of gewond geraakt in deze oorlog. 
Zusters Annelies, Elma en Rini helpen 
mee om dit project van de grond te 
krijgen. Er is overleg met de kerken-
raad, Bijzondere Noden en de Europese 
Mennonieten die de hulp met Oekraïne 
coördineren.

We hopen dit najaar een nieuw zendings-
project aan u te kunnen presenteren.

Namens de taakgroep zending en 
evangelisatie, Cor Joppe
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Foto: Kerckelijk Boek van de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. Gestart in 1645 door 
Leunis Arenz. Cole. Tekstbron voor deze rubriek: 
transcriptie door Willem Stuve, december 2010.

Wat voorafging: na het overlijden van 
de eerste leraar van de gemeente nam 
de overgebleven leraar Stoffel Cole het 
initiatief om verkiezingen te houden 
voor nieuwe ambtsdragers. Leunis Cole 
– die we kennen als de schrijver van 
de notities in het kerkenboek – werd 
verkozen tot diaken en leraar en Barent 
Clase tot diaken. Om avondmaal te 
kunnen houden nodigde men buiten-
oudsten uit: eerst Tonis Cornelisse 
uit Zierikzee en na diens heengaan 
Mels Gysbrechse van Dordrecht, die 
door diaken Barent per boot werd 
afgehaald vanwege onbekendheid 
met de vaarwateren rond Goedereede. 
De avondmaalsvieringen werden 
voorafgegaan door de bediening van 
de doop. Een jaar na de start van het 
kerkenboek moest Leunis daarin het 
eerste sterfgeval noteren.

Dan is het februari 1647. De dienaren 
van de ‘gemeente Godts tot Goeree’ 
– dat zijn de ondertekenaars Stoffel, 
Leunis en Barent – schrijven een brief 
aan de gemeente in Reynisse (Renesse). 
De jonge vrouw Lisbet Roelants ‘woon-
achtig binnen der stede Goedereede’ 
heeft namelijk te kennen gegeven dat 
ze graag door de doop in de gemeen-
te ingelijfd wil worden. Om dit mogelijk 
te maken zal ze naar een plaats moeten 
gaan waar ‘volle bediening zal geschie-
den’, ofwel waar ze gedoopt kan worden. 

Uit het ‘Kerckelijk Boeck’

Dit is dan ook het vriendelijke verzoek 
aan de gemeente te Renesse, om aldaar 
de doop aan Lisbet te bedienen waarna 
ze als lid zal toetreden tot de gemeen-
te waar ze van ‘haar jeugd aan tot het 
gehoor van Gods woord is gekomen’. De 
brief maakt duidelijk dat Lisbet ter voor-
bereiding op de doop onderricht zal ont-
vangen. Het gebed van de broeders, zo 
schrijven ze, is dat Lisbets zonden door 
de doop in de dood van Christus begra-
ven zullen zijn en dat zij ‘in een nieuw 
wezen des levens opgestaan zijnde’ zal 
wandelen overeenkomstig haar roeping 
en tot zaligheid van haar duur gekochte 
ziel. De gemeente te Renesse laat blij-
moedig weten dat ze aan het verzoek uit 
de gemeente van harte gehoor hebben 
gegeven en schrijven ‘met haast’ op 10 
maart een ondertekende brief ter beves-
tiging. Leunis schrijft dat hij deze brief 
‘aldus gekopieerd’ heeft op 14 maart.
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Weer een paar weken later, op 7 april 
1647, maakt Leunis opnieuw een aan-
tekening over Lisbet Roelants in het 
kerkenboek. Hij schrijft dat tijdens de 
zondagdienst de huwelijksbevestiging 
heeft plaatsgevonden tussen Lisbet en 
de van Zierikzee afkomstige Cornelis 
Leenderse Torman. Cornelis woont op 
een ‘blekerij’, waar men zich in de 17e 
eeuw bezighoudt met het bleken van 
nieuw garen en linnen als onderdeel 
van de ambachtelijke productie van tex-
tiel. Na de huwelijksdienst neemt hij zijn 
bruid mee naar de blekerij. In 1647 is 
het kennelijk moeilijk om buiten-oud-
sten te laten komen. Want Lisbet is naar 
Renesse gereisd om daar gedoopt te 
worden en er is slechts één keer avond-
maal. Als de gemeente ‘eenheid houdt’, 
zoals het vieren van de maaltijd van de 
Heer genoemd wordt, noteert Leunis al-
tijd de aan- en afwezigen en de leden-
mutaties. In augustus schrijft hij voor de 
laatste keer de naam van Lisbet Roelofs 
en vermeldt dan: vertrokken naar 
Zierikzee.

Elma Posthuma

Eenzaamheid
Hoe ga je er MEE om – Petra van der 
Laan

Het lijkt tegenstrijdig in onze moderne 
en verbonden wereld maar eenzaam-
heid is een toenemend probleem. Niet 
alleen ouderen maar ook steeds meer 
jongeren voelen zich eenzaam of geïso-
leerd. Wat is eenzaamheid? Heeft ieder-
een daar last van? Waarom is het een 
steeds groter wordend probleem in onze 
samenleving? Speelt levensfase daarin 
een rol? Wat kun je doen om gevoelens 
van eenzaamheid tegen te gaan? Vragen 
die boven komen bij het onderwerp 
‘Eenzaamheid’. Welzijnsadviseurs Petra 
van der Laan en Petra Wolffenbuttel van 
Stichting ZIJN geven in de Week tegen 
Eenzaamheid een boeiende en interac-
tieve presentatie over dit onderwerp. 
U wordt hiervoor van harte uitgeno-
digd om te kijken hoe we met elkaar 
de schijnwerper kunnen zetten op de 
kracht van verbinding.

Welkom maandag 2 oktober 2023 om 
20:00 uur Emmaüskerk te Middelharnis
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Wereldbroederschapsdag
Ringdag Zuid West Nederland, 2024
Zet de datum vast in uw/jouw agenda!
Zondag 28 januari 2024

Elk jaar is een andere gemeente uit de 
Ring ZWN gastgemeente. DG Ouddorp 
is deze keer de organiserende gemeen-
te. In 2023 was DG Dordrecht de gast-
gemeente. Het thema is: “Geloven 
beweegt ons”. Dit landelijke thema is 
onderdeel van de serie: pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede. Een citaat uit de 
colofon van de gespreksmap is: Geloven 
beweegt ons - geloven raakt ons hart als 
het goed is en zet ons dan in beweging 
om recht te doen, vrede te brengen, te 
helen en te delen.

Wat is dat ook alweer, 
Wereldbroederschapsdag?
World Fellowships Day wordt wereld-
wijd gevierd door Mennonieten, rond-
om de sterfdag van Menno Simons op 
31 januari 1561. Deze dag wordt altijd 
gevierd op de zondag die dichtbij deze 
datum ligt. Komend jaar is dat op zondag 
28 januari. Op deze dag is er ruim vol-
doende tijd voor onderlinge ontmoeting.

In de volgende Perspectief wordt uit-
gebreid ingegaan op hoe u/jij zich kunt 
aanmelden voor deze dag en de invul-
ling van het dagprogramma en wat de 
kosten zijn.

Wilt u/wil jij meewerken aan het 
programma van deze dag of meer 
informatie, dan kunt u terecht bij:

Ineke van Erkelens
E.  annelies.snijders@

doopsgezindouddorp.nl

Annelies Snijders
E.  annelies.snijders@

doopsgezindouddorp.nl
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Kerkdiensten
Zondag 24 september
11.00 uur: Ds. Mohn – Samendienst
18.30 uur: Br. M. Nap
Zondag 1 oktober
09.30 uur: Ds. J. Smink – Avondmaal
18.30 uur: Pastor H. van Dam
Zondag 8 oktober
09.30 uur: Ds. Mw. S. van der Meulen
18.30 uur: Ds. D. Smink jr.
Zondag 15 oktober
09.30 uur: Dhr. E. Winkelhoff
18.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
Zondag 22 oktober
11.00 uur: Dhr. T. Stortenbeker – Samendienst
18.30 uur: Br. E. Voogd – Zangdienst
Zondag 29 oktober
09.30 uur: Ds. N. van der Leer
18.30 uur: Dhr. H. Bleeker
Woensdag 1 november
19.00 uur: Ds. J. Smink – Dankdag
Zondag 5 november
09.30 uur: Ds. L. Krüger
18.30 uur: Dhr. J. Brunt
Zondag 12 november
09.30 uur: Ds. E.M. de Jong
18.30 uur: GAAV Event – Coen Nuijten
Zondag 19 november
11.00 uur: B. Schot – Samendienst
18.30 uur: Ds. Th. Smink

Zondag 26 november 
09.30 uur: Dhr. E. Winkelhoff
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 3 december
09.30 uur: Dhr. J.P. Mostert
18.30 uur: Ds. N. van der Leer
Zondag 10 december
09.30 uur: Ds. S. Overduin
18.30 uur: Ds. O. Lohuis
Zondag 17 december
09.30 uur: Ds. L.J. Lingen
18.30 uur: Dhr. H. Pollema 

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in 
de gaten.


