Zondag 01-10-2023
17e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. J. Smink
Viering Avondmaal

Avonddienst 18.30 uur
Pastor H. van Dam
“Gemeente op een kruispunt”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel
105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musici: Ineke van Erkelens, Tabea Lanzke Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 968:1,2,5

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: OPW 126

Avondgebed

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen: |k geloof in God de Vader
Melodie; Hoor de englen zingen d’eer

Schriftlezing: Matteus 7:13-27
1 Petrus 4:7-11

Zingen: JDH 108:1,2,3

Verkondiging

Zingen: OPW 461

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: JDH 57:1,2

Zegen

Zingen: JDH 57:3

Muziek na de dienst

Collecte (bij de uitgang)

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor Tent of Nations. U kunt uw
offeranden overmaken naar onderstaand rekeningnummer o.vwv. ‘Tent of Nations’, via
de GIVT-app (kies hier 2e collecte) of via contant.

Verderop in de weekbrief meer info.

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owvw. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Want al het zilver en het goud is van Mij, zegt de Here der heerscharen.”


https://www.tentofnations.nl/

Agenda

Zondag 1 oktober Woensdag 4 oktober
09.30 uur Ds. J. Smink Donderdag 5 oktober
Viering Avondmaal Vrijdag 6 oktober
11.00 uur GAAV jeugdzolder 19.00 uur GAAV activiteit
18.30 uur Pastor H. van Dam Zaterdag 7 oktober
Maandag 2 oktober 18.00 uur Vliegende Speeldoos
13.00 uur Gebedsgroep Zondag 8 oktober
Dinsdag 3 oktober 09.30 uur Ds. mw. S. van der Meulen
09.00 uur Open Kerk 18.30 uur Ds. D. Smink jr.
19.30 uur Gospelkoor
Gebed gevraagd voor:
Britt Bruggeman,

Zr.M. van Eijnsbergen,

Een meelevende groet voor:
Zr.C.J. de Jong-Sandifort,
Br.C.de Jong,

Fam. Lodder,

Zr.B. Lodder-Troost,

Br. T. van de Steenhoven,

Br. L. Stoel,

Br. A. de Vlaming,

Br. J. Westdijk,

Jarig 04-10 - Zr. N.M. Padmos - Mierop,

Vandaag 01-10 - In de ochtenddienst gaat voor ds. J. Smink onze oud predikant en
in de avondddienst pastor H. van Dam uit Elburg, hij is voorganger in de evangelie
gemeenten Meppel en Zwolle.

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te
gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de
houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder
heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Bedankt! - Beste gemeente, Hartelijk dank voor alle belangstelling en kaarten voor
mijn verjaardag. Het doet mijn man en mij erg goed uw betrokkenheid te mogen
ervaren. Vriendelijke groet, Cootje Elscot



Collecte voor Israélzondag - Vandaag is het Israélzondag. We staan extra stil bij
Gods verbond met het Joodse volk en de terugkeer van Joden naar Israél. En we
denken na over hoe we als christenen goed hiermee om kunnen gaan en van hen
leren. De collecte is voor “Tent of Nations”. Tent of Nations in Bethlehem is een
educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie
Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van
landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve
manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn” De principes van “Tent of
Nations zijn: Vrede, geen geweld, geen vijand zijn, geen slachtofferrol”. Er zijn
regelmatig reizen naar Tent of Nations. Meer informatie staat op
www.tentofnations.nl In de hal liggen enkele artikelen uit Nederlands Dagblad over
een bezoek aan Tent of Nations.

Israélzondag - Vandaag is het Israélzondag. Daarom is er voor elk gezin een
magazine om kennis te maken met Israél. In elk tijdschrift bevindt zich een brochure
die als handreiking kan dienen bij het bidden voor Israél. Dit is trouwens een
Bijbelse opdracht! Voor de basisschoolleerlingen is er een leuk blaadje met de naam
TOV (Hebreeuws voor “goed”). Na de dienst zij beide verkrijgbaar in de hal.

Knapzakroute - Zaterdag 21 oktober (in de herfstvakantie) organiseren we weer
een knapzakroute. Vanaf de kerk van de Doopsgezinde Gemeente (dorpstienden 3
in Ouddorp) starten die dag 2 wandelingen, een van 3km, geschikt voor kinderen en
eenvan 10 km. Van 9-11uur kan er gestart worden met de wandelingen, startgeld is
2,50 voor kinderen en 5 euro voor volwassenen. Je krijgt er een gevulde knapzak
voor, met proviand voor onderweg. Op deze dag worden er ook verse oliebollen,
appels en stoofperen verkocht, deze kunnen tevoren via de website worden
gereserveerd. Daarnaast is er ook kleding en boeken te koop. Verkoop is tot 13uur.
We kijken uit naar een gezellige en dag!

Wensliederendienst - Op zondagavond 22 oktober 2023 zal er in de avonddienst
weer een “Wensliederen-dienst” zijn. In deze dienst willen we met elkaar liederen
zingen die we als gemeente zelf uitgekozen hebben. U/jij kunt (al dan niet anoniem)
aangeven welk lied u/jij graag wilt zingen in de dienst. Daarvoor ligt een formulier
op de tafel in de hal van de kerk met een bus/doos waar de formulieren in kunnen.
Het mag ook gemaild worden naar: diensten@doopsgezindouddorp.nl. De uiterste
inleverdatum is maandag 16 oktober 2023. We weten natuurlijk niet hoeveel
reacties we krijgen, maar als er veel reacties zijn zullen we een keuze moeten maken
tussen de liederen.


http://www.tentofnations.nl/

Avonddienst

NLB 968:1

De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom.

Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

NLB 968:2

Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,

als kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs.

Eén naam s aller zegen, één brood is aller spijs.

NLB 968:5

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

OPW 126

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Ik geloof in God den Vader

Ik geloof in God den Vader, Die, almachtig, wijs en goed,

Aard en hemel heeft geschapen, Vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken En zichzelf heeft uitgesproken
In het mens geworden woord. Opdat ieder naar Hem hoort.
Dit is wat ik hier belijd, Mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, zoon van God.
Die als Redder van de wereld Werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht, die tenonder wordt gebracht.
Dit is wat ik hier belijd, Mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster, Die van oudsher wereldwijd
Overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.

Met God kinderen verbonden In vergeving van mijn zonden
Mag ik op de jongste dag, Opstaan, leven met een lach.

Dit is wat ik hier belijd, Mijn geloof, mijn zekerheid.



JDH 108:1

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan Uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in 't barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij, mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

JDH 108:2

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door Uwe liefde,
groeiend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens. Brood des hemels.
Voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

JDH 108:3

Laat door mij Uw levend water
vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

OPW 461

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw naam.



U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.



JDH57:1

Er komen stromen van zegen,

dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk, die gelooft.

JDH 57:refrein

Stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer!

JDH 57:2

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen

zal er nieuw leven dan zijn.

JDH 57:refrein

Stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer!

JDH57:3

Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer!

JDH 57:refrein

Stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer!



