
 
 
 
 
 

 
Dankdag 2023  

 
‘Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat 
u hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u 

geenszins verlaten.’ Hebr. 13:5 
 

Woensdag 1 november om 19.30 uur 
 

Kerkenraadslid: Henk van Deijk 
Organist: Jan Teeuw 

Voorganger: Ds. J. Smink 
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Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel 
105.9FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTubekanaal. 

klik hier om live mee te kijken 

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA
http://www.doopsgezindouddorp.nl/
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Inleidend Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na 
votum en groet. 

Aanvangspsalm: (Lied 67,1) 
 

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
Votum en Groet 
 
Zingen:  (NLB 67,3) 
 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Inleiding op de dienst 
 
Zingen: (NLB 713: 1-5)  
(Vs 1+2 allen; vs 3 vrouwen; vs 4 mannen; vs 5 allen) 
 

Wij moeten Gode zingen halleluja, 
om alle goede dingen halleluja, 
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al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen halleluja. 
 
Hij schenkt de levensadem,  Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest. 
 
Al leeft uw volk verschoven kyrieleison, 
in ’t land van vuur en oven, in ’t land van Babylon, 
al is de hemel boven voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven met stem en fluit en trom. 
 
De lier hing aan de wilgen, misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, halleluja, 
zoals het was voor dezen in Galilea. 
 
Wij moeten Gode zingen halleluja, 
de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen halleluja. 

 
Gebed 
 
Zingen:  (KVDN 123:1,3) 
 

Groot is uw trouw, o Heer, God onze Vader,   
en uw ontferming gaat nimmer voorbij! 
Bij U geen schaduw of schijn van verand'ring,   
dezelfde in eeuwigheid, Vader, zijt Gij.  
 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer; groot is uw trouw, O Heer;      
     dagelijks nieuw is uw wond're gena! 
           Wat ik behoef, heeft uw hand mij gegeven.   
     Groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga! 
 
Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd,  
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zon, maan en sterren, gezet in hun baan,  
heel uwe schepping getuigt van uw trouw, Heer,  
die ons bewaart en leidt, heel ons bestaan. Refrein 

 
Schriftlezing: Leviticus 2:1-3, 11-13 / Kolossenzen 3:16,17 
  

Wanneer iemand een graanoffer aan de HEER aanbiedt, moet hij 
tarwebloem nemen. Hij moet er olijfolie over gieten en er wierook 
op leggen. 2 Hij moet het offer naar de priesters, de zonen van 
Aäron, brengen. De priester neemt een handvol van de bloem en 
de olie, samen met alle wierook, en verbrandt dit als teken voor de 
hele offergave op het altaar, als een geurige gave die de HEER 
behaagt. 3 Wat er van het graanoffer overblijft, is bestemd voor 
Aäron en zijn zonen; als deel van de offergaven voor de HEER is 
dat allerheiligst. 
Geen enkel graanoffer dat de HEER wordt aangeboden, mag 
gedesemd zijn. Gedesemd brood en vruchtenstroop mogen niet 
als offergave voor de HEER verbrand worden. 12 Het mag wel bij 
de opbrengst van de nieuwe oogst aan de HEER worden 
aangeboden, maar niet als geurige gave op het altaar worden 
verbrand. 13 Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: 
het zout, als teken voor het verbond met jullie God, mag bij het 
graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout 
worden toegevoegd. 

 
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht 
en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen 
en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade 
ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer 
Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 

 
Zingen:  (NLB 66, 5)  
 

Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
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en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 

 
Verkondiging    
 
Zingen:  (NLB 103, 5.7) 
 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

 
Dankgebed en Voorbeden 
 
De verschillende gedeelten van de gesproken gebeden worden 
afgewisseld door het gezongen dankgebed uit Psalm 136 
 
Here God, Schepper van al wat leeft, Uw zorg houdt niet op. 
Die wordt alleen maar meer, want het aantal mensen groeit en de 
geschiedenis gaat verder. 
We danken u voor de zon en de wind en de regen. 
U die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, 
Zult ook wel wegen vinden waarlangs onze voet kan gaan. 
 
We danken voor de samenleving,  
die ingewikkeld is maar waarin nog steeds te leven valt. 
Voor de rechterlijke macht danken we en voor de mensen van de 
politie, voor allen die te waken hebben over recht en gerechtigheid. 
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Voor de wereld van de zorg danken we. Dat allen die daarin werken 
onbezorgd zullen zijn en plichtsgetrouw hun taak vervullen. 
We danken u, dat er geen zorgtaak is die onbelangrijk is en er niet 
toe doet. U ziet het en u zult ieder vergelden naar zijn arbeid. 
We dank u voor de wereld van mogelijkheden in het onderwijs, voor 
zoveel kansen. 
Geef dat jonge mensen er niet van in de war raken maar 
gestimuleerd worden om iets moois en goeds te doen met hun 
leven. 
We danken voor goede opbrengsten op het land en in de bedrijven. 
Dat we er uw hand in zien en onze gevulde hand opendoen om 
armen en behoeftigen te helpen. 
We danken voor uw zorg over ons in dagen dat wij het goede niet 
zien, in tijden van verdriet en spanning. 
Uw zorg is vlees en bloed geworden in Christus en door zijn Geest 
wilt u ons inschakelen om anderen te troosten. 
We danken u voor de steun van uw woord, van de gemeenschap in 
de kerk. Van de muziek. 
Voor uw trouw in tijden van afdwalen danken we. 
We zijn beschaamd. Als we u kwijtraken, raken we onze 
levensvreugde kwijt. O God, laat uw zorg voor ons niet ophouden. 
 

Zingen | Melodie Psalm 136: 
Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Wij bidden voor de gebieden waar stormen zijn en waar de aarde 
beeft. Voor de armen die het meest de dupe zijn van deze rampen. 
Wij danken u, dat er geholpen kan worden, niet met de moed van de 
wanhoop maar met de pijn en de overgave van de hoop. Ook in die 
talloze andere landen, waar onrecht, moord, oorlog en haat zich 
groot en sterk maakt onder onze ogen. Ook wat dit betreft geeft U 
ons te leven in een oase van rust, van recht en vrede, midden in een 
woestijn van ellende. Geef dat we er niet hard en cynisch van 
worden, en egoïstisch. Mensen blijken hier niet uit te komen. 
Verenigde naties blijken machteloos. Oplossingen blijken steeds 
weer nieuwe problemen op te roepen. Wij mensen kunnen het 
kwaad niet aan. 
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Zegen allen die zich inzetten om te helpen en een nieuw begin te 
organiseren. 
U danken we voor allen die zich beschikbaar stellen om ons te 
besturen en ons te regeren. 
Wij danken u, dat we de vrijheid hebben om hen te volgen en te 
controleren, maar ook dat we de vrijheid hebben om voor hen te 
bidden. Geef allen, die machten en bevoegdheden hebben, dat we 
er geen misbruik van maken, maar het juist inzetten ter bescherming 
van wat zwak is en kwetsbaar. 
U danken we voor de persoonlijke weldaden die we van u gekregen 
hebben: een kind dat geboren werd, een liefde die we vonden, een 
taak die ons vervulling geeft. In stilte brengen we u de dank en 
wijden we ons aan u toe….. 
 

Zingen: 
Looft den Heer, die al wat leeft, dagelijks zijn spijze geeft, 

die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 

 
Vader in de hemel, goede God, wij danken u voor de verwachting 
van uw grote dag. U leert het ons: de Heer is nabij. En u laat ons al 
proeven van de vrede, die onbegrijpelijke vrede, die hoort bij hemel 
en aarde na de jongste dag. Zo geeft u ons leven zin, en laat onze 
blijdschap groeien tot in eeuwigheid. Aanvaard heel ons gebed, als 
onze dank. We spreken het alles voor u uit, dat u ons eens zult 
verrassen met een volkomen reden tot dank, een volkomen geluk 
met u, zonder einde, zonder horizon, zonder beperking, in Christus 
Jezus, onze Heer, 
 

Zingen: 
Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven en over 
deze wereld. 
In stilte danken we en wentelen we af wat ons hart bezwaart. 
Onze Vader… 
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Slotzang: (NLB 704:1,2,3)         
 

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan,  ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

 

Zegen 
 
Orgelspel 
 

------ 
   Digitale collecte: 

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer: 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, 
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, via de     
GIVT-app of scande QR-code hiernaast.  

• Collecte bij de uitgang van de Kerk of digitaal. 


