Orde van dienst
Avonddienst

Kerkenraad: Annelies van Boven
Musici: Else Baks (Cello)

Ineke van Erkelens (Orgel)
Tabea Lanzke: Fluit

Hanna Manokina (Piano)

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door

kerkenraadslid)

Muziek: ‘Largo’

Votum en groet

Zingen (NLB 91a:1,3)

Inleiding op de dienst

Lied ‘De mensen die we missen’

Avondgebed

Zingen (OPW 136)

Dienst van Gedenken
Toeleiding

Lied Onze namen

Zingen (NLB 758:1)
Zingen (NLB 758:2)
Zingen NLB 758:3

Muziek' Cantabile’

Schriftlezing

Zingen (NLB 333) 2x

Verkondiging

Muziek: ‘Largo’ - B. Loeillet
Dankgebed en voorbeden (staande)
Zingen (NLB 416)

Zegen

Uitleidende Muziek



(NLB 91a:1,3)

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen -
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -

jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Lied ‘De mensen die we missen’

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

als we denken aan de mensen die we missen.



God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen? Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen? Christus, Hij alleen!

Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

(OPW 136)

Abba, Vader U alleen, U behoor ik toe,

U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

Lied Onze namen staan geschreven (Melodie NLB 730)

Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand

als een teken dat ons leven

in U, Heer, is ingeplant.

Steeds als Gij Uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan

en gedenk Gij Uw belofte

een volkomen nieuw bestaan.



Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag

onze namen openbloeien

op Uw goddelijk gezag.

Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in Uw louter licht

tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

(NLB 758:1)

Bij 't steken der bazuinen
gaat in een punt des tijds
over der wereld puinen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Christus zijn
ontmoeten blij elkander,
ontkomen aan de schijn,
geheel en al veranderd.

(NLB 58:2)

Als de bazuinen blazen

Gods allerlaatst appél,

dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht

de doden, die nu slapen

en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.

NLB 758:3

Dit broze mensenleven, verloren in de tijd,
zal God een lichaam geven

van onvergankelijkheid.

Dan is geheel geschied

het woord van den beginne:

het doodsrijk zinkt in 't niet;



Gods rijk zal overwinnen.

(NLB 333) 2x

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
Dat Christus bij ons woning vindt.

(NLB 416)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Uitleidende Muziek



