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K e r k e n r a a d K e r k e n r a a d

Voorwoord
Voor u ligt de laatst Perspectief van dit 
jaar, de Kersteditie. 

Eeuwigheidszondag ligt achter ons, we 
hebben de mensen herdacht die ons zijn 
voorgegaan, maar ook de kinderen die 
geboren zijn. We leven in de Adventstijd, 
een tijd van hopen en verwachten. Maar 
ook van bezinning in ons soms zo druk-
ke bestaan. Het is ook een tijd waarin 
de dagen kort zijn en de nachten lang. 
Zeker voor de mensen die eenzaam zijn, 
is dit een moeilijke tijd, laten we hen niet 
vergeten.

We zien uit naar Kerst! We hopen op 
mooie kerstdiensten, in de kerstnacht-
dienst zal het gospelkoor samen met de 
gemeente veel bekende kerstliederen 
zingen met als thema “Samen op weg 
naar Jezus”. Dit is een mooie gelegen-
heid om mensen uit te nodigen die niet 
of niet vaak meer in de kerk komen.

De redactie wenst u veel leesplezier en 
alvast Gezegende Kerstdagen en een 
Voorspoedig 2024!

Vanuit de Kerkenraad
Broeders en zusters! Als ik dit schrijf 
ben ik alweer afgezwaaid als kerken-
raadslid, maar men vond het een goed 
idee dat ik voor deze Perspectief nog 
een bijdrage zou leveren en dat doe ik 
graag.

We hebben mooie dingen beleefd de 
afgelopen tijd. Zo waren er de taak-
groep bijeenkomsten samen met 
de kerkenraad en het verlangen om 
deze bijeenkomsten vaker te doen. 
We spraken over visie en een nieuwe 
missieverklaring en hebben dat ook uit-
eindelijk behandeld tijdens de jongst-
leden gehouden ledenvergadering. De 
gebedsmarathon was ook een indruk-
wekkend onderdeel van ons gemeen-
te- zijn. En dan heerst er dankbaarheid. 
Dankbaarheid dat we als gemeente dit 
samen mogen doen. Samen in de Naam 
van Jezus. Dat hebben we gezongen, 
hand in hand, en in een grote kring aan 
het einde van de ledenvergadering. Wat 
een mooi moment was dat. Het voelde 
heel warm en gaf energie om zo verder 
met elkaar als gemeente in eenheid op 
te trekken.

Pittige tijden
Ja daar leven we momenteel in. De TV 
brengt ons iedere avond om acht uur de 
meest schrikbarende en onthutsende 
nieuwsberichten. En in het buitenland 
maar ook hier steken bepaalde groepen 

de kop op die onrust brengen. Geluiden 
waarbij religie als iets voor achter de 
voordeur en achterhaald beschouwd 
wordt. Althans zo ervaren velen dat. In 
de politiek vinden ook aardverschui-
vingen plaats en Christelijke politiek 
lijkt het onderspit te delven. Een be-
denkelijke situatie. Je merkt dat veel 
zaken al lang niet meer vanzelfspre-
kend zijn en dat wordt bijvoorbeeld 
zichtbaar in het stemgedrag. Raken 
we als volk de link met onze Heer hier-
mee kwijt? Het is zeker niet mijn be-
doeling om met een vingertje naar iets 
of iemand te wijzen maar het geeft wel 
te denken. Hoe zal het verder gaan 
in 2024? Niemand die het goed kan 
voorspellen.

Positief Nieuws!
Maar we gaan richting Kerst. “Samen 
op weg naar Jezus” en “Samen op 
weg met Jezus” zijn de kenmer-
kende thema’s van de aanstaande 
Kerstvieringen. Wat geweldig dat we 
dit met velen in vrijheid mogen vie-
ren, ook hier in Ouddorp. Want dat is 
pas nieuws waar we wat mee kunnen! 
Met Jezus kunnen we 2024 vol moed 
en enthousiasme tegemoetzien. We 
mogen rekenen op Zijn liefde en ont-
ferming en samen met Hem het Licht 
verspreiden onder hen die Hem nog 
niet kennen!

Met Advent kijken we reikhalzend uit 
naar de Verlosser en met Kerst mogen 
we Hem daadwerkelijk aanbidden en 
welkom heten in ons hart!

Want:

Fijne en gezegende Kerstdagen!
Henk van Deijk

Een Kind is ons Geboren,
een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op
Zijn schouders

en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,

Sterke God, 
Eeuwige Vader,
Vredevorst!
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Jaartekst 2024

En de vrede van God, 

die alle verstand 

te boven gaat, zal 

uw harten en uw 

gedachten bewaken in 

Christus Jezus.

Filippenzen 4:7

Pastorale
Denkend aan het Kerstfeest, denk ik 
wel eens, als Jezus nu geboren zou 
worden waar zou hij dan terecht komen. 
Waarschijnlijk niet in onze mooi hu-
izen, maar misschien wel in een vluch-
telingenkamp of een andere vreselijke 
plek. En waar zou hij te vinden zijn als 
hij nu rond zou trekken? Ik denk aan 
de randen van onze samenleving, dus 
bij de verslaafden, bij de ontheemden, 
bij de moderne slaven, bij de slachtof-
fers van het toeslagen schandaal en de 
vluchtelingen.

Maar Jezus loopt hier nu niet rond, maar 
wij als christenen mogen helpen om 
recht te doen, zoals in Micha 6:8 staat:
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je 
weet wat de Heer van je wil: niets anders 
dan recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God”. 

Dat mogen we doen met God en met el-
kaar als Gemeente. De Gemeente die 
een oefenplaats mag zijn voor het leven 
zoals God dat wil, dit is: elkaar liefheb-
ben als broeders en zusters in Christus. 
Eén zijn met alle Christenen in onze om-
geving en op heel de wereld. Als we dan 
onze naasten liefhebben als ons zelf en 
opkomen voor het recht, dan kunnen 
we echt verschil maken. Opkomen voor 
recht betekent strijd tegen onrecht, on-
derdrukking armoede, honger, oorlog en 
vernietiging van de schepping.

Korte berichten
Vanuit de FC
Zoals altijd in de weekbrief staat, zijn er 
verschillende mogelijkheden om onze 
gemeente financieel te ondersteunen. 
U kunt bijvoorbeeld uw giften overma-
ken via de bank, middels de QR code, 
de Givt app of na de kerkdienst bij de 
collectant bij de deur. Maar het is ook 
mogelijk om uw gift te geven via een 
doorlopende machtiging.

Dit is eenvoudig te regelen, u heeft er 
geen omkijken meer naar en voor onze 
administratie is dit ook erg fijn. Uw gift 
wordt maandelijks automatisch van uw 
rekening afgeschreven. De machtings-
kaarten vindt u op het informatierek bij 
de ingang van de kerk.

Voor meer informatie en het inleveren 
van de ingevulde kaarten kunt u terecht 
bij de penningmeester:
Miranda Grinwis
penningmeester@doopsgezindouddorp.nl

Collecten weer tijdens de dienst
Tijdens de corona periode werd be-
sloten om de collecten niet meer in de 
diensten op te halen, maar werden ze 
eerst in melkbussen en later via een col-
lectezak aan de uitgang opgehaald.

Nu corona voorbij is, heeft de kerken-
raad nagedacht over de collecteren en 
heeft het volgende besloten: Omdat de 

In Jesaja 58:10 lezen we:
“Wanneer je de hongerige schenkt wat je 
zelf nodig hebt en de verdrukte gul ont-
haalt, dan zal je licht in het donker schij-
nen, je duisternis wordt als het licht van 
het middaguur”.

Zo wordt het toch licht in het duister.

Een gezegende toekomst.
Ad Aleman

pa s t o r a at G e m e e n t e n i e u w s

collecte een onderdeel van de eredienst 
is (dienst van de offeranden), wordt 
vanaf 1 januari a.s. de collecte weer fy-
siek opgehaald tijdens de diensten. Er is 
in principe 1 collecte en bij zendingspro-
jecten zal er een tweede extra collecte 
worden opgehaald. Uiteraard kunt u ook 
nog steeds via de QR-code of Givt-app 
uw offer over maken. De kerkenraad

Vaste vrijwillige bijdrage
Het maken van een blad kost geld. Als 
iedere Perspectief-lezer een minimum 
bedrag aanhoudt van 10 euro per jaar 
zijn we uit de kosten. Uw bijdrage mag 
natuurlijk ook hoger zijn... maar dat is 
geheel vrijwillig. Er zijn twee mogelijkhe-
den om uw bijdrage over te maken: via 
het bankrekeningnummer van onze kerk 
of via de speciale QR-code. Informatie 
voor beiden vindt u in de colofon ach-
terin deze editie. Mogen wij op uw vaste 
vrijwillige bijdrage rekenen? Alvast dank!
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Even voorstellen ...
Wie ben je en waar kom je vandaan? 
Heike Noordzij-Nooteboom, opgegroeid 
in Oostvoorne, gestudeerd in Rotterdam 
en daarna 8 jaar in Maastricht gewoond. 
Sinds eind 2014 woon ik met mijn gezin 
in Ouddorp. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk 
in het Van Weel-Bethesda ziekenhuis als 
internist-hematoloog, ik behandel men-
sen met bijvoorbeeld bloedarmoede, 
leukemie of lymfklierkanker. 

Wat houdt Doopsgezind zijn voor jou 
in? Leven naar mijn geloof, waarbij ik 
ook waarde hecht aan persoonlijk geloof 
en vrijheid in beleving van geloof.

Daden gaan woorden te boven, wat be-
tekent dat voor jou? Niet te veel praten 
over goede dingen, maar vooral goede 
dingen doen, wat dat betreft heb ik 
Rotterdams bloed: geen woorden, maar 
daden. 

Welk Bijbelse figuur zou je voor een 
dag willen zijn en waarom? Een van de 
discipelen, om te ervaren hoe het is om 
nog dichterbij Jezus te leven.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je 
daarover en wat betekent dat voor jou? 
Samen vormen we de gemeente, waar-
in iedereen mag zijn wie die is. Iedereen 
heeft andere talenten. We moeten ge-

bruik maken van deze talenten. Ook 
naast een drukke baan en jong gezin vind 
ik het belangrijk om actief te zijn in de 
kerk. Zo help ik bij het kinderwerk, ben 
ik voorzitter van de activiteitencommis-
sie, en help ik af en toe bij koffieschen-
ken. Tijdens deze taken leer ik andere 
mensen in de kerk beter kennen en kan 
ik mijn steentje bijdragen aan groei in de 
gemeente. Voorbereidingen voor de ac-
tiviteiten en nieuwe ideeën uitwerken 
vind ik leuk. De dag zelf van zo’n fair is 

G e m e e n t e n i e u w s

altijd erg gezellig, en we hebben een vol-
daan gevoel als het er weer op zit en we 
een mooie opbrengst mochten ophalen. 
Om ons team van de activiteitencom-
missie te versterken zijn nieuwe leden 
welkom, dus als een lezer weet van aan-
pakken en wil bijdragen aan de fairs? 
Laat mij dat dan weten. 

Hoe zou je willen dat de kerk eruitziet 
over een x aantal jaren? Voor de toe-
komst hoop ik op een kerk/gemeen-
te van eenheid, met nog meer leden en 

CD-recensie
Lauren Daigle - Behold
Complete Christmas Collection 
3:16 Europe

Al eerder dit jaar bracht de Amerikaanse 
singer/songwriter Lauren Daigle een 
prachtig nieuw soloalbum (4e) uit. En nu 
is er alweer een volgend project van de 
immens populaire zangeres verschenen. 
Dit is dan de kerst-cd “Behold: Complete 
Christmas Collection”. Helemaal nieuw 
is deze schijf niet echt. In 2016 kwam 
ze met ‘Behold: A Christmas Collection. 
Daar stonden 9 vertolkingen van tra-
ditionele kerstliedjes op en een easy 
jazz interpretatie van haar eerste ra-
diosingle ‘Light Of The World’. Aan 
deze tien nummers zijn nu vijf nieuwe 
tracks toegevoegd. Onder meer: ‘Winter 
Wonderland’, ‘The Christmas Song’ en 
een prachtige live uitvoering van ‘Noel’, 

dat ze samen met Chris Tomlin zingt. De 
gave muziek neemt je mee terug naar 
een klassieke kerst geluid. Het muzie-
kensemble laat een uniek jazz/pop ge-
luid horen. Afwisselend luister je naar 
saxofoons, trombones en andere blazers 
(waaronder tuba’s), staande bas, borstels 
op drums en zacht klinkende holle gita-
ren. Het is uiteraard vooral de krachtige 
stem van Lauren, die rijk en onderschei-
dend is en toch een bijzonder relax-
te sfeer uitstraalt. Dit indrukwekkende 
product is zowel als CD en in een vinyl 
uitvoering verkrijgbaar. Een ‘musthave’ 
en niet alleen voor de feestdagen.

veel jonge nieuwe leden. Waarbij we in 
de zondagsdienst wekelijks een band 
hebben die de liederen begeleidt, met 
ook voorzangers zodat we steeds meer 
nieuwe liederen kunnen leren. 

Wat wil je meegeven aan de mensen, 
die je iedere zondag tegenkomt in de 
kerk? Vertrouw op God, maar kom ook 
zelf in actie om goede dingen te doen. 
Met de liefde en de kracht van de hei-
lige Geest kunnen we samen een eind 
komen!
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Bloemenschikken Advent en Kerst 2023
Dit jaar is de bloemenschikken weer geïnspireerd op de PKN. 
Het jaarthema van de PKN is „Ga mee“. Het is een uitnodig-
ing om samen op zoek en op pad te gaan.

Wij in de DGO hebben als nieuw thema 
voor dit seizoen “Jezus volgen” en het 
sluit goed aan bij de gedachten van de 
PKN. Wie Jezus wil volgen kan niet pas-
sief blijven, maar zal actief in bewe-
ging moeten komen. Op onze weg is het 
goed als we niet alleen zijn, maar reisge-
noten hebben. Zo is het delen in onze 
diverse kleingroepen een gezamenlijke 
reis en zo nodigen we ook anderen uit 
om mee te gaan.

De bloemdecoratie en de bijbehoren-
de gedachten zijn aangepast aan de 
mogelijkheden in onze gemeente. Er 
zijn 4 wegwijzers als grondgedachten. 
Voor iedere zondag wordt een hou-
ten wegwijzer gemaakt waar de weg, in 

de vorm van een guirlande, langs slin-
gert. De guirlande heeft iedere zon-
dag een andere bekleding, passend bij 
het thema en gedachten van de zondag. 
Met Kerst staat er dan een grote vier-
puntige ster op het liturgisch centrum. 
De wegwijzers, de vier kaarsen en later 
ook de ster staan op een tafel links van 
de preekstoel. 

De tafel is gedekt met witte, roze en 
paarse doeken. De laatste kleuren zijn 
de liturgische kleuren van Advent. Zoals 
elk jaar wordt er op de respectieve zon-
dagen een kaars aangestoken. De kaar-
sen hebben verschillende maten, zodat 
de beweging - God komt naar ons toe op 
aarde - extra duidelijk wordt.

G e m e e n t e n i e u w s

1e Advent
Op weg naar Betlehem 
Thema: De Mensenzoon 
Tekst: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien 
komen.’ (Marcus 13:26) 

Het is Advent. Advent betekent "aan-
komst". In deze weken richten we ons 
op de aankomst, op de geboorte van 
Jezus. Al in het Oude Testament wijzen 
verschillende teksten in de profetische 
boeken op de komst van de Messias. 
Sommige Bijbelverzen zijn angstaan-
jagend en donker, maar ook vol van 
hoop. Zo beschrijft de profeet Daniël 
dat er een door God gezonden man naar 
ons mensen komt met alle macht in de 
hemel en op aarde. Hij komt, en hij is 
de toekomst. Ga je met me mee naar 
Bethlehem? Daar zal deze Mensenzoon 
gevonden worden.

Symboliek: De richting van de wegwij-
zer wordt naar beneden gericht. De 
Mensenzoon zal van God gezonden zijn. 
De weg die we gaan is donker. De guir-
lande wordt gemaakt van beukenblad, 
beukennootjes en eventueel gedroogde 
materialen uit de tuin zoals hortensia en 
‘vleugeltjes’. De meeste puntjes van het 
beukenblad wijzen naar beneden om de 
richting van de pijl te versterken.
Symboliek kleur: De weg is donker, de 
zon is verduisterd.
Meditatieve gedachten We gaan op weg 
in het duister. Waar herinneringen rich-
ting geven.

2e Advent
Op de weg van recht en vrede 
Thema: Herschikken en veranderen 
Tekst: ‘Maak recht de weg van de Heer.’ 
(Johannes 1:23) 

Johannes, de voorloper van Jezus, roept 
mensen op om zich bij ons aan te sluiten. 
Hij geeft hen onderweg ook een gebod: 
"Maak de weg van de Heer recht". Hij 
gebruikt de woorden van de profeet 
Jesaja en roept zijn toehoorders op om 
het goede te zoeken en op te komen 
voor gerechtigheid - om zich te bekeren. 
Deze weg bewandelen betekent actief 
zijn, veranderen en de levensweg be-
gaanbaar maken voor de Heer!
Ben je klaar voor verandering in je leven?

Symboliek: De richting van de wegwijzer 
wijst naar links. Johannes verwijst naar 
de toekomst met Jezus. Daarmee staat 
Johannes links van Jezus. De guirlande 
is gemaakt van het blad van de levens-
boom, de Thuja. Witte bloemen wijzen 
naar het licht - de toekomst.
Symboliek kleur: De weg is groen. Er is 
hoop voor de toekomst
Meditatieve gedachten: We zijn op weg. 
Gaan door water. Levenspad met goede 
bedoelingen.

lees verder >
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3e Advent
Op de weg naar een hoopvolle toekomst
Thema: De bruidegom komt 
Tekst: ‘Wie de bruid heeft, die is de brui-
degom.’ (Johannes 3:29, Naardense 
Bijbel) 

Vorige week hoorden we Johannes' op-
roep tot een andere focus en verande-
ring. Deze week horen we waarom dit 
belangrijk is. We zijn op weg naar een 
bruiloft. De discipelen van Johannes zijn 
jaloers dat "de man aan de andere kant 
van de Jordaan" meer dopen heeft ver-
richt dan hun Meester. Ze zijn bang dat 
ze de wedstrijd zullen verliezen. De re-
actie van Johannes is geweldig. Hij moet 
groter worden en ik kleiner. (Vers 30) 
Waarom? Omdat hij niet de bruidegom 
is, maar "slechts" de vriend van de brui-
degom. Wie is de bruid van de bruide-
gom? Allen die meegaan - zich bekeren, 
veranderen en de wereld veranderen. 
Allen die gedoopt zijn en werken voor de 
gerechtigheid van God. De Bruidegom 
komt hen tegemoet!

Symboliek: De richting van de wegwij-
zer wijst naar rechts. Johannes verwijst 
naar een hoopvolle toekomst met Jezus. 
De hoop wordt gesymboliseerd door de 
lichte kleuren van de guirlande.
Symboliek kleur: Lichte kleuren verwij-
zen naar het komende feest. In de tekst 
gaat het over de doop en over de brui-
loft, een feestelijke bijeenkomst om naar 
op weg te gaan.

Meditatieve gedachten: We zijn samen 
op weg. Volgen de pijlen richting toe-
komstig licht.

4e Advent
Op weg naar de vervulling van de Schrift
Thema: Dienstbaar 
Tekst: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ (Lucas 
1:38) 

Probeer je eens in te denken dat jij 
Maria bent. Een gewoon tienermeisje 
uit Nazaret. Verliefd op de jongen met 
wie ze binnenkort gaat trouwen. Op een 
goede dag komt er een vreemdeling haar 
levenshuis binnen. Een engel, Gabriël. 
Wat hij zegt is ongelooflijk: zij, door God 
begenadigd? Zij, zwanger, van een zoon 
die ze Jezus moet noemen, de zoon van 
de Allerhoogste, de koningszoon die op 
de troon van David zal zitten? Zij zwan-
ger van dit kind doordat de heilige Geest 
haar ‘zal overschaduwen’? Zou jij het ge-
loven? Het lijkt te gek voor woorden. 
En toch gelooft Maria de woorden van 
de engel. Waarom? Omdat ze de Heer 
wil dienen. Haar dienstbaarheid is geen 
slaafse onderdanigheid, maar vertrou-
wen in de woorden van de Heer. Hoe 
vreemd die ook lijken. 

Symboliek: De richting van de wegwijzer 
wijst naar boven. Maria gelooft de engel, 
gelooft het verhaal van God. De kleuren 
van Maria zijn wit en blauw. Wit als sym-

G e m e e n t e n i e u w s

bool voor het reine en blauw als kleur 
van het hemelse. De guirlande wordt 
gemaakt van verschillende groene ma-
terialen met verschillende bloemmen in 
wit en blauw.
Symboliek kleur: Groen is de kleur van dat 
wat kan komen, de hoop in de toekomst. 
Blauw en wit zijn de kleuren van Maria.
Meditatieve gedachten: Ontmoetingen 
onderweg. Verdiepen de gedachten van 
hemelse lichtheid.

Kerst
Thema: Samen op weg naar Jezus met 
de herders.
Tekst: Toen de engelen naar de hemel 
waren teruggekeerd, zeiden de her-
ders tegen elkaar: ´Kom, laten we naar 
Bethlehem gaan! Laten we gaan kijken 
wat daar is gebeurd, wat de Heer ons 
heeft verteld.’ (Lucas 2:15) 

De woorden van de profeten duizen-
den jaren eerder komen uit - Gods Zoon 
wordt mens en komt naar deze aarde. 
De eersten die hiervan horen zijn her-
ders op het veld - eenvoudige, onop-
geleide, onbeschaafde mensen. Samen 
gaan ze op zoek naar de Redder van deze 
wereld. Ze geloven de woorden van de 
engelen en vinden het kind in de kribbe. 
Uiteindelijk kunnen ze niet anders dan 
God danken en prijzen voor wat ze heb-
ben gehoord en gezien. De herders vie-
ren het feest van hun leven. Ga je mee 
en vier je mee?

Symboliek De ster wijst de weg naar de 
plek waar de pasgeborene is en is ge-
maakt in lichte kleuren. De tafel is nu 
helemaal bedekt met witte tafelkle-
den. In de guirlande komen gouden ac-
centen en lichtjes om het feestelijke te 
onderstrepen.
Symboliek kleur: Het is feest, licht, dus 
lichte kleuren en goud. 
Meditatieve gedachten: De ster wijst 
de weg naar het kind. Een hoopgeven-
de toekomst.

Tabea Lanzke
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Vanuit het kinderwerk
mooie boodschap! Jozef was een jon-
gen met veel dromen. Maar ook over 
een jongen met tegenslagen. In Jozefs 
gezin loopt het niet lekker en uitein-
delijk maakt hij verschrikkelijke dingen 
mee. Toch kan hij achteraf terugblikken 
op zijn leven en zien we dat God hem 
niet loslaat. Hij was erbij, steeds weer, 
onder alle omstandigheden. Merkbaar 
en onmerkbaar, maar trouw. We hebben 
veel blije gezichten gezien en hopen dat 
het naast een prachtige ervaring voor 
kinderen ook een zegende uitwerking 
mag hebben. Deze dag was niet moge-
lijk geweest zonder u. Lieve gemeente, 
graag willen wij u heel hartelijk bedan-
ken. Bedanken voor het kopen van bo-
terkoeken of het mee-eten met soep en 
(stok)brood. Bedankt voor het bakken 
van de pannenkoeken voor de bingo-
middag. Bedankt voor alle lege statie-
geldflessen die u aan de kinderen heeft 
gegeven of die zelfs in de kerk gebracht 
zijn. Bedankt voor alle giften en bonne-
tjes in de schoenendoos of via de QR 
code. Het was hartverwarmend dat er 
zoveel mensen mee hebben geholpen 
bij de acties om zoveel mogelijk geld bij 

G e m e e n t e n i e u w s

elkaar te verzamelen voor het project 
van Kerk in Actie: “geen kinderarbeid 
meer in de textielindustrie van India”. 
Tezamen heeft dit € 2.150 opgebracht. 
Ook bedanken we alle mensen die op 
vrijdagavond 6 oktober of op zaterdag 
7 oktober geholpen hebben. De collec-
te mocht ook nog eens € 1.000 opbren-
gen. Bedankt ook aan iedereen die heeft 
gebeden voor deze dag en bovenal grote 
dank aan onze Hemelse Vader die erbij 
was, die erbij is, en die erbij zal zijn. Hij 
is trouw! 

Dankdag
Woensdagmiddag 1 november van 
16:30 uur tot 18:30 uur hebben we de 
dankdag kinderdienst gevierd. Met een 
vertelling en liedjes zingen en bidden. 
Ook is er geknutseld en was er een spel/
activiteit en natuurlijk een lekker brood-
je knakworst als afsluiting. 

Kerstproject 2023
In december starten we met de kinderen 
het kerstproject van BijbelBasics: Een 
nieuw begin vanuit het Lucas evange-
lie. Elke zondag is er een kindermoment 
en in de weekbrief meer informatie 
over welk stuk van Lucas het die dag zal 
gaan in de kinderdienst. Op 1e kerst-
dag vieren we het kinderkerstfeest op 
de jeugdzolder. De kinderen spelen zelf 
een rol in het kerstverhaal. We sluiten 
het kerstfeest af met wat lekkers en een 
tasje met een kerstcadeau.

1e advent - Een nieuw begin
Vandaag maken we een start met het 
kerstproject: God maakt een nieuw 
begin! Op deze zondag staat Lucas 1:5-
25 centraal: de priester Zacharias krijgt 
een bijzondere boodschap. Hij en zijn 
vrouw Elisabet zijn al oud, maar toch 
zullen zij een kind krijgen: Johannes. 
Johannes zal de mensen voorbereiden 
op de komst van de Heer, van Jezus. De 
kinderen maken ook elke week een ge-
deelte van een kerstbal. Na 4 advents-
zondagen en Kerst laat de kerstbal het 
hele kerstverhaal zien.

2e advent - Een nieuw begin
Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 
centraal: Maria krijgt een bijzonde-
re boodschap. Ze zal een kind krijgen: 
Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij 

lees verder >

Biddende handen
In september heeft u biddende han-
den kaartjes met de naam van één van 
onze kinderen of jongeren mee kunnen 
nemen. Fijn als u voor dit kind of deze 
jongere bidt. Stuur gerust een kaart-
je om te laten weten dat u voor hem of 
haar bidt en vraag of er gebedspunten 
zijn. 

De Vliegende Speeldoos
En toen was het 7 oktober! De dag 
met de Vliegende Speeldoos waar we 
met 105 kinderen in één middag tijd 
alle liedjes en dansjes hebben ingestu-
deerd en de attributen hebben gemaakt. 
Diezelfde avond was de prachtige voor-
stelling van de musical Jozef. En wat een 
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GAAV Jeugd
We hebben afgelopen maanden met de 
jongeren op de jeugdzolder verschillen-
de onderwerpen met elkaar besproken 
en hierover met elkaar na gedacht. We 
zijn in september begonnen met een 
nieuwe lesmethode van de HGJB. Dat is 
even wennen. Ook hebben we de groep 
weer gesplit op leeftijd, zodat we ook in 
die zin beter aansluiten op de jongeren 
en hun levensfase. We leren uit de bij-
bel hoe we onze Koning Jezus kunnen 
navolgen, daarnaast leren we ook zeker 
van elkaar.

Voor de ontspanning zijn we gezellig 
met de jongeren wezen zwemmen in het 
zwembad in Stellendam.

De aankomende maand December 
komen we nog samen op de jeugdzol-
der en zullen we nog met elkaar het 
sint-kerst spel spelen en uiteraard slui-
ten we af met lekker eten. Een aan-
tal jongeren gaan in december ook nog 
naar kerstallentour “together we belie-
ve” met Trinity.

En dan is het weer het tijd om te re-
laxen in de kerstvakantie, zodat we in 
het nieuwe jaar weer met frisse moed 
elkaar weer mogen ontmoeten op de 
jeugdzolder.

Gezegende kerstgroet van de leiding 
van het jeugdwerk.

zal Zoon van God genoemd worden. De 
engel Gabriël zegt tegen Maria dat God 
haar heeft uitgekozen voor iets moois. 
Maria speelt een belangrijke rol bij het 
nieuwe begin dat God wil maken.

3e advent - Een nieuw begin
Op deze zondag staat Lucas 1:39-56 
centraal: wanneer Maria bij Elisabet op 
bezoek komt, trappelt Johannes van 
vreugde in de buik van Elisabet en her-
kent Elisabet in Maria de moeder van de 
Heer. Dan zingt Maria een lied om God te 
danken. In het lied horen we dat God alles 
omkeert: God maakt een nieuw begin.

4e advent - Een nieuw begin
Op deze zondag staat Lucas 1:57-
80 centraal: Johannes wordt geboren. 
Nadat Elisabet en Zacharias hem zijn 
naam hebben gegeven, kan Zacharias 
weer praten en dankt hij God in een lied. 

g e m e e n t e n i e u w s

Taakgroep onderwijs
We kunnen dankbaar terugzien op een 
goed bezochte bijeenkomst waarop ds. 
Marien Kollenstaart één en ander ver-
telde over het door hem geschreven 
boek dat door alle groeigroepen wordt 
gebruikt bij de Bijbelstudie. Er waren 
60 groeigroepleden aanwezig, voor-
waar geen slechte opkomst. Volgend 
jaar hopen we weer enkele avonden te 
houden. We proberen daar interessante 
sprekers voor uit te nodigen.

Er zijn momenteel 10 groeigroepen en 
het aantal deelnemers is groter dan ooit. 
Om een indruk te geven van wat er in de 
groepen leeft, volgt een aantal anonie-
me ontboezemingen.

“De jonge vrouwengroep is een warm 
bad waar we niet alleen praten over ons 
gezinsleven en Gods woord, maar waar 
we juist ook de verbinding met elkaar 
zoeken.”

“Ik heb nog veel vragen maar het is een 
mooie zoektocht en Godsbeleving hier-
over te praten in kleine groepjes.”

“Je gaat dieper nadenken over geloof en 
de zin van het leven nu en hierna.”

Moge de Bijbelstudies voor alle deelne-
mers tot zegen zijn!

Aad Bijloo

In het lied dankt Zacharias God voor 
het nieuwe begin dat Hij maakt. Want 
Johannes zal de mensen voorbereiden 
op de komst van Jezus, de Redder, het 
hemelse licht dat vrede brengt.

1e Kerstdag - Een nieuw begin
Vandaag vieren we het Kerstfeest en 
staat Lucas 2:1-21 centraal: in Betlehem, 
de stad van David, wordt Jezus gebo-
ren. Engelen vertellen het goede nieuws 
aan de herders: jullie redder is geboren, 
Christus, de Heer. God maakt een nieuw 
begin!

Op de jeugdzolder vieren we het kin-
derkerstfeest. De kinderen spelen zelf 
een rol in het kerstverhaal. We willen 
het kerstfeest afsluiten met wat lekkers, 
daarom komen de kinderen niet meer 
terug in de dienst en mogen ze op de 
jeugdzolder worden opgehaald.
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Evangelisatie YFC
Op onze laatste ledenvergadering is al 
aangekondigd ons nieuwe evangelisa-
tieproject voor de komende twee jaar.

Als Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 
zijn we vanaf nu partnergemeente voor 
het project van Youth For Christ Goeree 
Overflakkee (YFC GO) om present te zijn 
bij onze jongeren. YFC GO wil betrok-
ken zijn onder de jongeren op Goeree 
Overflakkee. Door met de opvallende bus 
aanwezig te zijn in verschillende dorps-
kernen bieden ze jongeren een veilige 
plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, 
te chillen en staan open voor een goed 
gesprek. YFC GO werkt met lokale vrij-
willigers die de jongeren ook op ande-
re momenten door de week ontmoeten. 
Naast het wekelijkse straatwerk is een 

vast team verantwoordelijk voor de visie, 
uitbreiding en organisatie van dit alles en 
zijn zij betrokken bij allerlei Eilandelijke 
overlegstructuren en op zoek naar (vaste) 
subsidieregelingen.

Ons verlangen als DGO is, dat ook in 
Ouddorp of Goedereede, een team van 
Jeugdwerk vrijwilligers ontstaat die rond-
om deze bus, of een andere vaste plek 
aanwezig kunnen zijn. Naast een straat-
team zijn er buschauffeurs, schoonmakers, 
bus onderhoudsmedewerkers, bidders en 
financiële middelen nodig om het werk 
gaande te houden en uit te breiden. Neem 
voor meer informatie over ons nieuwe 
evangelisatieproject contact op met Eric 
van den Nieuwendijk of Cor Joppe. En kijk 
op www.goeree-overflakkee.yfc.nl

G e m e e n t e n i e u w s g e m e e n t e n i e u w s

Twee jaar lang is de YFC bus al op ons ei-
land te vinden. Ruim 100 jongeren vinden er 
een plek waar ze wekelijks gezien, gehoord 
en geliefd worden. Wat zijn we blij met jul-
lie als Doopsgezinde Gemeente Ouddorp die 
achter ons staat, voor ons bidt, het financi-
eel mogelijk maakt en jullie betrokkenheid. 
We hopen jullie met enige regelmaat op de 
hoogte te houden van wat er zoal gebeurt.

Er gebeurt zo veel!
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd, we 
hebben jongeren zien komen en gaan, mooie, 
maar ook kwetsbare verhalen gehoord. Er is 
met jongeren gebeden, we hebben Bijbels 
uitgedeeld en we ontmoeten steeds nieu-
we jongeren. Het maakt niet uit of het warm 
is of koud, of het regent of sneeuwt, of het 
droog is, of ze daarvoor nog hebben moe-
ten werken, ze komen. En wij mogen er 
voor ze zijn. Nu al in Dirksland, Oude Tonge, 
Middelharnis en Stellendam!

En ja, de problematiek die we tegen komen is 
groot. De verhalen die we horen doen soms 
pijn. Iedere week worden we stilgezet bij de 
gebrokenheid van deze wereld, en dichtbij. 
En iedere week proberen we te delen van 
Zijn grote Liefde. Een van de afgelopen keren 
kwam er een ouder met een van de jongeren 
mee, haar beide kinderen komen met regel-
maat langs bij de bus. Ze had haar zoon van 
17 gevraagd waarom hij het leuk vond om te 
komen, op een plek waar ook zijn 4 jaar jon-
gere broertje met zijn vrienden kwam. Hij 
had daarop gezegd “Maar mam, het is daar 
gewoon gezellig en ze luisteren naar je…“ Een 
betere aanbeveling kunnen we niet krijgen!

Zowel voortzetting in de nu al draaiende 
plaatsen, als het starten in nieuwe dorpen 
kan niet zonder uw/jullie gebed en bijdrage! 
Alvast bedankt daarvoor!

Nieuwsbrief december 2023 YFC
Waarom?
We worden geraakt door de gebrokenheid 
en geestelijke nood in de levens van jonge-
ren. We verlangen ernaar dat jongeren po-
sitief reageren op de onvoorwaardelijke 
liefde van God binnen een levende relatie 
met Jezus en herstel vinden op alle gebieden 
van hun leven.

Cijfers 2023
ßß Ruim 300 unieke jongeren bezochten af-

gelopen jaar de bus.
ßß Circa 100 unieke jongeren bezoeken de 

bus wekelijks.
ßß Ruim 1200 uren op straat door het 

straatteam in verschillende dorpen.
ßß Ruim 3000 gereden kilometers met de 

bus tijdens ruim 100 unieke ritjes.
ßß 369 unieke volgers op Instagram.
ßß Gemiddeld 4,7 ster waardering door 

jongeren.
ßß Incidentele financiële ondersteuning 

van 3 fondsen, Gemeente Goeree- 
Overflakkee, een aantal bedrijven en een 
groeiend aantal kerken.

“YFC heeft in relatief kort tijd bekendheid 
verworven onder de jongeren op Goeree 
Overflakkee. Door aanwezig te zijn in verschil-
lende dorpskernen bieden ze jongeren een vei-
lige plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, te 
chillen en voor een goed gesprek. Van toege-
voegde waarde is dat YFC dit doet met lokale 
vrijwilligers die de jongeren ook op andere mo-
menten ontmoeten. YFC is een fijne samenwer-
kingspartner en zorgt voor nog meer beeld van 
onze jongeren.” Gerwin St. Ontmoeting

Hartelijke groet en zegen, namens het hele 
team. Gersom Westerkamp (teamleider 
Youth For Christ Goeree Overflakkee)
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Reisverslag Dien & Jenny in Guinee
Allereerst voelen wij ons erg gesteund door jullie belangstel-
ling en gebed. Onze dank daarvoor! We zijn hier gevallen in 
een warm bad vol liefde en naastenliefde. Vanaf het moment 
dat we aankwamen in Conakry tot nu toe worden we met 
veel respect behandeld (ja die ouwetjes uit Nederland!)

We hebben op veel fronten mogen 
kijken:
1: We hebben gekeken hoe de mensen 
leven, hoe ze hun geloof belijden (dat 
gaat de hele dag door, begint ‘s mor-
gens om 7.30u met algemeen gebed in 
de kapel, hoe mooi is dit). We hebben 
elke zondagavond Bijbelstudie met allen 
op de compound, erg leerzaam en ver-
diepend. Hoe ze ook voor hun naasten 
zorgen, in de kliniek, omdat er niet ge-
noeg verpleging is voor de patiënten 
(ook wassen en koken ze hier). Ook hoe 
ze zich in hun levensonderhoud voor-
zien met allerlei kraampjes op marktjes. 
We kopen dan ook graag bij de mensen 
zelf hier in ‘t dorpje.
2. We hebben nu een indruk hoe de kli-
niek loopt, als een geoliede machine, 
waarbij aangetekend moet worden dat 
de 4 artsen hier heel hard werken en al-

G e m e e n t e n i e u w s

lerlei specialismen uitoefenen, chapeau 
hiervoor! Dus zeer zeker personeelste-
kort. De school loopt ook voortreffelijk. 
Er volgen ongeveer 60 leerlingen de op-
leiding tot verpleegkundige. 
3: Wat onze hand en spandiensten be-
treft: Dien doet vaak mee aan prak-
tijklessen met Anja (is samen met haar 
man Jon de oprichtster van de kliniek) 
Zelf mag ik praktijklessen oefenen met 
de 10 verloskundigen hier. Er zijn nog 
weinig bevallingen, omdat de bekend-
heid nog (van mond tot mond) moet 
komen. Verder naaien we OK mutsen 
voor de kliniek.

g e m e e n t e n i e u w s

Inmiddels zijn we 6 weken in Afrika en 
nog steeds verbaasd en verwonderd! 
We zijn op zondag 2 keer ter kerke ge-
weest en dat was een waar feest! Hoe ze 
hun geloof belijden, zo indrukwekkend, 
met zang, handgeklap en dans.

We zijn ook nog naar een andere kli-
niek wezen kijken in Guasso (schitteren-
de natuur). Onze grondleggers (Jon en 
Anja) worden alom geprezen hoe ze het 
geloof in een totaal niet christelijke om-
geving hebben geëvangeliseerd en waar 
tevens ook weer verschillende kerken 
uit voortgekomen zijn! Chapeau!

Thanksgivingday werd feestelijk gevierd 
bij dr Steven, hele compound aanwe-
zig met veel kinderen, ook weer zang en 
dans, zo leuk! Af en toe is er een beval-
ling, maar nog niet druk. Dien helpt Anja 
vaak met de praktijklessen. We gaan 
elke dag naar de “Maternity” en verder 
vermaken wij ons prima! Donderdag is 
er een afscheidsfeestje voor ons geor-
ganiseerd, zo lief!

Op vrijdagochtend zijn we met de 
MAF weer naar Conakry gevlogen, hel-
der weer en een fantastisch uitzicht. In 
Conakry waren we welkom in een gast-
huis van Cama, alwaar we 24 uur ver-
bleven. De terugvlucht met een Airbus 
verliep ook prima. Toen begon de after-
party, vol dankbaarheid keken we terug 
op een prachtige reis, dank God aan U 
alle eer!

Dien en Jenny

Update 06-12-2023
Aan alles komt een eind, zo ook onze 
Afrika “droom”. Hierbij willen we u 
allen bedanken voor support, bemoe-
diging en gebed! Was geweldig hoe 
jullie meegeleefd/genoten hebben.
Dien en Jenny
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Foto: Kerckelijk Boek van de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. Gestart in 1645 door 
Leunis Arenz. Cole. Tekstbron voor deze rubriek: 
transcriptie door Willem Stuve, december 2010.

Wat vooraf ging: In de eerste twee 
jaren sinds Leunis zijn notities begon op 
Pasen 1645, schreef hij over de doopbe-
dieningen en avondmaalsvieringen 
waarvoor buiten-oudsten werden uit-
genodigd. Ook verhaalde hij over de 
uitbreiding van de geestelijke leiding. In 
1647 werd Lisbet Roelants uit Goeder-
eede, opgegroeid in de gemeente, ge-
doopt in Renesse. Kort daarna huwde 
ze temidden van de gemeente met Cor-
nelis Torman uit Zierikzee en vestigde 
ze zich daar met hem.

In 1648 bevat het boek weer de we-
derwaardigheden rondom een avond-
maalsviering, dit keer met Oollaert 
Williboortse, koopman uit Vlissingen. 
Na de middagdienst is er een vergade-
ring waarbij gesproken wordt over de 
voordelen van een oudste uit eigen mid-
den. Aan Stoffel Philipse, de eerst aan-
gestelde leraar, wordt voorgelegd of hij 
zich in de ‘volle dienst’ zou willen laten 
bevestigen. Stoffel zegt nee, gegeven 
‘sijn onbequaamheyt’, zonder dat dui-
delijk wordt of het zijn gezondheid of 
andere redenen zijn die hem in de weg 
zitten.

Aan het eind van het jaar wordt een heel 
andere tekst genoteerd. Leunis kopi-
eert een contract, waarin het kinderlo-
ze en oude echtpaar Marynis Janse en 
Neeltge Cornelis verschijnen voor de 

Uit het ‘Kerckelijk Boeck’

‘schepenen der Stede Goedereede’ op 
18 december 1648. Het echtpaar legt 
vast al hun bezittingen ‘tegenwoordich 
hebbende en nog te verkrigen’ over te 
dragen aan de drie met name genoem-
de leraren/diakenen ‘met hunne mede 
broederen en vergaderynge genaemt 
de mennisten in dees stede en lande 
van Goedereede’. De nalatenschap van 
Marynis en Neeltge omvat ook de op-
brengst van hun aan Job Arentz. Backer 
verkochte huis: 150 guldens. Betaling 
van de verkoopsom zal in de volgende 
drie jaren – 1649 t/m 1651 – plaatsvin-
den op ‘Kersdach’ in delen van 50 gul-
dens. Voorwaarde is dat de gemeente 
de gevers levenslang in alle behoeften 
van eten, drinken, kleding, onderdak, 
vuur, licht en dienst zullen voorzien en 
na hun ‘afsterven een eerlicke begraef-
fenisse’. Neeltge overlijdt drie dagen na 
het opstellen van het contract, op 21 

december, Marynis bijna drie jaar later. 
De jaarlijkse betalingen en een financië-
le verantwoording volgt na de tekst van 
het contract, allemaal nog op de blad-
zijden die bovenin voorzien zijn van het 
jaartal 1648.

Waarschijnlijk aangemoedigd door deze 
erfenis en het vastleggen van wat werd 
overeengekomen aangaande de ont-
vangst ervan, noteert Leunis op een 
volgende bladzijde in het kerkenboek, 
eveneens met jaartal 1648 bovenaan, 
de inhoud van een ruim twintig jaar 
ouder juridisch document. Hij kopieert 
een verkoopacte met hypotheek en een 
bijzondere voorwaarde over de samen-
komsten van de gemeente op de zolder 
van het betreffende huis. Die samen-
komsten mogen daar plaats blijven vin-
den zolang als de menniste gelovigen 
willen. De koopacte is gedateerd 30 de-
cember 1622, op welke datum koper en 
verkoper verschenen voor de ‘schepe-
nen van Oudelande in den Eylande van 
West-Voorne’. 

Wat Leunis zat over te schrijven – mis-
schien wel bij kaarslicht in de donke-
re laatste dagen van december 1648 
– was dus het document op basis waar-
van wij vorig jaar, op 30 december 
2022, het 400-jarig jubileum van de ge-
meente hebben gevierd! De verkopen-
de partij in dezen was Jan Gijsbrechtsz 

Wagemaker, de eerste leraar, die over-
leden was kort voor Leunis het kerken-
boek begon. In vertrouwen op God en 
op zijn verantwoorde administratie kon 
Leunis met een vrij gemoed het nieuwe 
jaar tegemoet.

g e m e e n t e n i e u w s

Duitstalige diensten 
in December
Kerstavond en Oud & Nieuw zijn ook 
in Duitsland traditionele feestdagen, 
wat niet betekent dat iedereen die thuis 
doorbrengt. Er blijkt altijd weer belang-
stelling voor de Duitstalige diensten op 
24 en 31 december om half vijf ’s mid-
dags. Ook dit jaar zetten we de deuren 
van de kerk weer voor Duitssprekenden 
open! Wilt u bidden voor alle mensen 
van welke natie of taal dan ook, die aan 
het einde van het jaar open staan voor 
het bezoeken van een kerkdienst? Bid 
dat ze een plek kunnen vinden waar ze 
een ontmoeting met God hebben en dat 
zijn Woord ingang vindt in hun leven.

Ökumenischer
Gottesdienst

in deutscher Sprache

Heilig Abend und Silvester
16.30 Uhr

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 (Am großen Parkplatz)

Herzlich willkommen!
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W e r e l d b r o e d e r s c h a p s d a g

Beste broeders en zusters, Wereldwijd horen doopsgezinden 
bij elkaar. Dit gaan we vieren tijdens de jaarlijkse Ringdag 
op zondag 28 januari 2024 in de Doopsgezinde Gemeente 
Ouddorp, om elkaar te ontmoeten, terug te zien en/of te 
leren kennen. Wij willen u van harte uitnodigen om deze dag 
samen met elkaar te vieren. U/jij bent welkom om mee te 
zingen, stap in, schuif aan, laat uw stem horen.

Thema: 

Geloven 
beweegt 

ons.

Programma
09.30 - 10.00 uur	A anmelden
10.00 - 11.00 uur	� Koffie, thee, fris drinken/ontmoeten, ‘zin in 

zingen’, zing dan mee
11.00 - 12.00 uur	A anvang ‘Samendienst’ 
12.00 - 13.30 uur	� Lunch met groepsfotomoment
13.30 - 14.30 uur	 Tijd voor de workshops
14.30 - 15.00 uur	 Koffie, thee, fris drinken
15.00 - 15.45 uur	 Afsluiting

Van 10.00 - 11.00 uur gaat het koor inzingen.

Uitleg bij deze dienst
Eén keer per maand is er in onze ge-
meente een ‘Samendienst’. Deze 
dienst is laagdrempelig en valt dit jaar 
samen met de met de Ringdag. In de 
‘Samendienst’ hebben verschillende 
mensen een taak. Ds. Marijn Vermet zal 
in deze dienst de prediking verzorgen. 
Tijdens de ‘Samendienst’ is er ook een 
kindernevendienst.

In de vorige Perspectief schreef ik dat 
het gevierd werd rondom de sterfdag 
van Menno Simons 31 januari 1561. Dat 
was niet de juiste reden. De aanleiding 
voor deze wereldwijd gevierde zondag 
is niet de sterfdag van Menno Simons, 
maar ter ere van de eerste doop op 21 
januari 1525 in Zürich. Het is daarom al-
tijd de zondag die het dichtst in de buurt 
van deze datum ligt.

Ringdag: 28 januari 2024

W e r e l d b r o e d e r s c h a p s d a g

Keuze uit de volgende workshops
1.	 Workshop voor kinderen: De kinderen 

maken tijdens de workshop een houten 
kerk ‘de kerk, jouw (t)huis'. Zorg voor de 
schepping, zorg voor elkaar, zorg voor de 
kerk jouw (t)huis.

2.	 Wandeling buiten van ‘t hart naar onze 
voeten: strand: Kom in beweging en 
wandeling mee. Denk aan warme kleding 
en schoeisel/laarzen.

3.	 Dopers-graan en de schoonheid van het 
strand: De reis van het Turkey Red Wheat 
in Ouddorp en verre omstreken. En laat 
de schoonheid van het strand u inspire-
ren om in beweging te komen.

4.	 Doopsgezinde geschiedenis in Ouddorp:  
400 jaar doopsgezinden in Ouddorp 
en speciale aandacht voor hulp van-
uit Amerika na de watersnoodramp van 
1953 in Ouddorp.

5.	 Verhalentafel: We vertellen elkaar verha-
len vanuit het thema ‘geloven beweegt 
ons...’

Aanmelden
Aanmelden kan t/m 11-01-2024 via:
ringdag@doopsgezindouddorp.nl of
www.doopsgezindouddorp.nl

Vermeld bij het aanmelden het volgen-
de: Uw naam, uit welke Doopsgezinde 
Gemeente u komt, het nummer van de 
workshop waaraan u wilt deelnemen, 
evt. dieetwensen of allergie.

Bijdrage in de kosten
De kosten voor deze dag zijn € 12,50 
per persoon, kinderen zijn gratis. U kunt 
de bijdrage overmaken op:
IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272 
o.v.v. ‘Ringdag 2024’ en uw naam,

of scan de QR-code.

Algemene informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de website van onze gemeente: 
www.doopsgezindouddorp.nl U kunt u 
vraag ook mailen naar ringdag@doops-
gezindouddorp.nl

Met een zegenende groet namens  
de werkgroep ‘Ringdag 2024',

Annelies Snijders en Ineke van Erkelens
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Stichting Ontmoeting
Donderdag 23 november jl. was er een mooie informatieav-
ond, gebedsmoment, onderlinge ontmoeting, in ons kerk-
gebouw van Stichting Ontmoeting. De veldwerkgroep van 
deze stichting organiseert 3 keer per jaar een avond (oost 
- midden - west van Goeree Overflakkee) om het veldwerk 
onder jongeren op ons eiland onder de aandacht te brengen.

Gerwin Rikkers en zijn team hebben 
verteld over hun werk op ons eiland. 
Gerwin zoekt op zijn motor, als veld-
werker kwetsbare jongeren op. We deze 
avond zijn bijgepraat over de ontwik-
kelingen, bijzondere ontmoetingen met 
jongeren, de nood onder jongeren, de fi-
nanciële uitdagingen, etc. van hun veld-
werk op GO. Een bijzondere getuigenis 
van een van de jongeren, alle ruimte 
om vragen te stellen en het gezamenlijk 
gebed waren de ingrediënten voor een 
mooie avond met elkaar.

De reactie vanuit een van de medewer-
kers uit de veldwerkgroep was hart-
verwarmend: “Een mooie avond met 
zo'n 40 betrokken mensen in een gast-
vrij Doopsgezind Ouddorp. Het gebed 
aan begin, de vragen en de ontmoeting 
aan het einde van de avond waren erg 
waardevol.”

Stichting Ontmoeting is een ander ini-
tiatief dan Youth For Christ Goeree-
Overflakkee, “de oranje bus”. Youth For 
Christ Goeree-Overflakkee gaan we als 
gemeente de komende jaren als zen-

Meer info over Stichting Ontmoeting op Goeree-Overflakkee is te 
vinden op de website: www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl

dingsproject ondersteunen. Deze 2 ini-
tiatieven vullen elkaar feilloos aan in de 
nood onder jongeren op ons eiland.

Gerwin schrijft over YFC GO:
“YFC heeft in relatief korte tijd bekend-
heid verworven onder de jongeren op 
Goeree Overflakkee. Door aanwezig te 
zijn in verschillende dorpskernen bieden 
ze jongeren een veilige plek om leef-
tijdsgenoten te ontmoeten, te chillen en 
voor een goed gesprek. Van toegevoeg-
de waarde is dat YFC dit doet met lokale 
vrijwilligers die de jongeren ook op an-
dere momenten ontmoeten. YFC is een 
fijne samenwerkingspartner en zorgt 
voor nog meer beeld van onze jongeren”.

Voor meer informatie: spreek gerust Cor 
Joppe of Eric van den Nieuwendijk aan.

n i e u w s  b u i t e n  D G O

Zendingswerk
In de laatste Perspectief heeft u kun-
nen lezen over de afronding van het 
zendingsproject in Indonesië. We heb-
ben acht jongeren ondersteund die een 
opleiding tot predikant hebben gedaan. 
We hebben ook de doopsgezinde Ge-
meenten in Surakarta ondersteund die 
vredesonderwijs geven aan kinderen 
om zo vredesstichters te kunnen zijn. 
Beide projecten zijn in 2019 door en-
kele mensen uit onze Gemeente bez-
ocht. Iedereen hartelijk dank voor de 
gebeden en giften.

In de afgelopen maanden zijn voor-
bereidingen gedaan voor een nieuw 
zendingsproject. Dit wordt de onder-
steuning van een jonge Doopsgezinde 
Gemeente in Kyev, Oekraïne. De lei-
ding is door het predikantenechtpaar: 
Sergei en Nastya Phillipov. Zij waren ac-
tief bij een Doopsgezinde Gemeente in 

Mochansk, dat nu door Rusland is bezet. 
Zij zijn een nieuwe Gemeente begonnen 
in Kyev. Vooral met jongeren en jong-
volwassenen. Er wordt diaconaal werk 
gedaan voor arme mensen in de oor-
logssituatie. De eerste mensen zijn ge-
doopt. De contacten zijn voortgekomen 
uit ons graanproject dat gedragen wordt 
door Annelies Snijders, Elma Posthuma 
en Rini Hameeteman. Zij zijn betrok-
ken bij dit zendingsproject. Dit alles in 
nauwe samenwerking met de kerkenraad, 
Bijzondere Noden en Multiply. Dit is de 
Europese organisatie van Doopsgezinden.

We zijn nu bezig om goed duidelijk te 
krijgen wat we voor elkaar kunnen be-
tekenen. In de volgende Perspectief 
hopen we hier meer over te vertellen. 

Namens taakgroep zending en 
evangelisatie, Cor Joppe.
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Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij edities 2024: 19-01, 
15-03, 03-05, 28-06, 20-09, 06-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 
12 64 272 o.v.v. Perspectief 2024, of gebruik de QR-code hiernaast.

Redactie
Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

Adres
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail
scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM 
en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via 
de website diensten terugluisteren.
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Perspectief

Ouddorp
Doopsgezinde Gemeente

Kerkdiensten
Zondag 17 december
09.30 uur: Ds. L.J. Lingen
18.30 uur: Br. H. Pollema
Zondag 24 december
09.30 uur: Ds. J. Smink
20.00 uur: Br. M. Nap - Kerstnachtdienst
Maandag 25 december - 1e Kerstdag
10.00 uur: Br. W. de Vink
Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
10.00 uur: Zr. P. Troost - Zangdienst
Zondag 31 december - Oudjaarsdag
09.30 uur: Br. H. ten Voorde
18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar
Maandag 1 januari - Nieuwjaarsdag
10.00 uur: Br. H. Pollema - Avondmaal
Zondag 7 januari
09.30 uur: Br. H. Groeneboer
18.30 uur: Ds. D. Smink jr.
Zondag 14 januari
09.30 uur: Ds. A. Snijders
18.30 uur: Br. H. Bleeker
Zondag 21 januari
09.30 uur: Ds. T. Koelewijn
18.30 uur: Br. H. Bleeker
Zondag 28 januari
11.00 uur: Ds. M. Vermet - Ringdag
18.30 uur: Ds. J. Brunt

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in 
de gaten.

Zondag 4 februari
09.30 uur: Br. B. Schot
18.30 uur: GAAV Event
Zondag 11 februari
09.30 uur: Ds. T. Bos
18.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
Zondag 18 februari
09.30 uur: Ds. N. van der Leer
18.30 uur: Zie website
Zondag 25 februari
11.00 uur: Br. E. Voogd - Samendienst
18.30 uur: Br. M. Nap


