
Omarming in liefde en handgemaakte dekens
Help Oekraïne de winter door met … lappen stof!

Actie in combinatie met Ringzondag vanDoopsgezinde Gemeenten
ZuidWest Nederland - Ouddorp, 28 januari 2024

Op één van de eerste dagen in het nieuwe jaar was er het tweede online
beeldcontact met onze broeders en zusters in Oekraïne, vanwege het nieuwe
zendingsproject. Ter sprake kwamen de ‘comforters’, doorgestikte dekens van
verschillende lapjes stof (patchwork), die door vrijwilligers in diverse doopsgezinde
gemeenten vanNederland gemaakt worden en vervolgens verzondenworden naar
doopsgezinde organisaties voor noodhulp in oorlogsgebieden en in
vluchtelingenkampen.

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn ook daar al enkele zendingen van dergelijke dekens
naartoe gegaan, om precies te zijn naar de partners waar wij via de Europese
Doopsgezinde Hulpwerkorganisaties mee samenwerken in het nieuwe
zendingsproject: pioniersgemeente ‘De Ark’ in Kyiv en een traumacentrum in de
Karpaten, Zuid-West Oekraïne.

DeOekraïense broeders en zusters spraken hunwaardering uit voor de ontvangen
dekens. Daaruit ontstond bij ons het idee om lappen stof te doneren voor nieuwe
zendingen.Wijzelf als gemeentemaken nog niet van deze dekens, maar we
ontvangenwel over tweeweken de andere doopsgezinde gemeenten van onze Ring
ZuidWest Nederland. (Hebt u zich al aangemeld omdeel te nemen op 28 januari,
doen hoor! Z.o.z.)

In tegenstelling tot wat er in de uitnodiging staat,
aanmelden kan tot enmet 21 januari 2024

OnzeNederlandse zustergemeenten kunnen nieuwe comforters makenmet de
ingezamelde stoffen, die vervolgens weer gebruikt worden voor hulpwerk door
onzeOekraïense zustergemeenten.

Heeft u lappen katoen. bijv. van dekbedhoezen, dan zijn die zeer welkom! U kunt ze
bij de trap naar de kerkzolder neerzettenmet een briefje eropwaarvoor het
bestemd is. Omdat de dekens bestaan uit lapjes, zijn ook kleinere stukken stof, zoals
van overhemden, prima bruikbaar. De Engelse naam voor dit type deken, comforter,
betekent letterlijk ‘troostbrenger’. Een deken om je in te hullen, die warmte geeft
aan het lichaam –maar ook geestelijk, omdat de deken is gemaakt met liefde en in
geloof.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MmtRPu6tLUymG5_VoW8xeM3aoivGIyZCpHiaGnZAc0BUQzlIVUY2V1VaV05GUERGSVBLQjNBMEk4TS4u
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