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Een nieuw jaar; een nieuw begin.

De feestdagen liggen alweer even
achter ons; De nieuwjaarswensen zijn
uitgewisseld en de eerste goede voor-
nemens zijn alweer gesneuveld. Een
nieuw jaar betekent ook een nieuw
begin.

Wat hadden we mooie diensten rondom
de kerst. Dit was allemaal mogelijk dank-
zij de inzet van zoveel betrokken ge-
meenteleden. Nogmaals hartelijk dank
hiervoor. Wat klonk het kerstevangelie
krachtig.

Met de Kerkenraad hebben we de eer-
ste vergadering alweer achter de rug.
Elke maand hebben we om en om een
vergadering over praktische zaken en
daarna een vergadering met een geeste-
lijk karakter waarin we dieper ingaan op
een thema om hierover een Kerkenraad-
besluit te kunnen nemen. Het eerstvol-
gende thema is homofilie.

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe
predikant worden onze ethische stand-
punten telkens gevraagd. Het is belang-
rijk om daar transparant over te zijn.

De Beroepingscommissie heeft de afge-
lopen tijd niet stil gezeten. Er zijn onder
meer persoonlijke contacten met een
mogelijke kandidaat geweest, inclusief
een bezichtiging maar het mocht uitein-
delijk niet leiden tot een sollicitatie.

Aan de Nominatiecommissie is opnieuw
gevraagd om twee nieuwe kerkenraads-
leden te werven. Het voordragen van
leden van onze Gemeente voor ambten
isin de eerste plaats een zaak van gebed.
Wij willen u allen vragen hier biddend
Gods leiding over te vragen. Voor de-
genen die benaderd worden geldt: is er
bereidheid en betrokkenheid om Gods
roeping te volgen en in Zijn Gemeente
in Ouddorp te dienen? Die vraag moet
ieder persoonlijk beantwoorden en
denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de be-
kende regels uit gezang 473:

“Maak mijn uren en mijn tijd —
tot Uw lof en dienst bereid”

Als we onze roeping ervaren en ver-
staan dan zal onze Gemeente blijven
voortgaan. Het zou heel fijn zijn als er
geboren en getogen Ouddorpers be-
reid zijn hun gaven en talenten in te
zetten.

De reorganisatie van het pastoraat
heeft momenteel volop de aandacht. Er
zijn gesprekken onder leiding van Hans
Pollema. Het is de bedoeling om zorg
en pastoraat uit elkaar te halen en elk
hun eigen aandacht te geven. We wil-
len dat ieder gemeentelid zich gehoord
en gezien gaat voelen. Wat hier pre-
cies voor nodig is, zal binnenkort in een
plan gepresenteerd worden.
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Nog wat praktische zaken; de collec-
ten zullen dit jaar zeker weer onderdeel
van de Dienst gaan uitmaken maar in
verband met de opleving van het covid
virus, is dit tijdelijk uitgesteld.

Volgend jaar kerst zult u geen kerst-
boom meer zien op het podium. Vele
discussies omtrent voor en tegen heb-
ben tot dit besluit geleid. Het kwam
weer ter sprake omdat de boom er dit
jaar al stond op het moment dat de 4e
adventskaars nog niet was aangestoken.
Vandaar dat zondagmorgen de boom
geen lichtjes had en nadat alle 4 kaar-
sen hun licht verspreiden, werden op
kerstavond de lichtjes in de boom wel
ontstoken.

Er zijn de afgelopen tijd al veel mooie
dingen gebeurd die met het herstel van
relaties te maken hadden. Goed om te
zien dat dit geestelijke principe zo werkt
in onze Gemeente. Helaas is nog niet
alles opgelost. We gaan Anno Domini
2024 verder met het bouwen aan onze
Gemeente en ik wens u allen daarbij
God'’s krachtige zegen, bijzondere wijs-
heid, enorme liefde en grote verdraag-
zaamheid toe.

Namens de Kerkenraad
Ben Scholten

Voorwoord

De jaarwisseling ligt al weer een aantal
weken achter ons en gelukkig beginnen
de dagen weer wat langer te worden en
de nachten korter, we zien uit naar de
lente!

Voor u ligt de eerste Perspectief van
2024. Het aanleveren van kopij kwam
wat moeizaam op gang, maar toch heb-
ben we er weer een lezenswaardig blad
van kunnen maken. De deadline voor
aanleveren van kopij voor de volgende
Perspectief is 15 maart.

Een zegende groet van de redactie van
Perspectief

KERKENRAAD
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De steppe zal bloeien!!

‘De Steppe Zal Bloeien’ is een prachtig lied van Huub
Oosterhuis. Het werd onder anderen gezongen door Lenny Kuhr
en uitgezonden tijden het programma “Petrus in het Land” van de
KRO/NCRV. U kunt het terugzien op Youtube; het wijst vanzelf.

‘De Steppe Zal Bloeien’ trok in deze tijd
van oorlog en geweld mijn speciale aan-
dacht, omdat er een prachtige belofte
vertolkt wordt en wel de belofte die we
terug kunnen vinden in Jesaja 35:1

“De woestijn en het dor land zullen
zich verblijden, de steppe zal juichen
en bloeien als een narcis”

(NBG vertaling '51)

De woestijn staat in de Bijbel voor een
gevaarlijke plek waar het droog en dor-
stig is. (Deuteronomium 1:19 en Jesaja
21:1.

De vraag die je jezelf heden ten dage
kunt stellen is: “ervaren wij ook een

stukje woestijn in ons leven"? Daarmee
bedoel ik meer datgene wat op ons af
komt. Angst om het vertrouwde te ver-
liezen. Angst en onvrede over zaken
die zich in de wereld afspelen. Je verla-
ten voelen in een wereld vol agressie en
oorlogen.

Ook de componist G.F. Hindel com-
poneerde er ook al over in zijn prach-
tige oratorium “The Messiah”. Ik moest
denken aan al de oorlogshandelingen
van dit moment toen ik de prachtige
aria “Why do the nations so furious-
ly rage together” (waarom gaan de na-
tien zo woedend gezamenlijk tekeer)
nog eens beluisterde. Waarom kunnen
we als mensheid niet in vrede leven.
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Kennelijk zijn we nog steeds niet in
staat om de vrede onderling te bewa-
ren. Tegelijkertijd is het ook zo oud als
de wereld. En inderdaad Jesaja profe-
teerde er al over.

De kern van de huidige wereldproble-
matiek is dat men God de rug heeft
toegekeerd. Het eigenbelang zegeviert
kennelijk. Machthebbers hebben het
laatste woord zou je denken.

Zou je denken ja, maar nu even terug
naar “De steppe zal bloeien”. Want daar-
in wordt, naar aanleiding van Jesaja, ons
iets ongelofelijks beloofd. “De rotsen
gaan open, het water zal stromen, tinte-
len en stralen. Dorstigen komen en drin-
ken”, “De steppen zal bloeien, zal lachen
en juichen” en “Wij mogen leven”!

Een enorme troost dat eens alle natién
zullen buigen voor onze grote God die
alle macht heeft in hemel en op aarde.
Dat eens de negativiteit van het huidige
wereldbeeld tot het verleden zal beho-
ren opdat wij dan mogen leven met Hem
die onze verlosser is, Jezus Christus de
gekruisigde!

De steppe zal bloeien en dat mogen we
ook in ons eigen leven ervaren!

Met vriendelijke groet,
Henk van Deijk

CD-recensie
Sieuwerd Bin - The Songs I Sing
Ecovata

Singer/songwriter Sieuwerd (Sjoerd) Bin
komt uit Middelburg en is van jongs af
aan al muzikant. Samen met zijn broer
Floris vormde hij het duo Gebroeders
Bin. Eén van de hoogtepunten van deze
samenwerking was ‘Brieven’, een thema
album over de Eerste Wereld Oorlog. Dit
verscheen toepasselijk in 2014 (100 jaar
nadat WO 1 begon). In 2023 is Sieuwerd
op de solotoer en heeft hij de CD “The
Songs | Sing” uitgebracht. Het idee hier-
achter is het bewerken van de spirituals
en de gospels, die hij vroeger (60'er jaren)
zijn ouders hoorde zingen uit de Youth
for Christ zangbundel. Na de geluiden
(betekenis hiervan?) in ‘Intro’ - het ope-
ningsnummer - volgen akoestische uit-
voeringen van bekende songs als: ‘Give
Me Qil In My Lamp’ (op de achtergrond
is een vogeltje te horen) en ‘I Shall Not Be
Moved'. Een mooie rauwe toevoeging is
het fraaie banjospel in onder meer: ‘Pack
Up Your Sorrows’ en ‘Michael, Row The
Boat Ashore’. Bijzonder is ook een kerk-
orgel in het laatste nummer ‘The Lord Is
My Shepherd (Psalm 23)’. Dit werd op-
genomen in de doopsgezinde kerk in
Middelburg. De mastering van dit veel-
belovende project werd gedaan door Jan
Borger, die dit eerder ook deed voor o.a.:
A Treehouse Wait, Mensenkinderen en
Minco Eggersman.

Ben Scholten

PASTORAAT
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Even voorstellen ...

Wie ben je en waar kom je van-
daan? |k ben Jaap Tanis afkomstig van
Goedereede Havenhoofd, ik heb aan
de haven gewoond met schip van vader
voor de deur. Al 42 jaar getrouwd met
Klara Tanis- van Dam, we wonen op de
Kelderweg 72 in Ouddorp, we hebben 1
zoon en 1 dochter, die zijn ook getrouwd
en we hebben twee kleinkinderen.

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik
heb 40 jaar gevaren, schipper eigenaar
van ons familiebedrijf, eerst met drie
schepen en later 2 kotters. Nu gesa-
neerd, dus einde familiebedrijf, wat na-
tuurlijk wel pijn in mijn hart geeft.

Wat houdt Doopsgezind zijn voor jou
in? Wij zijn altijd bij de Hervormde Kerk
geweest van huis uit en ook na ons
trouwen, kinderen zijn gedoopt in de

dorpskerk. Na de kerkschuring is het
verwaterd en door dominee Smink naar
de Doopsgezinde Gemeente gegaan
waar we ons thuis voelen in dit geloof
en de betrokkenheid.

Daden gaan woorden te boven, wat be-
tekent dat voor jou? Ik praat veel daar-
om is onze bijnaam “t ouwe wijf” maar
probeer ook mijn dingen te doen voor al
onze naasten en geliefden.

Welk Bijbelse figuur zou je voor een
dag willen zijn en waarom? De wonder-
bare visvangst blijft mij altijd boeien dus
Simon Petrus zou ik willen zijn voor een
dag. In de bijbel hebben ze het ook over
sleepnetten waar ik ook altijd mee heb
gevist.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je
daarover en wat betekent dat voor jou?
Nadat we in onze kerk zijn gekomen zat
ik nog jaren op zee als schipper eigenaar
op de GO 48, dus weinig tijd om te hel-
pen, alleen in het weekend op een fair
of rommelmarkt. Zachtjes aan toch er
ingerold door bepaalde mensen om wat
te doen voor de kerk. Nu al paar jaar zit
ik in de activiteitencommissie omdat ze
te weinig mensen hadden, dus heb ik
toegestemd omdat ik nu meer tijd heb
en de schepen sinds 1,5 jaar niet meer
varen. We hebben een leuk team. En het
beruchte garnalenpellen loopt via mij en
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we besommen aardig er mee. Maar als
er nog mensen zijn die willen aansluiten
bij ons team zijn die altijd welkom.

Hoe zou je willen dat de kerk eruit
ziet over een x aantal jaren? lk ben
geen waarzegger, maar de mensen in
Nederland gaan al minder naar de kerk.
Hoop dat er nog meer eenheid volgt
met andere kerken. En ook een nieu-
we voorganger voor de Doopsgezinde
gemeente.

De kerk in de wereld, welk beeld heb je
daarbij? Er zijn zoveel geloven in de we-
reld, kerkmensen leven tussen de we-
reldse mensen. We zijn niet geroepen
om de kerk te redden daar zorgt God
zelf voor.

Wat wil je meegeven aan de mensen,
die je iedere zondag tegenkomt in de
kerk? Laat eenieder in zijn waarde hoe
of wat hij is, ook tegenover zijn geloof
hoe eenieder er instaat. Een mens is een
mens door zijn medemens.

GEMEENTENIEUWS
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Van jubileum-graanproject

naar zendingsproject

Het was indrukwekkend om 400 kilo
meel een in busje geladen te zien wor-
den toen onlangs onze Oekraiense zen-
dingspartners Sergei, Nastya en de
kleine Stefania Philippov in Ouddorp te
gast waren. Dat vond één van de deel-
nemers aan de juist beéindigde gebeds-
bijeenkomst ook: “Wie had dat kunnen
denken, toen we de eerste graankorrels
in de grond stopten, dat het meel nu naar
Oekraine zou gaan voor hulppakketten in
oorlogsgebied!” Misschien dat de ‘visi-
onairen’ onder ons zich dat wél van te-
voren hadden kunnen indenken, maar
tegelijkertijd lijkt het erop dat de Heer
de ontwikkelingen zo geleid heeft.

De opmerking van het biddende ge-
meentelid vat in elk geval treffend samen
de nieuwe weg die is ingeslagen met het
‘doopsgezind graan’ Red Turkey Wheat.
Dit is feitelijk al begonnen in oktober
2022, toen Rini Hameeteman samen
met haar man in Broederschapshuis

Schoorl een conferentie bezocht van
Doopsgezind Wereldwerk. Wereldwerk
is een vanuit Nederland opererende
doopsgezinde hulpverleningsorganisa-
tie. Hoofdzaak van de conferentie was
de ontmoeting met de internationa-
le doopsgezinde partners uit Duitsland
(Multiply) en de Verenigde Staten
(Mennonite Central Committee).

Ook tijdens die bijeenkomst, nu ruim
een jaar geleden dus, is er al een grote
hoeveelheid meel van in Ouddorp ge-
teeld Red Turkey Wheat meegegeven
om via Duitsland naar Oekraine ge-
bracht te worden. Die zending meel is
gebruikt voor leniging van acute nood
van oorlogsgetroffenen middels het
geven van hulppakketten. Een hulppak-
ket wordt verpakt in een linnen tas met
het logo van Multiply erop en een bij-
beltekst in het Oekraiens uit Hebreén
13 vers 5:

“God zelf heeft gezegd: Ik laat u niet
in de steek, Ik zal u niet verlaten.”

Het inpakken en uitdelen van de hulp-
pakketen gebeurt via de kerk van Sergei
en Nastya, een kleine doopsgezinde
groeiende pioniersgemeente in Kyiv. De
komende jaren gaan we deze gemeente
‘Ark’ vanuit Ouddorp ondersteunen als
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nieuw zendingsproject, waarbij we graag
een band van wederkerigheid willen op-
bouwen. Wanneer u niet aanwezig was
tijdens de dienst van zondagmorgen 14
januari, waarin Sergei en Nastya hun ge-
tuigenis hebben gegeven, kijkt en/of
luistert u dan vooral de dienst alsnog.
Hun bewogenheid om mensen met de
liefde van God in aanraking te brengen
raakt het hart.

In het najaar van 2022 was er ook het
startschot voor een grote actie van de
samenwerkende Europese doopsge-
zinde hulpverleningsroganisaties: ‘Help
Oekraine de winter door’. Er werden gel-
den ingezameld voor inkoop en verzen-
ding van stroomaggregaten en de lokale
productie van houtkachels. Een actie die
ook in onze gemeente heel veel heeft

opgebracht! Daarnaast is er de verzen-
ding van ‘comforters’ naar Oekraine.
Comforters zijn veelkleurige dikke lap-
pendekens, die gemaakt worden in
meerdere doopsgezinde gemeenten in
Nederland. In Ouddorp zijn we begon-
nen om hieraan bij te dragen door het
inzamelen van lappen stof rondom de
Ringzondag, de ontmoeting van doops-
gezinde gemeenten uit de Ring Zuid
West Nederland, waarvan we dit jaar
gastgemeente zijn.

Uit de voormalige jubileumcommissie
zijn Rini Hameeteman, Annelies Snijders
en Elma Posthuma actief betrokken in
het zendingsproject ‘Oekraine’, naast
de leden van de taakgroep Zending &
Evangelisatie Cor Joppe en Ad Aleman.
Ook Angelina Harashchenko, gevlucht
uit Oekraine en sinds een jaar met haar
kinderen vaste gast in onze gemeente, is
onderdeel van het projectteam.

GEMEENTENIEUWS
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Korte berichten

Van de kerkenraad

Veel vrijwilligers zijn betrokken ge-
weest bij de afgelopen feestdagen.
Zonder namen te noemen willen wij
jullie allemaal, ook namens de gemeen-
te, bedanken voor jullie grote inzet.
Ben, Ineke, Hans, Geoff, Steven, Bram
en Annelies.

Voedselbank

We doen weer een oproep aan u allen,
om de voedselbank te gedenken met uw
giften. Graag houdbare etenswaren. Let
u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw
gave komt goed terecht bij de mede-
mens die het minder heeft. De krat in de
kerk staat klaar!

Dienstbare autoritten

Op schooldagen reist Angelina
Harashchenko met haar zoontjes Tima
en Nazar van Kabbelaarsbank/Port
Zélande, waar het gezin tijdelijk gehuis-
vest is, naar het centrum van Ouddorp.
Tima zit in groep 2 van de basisschool
naast onze kerk, Nazar gaat in de och-
tend naar de peuterspeelzaal. Angelina
zelf volgt dan Nederlandse les of geeft
online Engelse les aan Oekraiense tie-
ners. Tot enkele maanden geleden was
het busvervoer gratis voor Oekraiense
vluchtelingen, maar die voorziening is
gestopt. Ook de dienstregeling en de
weersomstandigheden zijn niet altijd
gunstig geweest in de afgelopen pe-

riode. Angelina zou daarom voorlopig
erg geholpen zijn wanneer er men-
sen bereid zouden zijn haar en de kin-
deren met de auto te vervoeren. Het
gaat om 2x per dag: 8:00 en 14:00 uur.
Kinderzitjes zijn aanwezig en kunnen
in de tussentijd in de kerk worden ge-
stald. Angelina kan en wil graag een
vergoeding met u afspreken voor het
autorijden. Wanneer dat geen over-
weging voor u zou zijn om te helpen,
dan worden tenminste de brandstof-
kosten graag aan u vergoed of een be-
drag van 2 euro per keer in de spaarpot
gedaan voor het nieuwe zendingspro-
ject in Oekraine: ondersteuning van pi-
oniersgemeente ‘De Ark’ in Kyiv, die
met hulppakketten en missionair werk
een verschil maakt voor oorlogsgetrof-
fenen daar, zowel praktisch als gees-
telijk. Als u bereid bent Angelina te
helpen, neem dan contact met haar op
via 06-45096313 of spreek evt. EIma
Posthuma aan.

Gezocht, BHVers

Velen van ons zijn via het werk opge-
leid als BHVer. In de kerkdienst zijn er
over het algemeen BHVers aanwezig.
Je verantwoordelijkheid is: Bij binnen-
komst je aanmelden op het bord bij de
ingang als je er bent en meestal is dat
de hele taak. De koster heeft daardoor
overzicht wie er is. Maar als er iets voor-
valt, moet je in actie komen. Bij bijzon-
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dere diensten of evenementen wordt er
in de app gevraagd op wie we kunnen
rekenen. De BHVploeg vraagt om uit-
breiding, door uitval van eerdere me-
dewerkers, om diverse redenen. Wil je
meedraaien met deze taak, of er eerst
meer over weten dan hoor ik het graag.
Anneke Akershoek, BHV cooérdinator,
0622097622

Open Kerk

Onze kerk is niet alleen op zondag open.
Toeristen en mensen van buitenaf heb-
ben de weg al weten te vinden naar de
kerk en zagen de deuren open staan.

Wat mooi, als we ons zo kunnen open-
stellen voor anderen. Kom je niet voor
jezelf, dan kom je voor de ander.

Warit een !‘{iil" is ons geboren,
Een Zoon is ons gegeven,

En de heersch 5 op Zijn schouder;

nderbare Rhltll{:ilﬂ'ul.

S:tri:c{‘}l!‘.'. Eeuwige Vader, Vredevorst.
(lesaja 9:5)

En men noemt Hem We

*.
AR

D stof ap de voarsijde kamt uit Sierm Leone - Alrika

Elke dinsdagmorgen van 9.00 - 11.30
uur is er vrijblijvend inloop met de mo-
gelijkheid om even bij te praten bij een
kopje thee of koffie. Indien gewenst, is
er ook een mogelijkheid om apart met
iemand te spreken van het pastoraat.
Wellicht een leuk en goed moment om
eens iemand mee te nemen en kennis te
laten maken met onze kerk?

Na de markt en de andere inkopen is
het misschien handig, om ook wat extra
boodschappen achter te laten in het
krat van de voedselbank. Natuurlijk is er
weer verkoop van tweedehands kleding
en boeken en de mogelijkheid om deze
in te leveren. Voor wat betreft de boe-
ken graag recente romans.

Welkom en graag tot ziens!

Hoe vier jij kerst? W zijn beniewwd
Voor ong is het onder een warme zon.

We willen jullie bedanken voor jullie betrokkenheid en
steun in welke vorm ook afgelopen jaar.

We hobben Senegal bezocht en weer achter ons

gelaten en start gemaakt i Slerra Leone.
Nagst ecn ongelooflifke hoeveelheld lijden, Blijft het hoop
geven am (@ zien wat God in levens doet. In dic van patifnfien,

maar ookin die van ons als gexin en team.

Dankbaar voor het ac
kijken we verwichtingsvol voo

Liefs van Vijf aan board!
Gertjan & Irma - Yeva - Rane - Espe

7
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Buurtkast Ouddorp

Ochtendvrouwenvereniging Ora et Labora (van de Hersteld
Hervormde Gemeente in Ouddorp) heeft het initiatief ge-
nomen om in Ouddorp een buurtkast neer te zetten en te
gaan beheren. Met gesponsorde materialen werd er door
een vrijwilliger een mooie kast gemaakt, die te vinden is aan

de Julianaweg 40.

Op steeds meer plekken zie je mini-kast-
jes in de voortuin staan. In deze ‘buurt-
kastjes’ vind je voedsel en producten
voor de persoonlijke verzorging. Er blijkt
ook in Ouddorp best veel verborgen ar-
moede te zijn in gezinnen, bij ouderen
en bij alleenstaanden. De buurtkast is er
daarom voor iedereen. Het maakt niet
uit of je werkt of een uitkering hebt. Hoe
hoog je inkomen is, doet er ook niet toe.
De kastjes werken namelijk op basis van
vertrouwen.

Je pakt eruit wat je nodig hebt (maxi-
maal 3 producten per keer) en je legt
erin wat je kunt missen of wilt ruilen.
We zoeken het liefst houdbare produc-
ten. Je kan denken aan o.a.: rijst, pasta,
thee, soep in blik, tandpasta, maandver-
band, afwasmiddel, wc-papier.

Met het buurtkastje help je elkaar en
voorkom je verspilling. Kun je iets mis-
sen of heb je iets over wat je zelf niet
gebruikt? Breng het naar de buurtkast.
Je kunt deze vinden bij familie Klepper
aan de Julianaweg 40 in Ouddorp. Op
zondag is deze buurtkast gesloten, van
maandag t/m zaterdag geopend wan-
neer het buiten licht is.

We zouden ook graag in contact
komen met ondernemers of parti-
culiere sponsoren die de kast regel-
matig met basisproducten aan willen
vullen. Hiervoor kan contact opgeno-
men worden met Margreet Klepper
(06-53120645) of Marjan Kasteleijn
(06-30571141). Ook voor verdere vra-
gen inzake de buurtkast kunt u contact
opnemen.
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Wij zijn te vinden op Facebook en
Instagram onder de naam Buurtkast
Ouddorp. Daar kun je regelmatig actu-
ele berichten op vinden.

We bedanken hierbij:
e Kees van Koppen voor het maken
van de kast

Voor de gesponsorde materialen voor

het maken van de kast:

o Van Koppen Aannemings- en
Bouwbedrijf

e Voogd Hoveniers

o  Grinwis Deuren en Kasten

e Handelsonderneming Meijer

e Diaconie HHG Ouddorp voor het
sponsoren van de eerste producten.

e Dorpsraad Ouddorp voor de toege-
zegde sponsoring van producten

Vooral vragen we om uw/jullie gebed.
Dat deze buurtkast tot zegen mag zijn
in Ouddorp!

Groeten van Nelleke Akershoek, Marjan
Kasteleijn, Margreet Klepper, Janneke
Redert, Martine de Ronde en Joke van
Wijk.

Mannendag

Het Mannencomité Goeree-Over-
flakkee is druk bezig met de organisatie
van de Mannendag 2024, die plaatsvin-
dt op zaterdag 3 februari. Deze dag zal
ds. René Visser uit Amsterdam met de
aanwezigen nadenken over het thema
‘Nooit meer alleen. De Mannendag
wordt gehouden in het kerkgebouw
van de Doopsgezinde Gemeente in
Ouddorp.

Ds. René Visser is werkzaam als
missionair  predikant  binnen  de
Protestantse Gemeenten Amsterdam
Watergraafsmeer, als schakel tussen
Kerk de Bron en de buurt. Daarom orga-
niseert de kerk er allerlei activiteiten en
is Visser regelmatig in Watergraafsemeer
te vinden voor ontmoeting en gesprek
met mensen in de wijk. Samen met
zijn vrouw Christine is René Visser me-
de-initiatiefnemer van ‘we.Worship,,
een beweging in de Protestantse Kerk
Amsterdam met als doel door aanbid-
ding, muziek en gebed iets van God te
ervaren. Bijna wekelijks is er een bijeen-
komst in een kerk in de stad.

De Mannendag vindt plaats in het ge-
bouw van de Doosgezinde Gemeente,
Dorpstienden 3 in Ouddorp. Vanaf 8.45
uur is er mogelijkheid tot inschrijven en
inloop met koffie, het programma begint
om 9.30 uur. Na een gezamenlijke lunch

lees verder >
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is er nog alle tijd om na te praten. De
kosten voor de Mannendag zijn 17,50
euro. Mochten deze kosten een belem-
mering zijn, vraagt het comité contact
op te nemen via onderstaand e-mail-
adres, zodat de Mannendag voor ieder-
een toegankelijk blijft.

Vooraf inschrijven kan via het e-mail-
adres aanmelden.mcgo@gmail.com.
Hierbij graag naam, adres, e-mail en te-
lefoonnummer vermelden.

Bericht vanaf de zijlijn.

Op 16 december j.l. hebben diverse
mensen -mede gezien de reacties- met
de musici genoten van het advent-
kerstconcert.

Met genoegen kan ik dan ook melden
dat we D.V. zaterdag 14 december 2024
opnieuw een advent- kerstconcert in de
Doopsgezinde kerk hopen te organise-
ren. Aanvang 19.30 uur. M.m.v. trio man-
nenzanggroep gebr. Bontenbol, Wilbert
Magré vleugel, Lianne Jeliers dwars-
fluit, Yiska den Breejen zang, ds Joh.
Smink verbindende teksten, Jan Teeuw
orgel. Weet u/jullie welkom. Reserveer
de datum. (als u/jij mee wilt/kunt helpen
met reclame maken graag!)

Zelf kwam ik 24 december j.l. in de kerk
van Maasdam pardoes ten val, waar-

bij mijn rechterbeen een flinke blessure
opliep. Een dame die het zag probeerde
mij nog op te vangen, maar viel daarbij
zelf ook en brak haar pols. In dat op-
zicht kwam ik er redelijk/goed vanaf.
Desalniettemin heb ik daardoor een
paar diensten moeten laten vervallen.
Het is niet anders.

Dit jaar hoop ik diverse keren in jul-
lie midden de samenzang op het orgel
te begeleiden. Dat was 35 jaar gele-
den (1989) voor de eerste keer tijdens
de kerstzangdienst. Wat is dat snel ge-
gaan, én wat hebben we een vreugde-
volle diensten mogen beleven in al die
jaren. Soli deo Gloria.

Een hartelijke groet
Jan Teeuw

14 | Perspectief Januari 2024
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Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij edities 2024: 15-03,

03-05, 28-06, 20-09, 06-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 BE |T| ."'"

12 64 272 o.v.v. Perspectief 2024, of gebruik de QR-code hiernaast. g g-ll."':._
i

Redactie [m] 23

Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail

scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM
en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via
de website diensten terugluisteren.
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Kerkdiensten

Zondag 28 januari

11:00 uur: Ds. M. Vermet
Samendienst, Ringdag

18:30 uur: Ds. J. Brunt

Zondag 4 februari

09:30 uur: Dhr. B. Schot

18:30 uur: GAAV Event, Maurice de Gast

Zondag 11 februari

09:30 uur: Ds. T. Bos

18:30 uur: Ds. E.A. van Hoof

Zondag 18 februari

09:30 uur: Ds. N. van der Leer

18:30 uur: Ds. G. Mink

Zondag 25 februari

11:00 uur: Br. E. Voogd - Samendienst

18:30 uur: Br. M. Nap

Zondag 3 maart

09:30 uur: Ds. G. Verschuure

18:30 uur: Ds. B. Davelaar

Zondag 10 maart

09:30 uur: Dhr. M. van den Eijkel

18:30 uur: Ds. O. Lohuis

Woensdag 13 maart - Biddag

19:30 uur: Zie website

Zondag 17 maart

09:30 uur: Ds. D. Mohn

18:30 uur: Pastor H. van Dam

Zondag 24 maart

11:00 uur: Dhr. A. Voogt

18:30 uur: Ds. J. Smink

Donderdag 28 maart - Witte Donderdag
19:30 uur: Ds. T. Koelewijn

Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag
19:30 uur: Br. M. Nap

Zaterdag 30 maart - Stille Zaterdag
19:30 uur: Zie website

Zondag 31 maart - Eerste Paasdag
09:30 uur: Br. J. P. Mostert

18:30 uur: Ds. T. Koelewijn
Maandag 1 april - Tweede Paasdag
10:00 uur: Zie website

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in

de gaten.
A

A, Ouddorp

Doopsgezinde Gemeente



