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Kerkenraad

Kerkenraad
Terugkijkend op de laatste maanden, 
overheerst binnen de kerkenraad 
dankbaarheid naar God. Maar ook 
dankbaarheid voor de gemeente. Niet 
omdat alles perfect en geweldig gaat, 
maar omdat we zien dat zo veel mensen 
zich vol liefde en toewijding inzetten 
voor de gemeente. Gods gemeente.

Dat laatste is volgens mij cruciaal om 
in gedachten te houden bij alles wat 
we doen. Voor ogen houden dat we 
mee mogen werken in Zijn wijngaard, 
als medewerkers van onze Koning. Het 
draait niet om ons, maar om Hem. Wie 
zijn wij in vergelijking met onze Maker, 
de God die boven tijd en plaats staat 
en die het universum, de aarde en alles 
wat leeft geschapen heeft. In dat besef 
worden we klein en ontstaat ruimte 
voor het werk van Gods Geest: Jezus 
groeit, wij worden kleiner. Eén van de 
liedjes van Stef Bos raakt hieraan: hoe 
kleiner je wordt, hoe groter de ruimte. 
Ruimte voor verwondering, ruimte om 
op adem te komen, ruimte voor broe-
ders en zusters met een andere me-
ning dan de onze, ruimte om fouten te 
maken en fouten te vergeven. Gisteren, 
zondag 10 maart, ging het in beide pre-
ken ten diepste over dit klein worden. 
Over het sterven aan jezelf, het loslaten 
van rijkdom, achtergrond, status, carriè-
re. ’s Ochtends noemde dominee Van 
den Eijkel het ‘all-in’ gaan voor Jezus. 

In de avonddienst noemde dominee 
Lohuis het de zegen van het niets bezit-
ten. Filippenzen 3:8 (NBV): “Sterker nog, 
alles beschouw ik als verlies, want alles 
wordt overtroffen door het kennen van 
Jezus Christus, mijn Heer, omwille van Wie 
ik alles heb prijsgegeven In mijn ogen is 
het waardeloze troep, want ik wil Christus 
winnen en één met Hem zijn…” Hoe tof is 
het om te zien hoe twee voorgangers, 
los van elkaar, biddend een vergelijkbare 
boodschap voor onze gemeente hebben 
voorbereid. Dat is een mooie keerzijde 
van het vacant zijn als gemeente: dat er 
vele voorgangers komen spreken en hoe 
wonderlijk dat vaak samenvalt met wat 
we in de gemeente nodig hebben. God 
voorziet daarin.

Daarnaast zorgt het vacant zijn ervoor 
dat we als gemeente zelf moeten na-
denken en organiseren. Zo hebben we 
op de laatste algemene ledenvergade-
ring de vernieuwde missieverklaring en 
kernwaarden gepresenteerd, waarna we 
samen met de taakgroepleiders zijn be-
gonnen met het opstellen van een visie 
voor de komende jaren. Het doel van het 
opstellen van een visie is om te zorgen 
dat wat we de komende jaren organi-
seren aansluit op onze opdracht als ge-
meente van Jezus Christus in Ouddorp. 
Een stip op de horizon waar we, zoe-
kend naar Gods leiding, naar toe bewe-
gen. Per taakgroep proberen we de visie 
zo praktisch mogelijk te maken, zodat we 
na verloop van tijd de uitvoering kunnen 
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Kerkenraad

toetsen en als het nodig is bijsturen. Ik 
denk dat ik voor alle deelnemers spreek 
als ik zeg dat deze visieavonden inspi-
rerend zijn geweest en energie geven 
om met elkaar aan de slag te gaan. We 
hopen de visie de komende ledenverga-
dering aan u voor te kunnen leggen. 

Verder kort nieuws uit de kerkenraad. 
Het pastoraat en de huisbezoeken wor-
den gereorganiseerd, zodat die hope-
lijk beter gaan beantwoorden aan de 
behoeften binnen onze gemeente. De 
ISDE-subsidie voor het vervangen van 
de oude verwarmingsinstallatie voor een 
hybride installatie met warmtepomp is 
toegekend, dus we gaan over tot de uit-
voering hiervan. Ook de lampen boven 
het podium worden vervangen voor 
energiezuiniger LED-spots op ande-
re plekken zodat de verlichting van het 
podium verbetert. Zowel voor het zicht 
vanuit de kerkzaal richting predikant, als 

voor de uitzendingen via YouTube. Vanaf 
de eerste zondag na Pasen zal er weer 
een collectemoment zijn tijdens de dien-
sten in plaats van bij de uitgang. In mei 
organiseren we als kerkenraad een ‘hei-
dag’ op de Nollestee, waarin we de ker-
kenraadsvergadering combineren met 
gebed en bezinning, een leuke activiteit 
en als afsluiting een gezamenlijke maal-
tijd bij één van ons thuis. Deze dag zal 
ook in het teken staan van het afscheid 
van Hans van Dam van de kerkenraad, 
na zes jaar trouwe dienst. We hopen ui-
teraard dat we op de ledenvergadering 
van 27 mei twee nieuwe kandidaat-ker-
kenraadsleden aan u mogen voorstellen! 
Wilt u bidden dat God twee mensen be-
reid maakt om met hart en ziel zich in te 
zetten voor deze mooie taak, maar ook 
voor andere taken binnen de gemeente. 

Een hartelijke groet vanuit de kerken-
raad, Steven.
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pastoraat

Zoals Jezus... Een missionaire gemeente in 
wording?
Momenteel zijn we als groeigroepen 
met elkaar in gesprek over van het boek 
van Marien Kollenstaart, “Zoals Jezus”. 
Met het doornemen van de hoofd-
stukken en de daar bij behorende vra-
gen krijg je als deelnemer meer inzicht, 
hoe je als christen je best zou kunnen 
doen om op Jezus te gaan lijken. Of op 
zijn minst Zijn voorbeeld te volgen. Maar 
wat is dat een lastige onderneming. Je 
komt jezelf regelmatig tegen omdat dat 
het soms weer niet gelukt is. Toch mag 
je bij jezelf mogelijkheden ontdekken 
dat Jezus volgen toch kan!

Het kan je zomaar gebeuren. Tijdens ge-
sprekken op een groeigroep avond bij-
voorbeeld. Je kunt dan met elkaar de 
leuke maar ook de minder fijne dingen 
die je in je leven tegen komt bespreken. 
Je zou zelfs kunnen spreken van een klei-
ne basis voor pastorale zorg aan elkaar.

Zeker in een tijd dat er geen predikant 
is, is dit voor onze gemeente van groot 
belang en we dienen daar als gemeen-
te alert op te zijn. Zo kunnen we binnen 
onze gemeente tot zegen zijn voor elkaar 
en in de praktijk brengen wat Jezus ons 
leert.

De vraag die we tegelijkertijd kun-
nen stellen is: “ Hoe kun je ook een ge-

meente zijn die naar buiten treedt, en 
naast onze eigen kring, ook een zegen 
kan zijn voor de wereld om ons heen”? 
Problemen rondom dak- en thuisloos-
heid bijvoorbeeld, kennen we hier niet zo 
zeer. Daarentegen is er wel enorm veel 
zorg om onze jeugd hier op het eiland, en 
de daaraan gerelateerde drugs- en alco-
hol problematiek. Denk aan het veldwerk 
dat bijvoorbeeld door Youth for Christ 
gedaan wordt en waar ook regelmatig bij 
ons aandacht voor wordt gevraagd.

Ook kun je je af vragen hoe we met onze 
Oekraïnse vluchtelingen om moeten 
gaan en met de gasten die momenteel 
op de asielboot in Stellendam verblijven. 
Gemeenteleden van de DGO en van an-
dere kerken zorgen heel regelmatig voor 
vervoer van deze gasten naar bijvoor-
beeld Go-Church in Middelharnis. Ook 
wordt er gereden naar de tandarts of 
naar een huisarts voor de nodige me-
dische hulp. Regelmatig zijn zij ook op 
bezoek bij Open Kerk bij ons in de ge-
meente op de dinsdagmorgen. We bie-
den ze een moment van rust aan. Even 
een moment om op verhaal te komen en 
hun veelal nare oorlogsverhalen met ons 
te delen. In het Nieuwe Testament lezen 
we dat Jezus dat ook van ons vraagt; het 
goede dat je voor je naaste doet, ziet 
Jezus alsof het voor Hemzelf gedaan is. 
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Voorwoord
De dagen worden weer langer, de 
sneeuwklokjes bloeien, voorjaar! We 
leven midden in de 40 dagen tijd, een 
tijd van bezinning onderweg naar Pasen!

In de Stille Week zijn er diverse bij-
eenkomsten als voorbereiding op het 
Paasfeest. Ook zullen er weer narcissen 
uitgedeeld worden om mensen uit te 
nodigen voor de Nederlandse en Duitse 
Paasdienst.

We zien uit om het Feest met elkaar te 
vieren!

We danken iedereen die weer heeft bij-
gedragen om van deze Perspectief weer 
een mooi gemeenteblad te maken.

We wensen u een gezegend Paasfeest 
toe! De redactie.

Hierbij hoort ook het onderdak verlenen 
aan de vreemdeling (Mat. 25:25-36).

De taakgroep zending en evangelisatie 
houdt zich inmiddels bezig met o.a. een 
actie voor “de Ark” in Kiev, Oekraïne. 
Ook worden regelmatig collectes voor 
het Innercity Project in Rotterdam ge-
houden. Ook is er een actie vanuit de ge-
meente voor IJM (International Justice 
Mission) in de vorm van het deelnemen 
aan een zogenaamde “Mudraise” en een 
auto-was-actie door jongeren uit de ge-
meente. U heeft daar inmiddels meer 
over kunnen lezen in de weekbrieven.

Missionair zijn, want daar gaat het hier 
over, betekent “gezonden zijn” ook wel 
“Kerk naar buiten zijn”. En dat is best wel 
een uitdaging. Naast ons “eigen kerk-
zijn” ligt er een breed terrein open voor 
zorg en aandacht buiten onze grenzen.

Het is dan ook geweldig mooi om te 
zien dat wij als gemeente toch dat mis-
sionaire gedachtengoed in ons hebben. 
Dat we mee mogen bouwen aan Gods 
Koninkrijk en dat we daarin mogen 
groeien door aan onze naasten te den-
ken. Dat kunnen we door onze ogen en 
oren open te houden en zo ook de we-
reld om ons heen te blijven dienen. 

Zoals Jezus……….!!!

Met een hartelijke groet,
Henk van Deijk
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lees verder op de volgende bladzijden >

Symbolische schikkingen
Veertigdagentijd en Pasen 2024
Het creatieve idee van de PKN wordt opnieuw opgepakt voor de Passietijd tot 
Pasen 2024 (https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/). 
Het blijft echter de rode draad in het jaarthema "Jezus volgen". Met Kerst was 
"Jezus volgen - Samen op weg naar Bethlehem" het centrale thema van de kerkdi-
ensten. We stoppen echter niet bij het kind in de kribbe, maar lopen nu mee met 
de man uit Nazareth - ieder op onze eigen manier en zo verschillend als we kunnen 
zijn.

De teksten komen uit het oecumenisch 
leesplan en voor de Veertigdagentijd 
uit de boeken Prediker en Jeremia. Het 
boek Prediker wordt toegeschreven aan 
koning Salomo. Het boek gaat over de 
vergankelijkheid van alle dingen en de 
zoektocht naar de zin van het leven. 
Vooral de teksten uit het boek Jeremia 
zijn vaak donker en moeilijk te visualise-
ren of te begrijpen. Jeremia's profetieën 
worden gekenmerkt door oordeel. Dit 
stopt echter niet voor eens en voor al-
tijd, maar is gericht op een nieuw begin 
- ruimte voor iets nieuws. Kortom, de 
komende veertigdagentijd staat in het 
teken van het kruis met het oog op de 
opstanding en het nieuwe leven. In de 
duisternis geeft een klein vlammetje 
veel licht - hoop op een nieuw begin, 
hoop op leven.

De basis voor de bloemdecoratie is een 
bol, die het leven op aarde symboli-
seert. Elke zondag wordt er iets toe-
gevoegd of veranderd. De teksten van 

Jeremia geven aan dat het leven op 
aarde dringend veranderd moet worden, 
zodat het in de toekomst beter zal zijn. 
Zijn boodschap viel niet op vruchtbare 
grond. Daarom is de bol aan het begin 
van de veertigdagentijd donkerbruin 
en wordt hij in de daaropvolgende zon-
dagen steeds groener: het licht schijnt 
door.De combinatie van de teksten uit 
Prediker en Jeremia versterkt het beeld 
van de cirkelvorm, de cyclus van het 
leven en de holistische kijk op het leven 
die Prediker beschrijft.

Voor elke zondag en later voor de Stille 
Week is een korte uitleg met een bood-
schap en enkele kernwoorden, die als 
basis zijn gebruikt voor het ontwerpi-
dee voor de bloemstukken, maar die zijn 
aangepast aan de eigen mogelijkheden 
en omstandigheden van deze gemeente. 
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Gemeenten ieuws

1e zondag (zondag Invocavit), 18-02
Lezen: Jeremia 1:4-19
‘De HEER richtte zich tot mij …’
(Jeremia 1:4)

Roeping
Jeremia is geen geboren profeet. 
Integendeel, hij wordt geboren in een 
priestergeslacht. Zijn vader is een pries-
ter. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. 
Maar dan klikt er een stem. God roept 
Jeremia tot een andere dienst, die van 
profeet. Het overrompelt Jeremia. Net 
als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen 
spreker en bovendien nog jong.’ Maar God 
zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet 
op. Jeremia moet eraan geloven. Zijn be-
stemming wordt niet bepaald door zijn af-
komst maar door zijn roeping. Hoe zwaar 
en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God 
zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woor-
den in de mond geven en ter zijde staan.

Kernwoorden: roeping, bloesem, hoop. 
Schikking: In vers 11 staat beschre-
ven hoe God bij de roeping van Jeremia 
hem een amandelboom aanwijst. De 
amandelboom is de eerste boom in het 
Midden Oosten die na de winter bloeit. 
In onze regio is het misschien moeilijk 
om een amandeltak te krijgen. Maar we 
hebben wel voorjaarsbloeiers, de eer-
ste boodschappers van nieuw leven in 
het seizoen. Uit de donkere bol bloeit 
nieuw leven op. Meditatieve gedachten: 
Geroepen als profeet zoals bloesem de 
lente roept. Luister nieuw bewustzijn

2e zondag (zondag Reminiscere), 25-02
Lezen: Jeremia 18:1-12; 19:1-2 en 10-13
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de 
handen van een pottenbakker.’
(Jeremia 18:6)

De pottenbakker die niet opgeeft
Je zult maar profeet zijn. Het is een 
scherpe boodschap die Jeremia moet 
doorgeven aan Israël. Het lijkt een on-
schuldig beeld: een pottenbakker die op 
zijn draaischijf de mooiste potten vormt. 
Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op 
de mislukkingen. De pottenbakker doet 
zijn best, maar de klei wil niet en de pot-
ten mislukken. De pottenbakker rest 
maar één ding: de potten stukbreken 
en opnieuw beginnen. De mensen in 
Jeruzalem voelen de profetische kritiek 
haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij 
een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia 
gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de 
weg dat ze nauwelijks oor hebben voor 
de pottenbakker die niet opgeeft. Hij 
gaat net zo lang door totdat de pot mooi 
is, tot Gods eer! 

Kernwoorden: doorgaan tot iets mooi 
is, trouw. Schikking: Volhouden en niet 
opgeven om het goede te doen. Trouw 
blijven aan de boodschap. De bol wordt 
op een terracotta pot geplaatst. Een 
dunne krans van groene bladeren wordt 
rond de bol gelegd - hoop ontkiemt. 
Meditatieve gedachten: Trouw van God 
aan de aarde. Telkens opnieuw gecre-
ëerd. Goed genoeg.
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3e zondag (zondag Oculi), 03-03
Lezen: Jeremia 26:1-19
‘Misschien zullen ze luisteren en met 
hun kwalijke praktijken breken.’

Wie weet?
Slechts één ding lijkt zeker in het leven, 
namelijk dat veel onzeker is. Wat ge-
beurt er morgen? Hoe zal mijn leven ver-
lopen? Of hoe zal die ander reageren 
als ik een appel op haar doe of kritiek 
geef? Het treft mij in het bijbelgedeel-
te van vandaag dat ook God onzeker 
is. Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal 
vinden. Jeremia moet namens God het 
volk oproepen te breken met hun kwa-
lijke praktijken. Maar zullen zij luiste-
ren en tot inkeer komen? Jeremia heeft 
het gemerkt. Na zijn preek ontsteekt 
het volk in woede. Men wil hem doden. 
Gelukkig zijn er rechters die beseffen 
dat Jeremia woorden van God spreekt. 
Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus 
zijn ogen op. Zullen ze naar mijn woor-
den luisteren? Het antwoord is aan jou.

Kernwoorden: niet zien, donker, reflec-
tie. Schikking: Ogen om te zien, oren om 
te luisteren, maar er wordt niet gezien en 
niet geluisterd. De paarse bloemen sym-
boliseren de donkere ogen waar het licht 
niet in weerkaatst. Van onderaf wordt 
de bol iets groener en takken worden 
toegevoegd. Er komt iets in beweging. 
Meditatieve gedachten: Gedoofde ogen 
met sporen van licht gehoorde waar-
schuwingen en dan … niets.

4e zondag (zondag Laetare), 10-03
Lezen: Jeremia 29:1-14
‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ 
(Jeremia 29:11)

Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. 
Het donkerpaars van boete en inkeer 
kleurt roze. We worden opgeroepen 
om ons te verheugen (laetare). Oordeel 
is niet Gods laatste maar voorlaatste 
woord. Zijn laatste woord is genade, 
Pasen! Jeremia beseft dit. Ballingschap 
is niet Gods laatste woord tot Israël 
maar het voorlaatste. Het laatste woord 
is: een hoopvolle toekomst! Voordat het 
zover is roept Jeremia het volk op om te 
bidden voor de stad en zich in te zetten 
voor haar welzijn. Een hoopvolle toe-
komst begint met gebed en inzet voor 
vrede.

Kernwoorden: hoop op vrede, gebed. 
Schikking: De bol wordt nog groener 
- hoop blijft groeien. Een V-vorm van 
groene blaadjes symboliseert het vrede-
steken met een tulp in het midden. De 
tulp symboliseert gebed. Meditatieve 
gedachten: Bloem als gevouwen han-
den. Biddend om het Vredesteken uit de 
hemel.

lees verder >
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5e zondag (zondag Judica), 17-03
Lezen: Jeremia 32:1-15 en 42-44
‘... omdat jij het recht hebt om als losser 
op te treden.’
(Jeremia 32:7)

Een losser
Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia 
vindt het te riskant om hem vrij rond te 
laten lopen. De woorden van deze onheil-
sprofeet zouden het volk weleens kunnen 
demotiveren. Maar God laat zich de mond 
niet snoeren. Hij geeft Jeremia de op-
dracht om de akker van zijn neef Chanamel 
te kopen, zodat het land in familiebezit zal 
blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat 
Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op 
het punt staat om de stad in te nemen, 
de losser van zijn neef moet zijn, spreekt 
boekdelen. Ook al valt straks de stad, het 
land zal nooit het eigendom van de koning 
van Babel worden. Jeremia, de ‘onheils-
profeet’, blijkt een losser te zijn.

Kernwoorden: rechtvaardigheid, ver-
trouwen, oplossen. Schikking: De bol 
staat met de opening naar boven toe. 
Aan het groene mos wordt wat gras toe-
gevoegd, de verwijzing naar het land. 
Het driekleurige viooltjes zijn een sym-
bool voor de aanwezigheid van God, hoe 
weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In 
de midden is een puntvormig lijnnervig 
blad, als teken voor de rechtvaardige. 
Meditatieve gedachten: De aarde bezit-
ten, gebruiken … te eren. Rechtvaardig is 
de nederige mens.

6e zondag (Palmzondag), 24-03
Lezen: Jeremia 4:19-5:1
‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die 
rechtvaardig handelt, die naar eerlijk-
heid streeft.’
(Jeremia 5:1)

Een rechtvaardige
Vandaag begint de Stille Week. We 
lezen het verhaal van Jezus’ intocht in 
Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, 
Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de 
stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor 
zich wat het gevolg zal zijn van het on-
heil dat de stad over zichzelf heeft afge-
roepen. Ook Jeremia kent deze tranen. 
Het volk is terug bij af. De aarde is woest 
en doods geworden, net als in den be-
ginne. Is er nog enige hoop? Jeremia is 
onthutst en bang. Is er nog een recht-
vaardige te vinden? Deze week lezen we 
het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. 
De rechtvaardige die het oordeel draagt. 

Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, 
vooruitkijken naar de Goede Week. 
Schikking: Palmbladeren en kleine stuk-
jes stof komen uit de bal om de intocht 
van Jezus in Jeruzalem uit te beelden. In 
het midden is al een kruis aangegeven. 
Meditatieve gedachten: Hosanna! roept 
het volk. De twaalf juichen, vrezen ver-
raden. Levende aarde
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Stille Week
Witte Donderdag, 28-03
Lezen: Johannes 13:1-15
‘Hierop zei Jezus: ‘(...) Jullie zijn dus rein 
- maar niet allemaal.’
(Johannes 13:11)

Je mag zijn als Ik
In deze tekst is veel symbolische taal 
verwerkt. Jezus gebruikt het voeten 
wassen om de discipelen iets te leren en 
het is een oproep om te handelen. Hij 
inspireert degenen die het zien. Hij is 
het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ 
van de leerlingen (de wereld) op zich te 
nemen, en Hij schenkt de schoonheid 
van het eeuwige leven. Daarmee roept 
Hij de leerlingen op om een dienaar voor 
elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. 

Kernwoorden: dienaar zijn, oproep. 
Schikking: In de bol worden klokjes ge-
plaatst, de oproep om dienaar te zijn. 
Hiervoor wordt een witte plant gebruikt 
die in de bol wordt geplaatst. De witte 
doek verwijst naar de voetwassing. 
De campanula is een makkelijke plant 
met kleine sterke bloemen die einde-
loos bloeit en groeit, zelfs in onherberg-
zame gebieden. Zelfs tussen de stenen 
overleeft deze krachtpatser. Het is een 
dankbare bloem waarmee je kunt laten 
zien dat je dankbaar bent. Meditatieve 
gedachten: Klokjesbloemen herinneren 
ons aan dankbaarheid en liefde voor de 
dienende leider.

Goede Vrijdag, 29-03
Lezen: Klaagliederen 3,1-9 
‘Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht, 
Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren!‘
(Klaagliederen 3:8) 

Duister is het en zwart. 
Er is geen licht meer zichtbaar. Deze tekst 
sluit aan bij hoe we de Veertigdagentijd 
begonnen, bij de tekst van Aswoensdag. 
Op deze woensdag startte de periode 
van bezinning: ‘wie zijn wij, wat doen 
wij?’ Deze lezing gaat over het zien van 
diepe ellende, duisternis. Vragen die we 
stelden of reflecties die we hebben ge-
vonden hebben geen antwoord of ver-
volg gekregen. Het maakt wanhopig. Is 
er nog hoop op deze dag waarop alles 
zwart is geworden; een letterlijke duis-
ternis over het hele land (Lucas 23)? Een 
van God verlaten dag. 

Kernwoorden: ellende en duisternis. 
Schikking: Schuin op de groene bol wordt 
een houten kruis gelegd. Meditatieve 
gedachten: Het houten kruis dat de we-
reld draagt. Oorverdovend stille zoute 
tranen.

lees verder >
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Stille Zaterdag, 30-03
Lezen: Klaagliederen 3:24-31 
‘Goed is het geduldig te hopen op de 
HEER die redding brengt.’
(Klaagliederen 3:26)

Vertrouwen op God 
In deze teksten gaat het over wachten 
en vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet per 
se op mijn of op jouw tijd. In onze huidi-
ge samenleving is het bijna ondenkbaar 
dat we moeten wachten, de mens domi-
neert alles. Omgaan met ons ongeduld is 
moeilijk, behoeften worden zo snel mo-
gelijk vervuld. Deze dag leert ons rust te 
hebben en te vertrouwen op het mooie 
dat komen gaat, de opstanding van het 
licht, de nieuwe morgen. 

Kernwoorden: vertrouwen en wach-
ten. Schikking: Schuin op de groene bol 
ligt het houten kruis. Ranken van klim-
op als teken van trouw zijn toegevoegd 
aan het beeld. Meditatieve gedachten: 
Het kruis als aardse belofte, tekens van 
hoop, trouw en toekomst.

Pasen, 31-03
Lezen: Johannes 20:1-18 
‘Vroeg op de eerste dag van de week, 
toen het nog donker was …’
(Johannes 20:1) 

Een nieuw begin 
Johannes opent zijn evangelie met ‘In 
het begin was het Woord …’ Het is een 
variatie op het eerste bijbelvers. Ook 
in zijn bericht over de opstanding be-
gint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste 
dag van de week …’ Een nieuwe week 
breekt aan. Het leven gaat open. Het 
open graf is er de stille getuige van. Voor 
de leerlingen van Jezus gaat dit veel te 
snel. Zij leven nog in het donker en kun-
nen het nieuwe leven van Pasen, de op-
standing van Jezus, leven door de dood, 
nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? 
Duisternis is hardnekkig! Pasen verkon-
digt dat Gods licht sterker is dan de duis-
ternis. Jezus noemt Maria bij haar naam 
en zij wordt de eerste stralende getuige 
van de Opgestane. 

Kernwoorden: nieuw begin, het leven 
gaat stromen. Schikking: De bol ligt met 
de opening schuin naar boven. Vanuit 
de opening stroomt het nieuwe leven. 
Voorjaarsbloemen en bloeiende ran-
ken vormen samen een levensader. 
Meditatieve gedachten: Een stroom van 
licht verdrijft het duister. Kleurrijke, geu-
rende lente – een nieuw begin.
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Pasen
2024

1e Paasdag zondag 31 maart

 Ochtenddienst
 Br. J.P. Mostert

 Avonddienst
 Ds. T. Koelewijn

2e Paasdag maandag 1 april

 Paaszangdienst
 Br. B. Vos

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur

Stille Week
Diensten

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur Ds. T. Koelewijn - Avondmaal
Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur Br. M. Nap
Stille Zaterdag 30 maart 18.30-19.30 uur Stiltemoment

 In de diensten wordt medewerking 
verleend door diverse musici.
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2e Collecte 24 maart
Hoi ik ben Joran Tanis, ik ben 18 jaar en ik 
volg de opleiding Technicus Engineering 
elektrotechniek op het Hoornbeeck en 
ik ga samen met de afdeling elektrotech-
niek van het Hoornbeeck college samen 
met Visser elektrotechniek namens CRR 
(Christian Refugee Relief) eind april naar 
Griekenland naar het Christelijke vluch-
telingenkamp Porto Astro waarbij wij als 
afdeling elektrotechniek daar het com-
pleet afgelegen vluchtelingen kamp 
gaan voorzien van een complete onaf-
hankelijke groene elektrische installa-
tie zodat het kamp hun eigen groene 
stroomvoorziening heeft.

Hiervoor financieren wij de reis zelf, 
maar zamelen wij wel geld in voor de 
kabels, accu’s, zonnepanelen en de rest 
van het materiaal wat wij nodig gaan 
hebben, daarom zal de 2e collecte in de 
samen dienst op zondag 24 maart wor-
den gehouden voor dit project, jullie bij-
drage is hard nodig en wordt heel erg 
gewaardeerd! Alvast bedankt!

“Blessings”
In de avonddienst van zondag 5 mei 
wordt er een Blessings dienst gehou-
den. In deze dienst worden liederen 
gezongen voor iemand die u dat lied 
toewenst. Dat kan zijn voor een ver-
jaardag, een bemoediging of iemand die 
altijd voor u klaar staat. Het is de bedoe-
ling dat we de liederen als gemeente zin-
gen dus moet het lied wat u opgeeft wel 
een beetje passen bij het “genre” wat we 
“aankunnen”.

Binnenkort vindt u een inlegvel in de 
weekbrief waar u een lied kunt opgeven, 
voor wie het is met daarbij een korte om-
schrijving waarom u dit lied aanvraagt. U 
mag zelf de motivatie voor het lied voor-
lezen en anders laten voorlezen. Het is 
de eerste keer dat we zo’n dienst hou-
den dus blijft het ook een beetje span-
nend wat de respons gaat worden.

We hopen dat iedereen, van jong tot wat 
ouder, hiervoor enthousiast wordt en we 
zien uit naar wat we in “de brievenbus” 
gaan ontvangen! (In de hal staat de be-
kende glazen box waar u de aanvraag in 
kunt doen.) Inleveren kan tot 28 april via 
“de brievenbus” in de hal van de kerk of 
mailen naar martinlodder78@gmail.com

Martin en Carolien Lodder
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CD-recensie
Reyer – Leven & toekomst
Ecovata

Reyer van Drongelen (Reyer) is al jaren 
fulltime actief als liedjesschrijver, zan-
ger en producer. Hij is onder meer aan-
biddingsleider in de Opwekkingband. 
Hij heeft tot nu vier Cd’s uitgebracht, 
waarvan de laatste (‘Hoop in mij’) in 
2018 verscheen. “Leven En Toekomst” 
is de langverwachte opvolger hiervan 
en de basis van dit heel persoonlijke 
live Worship project is: mentale ge-
zondheid. Het is een tijd stil geweest 
rondom Reyer en in die stilte heeft hij 
gezocht naar eerlijke antwoorden over 
God en zuivere motieven. In een aan-
tal nummers op zijn nieuwe CD zingt 
hij over deze ervaringen. Dit is prach-
tig verwoord in ‘Zwart’ en ‘Stilte In Mijn 
Storm’: Na het beschrijven van het dal, 
is de conclusie uiteindelijk dat God de 
diepste rust geeft die een mens kan er-
varen. Zijn stem is machtiger dan al 
jouw stormen. “Koning” is een lofzang 

aan de God die mens werd, de Mens die 
stierf en opstond, de Koning der Joden 
die de Koning vol glorie werd. Dit bijna 
9 minuten durende nummer heeft een 
bijzonder indringende epische filmach-
tige sound. Er staan prachtige voca-
le bijdragen op van het Adem Project, 
Eline van Dijk en Sarah Ben Hamida 
(‘Wij Aanbidden U, Jezus’). Kortom een 
indrukwekkend nieuw album van Reyer 
met hoopvolle aanbiddingsteksten die 
doorleefd zijn.

Ben Scholten
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Foto: Kerckelijk Boek van de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. Gestart in 1645 door 
Leunis Arenz. Cole. Tekstbron voor deze rubriek: 
transcriptie door Willem Stuve, december 2010.

Wat vooraf ging: Op Paaszondag 1645 
is Leunis Cole begonnen met het maken 
van aantekeningen bij belangrijke ge-
beurtenissen. Overleg van de ‘broederen 
der gemeente’ vindt dan nog plaats ná 
de kerkdienst. Vaak gaat dit over het uit-
nodigen van een buiten-oudste voor de 
bediening van doop en avondmaal, want 
er is nog geen oudste uit eigen midden 
met deze bevoegdheid. Aan leraar Stoffel 
Philipse wordt voorgelegd om zich daar-
toe in de ‘volle dienst’ te laten bevesti-
gen, maar Stoffel zegt nee. Het is dan in-
middels 1648. In datzelfde jaar kopieert 
Leunis de koopacte van 30 december 
1622, betreffende een huis in de dorps-
ring rond de grote kerk, met de bepaling 
dat ‘die van Menno’ hun samenkomsten 
op de zolder mogen blijven houden.

De weigering van Stoffel om zich in de 
volle dienst te laten bevestigen krijgt nog 
wel een staartje. Het voorstel was gedaan 
door Oollaert Willeboortse, buiten-oud-
ste uit Vlissingen die in deze hoedanig-
heid het avondmaal was komen bedienen. 
Oollaert werd toen vergezeld door tim-
merman Gilles Antonisse. Een klein jaar 
later stuurt Gilles samen met een andere 
leider uit Vlissingen een brief. De schrij-
vers herinneren de gemeente Ouddorp-
Goeree fijntjes aan het voorstel door 
Oollaert – “Tis u waerde vrienden onses 
achtens noch wel bekent…” – en voeren di-
verse redenen ervoor aan:

Uit het ‘Kerckelijk Boeck’

De briefschrijvers stellen dat Oollaert op 
basis van de Schrift de mening is toege-
daan dat er ‘niet te weinigen’ in de be-
weging van dopersen de benaming van 
oudste zouden moeten dragen als ze wél 
altijd prediken en vruchtbaar zijn in leer 
en leven. Kortom, méér leraren moes-
ten bevoegd worden tot de volle bedie-
ning van doop en avondmaal. Bovendien 
zou het beter zijn als de gemeente op 
Goeree niet meer afhankelijk was van 
oudsten van buiten, omdat deze soms 
verhinderd waren daarheen af te rei-
zen. Daarom had Oollaert na de avond-
maalsviering zich gedrongen gevoeld om 
Stoffel Philipse voor te dragen als oud-
ste. Ook de omliggende gemeenten 
zouden dan door Stoffel mede gediend 
kunnen worden. Dit argument wordt on-
dersteund door een de vermelding op de 
deelnemerslijst bij het avondmaal: ook 
aanwezig zijn een man en echtpaar ‘uit 
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Ledenadministratie
De Fam. Grinwis is ingeschreven als lid 
en Mevr. Korina Bezuijen is ingeschre-
ven als vriend. 

Leden, vrienden en belangstellenden 
kunnen (adres)wijzingen ook doorsturen 
naar de ledenadministratie (zie Colofon). 

het lant van Flackee’ – toen als eiland 
nog los van Westvoorn/Goeree.

Uit de brief wordt verder duidelijk dat 
Oollaert het nee van Stoffel als een uit-
stel heeft opgevat en dat hij lange tijd 
op een antwoord heeft gewacht. Na 
het verstrijken van de winter komen de 
Vlissinger broeders nu met een nieuw 
voorstel: Oollaert is voornemens met 
Pinksteren naar Zierikzee te gaan om de 
gemeente daar te bedienen en hij zou 
dan graag verder reizen naar Goeree om 
Stoffel alsnog in de volle dienst te be-
vestigen. Stoffels nee moet dus een ja 
worden. De brief eindigt met een aan-
sporing en vermaning over het dienen 
van anderen met de gave die is ontvan-
gen, als goede huidhouders van de over-
vloedige genade Gods. De broeders van 
de gemeente moeten daarop letten en 
dit in acht nemen, ‘ten eynde dat den 
smaet van andere mochte op houden’.
Ook deze waarschuwende woorden, 
die werden toegevoegd aan de Bijbelse 
vermaning, hebben er niet toe ge-
leid dat Stoffel tot oudste werd beves-
tigd. Leunis kopieert de brief op 13 mei 
1649 – tien dagen voor Pinksteren – en 
schrijft erbij dat deze is voorgelezen in 
de gemeente. Dat is dan misschien na de 
dienst van Hemelvaartsdag gebeurd. In 
het jaar 1649 lezen we verder niet meer 
over deze kwestie in het kerkenboek 
en voor de jaarlijkse avondmaalsviering 
komt die zomer, zo vertellen de notities 
ons, Jey Jeyse uit Amsterdam.

Taakgroep Facilitair
Het is alweer een tijdje geleden dat er 
een grote binnen schoonmaak van de 
kerkzaal en ontmoetingsruimte gewe-
est is.

Dit willen we in gaan plannen in de week 
van maandag 15 tot vrijdag 20 april. De 
reden dat we dit over meerdere dagen 
willen doen is dat er ook nog technische 
installatie werkzaamheden gedaan moe-
ten worden. En iedereen is in deze opzet 
ook in de gelegenheid om een aandeel 
te leveren, overdag of ‘s avonds, indivi-
dueel of met een (groei)groep.

Op de tafel in de hal ligt een lijst wat er 
gedaan kan worden, graag hierop aan-
melden welke werkzaamheden u kunt 
doen. Het is veel werk, maar met elkaar 
moet het lukken. Indien er vragen of op-
merkingen zijn, graag met Dick Meijer of 
Kees Nagtegaal contact opnemen.
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Collecte 14 april
Beste gemeente, graag vertel ik u/jou 
over het werk in de gevangenis van 
Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland is een 
christelijke vrijwilligersorganisatie voor 
gevangenen, tbs-gestelden en hun fa-
milieleden. Ruim 650 vrijwilligers zetten 
zich in voor gevangenen en hun familie.
Als organisatie geloven we in herstel. 
Ieder mens krijgt een nieuwe kans!

In Mattheus 25 lezen we dat gevange-
nen bezoeken een Bijbelse opdracht is: 
‘Ik was in de gevangenis en u bent bij 
Mij gekomen. Ook een gevangene is 
onze naaste.’ Naast een straf die door de 
rechter is opgelegd, mag er vanuit chris-
telijk oogpunt ook een handreiking aan 
hen worden gedaan.

Het is alweer ruim 15 jaren gele-
den dat ik op wonderlijke wijze bij 
Gevangenenzorg terecht ben gekomen. 

Het werk heeft mijn hart geraakt en niet 
meer los gelaten; God heeft mij geroe-
pen en ik ben nog steeds zo dankbaar 
dat ik mag werken met hen die gevan-
gen leven.

Ik heb mogen ontdekken hoe waarde-
vol het is de mens te zien achter zijn 
delict (ik werk alleen in gevangenissen 
waar mannen verblijven) en niet te oor-
delen. Dat is in de praktijk lastiger dan ik 
zou willen, want wat zit het in de mens 
om te oordelen en te veroordelen. Het 
geeft mij het besef (elke keer opnieuw) 
hoe gezegend ik ben dat ik mag weten 
dat Jezus mij heeft aanvaard en dagelijks 
mijn zonden vergeeft. Het is genade op 
genade!

Zo ontmoet ik mensen (gevangenen) die 
niet ver bij mij vandaan staan en ont-
staan er mooie gesprekken van mens 
tot mens. Soms ontstaat er een gesprek 
over geloof en dat is zo waardevol.
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je delict. Dat doen we in de SOS cur-
sus. Spreken over Slachtoffers, Schuld 
en Samenleving.

Zondag 14 april a.s. mag de collecte 
zijn voor Gevangenenzorg Nederland. 
Mag ik u/jou vragen om de gevange-
nen te dragen in gebed? Het wordt zeer 
gewaardeerd.

Ik ben graag bereid iets te delen over het 
prachtige werk onder hen die gevangen 
leven bv in een groeigroep/jeugdgroep.

Spreek mij gerust aan,
Groet,
Mariska Goemaat

Gemeenten ieuws

Mooi als wordt gezien en benoemd door 
gevangenen dat er dankbaarheid is over 
de tijd die de vrijwilliger wil investeren/
het trouw zijn in bezoek en dat de ge-
vangene zich gezien voelt als mens... Of 
zoals een gevangene eens tegen mij zei 
toen ons gesprek was afgelopen; ‘als 
ik straks weer terugloop naar de afde-
ling is mijn rugzak (ballast) niet zo zwaar 
meer...’

Het werk in de gevangenis heeft mij zo-
veel geleerd, zoveel verhalen gehoord 
die de harde realiteit van het leven 
weergeven. Helaas zijn er ook verkeerde 
keuzes gemaakt, maar ik weiger mensen 
op te geven en blijf geloven in herstel. 
Onze God is een God van herstel. Jezus 
gaf zijn leven zodat wij en de gevange-
nen mogen leven.

Na zoveel jaren mag ik eerlijk zeggen; ik 
dacht zoveel te brengen maar ik heb juist 
zoveel ontvangen! Alle Eer en Glorie aan 
onze God,

We blijven de hand reiken aan gevange-
nen door een luisterend oor te bieden, 
tbs- patiënten te bezoeken, steun te 
bieden aan achterblijvende familieleden, 
samen met de gevangene zoeken we 
welke talenten hij heeft en welke baan 
bij hem past, gevangenen kunnen een 
cadeautje aanvragen voor hun jarig kind 
en tot slot praten we met gevangenen 
over verantwoordelijkheid nemen voor 
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Kinderwerk
Paasproject: Kiezen voor vertrouwen
In de kinderdiensten hebben we het 
gehad over wie Jezus is. Hij leeft dicht-
bij God. Bij God mag je uitrusten en krijg 
je nieuwe kracht. Zo gaat Jezus zijn lij-
den tegemoet. Ook de discipelen krij-
gen nieuwe moed, om Jezus te blijven 
vertrouwen. Ze leren van Jezus dat je 
Zijn leerling bent als je Gods liefde ont-
vangt om daarmee de ander te dienen. 
Bij de intocht in Jeruzalem juichen de 
mensen voor de Messias. Maar zullen 
ze Hem blijven steunen als Hij uitge-
schakeld lijkt te worden? In de hof van 
Getsemane is Jezus bedroefd en bang, 
hij bidt en vraagt of de beker aan Hem 
voorbij mag gaan, maar weet ook zeker 
dat Hij Gods opdracht moet en wil uit-
voeren. Daarom ontvangt Jezus kracht 
en vertrouwen, alleen zijn Vader kan 
Hem rust geven en dat gebeurt. Bidden 
helpt! Vol vertrouwen gaat Hij Judas en 
de priesters tegemoet. Wat een geloof! 
Bij Pilatus kiest Jezus ervoor om te ver-
trouwen op zijn hemelse Vader. Aan het 
kruis kan Jezus in vrede sterven, want 
het is volbracht! Op Paasmorgen ge-
denken we het wonder dat Jezus leeft. 
Wij leven dankzij Hem. Zijn Koninkrijk 
staat open voor iedereen die Hem wil 
vertrouwen. Ondanks alles wat wij ver-
keerd doen als we onze eigen gedachten 
volgen, de grootste willen zijn en vluch-
ten als het moeilijk wordt. We mogen op 
Hem vertrouwen! De bovenbouw volgt 

een ander programma, daar kijken we 
via de ogen van Petrus naar de lijden-
stijd. Met vallen en opstaan net zoals 
Petrus.

Paaschallenge
Vrijdag 8 maart hebben de kinde-
ren uit groep 8 en de jeugd die al op 
de middelbare school zitten samen 
een Paaschallenge gedaan. Deze ac-
tiviteit werd georganiseerd door de 
Gereformeerde Kerk, de Hervormde 
Gemeente en de Doopsgezinde 
Gemeente. De jongeren zijn in 3 groe-
pen verdeeld en kregen een houten 
plank mee en een gereedschapskist met 
daarin een hamer, enveloppen met op-
drachten, een Bijbel en een jerrycan 
water. Onderweg kregen de jongeren 
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telkens opdrachten om te doen en te 
bespreken. Daarvoor moesten ze van de 
ene kerk naar de andere kerk lopen. Met 
de opdrachten kon je spijkers verdie-
nen en codes. Uiteindelijk moesten alle 
spijkers in de plank geslagen worden en 
met de codes werd duidelijk hoe de rode 
draad gesponnen moest worden. Op 
het eind kwam je dan op de woorden: 
“Ik Ben”. De jongeren kwamen erachter 
dat ze de Emmaüsgangers waren en on-
derweg had ook Jezus nog even met ze 
meegelopen. Geweldig dat 24 jongeren 
uit 3 verschillende kerken samen, door 
een spel, het lijdensverhaal besproken 
hebben.
 
Biddag kinderdienst: Bidden is 
vertrouwen, uitgelegd aan de hand 
van Psalm 23
De invulling van deze kinderdienst is ont-
staan doordat de Christelijke school in 
Ouddorp alle kerken geïnformeerd heb-
ben over het biddagprogramma. Er werd 
de mogelijkheid gegeven om te zien wat 
er op school behandeld zou worden van-
uit Psalm 23 en daarmee werd tevens 
een wens uitgesproken dat het mooi zou 
zijn als de kerken er ook iets mee zou-
den willen doen. Mooi om zo elkaar aan 

te vullen. Vanuit het kinderwerk heb-
ben we dit graag opgepakt en de initia-
tiefnemer van school geïnformeerd. We 
hebben de Gereformeerde Kerk en de 
Hervormde Gemeente laten weten dat 
alle kinderen welkom zijn. Met 21 kin-
deren uit de 3 verschillende gemeenten 
hebben we een mooie dienst gehad. We 
hebben gezongen, gebeden en we heb-
ben naar een prachtige vertelling geluis-
terd over de gelijkenis van het verloren 
schaap. We hebben meerdere knutsels 
gemaakt waaronder een mooie Psalm 
23 sleutelhanger of armband: Witte 
kraal: De Heer is mijn Herder, ik kom 

We hebben Bas Oerlemans gevraagd om een 
mooie poster te maken en dat is gelukt. Bedankt 
Bas!

lees verder >
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niets tekort. Groene kraal: Hij laat mij 
rusten in groene weiden. Blauw kraal: 
Hij leidt mij naar stille wateren. Glas/
doorzichtige kraal: Hij geeft mij nieuwe 
kracht. Zwarte kraal: Zelfs al gaat mijn 
weg door een donker dal, Hij is bij mij. 
Bruine kraal: Zijn stok en staf geven mij 
moed. Paarse kraal: Hij nodigt mij aan 
Zijn tafel voor de ogen van de vijanden. 
Gele kraal: Hij zalft mijn hoofd met olie 
om mij te beschermen en mijn wonden 
te genezen. Rood: Zijn goedheid, liefde 
en trouw zijn altijd bij mij. Goud: Ik mag 
voor altijd wonen in Zijn huis, Hij brengt 
mij thuis. Ook hebben we nog een spel 
gespeeld en afgesloten met een heerlijk 
broodje knakworst.

Zaterdag 5 oktober 2024 organise-
ren we een leuke kindermiddag waar-
in ook een voorstelling met thema 
OEI! IK BLOEI! is van Deksels theater. 
Deze voorstelling behandelt de gelijke-
nis van het mosterdzaadje. Zet daarom 
deze datum alvast in je agenda en nodig 
vriendjes en vriendinnetjes uit die je 
graag wat zou willen vertellen over het 
geloof en evangelie. Uiteraard gaan we 
ook zingen, bidden, iets leuks maken en 
sluiten we af met iets lekkers te eten.

Tot slot nog een oproep
We zijn heel dankbaar dat we elke zon-
dag zoveel kinderen mogen vertellen 
over de verhalen in de Bijbel. Ook zijn 
we dankbaar voor alle baby’s die aan de 
gemeente zijn toegevoegd. Inmiddels 
is de groep baby’s en peuters weer zo 
groot dat we vanaf de zomer willen star-
ten met een peutergroep. Bij de peuter-
groep er ook een programma is met een 
eenvoudige Bijbelse boodschap! Ook 
is het zo dat er kinderwerkers aange-
geven hebben te stoppen met kinder-
werk. We zijn daarom dus op zoek naar 
4 (jong) volwassenen die vanaf de zomer 
mee willen gaan draaien in het kinder-
werk. Wil je meer weten wat het in-
houdt of een keertje meedraaien? Laat 
het ons weten: Corina Tebrugge, Martha 
de Busschere of Martha Witkamp.
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Ringzondag
Doopsgezinde Gemeenten Zuid West 
Nederland 2024

We hebben er lang naar uitgekeken, 
de Ringdag op 28 januari 2024 met 
als thema “Geloven beweegt ons”. 
Deze keer waren wij, de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp, gastgemeen-
te. Altijd weer even spannend. Is echt 
aan alles gedacht? Komen er aanmel-
dingen, zijn er genoeg helpers etc. Dat 
er genoeg aanmeldingen waren was 
bij binnenkomst al te zien. Het was al 
vroeg een drukte van belang. We zagen 
broeders en zusters uit Den Haag, 
Leiden, Dordrecht, Breda, Aardenburg, 
Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, 
Zoetermeer, Walcheren, gasten uit 
Canada en Duitsland. En met genoeg 
helpers is het ook goed gekomen!

De koffie en thee met iets lekkers stond 
voor iedereen klaar. Het koor was voor 
aanvang van de dienst aan het inzingen 
en liefhebbers mochten aanschuiven 
en meedoen. Leuk om te zien dat hier-
van enthousiast gebruik werd gemaakt. 
Deze zondag was de 4e zondag van de 
maand en dan heeft de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp een Samendienst. 
Van jong tot oud wordt er dan meege-
daan om invulling aan de dienst te geven. 
Om 11.00 uur begon de dienst met een 
inleidend lied, een welkom en Votum 
en groet. Het volgende lied wat gezon-

gen werd was het kinderlied “Sta eens 
even op…”. Hieraan kon iedereen actief 
meedoen en dat werd dan ook enthousi-
ast gedaan. De prediking werd verzorgd 
door ds. M. Vermet. De schriftlezing was 
uit Leviticus 25:1-7 en Marcus 1: 9-13. 
Thema van de prediking was “Geloven 
beweegt ons”. Ds. Vermet sprak over 
zorg voor de natuur en schepping. Het 
geloof beweegt ons extra zorg hiervoor 
te hebben. In Leviticus gaat het over 
rust in de natuur. Het 7e jaar werd het 
land met rust gelaten en werd er niets 
verbouwd. In Marcus 1 verblijft Jezus 
40 dagen in de woestijn tussen de wilde 
dieren die Hem geen kwaad doen.

Tijdens de dienst werd er een dankge-
bed uitgesproken en voorbeden gedaan 
door afgevaardigden van verschillen-
de gemeenten. Dhr. Romeijn kreeg het 
woord om iets te vertellen over het 
doopsgezind Wereldwerk. Er zijn heel 
wat projecten die zij ondersteunen 
waaronder ook de pioniersgemeente 
De Ark in Kyiv. Aandacht was er voor de 

Thema: 

Geloven 

beweegt 
ons.
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comforters. Dit zijn dekens gemaakt van 
lappen stof die dankbaar door noodlij-
denden in ontvangst worden genomen. 
De Engelse naam voor dit type deken 
betekent letterlijk “troostbrenger”. Een 
deken die warmte geeft maar ook, gees-
telijk gezien, gemaakt met liefde en 
geloof.

Na de dienst stond er een heerlijke lunch 
klaar. Er was een ruime keuze aan soep, 
beleg, salade, koffie, thee, melk en ook 
het “Ouddorps Mennistenbrood”. Dit 
is gebakken van het Red Turkey Wheat 
graan wat doperse gelovigen ooit mee-
genomen hebben vanuit Europa naar 
Amerika. Sinds enkele jaren is dit graan 
weer terug bij de oorsprong. Het brood 
bij de lunch was nog heerlijk vers en 
warm en dat werd zeer gewaardeerd.

lees verder >

Door de kinderen werd er een houten kerkje 
gemaakt. Zorg voor de schepping, zorg voor 
elkaar, zorg voor de kerk, jouw (t)huis.
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groepsfoto. Informatief waren er nog 
kleine exposities ingericht waar veel te 
zien was over de geschiedenis 400 jaar 
Doopsgezind Ouddorp. Hoe het voor-
heen was in het oude Schuilkerkje, de 
zondagschool van toen, de bouw van 
het huidige gebouw etc... Ook was er 
een prachtig ingerichte kraam van de 
werkgroep “Het groene strand”. “Kom 
in beweging” heeft de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp o.a. “Handen en 
Voeten” gegeven door de Workshops, 
Het Groene strand, Mennistenbrood.

Aan het einde van deze mooie kreeg ie-
dereen nog een mooi aandenken mee in 
de vorm van een pot met bolletjes blau-
we druifjes. Aan de reacties van onze 
gasten te horen kunnen we spreken van 
een zeer geslaagde dag.

Na de lunch was er tijd voor de
Workshops.
1.	Door de kinderen werd er een hou-

ten kerkje gemaakt. Zorg voor de 
schepping, zorg voor elkaar, zorg 
voor de kerk, jouw (t)huis.

2.	Wandeling op het strand. Van ’t hart 
naar onze voeten. Kom in beweging!

3.	Dopers graan en de schoonheid 
van het strand. De reis van het Red 
Turkey Wheat en inspiratie door de 
schoonheid van het strand.

4.	400 jaar Doopsgezinde geschie-
denis in Ouddorp met aandacht 
voor hulp vanuit Amerika na de 
Watersnoodramp.

5.	Verhalentafel vanuit het thema 
“Geloven beweegt ons”.

Aan alle Workshops werd door behoor-
lijk wat deelnemers meegedaan dus mag 
men geruststellen dat dit goed geslaagd 
was. Na de Workshops was er tijd voor 
koffie en thee en het maken van een 

Alle foto’s die gemaakt zijn deze dag zijn terug te 
vinden op onze website:
www.doopsgezindouddorp.nl -> Nieuws
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GAAV Jeugdwerk
We hebben weer leuke dingen gedaan 
en veel dingen geleerd afgelopen tijd! 
We zijn gaan schaatsen, samen met an-
dere jeugdgroepen van het eiland en 
hebben gevoetbald in de zaal!

We hadden een gastspreker die ons ver-
telde over wetenschappelijke argumen-
ten voor het bestaan van God en Jezus, 
dat was erg interessant! Ook hebben we 
nagedacht over wie we zijn en hoe goed 
God ons naar zijn beeld heeft gemaakt. 
We aten heerlijke koekjes en taart en 
luisterden muziek met elkaar. 

Komende periode gaan we nog een 
nachtje slapen op de Jeugdzolder (23 
maart), staat er een activiteit naar het 
zwembad gepland en hopen we met een 
groep jeugd naar Opwekking te gaan! 
Kortom, allemaal leuke dingen in het 
vooruitzicht, om elkaar en God beter 
leren kennen. Meer info? Vraag ernaar 
bij de Jeugdleiders Eric, Inez, Conny, 
Martijn, Myrthe en Anna!

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

Perspectief Maart 2024 | 27



Gebedspunten jongerenwerk YFC G-O
Beste bidder, Hieronder weer een aan-
tal gebedspunten, bedankt voor het 
meebidden! Een hartelijke groet van 
het YfC-team.

We zijn God dankbaar…

ßß dat we iemand hebben gevonden die 
het benodigde laswerk aan de onder-
kant van de bus wil doen.

ßß omdat we merken dat best veel jon-
geren zich vrij voelen om persoonlij-
ke dingen te delen.

ßß dat Gersom al zijn taken weer kan 
oppakken.

ßß dat we steeds meer contact hebben 
met de scholen.

ßß voor de positieve betrokkenheid van 
de gemeente Goeree-Overflakkee.

ßß voor de eerste avond met betrok-
kenen in Ooltgensplaat, deze avond 
was heel waardevol.

ßß voor al onze enthousiaste en betrok-
ken medewerkers.

ßß voor de kerken die betrokken zijn op 
ons werk en dat dit er steeds meer 
worden.

ßß dat we het jaar 2023 financieel zo 
goed af hebben kunnen sluiten dank-
zij alle giften.

Gemeenten ieuws

Graag gebed…

ßß voor het onderhoud van de bus.
ßß om wijsheid voor het straatteam om 

op de goede manier om te gaan met 
de persoonlijke dingen die de jonge-
ren delen.

ßß om Gods helende nabijheid in het 
gezin van Gersom.

ßß om inzicht hoe we het contact met 
de scholen goed kunnen uitbreiden.

ßß voor het toekennen van de subsi-
die die we bij de gemeente hebben 
aangevraagd.

ßß voor een goede opstart in 
Ooltgensplaat en voldoende mensen 
om ook daar de bus te bemannen.

ßß om extra mensen voor onze straat-
teams in alle kernen waar de bus 
staat.

ßß om wijsheid hoe we het beste met 
de kerken kunnen samenwerken.

ßß voor extra financiën, zodat we kun-
nen uitbreiden met een extra 
jongerenwerker.

ßß voor Ariëtte die een maand studie-
verlof mag opnemen. Dat ze haar 
werk voor even los kan laten en dat 
het een gezegende tijd mag zijn.

1 Johannes 4:11
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten 
ook wij elkaar liefhebben.

In de laatste Perspectief van vorig jaar, de december-editie, heeft u een artikel gelezen over ons nieuwe evangelisatieproject van de komende 2 jaar: 
YFC Goeree-Overflakkee. Hierop zijn deze artikelen ingestuurd. Groet, de redactie.
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Impact Overzicht 2023 YFC
In het afgelopen jaar ontmoeten we 
elke week zo’n 100 jongeren in de 
bus die keer op keer terugkwamen. In 
Dirksland, Middelharnis, Oude-Tonge 
en Stellendam vonden deze jongeren 
een plek waar ze zich gezien, gehoord 
en geliefd voelen.

47 (vrijwillige) medewerkers
Youth for Christ zorgt voor participatie 
van 47 lokale mensen. Deze mensen zijn 
onmisbaar in het bereiken van onze mis-
sie. We ozeken jongeren op, helpen hen 
groeien en bieden hen hoop.

Uren in contanct met jongeren
Ruim 10.000 uren persoonlijk contact 
met unieke jongeren door ruim 1200 
uur aanwezigheid straatteam bij de bus. 
We zijn in verbinding met jongeren door 
er (altijd op dezelfde plaats en tijd) te 
zijn. Er wordt gelachen, gehuild, gepraat 
en gezwegen. Lekker chillen of actief 
potje basketbal. En we komen de jonge-
ren regelmatig tegen omdat we werken 
in eigen dorp.

Steun vanuit kerken
Verschillende kerken dragne het werk 
van YFC een warm hart toe door in 
gebed en financieel mee te zaaien in 
de jeugd van Goeree-Overflakkee. Dit 
zijn: Hervormde gemeente Dirksland, 
Herkingen en Ooltgensplaat, Evangelie 

gemeente Flakkee, Messiaanse gemee-
te GO, Hersteld hervormde gemeen-
te Sommelsdijk, Christen gemeente 
De Rots, Lacha-Roï, Doopsgezinde ge-
meente Ouddorp, Gereformeerde kerk 
Stellendam, Ouddorp en den Bommel.

Betrokkenheid donateurs en fondsen
Honderden particulieren, bedrijven en 
fondsen droegen eenmalig of structu-
reel bij en zorgden ervoor dat we 2023 
financieel goed af kunnen sluiten.

Contact & samenwerking
Er wordt samen gewerkt met verschil-
lende scholen, Jongerenwerk st. Zijn, 
Gemeente Goeree-Overflakkee, Samen 
zien, St. ontmoeting, Chris en Voorkom, 
113 etc.

Ouders en omwonenden
We krijgen positieve signalen terug van 
ouders en omwonenden. ‘Wat mooi dat 
jullie dit doen, mijn kind komt altijd en-
thousiast terug van zijn vaste bus avond.’

‘Ik vind het zo fijn dat er bij jullie in de 
bus altijd iemand is die echt naar me 
luistert.’
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gedicht

Dankgebed in de lijdenstijd
Heer, in deze tijd voor Pasen

voelen wij, zo dicht bij U
hoe Uw adem in de stilte

voor ons uitging in het nu,
hoe U omging met de Vader,

deelde wat U bezighield,
het voorbijgaan van de beker
en Uw zin -Uw wil geschiedt-.

Wat hebt U van ons gehouden
dat U zover wilde gaan,

denkend aan Uw grote liefde
trekken wij een boetkleed aan,

hebben wij wel ooit beseft
hoe groots Uw diepe liefde was,

leven we ons nog wel in
hoe Uw kruisweg ons genas?

Dank Heer, voor Uw stille adem
die ons steeds in leven houdt,
voor de beker die U aannam,
voor het dragen van ons hout.
Dankzij Uw gehoorzaamheid
aan de wil van onze Vader
mogen wij voorgoed bevrijd
eeuwig leven vanuit Pasen.

Coby Poelman - Duisterwinkel
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Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij edities 2024: 03-05,
28-06, 20-09, 06-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 
12 64 272 o.v.v. Perspectief 2024, of gebruik de QR-code hiernaast.

Redactie
Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

Adres
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail
scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM 
en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via 
de website diensten terugluisteren.
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Ouddorp
Doopsgezinde Gemeente

Kerkdiensten
Zondag 24 maart
11:00 uur	 Br. A. Voogt
	S amendienst
18:30 uur	 Ds. J. Smink
Donderdag 28 maart - Witte Donderdag
19:30 uur	D s. T. Koelewijn
	V iering Avondmaal
Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag
19:30 uur	 Br. M. Nap
Zaterdag 30 maart - Stille Zaterdag
18:30 uur	 Stiltemoment
Zondag 31 maart - 1e Paasdag
09:30 uur	 Br. J.P. Mostert
18:30 uur	 Ds. T. Koelewijn
Maandag 1 april - 2e Paasdag
10:00 uur	 Br. B. Vos
Zondag 7 april
09:30 uur	D s. M. Vermet
18:30 uur	 Ds. T. Smink
Zondag 14 april
09:30 uur	D s. E.M. de Jong
	 Opdragen kinderen
18:30 uur	 Br. G. Verschuure
Zondag 21 april
09:30 uur	D s. S. Overduin
18:30 uur	 GAAV Event

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in 
de gaten.

Zondag 28 april
11:00 uur	S amendienst
	 Kinderen / jongeren
18:30 uur	 Ds. M. Luth
Zondag 5 mei
09:30 uur	D s. Jesse de Haan
18:30 uur	 Br. M. en zr. C. Lodder
	 Blessingsdienst
Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag
10:00 uur	 Br. T. Stortenbeker
Zondag 12 mei
09:30 uur	 Ds. H. Bleeker
18:30 uur	 Ds. J. Smink - Doopdienst


