Zondag 10-03-2024
Laetare (4e lijdenszondag)

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
dhr. M. van den Eijkel
“Wat is nuchterheid?”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. O. Lohuis
“De zegen van het niets bezitten”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel
105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 33:2,7,8
Votum en groet
Zingen: DGO 31
Kindermoment
Kinderlied: HH 205
De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst
Inleiding op de dienst
Zingen: OPT 134:1,2
Morgengebed
Zingen: OPW 343
Schriftlezing: Spreuken 18:10-11
1 Petrus 1:3-5; 10-13 (HSV)
Zingen: JDH 51:1,2,3
Verkondiging
Zingen: OPW 774
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: NLB 912:1,4,6
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte (bij de uitgang)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: OPW 311:1,2
Votum en groet

Zingen: OPW 311:3
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 70
Avondgebed

Schriftlezing: Fil. 3:1-11 (HSV)
Zingen: OPW 245
Verkondiging

Zingen: OPW 223
(Geloofsbelijdenis)
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: JDH 57

Zegen

Muziek na de dienst
Collecte (bij de uitgang)

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor ‘Nieuw onderkomen
gemeente ‘Ark’ in Kyiv'. U kunt uw offeranden overmaken naar onderstaand
rekeningnummer o.v.v. Nieuw onderkomen gemeente ‘Ark’ in Kyiv, via de GIVT-app
(kies hier 2e collecte) of via contant. Zie verderop voor meeri nfo.

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owvw. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.”



Agenda

Zondag 10 maart 19.30 uur Ds. T. Koelewijn
09.30 uur M. van den Eijkel Donderdag 14 maart

18.30 uur Ds. O. Lohuis Vrijdag 15 maart

Maandag 11 maart Deadline kopij Perspectief
13.00 uur Gebedsgroep Zaterdag 16 maart

Dinsdag 12 maart Zondag 17 maart

09.00 uur Open Kerk 09.30 uur Ds. D. Mohn

19.30 uur Gospelkoor 11.00 uur GAAV Jeugdzolder
Woensdag 13 maart - Biddag 18.30 uur Pastor H. van Dam

Vandaag 10-03 - In de ochtenddienst gaat voor de heer M. v.d. Eijkel, hij studeerde
theologie in Leuven en in de avonddienst gaat voor ds. O. Lohuis uit Ermelo van
Goed Nieuws bediening.

Van de Taakgroep Facilitair - Het is alweer een tijdje geleden dat er een grote
binnen schoonmaak van de kerkzaal en ontmoetingsruimte geweest is. Dit willen
we in gaan plannen in de week van maandag 15 tot vrijdag 20 april. De reden dat we
dit over meerdere dagen willen doen is dat er ook nog technische installatie
werkzaamheden gedaan moeten worden. En iedereen is in deze opzet ook in de
gelegenheid om een aandeel te leveren, overdag of s’avonds, individueel of met een
[groei] groep. Op de tafel in de hal ligt een lijst wat er gedaan kan worden, graag
hierop aanmelden welke werkzaamheden u kunt doen. Het is veel werk, maar met
elkaar moet het lukken. Indien er vragen of opmerkingen zijn, graag met Dick Meijer
of Kees Nagtegaal contact opnemen.

Oproepje - We zijn op zoek naar iemand die posters bij winkels wil ophangen
(ongeveer 15 exemplaren) om bijzondere diensten, zoals Pasen, Pinksteren,
Samendiensten etc. onder de aandacht te brengen. Graag aanmelden bij Ineke
Nagtegaal 06-52272161 of per mail redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl

Biddag kinderdienst - Woensdagmiddag 13 maart van 16:30 uur tot 18:30 uur is er
weer een Biddag kinderdienst met het thema: BIDDEN IS VERTROUWEN n.a.v.
Psalm 23. We gaan zingen en bidden, we luisteren naar een vertelling, er is een spel
en/of activiteit en een mooie verwerking. Ook eten we gezellig broodjes knakworst.
Van harte welkom en neem gerust ook een vriendje of vriendinnetje mee.

Tweede collecte voor zendingsproject Oekraine - Gemeente 'Ark’ in Kyiv heeft
een nieuw onderkomen kunnen huren, momenteel wordt er hard gewerkt om de
ruimte geschikt te maken voor de samenkomsten en het hulpwerk dat vanuit de
geloofsgemeenschap geboden wordt. De extra collecte (bij de uitgang) is bestemd
voor de kosten van inrichting. Ook kunt u bijdragen overmaken via het algemene
banknummer van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, onder vermelding van
‘zendingsproject, nieuwe onderkomen Arkgemeente’.


mailto:redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl

4e zondag (zondag Laetare) - Lezen: Jeremia 29:1-14 ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst
geven.! (Jeremia 29:11) Een hoopvolle toekomst. Vandaag is het een klein beetje Pasen.
Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te
verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste
woord is genade, Pasen! Jeremia beseft dit. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot
Israél maar het voorlaatste. Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het
zover is roept Jeremia het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor
haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede.
Kernwoorden: hoop op vrede, gebed. Schikking: De bol wordt nog groener - hoop blijft
groeien. Een V-vorm van groene blaadjes symboliseert het vredesteken met een tulp in
het midden. De tulp symboliseert gebed. Meditatieve gedachten: Bloem als gevouwen
handen. Biddend om het Vredesteken uit de hemel.

Onderwijs over toetreden tot de gemeente - We zijn dankbaar in maart te kunnen
beginnen met een serie onderwijs-avonden over de gelovigendoop onder leiding van
dominee J. Smink. Sinds de opkomst van het protestantisme in de christelijke kerk is er
altijd een stroming geweest die uitging van de doop van (volwassen) mondige gelovigen
in plaats van de kinderdoop. Als doopsgezinde gemeente staan wij met overtuiging in die
traditie van doop op belijdenis, maar weten ons ook geplaatst in een omgeving waarin
velen als kind gedoopt zijn. Toetreden tot de gemeente is derhalve ook mogelijk via de
weg van belijdenis van geloof. Wie overweegt om zich als lid te willen verbinden aan de
gemeente - of zich afvraagt of dat een goede stap zou zijn - is welkom zich op te geven
voor de onderwijsavonden bij ds. Smink (email: johannes@dsjsmink.nl). De
bijeenkomsten zijn op woensdag 20 maart, 3 april, 17 april en 1 mei. Aanvangis 19.45
uur en de plaats van de samenkokmst is in het kerkgebouw. De doop- en belijdenisdienst
is gepland d.v. in de avonddienst van zondag 12 mei. Van harte aanbevolen! De avonden
staan ook open voor toekomstige leden die met attestatie willen overkomen of die dat in
de voorbije vacante jaren hebben gedaan. De kerkenraad

Narcissen-actie als uitnodiging voor de Paasdiensten - Op de zaterdag voor Pasen gaan
we in het centrum van Ouddorp de straat op om mensen uit te nodigen voor de
kerkdiensten tijdens de Paasdagen. Dat doen we door Paasbloemen uit te delen -
narcissen - waar een kaartje aan bevestigd zit met alle informatie over de Paasdiensten.
Helpt u mee? Intekenlijst in de hal of contact EIma Posthuma (06-14898051). Hulp bij het
bevestigen van de kaartjes is ook zeer welkom, thuis of op donderdagmiddag in de kerk.

Dankbetuiging - Gemeente, graag wil ik u bedanken voor uw overvloedige blijken van
medeleven gedurende mijn verblijf in het revalidatiecentrum in Zierik7 in Zierikzee. De
bezoeken vanuit de kerkenraad en de gemeente hebben me gesteund en bemoedigd. De
prachtige kaarten waren hartverwarmend en gaven mij de nodige steun om vol te
houden. Mede door uw voorbede mocht ik, op een bijzonder snelle manier, geplaatst
worden in ‘De Vliedberg'. P. Smink-Bakopoulou.


mailto:johannes@dsjsmink.nl

Ochtenddienst

PS 33:2

Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde

overal op aarde,

alles spreekt van Hem.

Heemlen hoog verheven,

vol van blinkend leven,

schiep Hij door zijn stem.

PS 337

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,

Hij laat niet verkwijnen

wie zijn hulp verbeidt.

Koninklijk van gaven

wil de HERE laven

wie ontbering lijdt.

PS 33:8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde

uwe liefd' ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten,

geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

DGO 031:1

In de Heer schep ik mijn vertrouwen,
tot Zijn eer klinkt mijn gezang.

Op Hem bouw ik en vertrouw ik,

op Hem hoop ik mijn leven lang.

Op Hem hoop ik mijn leven lang.



DGO 031:2

Lof en eer en aanbidding voor U,
groot en machtig God en Heer.
‘k Wil u prijzen, eer bewijzen,

‘k wil u loven, ja telkens weer.

Ik wil U loven, ja telkens weer.
Amen.

HH 205:A1

Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen:
“Bent U de koning der Joden?”

Waarom bleef U zo stil toen ze U sloegen
en aan het kruis wilden doden?

HH 205:B(1)

Dacht U aanons

en dat U de Vader zou zien,
dacht U aan ons, misschien?

HH 205:A2

Waarom vocht U niet terug toen ze U vonden
en als een dief wilden vangen?

Waarom vocht U niet terug toen ze U bonden
en aan een kruis wilden hangen?

HH 205:B(2)

Dacht U aanons

en dat U de Vader zou zien,
dacht U aan ons, misschien?

HH 205:A3

Waarom zei U geen woord toen ze zo spuugden,
en U bespotten en lachten?

Waarom zei U geen woord toen ze U duwden
en U naar Golgotha brachten?

HH 205:B(3)

Dacht U aanons

en dat U de Vader zou zien,
dacht U aan ons, misschien?



OPT 134

Onze Vader in de hemel

heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.

In de hemel, zo ook hier op aard".

Refrein:

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,

geef ons daaglijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

(Refrein)

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

(Refrein)
Amen. Amen.

OPW 343

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

JDH51:1

Uw woord, o God, is liefd' en licht,
is heilig en volmaakt,

en waar het hart en schredenricht,
wordt Uw heil gesmaakt.



Refrein:

Heilig Woord van God,
Trooster in ons lot.

Gij zult in deze aardwoestijn
steeds ons richtsnoer zijn.

JDH 51:2

Heers daarom door Uw liefdewoord
God, in ons hart altijd;

ons hart, dat enig U behoort,

zij U gans gewijd.

Refrein:

Heilig Woord van God,
Trooster in ons lot.

Gij zult in deze aardwoestijn
steeds ons richtsnoer zijn.

JDH51:3

Uw heilsbeloften zijn ons brood,
dat onze zielen voedt:

Zijn levend water, dat uit nood
ons herleven doet.

Refrein:

Heilig Woord van God,
Trooster in ons lot.

Gij zult in deze aardwoestijn
steeds ons richtsnoer zijn.

OPW 774
Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus; o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer; Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus; alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn van de glorie van uw naam.



U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: Heer, U bent oneindig mooi.

U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn.

NLB 912:1
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

NLB 912:4
Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

NLB 912:6
Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.



Avonddienst

OPW 311:1

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.

Van ontferming en verlossing,

door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend

alles, alles hebt volbracht.

Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

OPW 311:2

'k Heb geloofd in U, wie d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.

U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,

hier, daarboven en hieronder,

alle knie zich buigen zal.

OPW 311:3

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,

's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!

Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,

op des hemels wolken weder!

Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

OPW 70

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeén en land met macht tevoorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
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U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

OPW 245

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid

dat wij geborgen in uw liefde zijn.

Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien.

OPW 223
Jezus, uw naam zij d'hoogste eer in hemel, aard en lucht.
Voor U knielt mens en engel neer en satan vreest en vliucht.

Refrein:
Geen and're pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij.

Het is genoeg, dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij.

Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart vol twijfel, vrees en pijn.
Hij brengt er vreugd' in plaats van smart, een hemelvreugd' zo rein. (Refrein)

Jezus verbreekt des Satans macht, maakt zondeslaven vrij.
De zwakke zielen geeft Hij kracht, bedroefden maakt Hij blij. (Refrein)

O, zag de wereld slechts als wij die rijkdom van gena!
In teed're liefde rijk en vrij slaat Hij zijn scheps'len ga. (Refrein)

Tot aan mijn laatste ademtocht zal 'k zingen Hem ter eer,
die door zijn dood verzoening wrocht, mijn Heiland en mijn Heer.
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JDH 57

Er komen stromen van zegen,

dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk, die gelooft.

Refrein:

Stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer!

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:

Op de valleien en bergen

zal er nieuw leven dan zijn. (Refrein)

Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;

Geef z' ons voortdurend, o Heer! (Refrein)
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