
Bloemschikking Veertigdagentijd​
6e zondag Veertigdagentijd / 13 april 
Lucas 22:1-23, 56 Kerntekst: ‘Dit is mijn lichaam’ / ‘Dit is het nieuwe verbond, dat 
door mijn bloed gesloten wordt’, Lucas 22:19, 20. Kernwoorden: brood, wijn, 
deelgenoot. Het laatste avondmaal, de Pesachmaaltijd waarin Jezus een nieuwe 
betekenis geeft aan brood en wijn: mijn lichaam, mijn bloed, Ik geef mezelf aan jullie. 
Intussen is Judas al bezig Hem te verraden en lezen we in vers 56 dat Petrus wordt 
aangesproken: jij hoort bij Hem! Maar Petrus zal het ontkennen, tot drie keer toe. 
Jezus geeft zichzelf tot het uiterste. De leerlingen laten het afweten. Dat hoort ook 
bij de voorbereiding op het paasfeest: we kijken in de spiegel, we komen tekort. We 
zijn niet de ideale mensen die we willen zijn. Intussen danken we aan dit bijzondere 
Pesach de maaltijd van de Heer, dat wellicht ook op deze zondag wordt gevierd. God 
blijft trouw aan ons. We krijgen telkens weer een nieuwe kans. Als nieuw! Schikking: 
Op deze palmzondag staat Pesach centraal, de maaltijd van de Heer die wij vieren 
met brood (aren) en wijn (druiven). Verse palmtakjes staan aan de voet van het kruis 
als verwijzing naar de toekomst die komen gaat. 
 
Doop, belijdenis en toetreden tot de gemeente – Op D.V. 15 juni as. is er een 
doopdienst. Daarin belijden gelovigen niet alleen hun christelijk geloof, maar 
worden ze ook toegevoegd aan de gemeente. De Doopsgezinde Gemeente 
Ouddorp staat met overtuiging in de traditie van doop op belijdenis. We zijn 
tegelijkertijd een open gemeenschap die ruimte geeft aan mensen die in een andere 
kerkelijke traditie als kind gedoopt zijn, om door de weg van belijdenis van geloof 
aan de gemeente toegevoegd te worden. Ter voorbereiding op deze geloofsstap is 
er een zestal avonden ter toerusting. Daarin komen verschillende onderwerpen aan 
bod: 
●​ wie is Jezus; 
●​ wat betekent de doop en je geloof belijden; 
●​ wat betekent Jezus volgen, aan de hand van de bergrede; 
●​ de geschiedenis van de Doopsgezinden (in Ouddorp) en wat het betekent deel 

uit te maken van de kerk van Jezus Christus; 
●​ het avondmaal. 

 
De avonden worden deels verzorgd door onze oud predikant ds. Joh. Smink en drie 
avonden door gemeenteleden. De toerustingsavonden zijn bedoeld voor iedereen 
die in overweging heeft zich te laten dopen en/of zich als lid te willen verbinden aan 
de gemeente. Ook voor wie zich nog afvraagt of dit een goede stap zou zijn. Ook 
jongeren zijn daarbij nadrukkelijk uitgenodigd. 
 
We starten op vrijdag 25 april en beginnen dan wat vroeger met een gezamenlijke 
maaltijd. De overige avonden zijn ook op vrijdagavonden gepland, maar in overleg 
kan dat aangepast worden. Wij hopen en bidden in vertrouwen dat u zich geroepen 
voelt. Als u daaraan twijfelt, bevelen wij u van harte aan de verkondigingen van 
afgelopen zondag te beluisteren. Als daarover, of over andere zaken, vragen zijn, of 
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wanneer u zich aan wilt melden kunt u altijd bellen of een bericht sturen naar zuster 
Carla Tuk (0628956210) of broeder Edwin Voogd (0651398240). 
 
Tot slot vragen we, u als gemeenteleden, in uw gebed op te dragen degenen die met 
de vraag worstelen om toe te treden aan Jezus’ gemeente, met ze in gesprek te gaan 
en uw levensloop met uw Heer en Koning met ze te delen. 
 
Met een zegenende groet van jouw en uw kerkenraad. 
 
Getuigenis over de doop 
Er is voor mij een leven vóór de doop en een leven ná de doop. 
 
Al lange tijd wist ik dat ik mij wilde laten dopen, maar de mening van anderen hield 
me tegen. Totdat ik niet meer anders kon. Mijn verlangen werd zó groot dat de 
meningen van anderen onbelangrijk werden. 
 
De Doopcursus was een bijzondere reis. Samen leren, groeien en zoeken naar 
antwoorden bracht mij ontzettend veel. Ik had veel vragen en samen zochten en 
vonden we antwoord. We hadden veel steun van elkaar en werden een hechte 
groep! 
 
Toch was er ook strijd, vooral op de dag van mijn doop. Tot het moment dat ik de 
kerk binnenstapte. Toen liet ‘het’ me los. Een diepe zekerheid overspoelde me: dit 
was de juiste keuze! Een heel bijzondere ervaring die ik nooit zal vergeten. 
 
In mijn leven na mijn doop heb ik vrijheid ervaren. De keuze om mijn leven aan Jezus 
te geven en me in gehoorzaamheid te laten dopen, heeft me bevrijd van angst. De 
angst om niet goed genoeg te zijn en angst om niet bij het volk van God te horen. 
Juist dát besef dat ik deel uitmaak van Zijn volk, heeft me diepe vrede en vreugde 
gebracht. 
 
Ik kijk met een ontzettend warm gevoel terug op deze periode. Wil je meer weten 
over mijn ervaringen? Spreek me gerust eens aan! 
 
Hartelijke groet van Jacomine Troost 
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