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2 | Voorwoord

Voorwoord
We leven midden in de 40 dagen tijd, een tijd 
van bezinning onderweg naar Pasen! In de 
Stille Week zijn er diverse bijeenkomsten als 
voorbereiding op het Paasfeest. We zien uit 
om het Feest met elkaar te vieren! 

In deze Perspectief is weer veel informatie 
over onze gemeente te vinden; nieuws van 
de kerkenraad en van het pastoraatsteam, 
informatie over het zending project, over 
de doop- en belijdeniscursus en nog meer 
onderwerpen. 

We danken iedereen die weer heeft 
bijgedragen om van deze Perspectief weer 
een mooi gemeenteblad te maken. De 
deadline voor aanleveren van kopij voor de 
volgende Perspectief is 23 mei. 

We wensen u een gezegend Paasfeest toe!
De redactie. 

Rectificatie
Het artikel over bezoek Oekraïense gasten 
in de Perspectief van februari dit jaar is 
geschreven door Annelies Snijders en  
Elma Posthuma.
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Pasen
2025

1e Paasdag zondag 20 april

 Ochtenddienst
 Ds. L. Krüger 

 Avonddienst
 Ds. Mw. M. Wierenga 

2e Paasdag maandag 21 april

 Paaszangdienst
 Br. M.C. Lodder

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur

Sti lle Week
Diensten

Witt e Donderdag 17 april 19.30 uur Ds. T. Koelewijn - Avondmaal
Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur Br. M. Nap
Sti lle Zaterdag 19 april 18.30-19.30 uur Sti ltemoment

 In de diensten wordt medewerking 
verleend door diverse musici.



Onderweg naar Pasen

We zongen het afgelopen zondag met de kinderen: we zijn onderweg 
naar Pasen. Het feest waarin de kern van het Evangelie centraal 
staat: de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar onderweg 
naar Pasen gaan we (op het moment dat ik dit schrijf) door de veertig 
dagen lijdenstijd.

Namens de kerkenraad, 
Steven van Kooten

Jeshua ervaarde zelf hoe het is om door 
mensen verlaten te worden. Sterker nog, 
Hij ervaarde de Godverlatenheid: “Mijn God, 
mijn God, waarom hebt U mij verlaten”. Als wij 
door lijden gaan, mogen we weten dat Hij 
ook geleden heeft en ons daardoor volledig 
begrijpt (Hebreeën 4:14). Ook als de hemel 
van koper lijkt en je God niet ‘voelt’, blijft 
Hij trouw en gaat Zijn liefde naar je uit (2 
Timotheüs 2:13). Dat is een feit, ook als je 
gevoel of omstandigheden je iets anders 
proberen wijs te maken.

Het kan zijn dat jij door zo’n periode van 
gevoelloosheid of van zware omstandigheden 
gaat. Dan hoop ik dat je mag ervaren dat de 
gemeente van Jezus Christus beschermend 
en biddend om je heen staat. Dat je je kruis 
niet alleen hoeft te dragen, maar dat je mag 
weten dat Jezus zelf dicht bij je is. Zoals Hij 
naar Thomas toe kwam om zichzelf aan hem 
te laten zien en voelen. Tina Boonstra, een 
Britse gospelzangeres, heeft hier een prachtig 
lied over geschreven: ‘Call me Thomas’.

Jezus’ lijdensweg leek te eindigen in een 
vernederende dood. Als misdadiger aan een 
kruis. Kijkend naar de omstandigheden leek 
dit het einde van Zijn leven. Maar het was 
het begin van Zijn overwinning. Hij bleek 
sterker dan omstandigheden, sterker dan 
zijn tegenstander, sterker dan de dood. Zijn 
lijden resulteerde in iets veel groters: Zijn 
Koningschap.

Tina Boonstra eindigt haar lied met de 
zin: “You still call my name like nothing’s 
changed”; U roept nog steeds mijn naam, 
alsof er niets veranderd is. God is trouw, Hij 
blijft je naam roepen. Luister niet te veel naar 
je omstandigheden. Luister niet alleen naar je 
gevoel. Luister ook niet naar wat de wereld 
roept. Luister naar Gods Geest. Hoor je Hem?

Praktisch nieuws
De meesten hebben het waarschijnlijk 
niet gemerkt, maar er is veel werk verzet 
om het gebouw veilig te houden. De 
brandmeldinstallatie bleek niet aan de eisen 
van de brandweer te voldoen. Dat gaf flink 
wat onrust bij de kerkenraad en taakgroep 
Facilitair, omdat het er in het ergste geval toe 
kon leiden dat het kerkgebouw niet gebruikt 
zou mogen worden. Niet door ons, maar 
ook niet door onze huurder kinderopvang 
Wiedewei. Gelukkig kregen we wat tijd om 
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Scan de QR-code om 
het lied te beluisteren 
op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=1AIZUSVSfkE&ab_channel=TinaBoonstra-Topic


orde op zaken te stellen. Er zijn onderzoeken 
gedaan, een Programma van Eisen voor de 
brandmeldinstallatie aangelegd, meerder 
offertes uitgebracht. Uiteindelijk is er een 
nieuwe brandmeldinstallatie aangelegd en vijf 
mensen hebben een cursus gevolgd om de 
brandmeldcentrale te bedienen. Met name door 
Dick Meijer is hiervoor veel werk verzet. We 
zijn blij en dankbaar dat hij zo veel praktische 
zaken rondom het gebouw regelt. Want na dit 
‘paniekproject’, zijn we gelijk doorgegaan met 
het ‘vloerproject’. 

Dick en ik zijn bezig met het voorbereiden van 
het vernieuwen van de grindvloer in de kerkzaal 
en de entreehal. En er komt (eindelijk 😉) een 
nieuwe vloerbedekking in de kerkenraadskamer. 
We verwachten dat de vloeren in de komende 
maanden vernieuwd zullen worden, zonder dat 
de zondagse diensten erdoor gehinderd worden.

Stranddienst
Zondag 6 juli zal er voor het eerst sinds 2018 
weer een stranddienst gehouden worden! 
Dit doen we net als toen samen met de 
Emmaüskerk Middelharnis, de Gereformeerde 
Kerk Ouddorp en hopelijk ook met de 
Exoduskerk Sommelsdijk. 

Doop en belijdenis
We zijn ook blij dat er over een aantal weken 
weer onderwijs over en toerusting tot doop 
en belijdenis begint. De avonden zijn uiteraard 
bedoeld voor mensen die overwegen zich te 
laten dopen of belijdenis te doen. Maar ook 
als je nieuw bent in deze gemeente of gewoon 
meer wilt weten hierover, is het zinvol om 
met de cursus mee te doen. Naast Bijbelse 
onderwerpen zoals de persoon van Jezus 
Christus en herstel van de relatie met God zullen 
ook Doopsgezinde theologie en de geschiedenis 
van onze gemeente behandeld worden. 

Kerkenraad
In principe stopt Ben Scholten na de Algemene 
Ledenvergadering van 19 mei als voorzitter van 
de kerkenraad. Dit vanwege het feit dat hij 70 
jaar is geworden en de laatste tijd last heeft 
van aanhoudende gezondheidsproblemen. We 
vinden het als kerkenraad jammer dat hij stopt, 
omdat Ben met zijn Rotterdamse daadkracht in 
staat is om vergaderingen goed te leiden en in te 
kaderen. Hij heeft als voorzitter ongelooflijk veel 
mensen opgezocht en is voorzitter geweest na 
een roerige periode in onze gemeente. Wie hem 
zal opvolgen is nog niet bekend. 

Geoff Flikweert zal op dit moment geen tweede 
termijn in de kerkenraad aangaan. Hij heeft het 
met veel liefde en plezier gedaan en zou graag 
verder gaan, maar moet op dit moment voorrang 
geven aan zijn gezin, werk en een grote 
verbouwing die op stapel staat. We zullen Geoff 
als rustige rots in de branding missen. Hij komt 
altijd met een duidelijke visie, weet wat er speelt 
in de gemeente en heeft veel werk verzet. Het 
goede nieuws is dat Annelies van den Hoven 
zich wel verkiesbaar stelt voor een tweede 
termijn in de kerkenraad!

Door het vertrek van Geoff zijn er twee 
vacatures in de kerkenraad. We zijn heel blij 
dat twee mensen zich voor de kerkenraad 
verkiesbaar willen stellen tijdens de komende 
ledenvergadering. We zien uit naar een 
opbouwende ledenvergadering op 19 mei.
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“God is trouw, 
Hij blijft je 

naam roepen.



Leven we in een  
apocalyptische tijd?

Door: Bram Vos

We leven in een tijd waarin verschrikkelijke dingen gebeuren, 
denk aan de oorlogen onder andere in Oekraïne, het Midden 
Oosten en Sudan. De terreur in heel veel Afrikaanse landen en 
onderdrukking van grote bevolkingsgroepen wereldwijd. Gelovigen 
die vervolgd, gemarteld en gedood worden. En wat te denken van de 
opeenvolgende rampen in de wereld; overstromingen, aardbevingen, 
extreme droogte. Wereldleiders die zich als Nebukadnezar gedragen 
en menen een Goddelijke roeping te hebben om de wereld van de 
ondergang te redden.

Als je dit allemaal overdenkt zou je er 
moedeloos van kunnen worden, waar gaat 
het naar toe? Is er nog wel perspectief voor 
de toekomst? Leven we in een apocalyptische 
tijd? Vragen die de laatste tijd regelmatig 
terugkomen in gesprekken. Vragen waar 
de meeste jongeren minder mee bezig 
zijn, begrijpelijk toch? Toch is het goed om 
onze gevoelens te beteugelen en vooral te 
luisteren naar wat de Heere Jezus ons vanuit 
zijn Woord leert.

De Bijbel leert ons juist om vooral niet 
moedeloos te worden, maar waakzaam 
te zijn. In Mattheus 24 lezen we van de 
tekenen van het einde van de wereld. Een 
bijzonder feit daarbij is dat de Heere Jezus 

zijn discipelen op de Olijfberg, dé plaats van 
Zijn wederkomst (Zacharia 14:4), uitleg geeft 
op hun vraag wat de tekenen van de eindtijd 
zullen zijn. Jezus vertelt hen dat er een grote 
verdrukking zal zijn en dat de dagen voor de 
gelovigen ingekort zullen worden om hen te 
behouden. Dit is toch bijzonder? En ná de 
verdrukking zal de Heere Jezus terugkomen 
met majesteit en macht en alle mensen zullen 
Hem zien en alle knie zal zich voor Hem 
buigen.

Verder geeft Jezus Zijn discipelen het 
voorbeeld van de uitspruitende vijgenboom; 
als de bladeren in de knoppen zichtbaar 
worden is dat het teken dat de zomer nabij 
is, zo ook met de Wederkomst. En is het 
dan als een wiskunde som zodat wij kunnen 
aangeven dat het dan en dan zal gebeuren? 
Nee zeker niet want die dag en dat moment 
is bij niemand bekend, bij de engelen in de 
hemel niet, zelfs bij de Zoon niet, maar alleen 
bij God de Vader.

Gelukkig is het evangelie bevrijdend voor 
iedereen die zijn leven overgeeft aan de 
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“Hij is de Bron van 
het leven en door 
Zijn licht zien wij 
het licht.
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“Het evangelie is 
bevrijdend voor 
iedereen die zijn 
leven overgeeft aan 
de Heere Jezus.

Heere Jezus. Hij is de Bron van het leven 
en door Zijn licht zien wij het licht, zien wij 
perspectief voor de toekomst. Niet alleen 
voor de eeuwige toekomst, maar ook voor 
ons dagelijks leven. Juist dán mogen wij vol 
verwachting uitzien naar Zijn wederkomst als 
er een nieuwe hemel en aarde zal zijn zonder 
verdriet, zonder pijn en vol van gerechtigheid. 
Dan zullen we Hem zien van aangezicht tot 
aangezicht, hoe heerlijk zal dat zijn!

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn 
tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet 

u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze 
dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

Mattheus 24:32-33 (HSV)

Ooit komt er een dag
Dat de Hemel openbreekt

En de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag

Dat U terugkomt op een wolk
En dat U kijkt met ogen stralend als de zon

Ooit zal het zo zijn
Dat we leven in een stad

Waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn

Als we komen in die stad
Dat de Vader onze tranen wist

Tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent

Wil ik leven dicht bij U
En mij geven in aanbidding



Vanuit het Kinderwerk

8 | Vanuit het Kinderwerk

Door: Martha Witkamp

12 maart vierden we in een speciale 
kinderdienst Biddag met de kinderen vanuit 
onze gemeente, maar ook van daarbuiten. 
Het thema was: Samen Bidden. We gingen 
van start met een prachtig groot kringgebed. 
Miranda verzorgde een mooie vertelling over 
het dienstmeisje Rhode, en Petrus die in 
gevangenschap zat door Herodes. Wat was 
er veel kracht in het gebed om Petrus vrij te 
krijgen. De kinderen, maar ook de leiding, 
hebben met veel aandacht geluisterd. Er was 
ook tijd voor een spel en een knutselwerkje 
en we sloten de middag af met een maaltijd. 
Het was een bijzonder mooie middag.

In het kinderwerk steunen we ook ons 
zendingsproject in Oekraïne “de Ark”. 
We willen dit graag onder uw aandacht 
brengen. Wekelijks is er een collecte in de 
kinderdienst en na afloop leggen de kinderen 
de collectezak op de avondmaalstafel in 
de kerkzaal. We zijn van start gegaan met 
een thermometer, waar de kinderen precies 
op zien hoe hard we sparen. Zo leeft het 
geven van een vrijwillige bijdrage ook bij de 
kinderen. Wilt u er op zondag aan denken iets 
mee te geven aan uw kind(eren)? Van harte 
aanbevolen.
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Het Paasproject: In de tuin – het leven wint!
Zeven weken lang volgen we de verhalen 
uit de Bijbel die alles te maken hebben met 
diverse tuinen. De tuin heeft iedere zondag 
een belangrijke plek of een veelzeggend 
beeld in het programma van Bijbel Basics. 
Van de prachtige tuin van Eden tot aan de 
nieuwe wereld, die in het boek Openbaring 
wordt beschreven als een schitterende plek 
waar het goed zal zijn tussen God en de 
mens en waar leven zal zijn in overvloed. 
De kinderen hebben voor thuis een mooi 
40 dagen boekje meegekregen. Zo kan 

Kindermiddag
Zaterdag 4 oktober 2025 is er een 
kindermiddag met een voorstelling 
van Matthijs Vlaardingerbroek. 
In zijn superleuke en interactieve 
voorstellingen brengt hij al 
buiksprekend, goochelend en 
vertellend die oeroude Bijbelverhalen 
tot leven en neemt hij jong en oud 
mee op avontuur. Zet deze zaterdag 
alvast in de agenda! We gaan er weer 
een leuke, gezellige en leerzame 
middag van maken!

“Zeven weken lang 
volgen we de 
verhalen uit de 
Bijbel die alles te 
maken hebben met 
diverse tuinen.

iedereen thuis ook met het project aan de 
gang. Er zit een aftelkalender in, voor iedere 
week een Bijbelverhaal, er zitten challenge 
kaartjes in en kleurplaten. Leuk om thuis met 
uw kind(eren) te volgen. Op 1e paasmorgen 
sluiten we het project af en zal er een 
feestelijke kinderdienst zijn waar ook onze 
gastkinderen van harte welkom zijn.

Oproep
Voor 1e Paasdag (20 april) zijn we op zoek 
naar groene takjes uit de tuin. Denk aan 
klimop, conifeer, laurier, dennentakjes 
etc. Heeft u nog oude ‘overpotjes’ staan 
(maximaal met een diameter van 15 cm), dan 
kunnen we die ook nog gebruiken. We gaan 
met de kinderen het Paasproject: In de tuin 
- het leven wint! feestelijk afsluiten met het 
maken van een mooi bloemstukje. Daarnaast 
zijn we hiervoor ook nog op zoek naar 
snijbloemen, wellicht wilt u deze sponsoren. 
Graag doorgeven via het mailadres van het 
kinderwerk voor 15 april:  
kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl 
Alvast bedankt!

mailto:kinderwerk%40doopsgezindouddorp.nl?subject=


Bloemdecoraties Veertigdagentijd: 
‘Heilig je leven’ Door: Tabea Lanzke

Nu zijn we op weg naar Pasen met de Stille 
Week. In de Goede Week worden er teksten 
gebruikt uit het evangelie van Johannes. 
Bij iedere tekst staan een korte uitleg met 
boodschap en enkele kernwoorden die 
richting hebben gegeven aan het ontwerpen 
van de bloemschiksuggestie. De kernwoorden 
geven aan waar de symboliek en de tekst 
elkaar raken en worden verbonden.

Witte Donderdag / 17 april
Johannes 13:1-15 / Johannes 14:15-31
Kerntekst: 13 ‘Jezus, die wist dat de Vader 
Hem alle macht gegeven had … stond op 
… begon de voeten van zijn leerlingen te 
wassen’
Kernwoorden: dienen, overvloed, water, 
handdoek

In veel gemeenten wordt nu avondmaal 
gevierd, in een dankbaar gedenken hoe Jezus 
in deze nacht voor zijn dood Pesach vierde 
met zijn leerlingen. Brood en wijn. We lezen 
over de voetwassing: water, een handdoek. 
Jezus die voorgaat in dienen. Niet vanuit een 
slaafse houding, maar wetende dat Hem alle 
macht gegeven was. Dienen vanuit kracht, 
vanuit overvloed. De lezing uit Johannes 
14 bestaat uit de woorden die Jezus sprak 
tijdens dat laatste avondmaal, die bijzondere 

Het thema voor de laatste 6 weken - Veertigdagentijd 2025 - 
was ‘Heilig je leven’ en gebaseerde op het jaarlijkse idee voor de 
liturgische bloemdecoraties van de PKN. Voor elke zondag was 
er een bloemschiksuggestie, waarin het kruis centraal stond als 
symbool.

Pesachviering. Dan gaat het over liefhebben. 
En over de Troosterdie komen zal, de heilige 
Geest. Zo zal Jezus aanwezig zijn onder ons.
Beide lezingen laten een grote intimiteit 
zien tussen Jezus en zijn leerlingen. Hij geeft 
zichzelf en leert hun de liefde. Langs die weg 
worden zij nieuwe mensen.

Schikking: In een grote glazen schaal staat 
het kruis in het midden, in water dat schoon 
wast, water dat leven geeft. In het water 
drijven madeliefjes, bloemen die de eenvoud 
symboliseren. Langs het kruis klimt een witte 
klimplant naar boven als symbool van liefde 
en vreugde.

10 | Bloemdecoraties Veertigdagentijd



Goede Vrijdag / 18 april
Johannes 18:1–19:42
Kerntekst: 8 ‘Ik ben het. Als jullie Mij zoeken, 
laat deze mensen dan gaan’
Kernwoorden: overgave, roeping, redding

We lezen over hoe Jezus gevangengenomen 
wordt. In Johannes gaat dat op een bijzondere 
manier, waarbij duidelijk wordt wie Jezus is: 
geen machteloos slachtoffer maar Koning. 
Zo begint ook de Passie van Johannes: ‘Herr, 
unser Herrscher, Heer onze heerser, uw roem 
is over heel de aarde, toon ons door uw lijden 
dat U, de ware Zoon van God, ook in grote 
nederigheid verheerlijkt wordt.’ Jezus is hier 
een Koning die zijn leerlingen voor de dood 
behoedt, die redding brengt. Dat maakt de 
vrijdag ’goed’: er gebeurt hier meer dan wat 
voor ogen is. God houdt deze wereld vast 
aan een kruis - en langs de weg van het kruis 
wordt alles uiteindelijk nieuw.

Schikking: Het kruis ligt op de stenen. Een 
liggend kruis zodat we het goed kunnen 
zien en ons hoofd moeten buigen. Tussen 
de stenen bloeien de rode bloemen die het 
lijden symboliseren. Rood, de kleur van pijn 
en verdriet.

Stille Zaterdag / 19 april
Matteüs 27:55-66
Kerntekst: 64 ‘Hij is opgewekt uit de dood’ 
Kernwoorden: graf, dood, opgewekt

De stilte van het graf. De dood. De rauwe 
rouw. Vele vrouwen kijken toe. Een rijk man 
stelt zijn graf beschikbaar, en zorgvuldig 
wordt Jezus te ruste gelegd. Toch is de rust 
niet weergekeerd in Jeruzalem. Pilatus wordt 
opnieuw lastiggevallen door de Joodse leiders. 
‘Zet bewakers bij het graf, want er gaat een 
verhaal in het rond, de bedrieger heeft gezegd 

dat hij na drie dagen zal worden opgewekt.’ 
Je weet maar nooit wat zijn volgelingen zullen 
doen. Dood is dood en dat moet gegarandeerd 
worden. Een steen. Soldaten. Intussen klinkt 
op Stille Zaterdag al de paasboodschap: ‘Hij 
is opgewekt!’ En in de paasnacht klinken de 
klokken en jubelen we het uit: Hij leeft!

Schikking: Op Stille Zaterdag ligt een zwarte 
doek over de schikking zodat we nog niet 
kunnen zien dat wat komt. We worden stil. In 
de paasnacht kan de doek verwijderd worden, 
zodat Pasen zichtbaar wordt.

Eerste Paasdag / 20 april
Johannes 20:1-18
Kerntekst: 16 ‘Jezus zei tegen haar: Maria! Ze 
draaide zich om en zei: Rabboeni!’
Kernwoorden: tranen, vreugde, omkeer

Paasmorgen. Het licht breekt door. Alles wordt 
nieuw. De dood overwonnen, een nieuwe 
toekomst breekt open, door onze tranen heen. 
We volgen Maria in haar weg van rouw en gemis 
naar de overweldigende ontmoeting met Jezus, 
haar levende Heer. Een explosie van vreugde!

Schikking: Het kruis staat rechtop in een 
bloeiende lentetuin vol met witte en gele 
bloemen. Tuin van licht, tuin van vreugde.
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12 | Bloemenactie

We hebben het ook een behoorlijk 
aantal jaren gedaan voor Pinksteren, 
met de veelkleurige bloemen genaamd 
Duizendschoon. De bloemen zijn bedoeld als 
groet én uitnodiging voor de kerkdiensten 
tijdens de feestdagen. De bloemenactie 
wordt onder het winkelend publiek zeer 
gewaardeerd en de Paasmorgendienst is 
één van de drukst bezochte diensten van 
het jaar. Hiernaast het ontwerp van het 
uitnodigingskaartje.

Omdat Pasen dit jaar vrij laat valt en er 
vanwege de hoge gasprijzen ook telers 
gestopt zijn, is de verkrijgbaarheid van de 
narcissen dit jaar niet gegarandeerd. Laten we 
dus hopen en bidden dat de actie door kan 
gaan. Wanneer u daarnaast wilt helpen met 
aanbinden op donderdag 17 april of bloemen 
uitdelen op zaterdagmorgen 19 april, hartelijk 
welkom. Het is een taak die veel voldoening 
geeft. Bij vragen kunt u terecht bij Elma 
Posthuma, 06-14898051.

Bloemenactie als uitnodiging 
voor de kerkdiensten
De actie om op de zaterdag voor Pasen narcissen uit te delen in het 
dorpscentrum van Ouddorp en bij de supermarkten is al begonnen in 
de tijd van de schuilkerk. Ruim dertig jaar geleden dus.

“Laten we hopen 
en bidden dat 
de actie door 

kan gaan.

Pasen 2025
Kerkdiensten
1e Paasdag  09.30 uur 

18.30 uur

2e Paasdag, 10.00 uur

Zangdienst

Ökumenischer  Familiengottesdienstin deutscher Sprache, mit GospelchorOstersonntag 11.15 UhrDorpstienden 3
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Door: Britt Bruggeman

“Het gaat op dit 
moment best goed 
met mij. God heeft 
mij niet losgelaten.

Beste gemeente,

Zoals jullie vast wel hebben gelezen ben ik 
uitgeschreven als lid bij de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. Inmiddels ben ik 
verhuisd naar Schiedam en heb ik mijn plekje 
gevonden in een fijne gemeente genaamd 
Mozaïek 010.

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor alle 
gebeden, kaartjes en bemoedigingen tijdens de 
lange periode waarin ik ziek ben. Ik ben jullie 
hier heel dankbaar voor. Ook wil ik specifiek 
de gebedsgroep en mensen thuis bedanken die 
jarenlang iedere week/dag hebben gebeden 
voor mij en mijn familie. Dat heeft ons heel erg 
goed gedaan. Dankbaar dat jullie zo vol hebben 

Ik heb mijn 
plekje gevonden

gehouden en ons iedere keer voor Gods troon 
hebben gebracht en nog steeds brengen.

Het gaat op dit moment best goed met mij. 
Ik hoop dat het op deze stijgende lijn mag 
blijven gaan. God heeft mij niet losgelaten. 
Tot slot wens ik iedereen Gods zegen en 
nabijheid toe. Hartelijke groet.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Sela - Ik zal er zijn



Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn/haar leven met rouw te maken. 
Het verliezen van een dierbare, het stuk lopen van een relatie, het 
verliezen van een baan of een toekomstperspectief. Dit zijn zomaar wat 
voorbeelden. Hoe verweef je rouw in je leven en hoe ga je als naaste of als 
gemeentelid om met iemand die rouwt? Samen hopen we de antwoorden 
op deze vragen te ontdekken in de aankomende voorstelling.

Theatervoorstelling ‘Rouwt’

Op 9 mei a.s. zal er de voorstelling ‘Rouwt’ 
zijn. Dit is een theateruitvoering door 2 jonge 
acteurs die op een aangrijpende wijze verlies 
uitbeelden en de rouwverwerking die daarop 
volgt. Dit zware onderwerp zal met een lach 
en een traan worden gebracht en zal iedereen 
raken op een manier zoals alleen theater kan 
doen. In het deel van de rouwverwerking 
wordt een spiegel voorgehouden en is te zien 
wat ons medeleven doet met de ander, zowel 
positief als negatief.

Er is ondertussen al veel bekendheid aan de 
voorstelling gegeven, ook landelijk, maar wij 
vinden het vooral belangrijk dat er vanuit 
onze gemeente mensen gaan komen voor wie 
het stuk belangrijk is voor herstel en begrip 
van het rouwproces. Daarnaast helpt het ons 
allemaal om op een overdachte manier te 
kunnen reageren op die ander. Dit maakt ons 
als gemeente meer betrokken bij elkaar.

‘Rouwt’ is een officiële voorstelling waarvoor 
een ticketoffice is ingeschakeld. Voor het 
boeken van de ticket á € 19,50 (inclusief 
consumpties) kun je naar de website gaan. Daar 
vind je de knop tickets en zoek je ‘Ouddorp 9 
mei 2025’. Het is goed te volgen, maar mocht 
het een probleem geven, vraag iemand van de 
werkgroep (Ernestine Vos, Mariska Goemaat of 
Janny Scholten) om te helpen.

14 | Theatervoorstelling ‘Rouwt’

Er zullen mensen zijn in onze gemeente die 
de ticketprijs te hoog vinden, maar dit mag 
nooit een probleem zijn om niet te komen. 
Als Doopsgezinde Gemeente stellen wij 
extra tickets ter beschikking, zodat het 
voor iedereen mogelijk moet zijn om de 
voorstelling bij te wonen.

Neem vooral familie en vrienden mee. Wij 
hopen veel van jullie te mogen begroeten.

Reacties van bezoekers
“Ongelofelijk knap om zoveel aspecten van 
rouw aan te raken terwijl er zoveel ruimte in 
het stuk zit voor je eigen verhaal en ervaringen. 
Ik denk dat daardoor elke bezoeker zijn eigen 
voorstelling ziet. Rouwt zet je aan tot denken, 
nodigt uit tot gesprek en is zo afwisselend dat 
het van begin tot eind boeit. Echt een aanrader.” 
- Jasper

“Indrukwekkend. Ontroerend. En zo goed ‘ 
gespeeld’. Dat het stil in de zaal was, zegt 
genoeg!” - Akkelien

“Wat een indrukwekkende voorstelling was dit. 
Het bracht mij op een fijne manier weer terug 
naar de dierbare mensen die ik heb verloren. 
Veel herkenning en deze voorstelling heeft mij 
ook weer geholpen met de rouwverwerking. Een 
aanrader.” - Arend

Door: Janny Scholten

https://www.truetickets.nl/p/18580/theatervoorstelling-rouwt
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De vorige aflevering van ‘Uit het oude Kerckenboek’ is al geruime tijd 
geleden. Wat vooraf ging: Vanaf de start van het kerkelijk boek lezen 
we over de moeite die de gemeente zich getroost om avondmaal 
(enigheid) te houden en lidmaten door de doop te kunnen toevoegen. 
Dit is alleen voorbehouden aan oudsten en de gemeente heeft die 
zelf niet. Ze zijn dus afhankelijk van zogenoemde buiten-oudsten. 
De voorgedragen leraar uit eigen midden, Stoffel Philipse, voelt zich 
onbekwaam om als oudste in de volle dienst bevestigd te worden. 
Dat geldt overigens niet voor huwelijksbevestigingen, daarvan lezen 
we geregeld dat deze door Stoffel worden verricht. Ook ziet hij 
het zitten om een landelijke vergadering van doopsgezinden bij te 
wonen, die in juni 1649 plaatsvindt in Haarlem.

Uit het 
‘Kerckelijk Boeck’

Door: Elma Posthuma

16 | Uit het ‘Kerckelijk Boeck’

Bijzonder is dat het kerkenboek geen verslag 
bevat, dat door Stoffel is uitgebracht aan 
de broeders in Ouddorp na het bijwonen 
van deze belangrijke vergadering op flinke 
reisafstand. ‘Broederen’ staat er overigens 
steeds – het geeft de indruk dat de zusters 
niet aanwezig waren op de beraadslagingen 
van de gemeente, wat overeenkomt met de 
ervaring van zr. Marie Grinwis-Bosland in de 
jaren 50 van de vorige eeuw, toen zij gedoopt 
werd. Misschien dat uit andere bronnen nog 
een keer de wederwaardigheden achterhaald 

kunnen worden van de vergadering en hoe 
Stoffels ervaringen als afgevaardigde zijn 
geweest.

In het najaar van 1649 vindt er weer een 
huwelijksbevestiging plaats. Weduwnaar 
Leendert Eyngelse ‘weduwenaer woonende 
op Hellevoete Sluys’ laat zich in de ‘heyligen’ 
echt verbinden met Pieterge Pieters, 
zuster uit de gemeente te Ouddorp. Uit 
de presentielijst van het eerstvolgende 
avondmaal – twee jaar later lukt het pas weer 
– staat dan bij hun beider namen vermeld 
‘van Hellevoet’. Ze waren dus met de boot 
overgekomen om aanwezig te zijn. Ook ‘van 
Sommelsdijck’ was er toen een gast: Meysje 
Claes. Ook zij moest met de boot overkomen, 
want Goeree en Flakkee waren destijds nog 
twee eilanden.

Hoe het kwam dat de gemeente in 1650 
geen buiten-oudste naar Ouddorp wist te 
krijgen, staat in het kerkenboek uitvoerig 

“Ook zij moest met de 
boot overkomen, want 
Goeree en Flakkee 
waren destijds nog 
twee eilanden.
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opgetekend. Schrijver, leraar en diaken 
Leunis Cole, leraar Stoffel Philips en diaken 
Barent Clase – in hun brieven duiden zich 
zichzelf steeds aan met ‘dienaars’ – hebben 
er flink hun best voor gedaan. Op tweede 
Pinksterdag na de prediking komen ze ‘met 
de broederen’ bij elkaar en stellen voor om 
een oudste uit te nodigen. Er zijn namelijk 
ook twee mensen, een man en een vrouw, 
die zich willen laten dopen en met de 
gemeente ‘vereenigen’. Er is echter nog geen 
duidelijkheid over wie te benaderen. Een 
tijdje later vernemen ze uit Rotterdam dat 
oudste Tobias Goverse daar verwacht wordt 
begin september, om de ‘volle bedieninge 
te doen’. Later in de week zal hij dan naar 
Spijkenisse gaan. De Ouddorpse dienaren 

verzoeken hem per brief om daarna ‘tot ons’ 
te komen, zodat hij de volgende zondag doop 
en avondmaal kan bedienen. Het lukt niet. 
Direct op maandag gaat er een brief naar de 
gemeente Amsterdam waarin de Ouddorpers 
uitleggen dat Tobias niet gekomen is en ze 
vragen ‘ootmoedelick’ aan hen om een oudste 
te sturen en hen daarmee ‘de vrientschap te 
willen doen’. Het duurt twee maanden tot 
er antwoord komt uit Amsterdam: ze zijn 
het niet vergeten maar het lukte niet door 
verscheidene ongelegenheden en ze denken 
nu ook dat het voor de winter niet meer lukt. 
Inmiddels is het namelijk half november.

In april 1651 gaat er opnieuw een brief 
naar de leiders/dienaars in Amsterdam met 
een klemmend verzoek dan nu dit jaar met 
Pinksteren toch iemand te sturen. In deze brief 
lezen we ook de verklaring waarom Tobias 
Goverse het tot zijn leedwezen had moeten 
laten afweten: slechte weersomstandigheden. 
Vrij snel laat Tobyas van den Wijngaert uit 
Amsterdam weten dat ze besloten hebben aan 
het verzoek gehoor te geven, mede vanwege 
‘uwlieder lange wachten’.

Foto: Kerckelijk Boek 
van de Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. 
Gestart in 1645 door 
Leunis Arenz. Cole. 
Tekstbron voor deze 
rubriek: transcriptie 
door Willem Stuve, 
december 2010.

“Ze vragen 
‘ootmoedelick’ aan 
hen om een oudste te 
sturen en hen daarmee 
‘de vrientschap te 
willen doen’.



CD-Recensie
Trinity – Live From Peru
Verkrijgbaar via streamingdienst

Van de broers Niek, Elbert en Johan 
Smelt liggen de muzikale roots in Peru. 
Het land waar zij als kinderen van een 
zendingsechtpaar opgroeiden. Goede vriend 
en bassist Bert Bos maakt het viertal van de 
bijzonder populaire Nederlandse band Trinity 
compleet.

Met een aanstekelijk mix van salsa, 
merengue, Latin- en Nederpop werd ons 
land verovert. Vorig jaar vierden ze hun 
twintig jarige jubileum. En voor het eerst 
sinds tien jaar gingen ze terug naar hun roots 
in het Andesgebergte. Ze speelden daar 
op het ‘Gozo de Los Andes Youth Festival’ 
in Kurahuasi, Peru, voor een publiek dat 
de groep nog nooit live had gehoord. Het 
concert met het enthousiaste Peruaanse 
publiek werd opgenomen en twaalf songs 
staan nu op “Live From Peru”.

De nummers zijn een leuke mix van bekende 
liedjes (‘Paraiso’, ‘Anthem Of Love’ en 
Pueblo Mundial’) en nieuwe songs (‘A Tu 
Lado’, ‘Coritos’ en ‘Digame’). Het leuke is 
dat de akoestische ballad ‘Ik Wens Jou’ in 
het Nederlands en Duits wordt gezongen. 
Leadzanger Elbert blijkt overigens nog prima 
Peruaans te kunnen spreken.

Dit leuke live project sluit af met een 
prima swingende dans versie van ‘Fiesta 
Celestial’. “Live From Peru” is, zoals Trinity 
het zelf noemt: een groot en blij feest van 
wederzijdse herkenning!

18 | CD-Recensie

“Een groot en 
blij feest van 
wederzijdse 
herkenning!



Door: Elma Postuma
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Bezoek Mennonites uit 
de Verenigde Staten
Soms komt alleas onverwacht mooi samen. Enige tijd geleden had 
het Amerikaans doopsgezinde/mennonite echtpaar Samuel en 
Jodie Heatwole laten weten met Jodies zus naar Nederland te zullen 
reizen. De zussen dragen de naam Kooistra en hebben Friese wortels. 
Ze schreven ons Ouddûrps Menniste Brôôd te willen kopen, bij 
welke bakkerij moesten ze dan zijn?

Zondag 6 april kwamen ze naar de 
ochtenddienst. Het was fijn hen daarna een 
lunch met Menniste Brôôd aan te kunnen 
bieden. Ook gaven we Ouddorps Paasbrood 
en bolussen mee, weliswaar niet van ons 
eigen doopsgezind graan gemaakt, maar 
evengoed bijzondere lokale specialiteiten. 
Samuel is werkzaam voor het Sharon 
Mennonite Bible instituut in Harrisonburg, 
waar hij muziekonderwijs geeft en het 
studentenkoor dirigeert. In de kerk zong hij 
de liederen al snel in het Nederlands! Wie 
weet komt hij een volgende keer mét koor! 
De traditionele doopsgezinde meerstemmige 

zang is van heel hoge kwaliteit, dat hebben 
we in het verleden meermaals ervaren.  Ook 
aan het optreden als gastgezin voor een 
dergelijk koor koesteren velen van ons goede 
herinneringen.

Hoe onze gasten bij Ouddorp zijn 
uitgekomen? Via de Engelse vertaling van 
het boekje ‘Van Oergraan tot Mennobrood’, 
waarin de terugkeer naar Nederland van het 
doopsgezind graan ‘Turkey Red Wheat’ staat 
beschreven. Voor de gelegenheid droegen we 
bij de ontvangst dan ook onze ‘Oekraïense’ 
graanbloeses! 



GAAV Jeugd
We willen onze jeugd een veilige plek bieden 
waar de relatie centraal staat. Jongeren mogen 
hier eerlijk en open zijn en persoonlijke vragen 
stellen. We organiseren jaarlijks meerdere 
gezellige uitjes en een jongerenweekend. 
Naast Bijbels onderwijs is er volop ruimte voor 
gezelligheid en worden jongeren gestimuleerd 
na te denken over hun geloof en de keuze om 
zelf Jezus te gaan volgen.
Wie: Jeugd van 12 tot 18 jaar
Waar: Jeugdzolder DGO
Wanneer: Om de week op zondag om  
11.00 uur (check de agenda op de website)

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

Vanuit het  
GAAV Jeugdwerk

20 | Vanuit het GAAV Jeugdwerk

Op zoek naar leiding
De jeugd van onze gemeente zoekt leiding! 
Heb jij hart voor de jeugd? Vind je het leuk 
om spelletjes te doen, te voetballen of taart te 
eten? Of wil je graag onze jeugd wat leren over 
de bijbel en je geloof delen? Dan ben je van 
harte welkom als leiding bij onze GAAV Geugd! 
Kom je een keer kijken op de Jeugdzolder?

Save the Date!
Op zondagavond 18 mei om 18.30 uur is 
het eerstvolgende GAAV Event. Deze dienst 
mag je niet missen. Schrijf dit dus alvast in je 
agenda.



Daarom doen er weer tieners en een paar 
oudere jongeren 😉 mee met de Mudraise 
2025 van International Justice Mission. We 
willen graag zoveel mogelijk geld ophalen! 
Vrijdag 4 april hebben we een pannenkoeken 
middag georganiseerd. Iedereen die er was: 
Heel hartelijk bedankt! Ook voor de vrijwillige 
bijdrage!

Nu zijn de boterkoeken aan de beurt. Een 
boterkoek van Bakkerij Koese kost 6 euro 
per stuk en kun je bestellen en betalen bij 
één van de Mudraisers. Ook zal er een lijst 
in de hal van de kerk liggen waarop u de 
bestelling door kan geven. Zaterdag 10 mei 
tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u de bestelde 

MudRaise 2025: Samen 
door de modder voor strijd 
tegen moderne slavernij

Mudraise 2025 | 21

Door: Martha Witkamp

Miljoenen mensen leven in slavernij. Ze worden misleid, mishandeld 
en misbruikt. Zoals Aaron uit de Filipijnen, die werd misbruikt voor 
livestreams. Dat moet stoppen!
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nl
boterkoek(en) ophalen in de kerk. Voor en 
na de Samendienst van 25 mei met, voor en 
door kinderen en jongeren, is er aandacht 
voor de Mudraise.

Liever digitaal bijdragen?
Scan de QR-code om direct te doneren via 
een betaalverzoek. Elke bijdrage – groot 
of klein – helpt in de strijd tegen moderne 
slavernij. Alvast heel hartelijk bedankt voor 
uw steun!



Doop, belijdenis en 
toetreden tot de gemeente

Namens jouw en  
uw kerkenraad

De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp staat 
met overtuiging in de traditie van doop op 
belijdenis. We zijn tegelijkertijd een open 
gemeenschap die ruimte geeft aan mensen 
die in een andere kerkelijke traditie als kind 
gedoopt zijn, om door de weg van belijdenis 
van geloof aan de gemeente toegevoegd 
te worden. Ter voorbereiding op deze 
geloofsstap is er een zestal avonden ter 
toerusting. Daarin komen verschillende 
onderwerpen aan bod: 

 Ҍ wie is Jezus; 

 Ҍ wat betekent de doop en je geloof 
belijden;

 Ҍ wat betekent Jezus volgen, aan de hand 
van de bergrede;

 Ҍ de geschiedenis van de Doopsgezinden (in 
Ouddorp) en wat het betekent deel uit te 
maken van de kerk van Jezus Christus;

 Ҍ het avondmaal. 

De avonden worden deels verzorgd door 
onze oud predikant ds. Joh. Smink en 
drie avonden door gemeenteleden. De 
toerustingsavonden zijn bedoeld voor 
iedereen die in overweging heeft zich te 
laten dopen en/of zich als lid te willen 
verbinden aan de gemeente. Ook voor wie 
zich nog afvraagt of dit een goede stap zou 
zijn. Ook jongeren zijn daarbij nadrukkelijk 
uitgenodigd. 

We starten op vrijdag 25 april en beginnen 
dan wat vroeger met een gezamenlijke 
maaltijd. De overige avonden zijn ook op 
vrijdagavonden gepland, maar in overleg kan 
dat aangepast worden. Wij hopen en bidden 
in vertrouwen dat u zich geroepen voelt. Als 
u daaraan twijfelt, bevelen wij u van harte 
aan de verkondigingen van afgelopen zondag 
te beluisteren. Als daarover, of over andere 
zaken, vragen zijn, of wanneer u zich aan wilt 
melden kunt u altijd bellen of een bericht 
sturen naar zuster Carla Tuk (0628956210) 
of broeder Edwin Voogd (0651398240). 

De vraag over dopen en je geloof belijden 
heeft twee kanten: geloven en navolging. Er 
is geen checklist waar je je leven langs moet 
leggen. Gelukkig niet. Het gaat erom dat je 
gelooft dat Jezus jouw Redder, Middelaar, 
Koning en de Zoon van God is (vgl. Hand. 
37). De andere kant is, nadat je dat hebt 
aangenomen en je door de Heilige Geest laat 
vullen, je vernieuwd bent en het oude leven 
achter je laat (2 Kor. 17). Niet dat je daarna in 
alle opzichten perfect bent. Nee, Jezus heeft 
de wet vervuld (Mat. 5:17), wij kunnen dat 
niet. Maar je hebt een sterk hartsverlangen 
om Jezus na te leven. Dat gaat met vallen 
en opstaan, een heel leven lang. Maar 
uiteindelijk ben je ondanks dat, door Jezus 
voor God gerechtvaardigd (2 Kor 18-19). We 
bidden dat u het verlangen heeft om deze 
stap in geloof te zetten.

Op D.V. 15 juni as. is er een doopdienst. Daarin belijden gelovigen 
niet alleen hun christelijk geloof, maar worden ze ook toegevoegd 
aan de gemeente.

22 | Doop en belijdenis



Door: Jacomine Troost

De Doopcursus was een bijzondere reis. 
Samen leren, groeien en zoeken naar 
antwoorden bracht mij ontzettend veel. 
Ik had veel vragen en samen zochten en 
vonden we antwoord. We hadden veel steun 
van elkaar en werden een hechte groep!

Toch was er ook strijd, vooral op de dag van 
mijn doop. Tot het moment dat ik de kerk 
binnenstapte. Toen liet ‘het’ me los. Een 

“Er is voor mij een leven vóór de doop en een leven ná de doop. Al 
lange tijd wist ik dat ik mij wilde laten dopen, maar de mening van 
anderen hield me tegen. Totdat ik niet meer anders kon. Mijn verlangen 
werd zó groot dat de meningen van anderen onbelangrijk werden.

Doop en belijdenis | 23

Getuigenis over de doop

diepe zekerheid overspoelde me: dit was de 
juiste keuze! Een heel bijzondere ervaring 
die ik nooit zal vergeten.

In mijn leven na mijn doop heb ik vrijheid 
ervaren. De keuze om mijn leven aan Jezus 
te geven en me in gehoorzaamheid te laten 
dopen, heeft me bevrijd van angst. De angst 
om niet goed genoeg te zijn en angst om 
niet bij het volk van God te horen. Juist dát 
besef dat ik deel uitmaak van Zijn volk, heeft 
me diepe vrede en vreugde gebracht.

Ik kijk met een ontzettend warm gevoel 
terug op deze periode. Wil je meer weten 
over mijn ervaringen? Spreek me gerust  
eens aan!”

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Sela - Doop

“In mijn leven na 
mijn doop heb ik 
vrijheid ervaren.



Perspectief

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

Kerkdiensten
Zondag 13 april
09:30 uur Br. W. Nijhof
18:30 uur Br. J. Brunt
Donderdag 17 april - Witte Donderdag
19:30 uur Ds. T. Koelewijn
 Viering Avondmaal
Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag
19:30 uur Br. M. Nap
Zaterdag 19 april - Stille Zaterdag
18:30 uur Stiltemoment
Zondag 20 april - Eerste Paasdag
09:30 uur Ds. L. Krüger
18:30 uur Mw. M. Wierenga
Maandag 21 april - Tweede Paasdag
10:00 uur Br. M.C. Lodder
Zondag 27 april
11:00 uur Ds. Jesse de Haan
 Samendienst
18:30 uur Ds. Mw. D. Hoekstra
Zondag 4 mei
09:30 uur Br. Theo van Teijlingen
18:30 uur Ds. N. de Boo
Zondag 11 mei
09:30 uur Ds. T. Koelewijn
18:30 uur Ds. J. Smink
Zondag 18 mei
09:30 uur Br. H. Bleeker
18:30 uur GAAV Event
Zondag 25 mei
11:00 uur Kinderen en jeugd
 Samendienst
18:30 uur Ds. D. Smink jr.

Donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag
10:00 uur Ds. L. Krüger
Zondag 01 juni
09:30 uur Ds. Mw. A. Snijders-Ruiten
18:33 uur Ds. A.W. Snijders
Zondag 08 juni - Eerste Pinksterdag
09:30 uur Ds. T. Koelewijn 
18:30 uur Br. E. Bruggeman
Maandag 09 juni - Tweede Pinksterdag
10:00 uur Zr. P. Troost
Zondag 15 juni
09:30 uur Ds. E.A. van Hoof
18:30 uur Ds. J. Smink
 Doop en Belijdenisdienst 
Zondag 22 juni 
11:00 uur Praise Gospelkoor 
18:30 uur Br. P.J. van Halum
Zondag 29 juni
09:30 uur Ds. D. Smink jr. 
18:30 uur Br. B. Soeteman
Zondag 06 juli 
09:30 uur Br. E. Voogd
18:30 uur Br. M. de Gast
 Stranddienst
Zondag 13 juli 
09:30 uur Ds. M. van Campen
18:30 uur Pastor H. van Dam
Zondag 20 juli
09:30 uur Ds. E. de Jong
18:30 uur Ds. J. Smink


