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https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Vandaag gaat voor ds. L. Krüger. Hij is met emeritaat en voormalig voorganger bij je 
Oranjekerk in Rotterdam. 
 
Kerkenraadslid: Bram Vos 
Musicus: Ineke van Erkelens 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen (door kerkenraadslid) 
 
Aanvangslied: NLB 68:2,7 
Draag op een lied, aan Hem gewijd die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! Hij, vader van ’t verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid al wie weerspannig waren. 
  
God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen. 
  
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Zingen: ELB 374:1,2,3 
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring  
de wereld zie die U hebt voortgebracht, 
het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal dat vol is van uw kracht, 
  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
  
Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen, 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. (refrein) 
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Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. (refrein) 
 
Gebed 
 
Inleiding op het thema 
 
Schriftlezing: (NBV) 
     Psalm 68:18-21 
     Handelingen 1:7-11 
     Efeze 4:1-15 
     Openbaring: 1:4-8 
 
Zingen: NLB 215:1,2,4,5,7 
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
  
Rondom wie bidden dag aan dag zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
  
Wie van zich afziet naar God toe, loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat over de dag van vroeg tot laat. 
  
Houd dan de hemel in het oog, maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans ziet gij een bovenaardse glans. 
  
Maak in uw liefde ons, Heer, bereid voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag als ons gebed U loven mag. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 663:1,2 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 
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Dankgebed en Onze Vader 
 
Slotzang: NLB 769:1(a),2(v),3(m),6(a) 
NLB 769:1 (allen) 
Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – Heer, dan is uw pleit beslecht. 
  
NLB 769:2 (vrouwen) 
Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. 
  
NLB 769:3 (mannen) 
Roep de doden tot getuigen dat Gij van oudsher regeert, 
roep hen die men dwong te zwijgen, die de wereld heeft geweerd, 
richt omhoog wat wist te buigen, kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
  
NLB 769:6 (allen) 
Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed! 
 
Zegen 
 
Gemeente antwoordt met: NLB 415:3 
NLB 415:3 
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 
 
Collecte (bij de uitgang of digitaal) 

 
Digitale collecte: 
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer: 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,  
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, 
of scan de QR-code hiernaast. 
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