
Perspectief

Een uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
38ste jaargang | Nr.3 Mei 2025



Colofon
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De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per 
jaar. U kunt het bedrag overmaken via
IBAN (NL13 RABO 035 12 64 272
o.v.v. ‘Perspectief 2025’) of gebruik de  
QR-code hieronder.
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Alle kerkdiensten worden uitgezonden 
via Archipel: 105.6 FM/Kabel 
105.9FM en via ons YouTube kanaal, 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. 
Tevens kunt u via de website diensten 
terugluisteren.
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Voorwoord

Elke keer zijn we weer verrast door alle 
kopij die aangeleverd wordt, waarvoor onze 
hartelijke dank! Zonder uw/jouw bijdrage 
kunnen wij geen Perspectief maken. 

Ook dit keer weer een mooi gevuld blad 
met veel informatie over wat er in onze 
gemeente speelt en leeft. Er is nieuws 
van de kerkenraad, een verslag over de 
Ringvergadering, informatie over ons 
kledingproject, GOchurch, Gevangenenzorg 
Nederland en de Praise-dienst. U kunt lezen 
hoe het Myrthe Nagtegaal vergaat in Sierra 
Leone, waar ze vrijwilligerswerk op één van 
de schepen van Mercy Ships doet en nog veel 
meer informatie.

De deadline voor aanleveren van kopij voor 
de volgende Perspectief is 4 juli. We hopen 
dan weer zoveel kopij van u te mogen 
ontvangen.

We wensen u veel leesplezier.
De redactie



Diensten Pinksteren | 3

www.doopsgezindouddorp.nl

Pinksteren
2025

1e Pinksterdag zondag 8 juni

 Ochtenddienst
 Ds. T. Koelewijn

 Avonddienst
 Br. E. Bruggeman 

2e Pinksterdag maandag 9 juni

 Pinksterzangdienst
 Zr. P. Troost

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur



Terug- en vooruitblik

Op 19 mei kwamen we als gemeente bijeen voor de Algemene 
Ledenvergadering. We kijken met dankbaarheid terug op een 
vruchtbare bijeenkomst, waarin we samen konden stilstaan bij de 
vele ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Namens de kerkenraad, 
Bram Vos

Voorzitter Ben Scholten opende de 
vergadering met gebed en deelde een 
overdenking uit het boek Brandstof voor de 
Geest. Hij benadrukte dat zorgen maken 
onze problemen niet oplost, maar ons leven 
juist zwaarder maakt. In plaats van ons te 
laten overweldigen door zorgen, mogen we 
vertrouwen op Gods zorg voor ons. Zoals 
David in de Psalmen schrijft, is er geen leven 
zonder tegenslagen, maar mogen we schuilen 
onder Gods vleugels. Hij is onze bescherming 
en kracht, en in Hem vinden we rust.

Na deze bemoedigende woorden stond 
de vergadering stil bij het werk dat de 
taakgroepen in onze gemeente hebben 
verricht. Dankzij hun inzet draait ons 
gemeenteleven, en de voorzitter bedankte 
alle vrijwilligers dan ook hartelijk voor hun 
tijd, energie en toewijding.

Een belangrijk onderwerp dat werd 
besproken, was het beroepingsproces. De 
kerkenraad deelde met de aanwezigen dat er 

inmiddels vier gesprekken zijn gevoerd met 
één predikant. Helaas bleek deze predikant 
na zorgvuldige overweging niet de roeping te 
voelen om onze gemeente te dienen. Dit is 
een teleurstelling, maar we blijven in gebed 
en vertrouwen dat God de juiste persoon op 
onze weg zal sturen. Het beroepingsproces 
gaat dus verder, en we blijven in afwachting 
van de predikant die zich geroepen voelt om 
onze gemeente te leiden en te dienen.

Daarnaast werden twee nieuwe 
kerkenraadsleden door de gemeente 
verkozen. We zijn dankbaar dat zij 
zich bereid hebben verklaard om deze 
verantwoordelijkheid op zich te nemen. We 
bidden hen Gods zegen, wijsheid en kracht 
toe voor hun taak in de komende periode. 
Geoff Flikweert treedt terug als lid van de 
kerkenraad. Zowel de bevestiging als de 
ontheffing vindt plaats zondagmorgen 15 juni 
waarin ds. van Hoof voorgaat.

Vanuit de kerkenraad hebben twee 
afgevaardigden het symposium ter 
gelegenheid van het 275 jarig bestaan van 
het Fonds van Zanten in de doopsgezinde 
kerk te Haarlem bijgewoond. Het Fonds 
is opgericht na de dood van Dr. Jacobus 
van Zanten, hij was een beroemde arts en 
ook predikant en wist op een uitermate 
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“We mogen 
vertrouwen op 
Gods zorg voor ons.



vooruitstrevende manier zijn verdiende geld 
te beleggen. Hieruit is het Fonds ontstaan dat 
giften verleent aan thema’s zoals voeding of 
brandstof voor maatschappelijk zwakkeren en 
energiekosten van Doopsgezinde gemeenten 
in Nederland. Ook de DGO heeft bij de 
aanleg van de warmtepompen een gift uit dit 
Fonds mogen ontvangen.

Vrijdag 9 mei was er in ons kerkgebouw een 
aangrijpende theatervoorstelling met de 
titel “Rouwt”. Er waren ruim 110 aanwezigen. 
Rouwt is een complete theaterbeleving 
rondom de thema’s geloof, rouw en verlies. 
De voorstelling ging over de worsteling met 
ziekte, het veranderen van je relatie met je 
partner, omgeving en God.

Jaarlijks vindt er een gebedsdienst plaats 
in ons dorp dit op initiatief van de DGO, de 
Gereformeerde en de Hervormde kerk. Het 
thema van deze dienst is “ Ja, ik geloof”. De 
dienst zal worden gehouden D.V. 4 juni in de 
Dorpskerk en begint om 19:30 uur waarvoor 
u allen hartelijk welkom bent.

Vooruitkijkend willen we u alvast uitnodigen 
voor de jaarlijkse stranddienst zondagavond 
6 juli die samen met de Gereformeerde kerk 
en de Emmaüskerk georganiseerd wordt. 
Dit is een bijzonder moment om samen het 
geloof te vieren in de open lucht, dicht bij de 

natuur. Iedereen is van harte welkom, en we 
hopen op een mooie opkomst!
Zes avonden worden besteed aan de 
toerusting voor degene die zich willen laten 
dopen of belijdenis willen afleggen van hun 
geloof. Dit is een belangrijke stap in het 
geloofsleven, en in de toerusting wordt 
gelegenheid geboden voor gesprek en 
voorbereiding. D.V. 15 juni vindt de Doop 
en Belijdenisdienst plaats in de avonddienst 
waarin ds. Smink voorgaat.

In de periode van 25 augustus tot  
5 september wordt de grindvloer in de kerk 
vernieuwd en tevens nieuwe vloerbedekking 
in de pastoraatkamer gelegd. De kerkenraad 
beraadt zich nog hoe we de diensten zondag 
31 augustus vorm gaan geven.

Tot slot leven we mee met onze 
gemeenteleden die ziek zijn of in moeilijke 
omstandigheden verkeren. Laten we hen in 
onze gebeden gedenken en elkaar blijven 
ondersteunen in liefde en zorg. Gods 
nabijheid is een troost voor ons allen.

Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Bram Vos
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“Gods nabijheid 
is een troost 
voor ons allen.



En nu, wat verwacht ik, o 
Heere? Mijn hoop,  
die is op U. Psalm 39:8

Door: Henk van Deijk

“En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op U. “ De 
meesten van ons kennen deze tekst wel. Hetzij van een rouwbrief of 
gewoon bij het lezen van de Psalmen of op een andere manier.

Ik werd getroffen door deze tekst bij de 
ingang van het Van Weel Bethesda ziekenhuis 
in Dirksland. Bij het veelvuldig bezoek aan 
het ziekenhuis werd me pas later duidelijk, 
dat die tekst zichtbaar aan de muur geplaatst 
is. Hoe vaker ik daar kwam hoe meer ik er 
naar moest of wilde kijken.

Eigenlijk is het heel bijzonder dat deze tekst 
gewoon aan de muur te lezen is. Het moet 
voor veel mensen, gelovig of niet, toch iets 
losmaken lijkt mij. De tekst laat ook iets zien 
van het Christelijk karakter van het ziekenhuis 
wat overigens duidelijk in positieve zin te 
merken is. 

Als je goed naar de tekst kijkt, en zeker op 
de plaats waar hij zichtbaar is, biedt het 
voor velen troost en hoop. Hoop, dat je 

blindelings op God vertrouwt en dat door 
Zijn genade en het verlossingswerk van Jezus 
Christus uiteindelijk alles goed zal komen. 
Dat is best lastig als je het ziekenhuis in gaat 
voor een spannende uitslag. Wat nu als het 
een negatieve uitslag is... Behoud je dan die 
Hoop in Christus nog? Veel vragen en weinig 
antwoorden. Zou je denken...

Zo is het ook met de wereld van vandaag. 
Kent de wereld nog die Hoop? Hoop waarvan 
wij iedere zondag horen en zingen. Soms 
denk je wel eens dat de mensheid die Hoop 
verloren heeft. We proberen met alle macht 
klimaatdoelen te halen en voor vrede te 
bidden en te strijden. Hoe vaak geeft het 
teleurstelling op teleurstelling. En hoeveel 
ellende komt er niet door de media tot ons. 
Gelukkig kunnen we als mensheid en in 
het klein als DGO ook veel goede dingen 
bereiken, maar toch... Je kunt op een gegeven 
moment de tekst van Psalm 39:8 wel belijden 
en ervan getuigen, maar er zit toch zoveel 
meer in die tekst?

Een antwoord geven ligt in de toekomst. 
Want wij mogen verwachten dat Jezus 
Christus door zijn offer aan het kruis 

6 | Pastorale

“Hoe vaker ik daar 
kwam hoe meer ik 
er naar moest of 
wilde kijken.
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afgerekend heeft met beproevingen, pijn en 
verdriet. Want Hij komt terug om Zijn bruid 
te halen en de Hoop op een nieuwe hemel 
en aarde werkelijk te maken en aan ons te 
openbaren! 

In deze tijd, waarvan we weten dat, dicht bij 
huis, veel gemeenteleden met gezondheid, 
pijn en verdriet worstelen wens ik speciaal de 
laatste woorden van bovenstaande tekst aan 
hen toe: Mijn Hoop die is op U!

U allen de hartelijke groeten en waar nodig 
Gods zegen, nabijheid en beterschap!

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!

Psalm 39:8 (HSV)

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht

Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen



Een berichtje uit Sierra 
Leone, Afrika!

8 | Een berichtje uit Afrika

Door: Myrthe Nagtegaal

Hierbij een berichtje uit Afrika! Inmiddels 
ben ik een goede 5 weken aan boord, en heb 
ik mijn draai inmiddels wel gevonden!

Ik ben ‘3rd Engineer Deck and Safety’ 
geworden, en dit houdt in dat ik 
mezelf voornamelijk bezighoud met 
veiligheidssystemen zoals de lifeboats, 
sprinkler systems en waterdichtdeuren en 
nog meer! We werken door de weeks van 8 
tot 5 en hebben dan het weekend vrij (dit is 
echt luxe als zeevarende!).

“We hebben het 
weekend vrij, dit 
is echt luxe als 
zeevarende!
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Eens in de 4 of 5 dagen hebben we dan de 
wacht en zijn we de hele nacht beschikbaar 
om problemen op te lossen. Als je geluk hebt 
word je niet gebeld, als het druk is word je 3x 
je bed uit gebeld!

In het weekend vind ik het leuk om op pad 
te gaan en Freetown te ontdekken. Naar de 
markt gaan, maar ook naar lokale kerken, 
weeshuizen en ziekenhuizen in de stad. Ook 
kun je hier fantastisch mooi wandelen, en 
naar het strand gaan!

“Dit wordt een spannende tijd 
van transitie waar gebed hard 

voor nodig is, bid u mee?

We lopen nu tegen het einde van deze 
fieldservice aan, de OK’s zijn nog 2 weken 
open en het ziekenhuis zelf nog 3 weken. We 
gaan dus voorbereiden op de komende vaart 
en de onderhoudsperiode. Dit wordt een 
spannende tijd van transitie waar gebed hard 
voor nodig is, bid u mee?

Lieve en zegende groetjes uit Sierra Leone,
Myrthe Nagtegaal 



De Praise 22 juni 2025 is anders

Het thema zal zijn: God schept en geeft de 
groei. De afgelopen maanden heeft de GAAV 
Band het lied “Als uw regen valt, komt de 
groei waar wij zo naar verlangen” steeds 
gezongen. Dat lied geeft het duidelijk aan: 
“Zonder U zijn we nergens”. Maar we zingen 
ook “Awesome God” en “Heel de schepping 
geeft u eer” en “Laat me in U blijven groeien, 
bloeien”. We kijken er al naar uit. 

Dit jaar willen we weer 2 liedjes met de 
kinderen spelen en zingen. Iedereen die op de 
basisschool zit en mee wil spelen of zingen is 
welkom. De liedjes worden geoefend tijdens 
de kinderdiensten.

Wil je met ons meezingen, dan ben je van 
harte welkom op zondag 22 juni 2025 om 
11.00 uur in de kerk.

Dit jaar is de Praise niet in de avonddienst, maar ’s ochtends tijdens 
de samendienst. Dit jaar is er een samenwerking tussen de GAAV 
Band en het Gospelkoor. Ook zullen kinderen/jongeren meespelen. 

10 | Praise
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Gevangenenzorg Nederland is een christelijke 
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen,  
tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 
vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, 
tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze 
manier proberen wij iets voor onze gevangen 
medemens te betekenen. De vrijwilligers 
bieden een luisterend oor, stellen vragen 
en proberen iemand verder te helpen door 
morele en praktische ondersteuning te 
bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de 
vrijwilliger betrokken.

Als organisatie geloven we in herstel. Ieder 
mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 
25 lezen we dat gevangenen bezoeken een 
Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene 
is onze naaste. Naast een straf die door de 
rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk 
oogpunt ook een handreiking aan hen 
worden gedaan.

Collecte zondag 6 juli voor 
Gevangenenzorg Nederland

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn 
structurele financiële middelen hard nodig. 
Temeer daar Gevangenenzorg Nederland 
beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk 
is van financiële steun vanuit kerken, 
particulieren en bedrijven. Daarom bevelen 
wij de collecte van harte bij u aan!

Bent u benieuwd naar verhalen van 
gevangenen die hun leven veranderen? Vraag 
dan onze nieuwsbrief via de website aan. U 
kunt ook een e-mail sturen naar  
info@gevangenenzorg.nl of spreek mij gerust 
een keer aan.

Door: Mariska Goemaat

mailto:info%40gevangenenzorg.nl?subject=
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Kledingproject KOEH

Het kledingproject van KOEH (Kom Over En Help) is al ruim 30 jaar 
een begrip bij ons en in onze omgeving, omdat wij een inzamelpunt 
zijn voor deze organisatie. Half mei hebben we weer een grote 
bus volgeladen. Dat is best een karweitje, want de dozen staan 
opgeslagen op de kerkzolder. De opgehaalde kleding is naar het 
depot van KOEH gebracht, waar alles uitgezocht wordt en verpakt 
voor verzending naar diverse landen in Oost Europa. 

Hoe werkt het ook alweer met de 
kledinginzameling?
Kleding, beddengoed, schoenen enzovoorts 
kunt u op dinsdagochtend tijdens de Open 
Kerk brengen. De koffie staat dan klaar. 
Kleding bestemd voor de verkoop - via de 
activiteitencommissie – graag inleveren met 
de vermelding ‘verkoop’ op de verpakking. 
Op andere momenten van de week kunt u 
uw donatie bovenaan de trap zetten (hal 
hoofdingang).

Het is fijn dat velen in de gemeente 
betrokken zijn bij het kledingproject. Niet 
enkel het geven van een goede tweede 
bestemming voor kleding, schoeisel en 
ander textiel is belangrijk. Maar ook het 
laden van de bus is waardevol werk, net 
als het binnenzetten van kledingzakken die 
soms voor de deur van het kerkgebouw zijn 
neergezet. Dan staat de kleding immers 
schoon en droog binnen. Hartelijk dank aan u 
allen die daar aan bijdraagt.
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Naast de kleding voor KOEH, opgehaald door 
vrijwilligers van deze organisatie, is in de 
afgelopen maand ook een grote hoeveelheid 
beddengoed en materialen voor (medische) 
verzorging, zoals verbandmiddelen, naar 
Dirksland gebracht. De mensen van 
kringloopcentrum ‘t Lôôsje in die plaats 
hebben daarnaast een particulier initiatief 
om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. 
Meer info hierover via www.tloosje.nl De 
vrachtwagen met aanhanger is eind mei 
vertrokken.

Voor Oekraïne en in verband met het 
zendingsproject zijn verder in de gemeente 
met veel liefde kindertruien en sjaals 
gebreid. Ook die gaan mee met het 
transport via ‘t Lôôsje. Hopelijk lukt het om 
ze over te dragen voor verspreiding via het 

pastorale en hulpverleningsnetwerk van 
onze doopsgezinde partners van de Ark-
gemeente. Vanwege voor ons onbegrijpelijke 
administratieve hindernissen van de 
Oekraïense overheid is dit ingewikkelder 
dan verwacht. Maar hoe dan ook zal alles 
wat u gegeven heeft zijn eigen weg vinden, 
naar mensen die het nodig hebben. We zijn 
dankbaar dat we hieraan mogen bijdragen.

Ga voor meer informatie over KOEH en het 
werk wat ze doen naar de website.

https://www.tloosje.nl/
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GOchurch: Verbinden 
vanuit Gods Liefde

“Jullie aanwezigheid brengt rust op de boot”, 
of na een spontaan gesprek: “Ik denk dat 
ik veel van Jezus houd; wil je me meer over 
Hem vertellen?” Het zijn enkele reacties 
die we regelmatig horen bij GoChurch, een 
multiculturele geloofsgemeenschap op 
Goeree-Overflakkee.

Vanuit Gods liefde zoekt GoChurch actief 
verbinding met vluchtelingen, statushouders 
en mensen van verschillende culturen die 
nieuw zijn in ons land. Iedere vier weken 
komen we samen voor ontmoeting en maaltijd 
in het kerkgebouw van de Emmaus kerk.

Vanuit GoChurch zien we prachtige 
dingen gebeuren. Zo bezoeken vrijwilligers 
regelmatig mannen aan boord van de boten 
in Stellendam en Middelharnis. Tijdens deze 
bezoeken ontstaan bijzondere ontmoetingen 
waarin mensen Jezus’ liefde leren kennen 
maar ook praktische ondersteuning 
ontvangen. Zoals hulp bij het leren van 
Nederlands of het vinden van werk.

GoChurch helpt daarnaast bij het toegankelijk 
maken van medische hulp voor vluchtelingen, 

iets wat voor nieuwkomers vaak lastig is. 
We zien Gods voorzienigheid ook in de 
kledinguitgifte, waar we deze winter mannen 
mochten helpen die met nauwelijks warme 
kleding arriveerden en met dankbaarheid in 
een warme jas weer vertrokken.

Elke woensdag openen we het inloophuis 
in de Hoeksteen in Middelharnis, en eens 
per maand organiseren we de Connect-
us sportavond. Dit zijn momenten van 
ontmoeting, vreugde en onderlinge 
verbondenheid. 

Dit alles is mogelijk dankzij een geweldige 
groep vrijwilligers, waar we ontzettend 
dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd 
verwelkomen we graag nieuwe gezichten. 
Ook u kunt iets betekenen, bijvoorbeeld door 
eens langs te komen bij het inloophuis of een 
samenkomst te bezoeken. Een ontmoeting 
kan al zoveel verschil maken! De komende 
diensten zijn: 1 juni, 29 juni. Aanvang 15 uur 
in de PKN-Emmauskerk in Middelharnis.

Vanzelfsprekend hebben we financiële steun 
nodig om GoChurch voort te zetten en verder 
uit te bouwen. Uw bijdrage helpt GoChurch 
om Gods liefde tastbaar te maken. Alvast 
hartelijk dank voor uw gift!

Wij willen naar de wereld toe een getuige 
zijn van de liefde van God voor alle mensen. 
Als multiculturele gemeenschap zoeken wij 
verbinding met elkaar door de verbinding die 
wij hebben gekregen met God door Christus.

Door:Johan Akershoek

“Ik denk dat ik veel 
van Jezus houd; wil 
je me meer over Hem 
vertellen?



Wil je meer weten, een keer langs 
komen of vrijwilliger worden? Kijk 
gerust op: www.gochurch.nl  
of spreek met Johan Akershoek, 
0612-173525
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Vrijwilliger op de boot
Sinds ongeveer twee jaar ben ik betrokken 
bij het vrijwilligerswerk voor GOchurch. Het 
mooie van de groep vrijwilligers is, dat ze 
uit de diverse kerken komen en dat er ook 
activiteiten gehouden worden binnen de 
verschillende kerken, waar iedereen welkom is.

Zelf rijd ik 1x per maand met de COA-bus en 
nog een aantal vrijwilligers met de mannen 
naar de Emmaus kerk in Middelharnis. Daar 
wordt een dienst gehouden met aansluitend 
een maaltijd. De deelnemers zijn de 
bewoners van de asielboot in Stellendam en 
Middelharnis.

Eens in de vier weken is er een sportavond 
op vrijdag in de "Staver" in Sommelsdijk of 
de "Gooye" in Dirksland. Hier wordt fanatiek 
gesport, een mooie afleiding. Daar ben ik ook 
chauffeur voor. Ook ben ik betrokken bij het 
Taalcafé waar mannen op maandagmiddag 
meer en beter de Nederlandse taal willen 
leren spreken en begrijpen. Gelukkig heeft 
een aantal mannen een vrijwilligersbaan 
kunnen krijgen, voor een aantal uren per 
week.

“Het mooie van de 
groep vrijwilligers is 
dat ze uit de diverse 

kerken komen.

Foto uit Eilanden Nieuws, 10-10-2022.

https://www.gochurch.nl/


Verslag van de Ringvergadering

De Ringvergadering was dit jaar op 17 mei in Middelburg. Naast de 
Ringdag rond World Fellowships Day in januari, waarop wereldwijd 
doperse kerken elkaar ontmoeten voor bemoediging en contact, is er 
de jaarlijkse Ringvergadering. Vertegenwoordigers van de gemeenten 
uit de Ring Zuid West Nederland komen dan samen om onderwerpen 
van gezamenlijke relevantie te bespreken. Onze Ring omvat 
gemeenten uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Brabant.

Middelburg 17 mei 1940
17 mei is voor Middelburg een 
herdenkingsdag, want op die datum in 1940 
is het centrum van Middelburg verwoest 
door bommen. De vaders en moeders van de 
Middelburgse broeders en zusters hebben 
dit meegemaakt. Zo zag de moeder van een 
Middelburgs gemeentelid dat de Lange Jan 
(kerktoren) brandend naar beneden ging. 
Na de vergadering was er een wake in de 

doopsgezinde kerk. Dit was een wake van alle 
kerken in Middelburg, om stil te staan bij het 
bombardement van 85 jaar geleden!

Workshop Duurzaamheid en Vrede
In de ochtend heeft dr. Iris Speckmann een 
lezing gegeven over 'Duurzaamheid en Vrede'. 
Vanuit de ADS (Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit) heeft ze als functie om dit thema 
binnen het doperse kader uit te werken naar 
de gemeentes toe.

16 | Verslag van de Ringvergadering
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“Naast een dag van 
ontmoetingen, was het fijn 

elkaar te zien en was het 
wederom een leerzame dag. 

Doopsgezinden scharen zichzelf onder 
de vredeskerken. Het hart van het geloof 
is navolging van Jezus in de liefde voor 
God en de mensen en het zoeken naar 
vrede en gerechtigheid. Er zijn diverse 
gebieden waarop deze vraag naar vrede en 
gerechtigheid bijzonder actueel is. We zien 
vrede en gerechtigheid in diepe en brede zin. 
We zoeken naar rechtvaardige vrede, op de 
volgende gebieden:

 Ҍ In de gemeenschap – de vraag hoe we met 
de mensen om ons heen omgaan.

 Ҍ met de Schepping – de vraag naar 
duurzaamheid van ons denken en doen.

 Ҍ op de markt – de vraag naar rechtvaardige 
economie, een rechtvaardige omgang met 
geld en andere bronnen en middelen.

 Ҍ tussen volkeren – de vraag naar vrede 
tussen verschillende groepen en landen

Een praktisch voorbeeld: dr. Iris Speckmann 
gaat in gemeenten in gesprek met jongeren 
over de dienstplicht. Na afschaffing jaren 
geleden is de situatie nu dat jongeren van 
17 jaar een brief krijgen van de overheid, 
die inhoudt dat ze in de toekomst kunnen 
worden opgeroepen. Hoe reageer je 
daarop? En wat kun je doen als je (vanwege 
je doopsgezind zijn) gewetensbezwaren 
hebt? Het is voornamelijk de bedoeling een 
denkproces op gang te brengen.

Verdere info in de nieuwsbrief van de ADS en 
op de website www.doopsgezinden.nl

In de middag hebben de gemeenten 
aan elkaar verteld hoe het gaat. Er is 
dankbaarheid voor de gemeente Dordrecht, 
zij hebben een nieuwe predikant. Wij 
(Annelies Snijders en Rini ) hebben de 
gelegenheid gekregen om over ons 
zendingsproject te vertellen.

Naast een dag van ontmoetingen, was het 
fijn elkaar te zien en was het wederom een 
leerzame dag. 

Foto van www.ringzuidwest.doopsgezind.nl

https://doopsgezinden.nl/


Ds. T.J. Smink  
25 jaar predikant

Op 21 mei 2025 was het precies 25 
jaar geleden dat ds. Thomas Johannes 
Smink (geb. 3 februari 1970 te Hattingen, 
Duitsland) werd bevestigd als predikant.

Hij studeerde theologie aan de Theologische 
Faculteit Tilburg (TFT) en vervolgde zijn 
opleiding aan het Doopsgezind Seminarium, 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daarna volgde hij onderwijs aan het Hervormd 
Theologisch Wetenschappelijk Instituut, 
destijds onderdeel van de Universiteit Leiden.

Op 21 mei 2000 vond zijn bevestiging als 
predikant plaats in de Doopsgezinde Gemeente 
Dordrecht, die hij, in combinatie met de 
Doopsgezinde Gemeente Breda en omstreken, 
ruim zeven jaar diende. Op 7 oktober 2007 
deed hij intrede in de Protestantse Gemeente 
Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland, waar 
hij bijna acht jaar werkzaam was. Sinds 23 
augustus 2015 is hij als predikant verbonden 
aan de Hervormde Gemeente Wierden.

Naast zijn werk in de gemeenten was ds. 
Smink van mei 2000 tot oktober 2007 regio-
catecheet van de Zuid-Hollandse Zeeuwse 
Ring van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit. Binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland was hij van september 2010 
tot augustus 2015 kerkvisitator voor het 
Regionaal College voor de Visitatie in 
Zeeland. Daarnaast trad hij op als consulent 
voor diverse gemeenten en was hij voorzitter 
van predikantenwerkgemeenschappen in de 
classes Zierikzee en Almelo.

Sinds 1999 is hij parttime actief als geestelijk 
verzorger, aanvankelijk in de maritieme 
sector. In de loop der jaren groeide dit uit tot 
een kleinschalige, zelfstandige christelijke 
praktijk voor geestelijke begeleiding. Als 
poimenicus verkent hij het snijvlak van 
kerk en samenleving. In 2002 verscheen 
‘Gods tegenover worden’, een poimenisch 
onderzoek naar de betekenis van het van 
Ruleriaanse begrip ‘theonome reciprociteit’ 
voor geestelijke begeleiding.

Sinds 2007 geeft hij leiding aan de Stichting 
Nederlandse Volkszending. Van 2008 tot 
2013 was hij redactielid van De Startkrant 
(Friesch Dagblad), namens het Evangelisch 
Werkverband. Sinds 2018 is hij secretaris 
van de werkgroep Justitiepastoraat van de 
Protestantse Kerk in Nederland. In de periode 
2020–2021 was hij tijdelijk verbonden aan 
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo, 
die hij sinds 1 mei 2025 opnieuw tijdelijk 
ondersteunt. Daarnaast is hij als docent 
pastoraat en diaconaat verbonden aan de 
cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 
(TVG) in Rijssen. Hij is betrokken bij diverse 
oecumenische samenwerkingsverbanden en 
is lid van de Confessionele Beweging.

Thomas Smink is getrouwd met Marjolein van 
den Berg; samen kregen zij drie kinderen. In 
2025 vierden zij hun 25-jarig huwelijk.

18 | Ds. T.J. Smink 25 jaar predikant Foto door Gert Weijers, vrij van rechten (2025).
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CD-Recensie
Bethel Music
We Must Respond (Live) (2CD)

Bethel Music is ongekend populair in 
Nederland. Niet zo gek want een aantal jaren 
geleden gaf de band nog een indrukwekkend 
concert in de ‘AFAS live’ arena in Amsterdam. 

Dit populaire muziek collectief is één van 
de belangrijkste hofleveranciers van de 
nieuwste Praise & Worship muziek. O.a. 
voor Opwekking bijvoorbeeld. Het is altijd 
de bedoeling geweest om niet alleen fraaie 
Praise liedjes te zingen, maar om juist meer 
van God te gaan ondervinden en ontdekken 
door middel van ontmoetingen. 

Het nieuwe album “We Must Respond” werd 
live opgenomen in het Cascade Theater 
in Redding, Californië. Er worden intense 
aanbidding songs gespeeld en gezongen en 
die de kerken en gemeenten oproepen om 
een grotere passie voor God te tonen. Dit uit 
twee cd’s bestaande project met 18 nieuwe 
nummers is gebaseerd op Psalm 46:10 “Wees 
stil en weet dat ik God ben”. 

Er zijn indrukwekkende gastoptredens van 
o.a.: Brooke Ligertwood, Abbie Gamboa en 
Aodhán King. Van het nummer ‘Holy Song’ 
is een Nederlandstalige cover (‘Heilig, heilig, 
heilig’) op de nieuwe Opwekking Cd (Nr. 49) 
opgenomen.

“Dit populaire 
muziek collectief 

is één van de 
belangrijkste 

hofleveranciers van 
de nieuwste Praise 
& Worship muziek.

Door: Ben Scholten
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Perspectief

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

Kerkdiensten
Zondag 1 juni
09:30 uur Ds. Mw. A. Snijders-Ruiten
18:30 uur Ds. A.W. Snijders
Zondag 8 juni - Eerste Pinksterdag
09:30 uur Ds. T. Koelewijn
18:30 uur Br. E. Bruggeman
Maandag 9 juni - Tweede Pinksterdag
10:00 uur Zr. P. Troost
Zondag 15 juni
09:30 uur Ds. E.A. van Hoof
 Bevestiging kerkenraadsleden
18:30 uur Ds. J. Smink
 Doop- en belijdenisdienst
Zondag 22 juni
11:00 uur Praise
18:30 uur Br. P.J. van Halum
Zondag 29 juni
09:30 uur Ds. D. Smink jr.
 Viering Avondmaal
18:30 uur Br. B. Soeteman
Zondag 6 juli
09:30 uur Br. E. Voogd
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Stranddienst
 (GEEN dienst in de kerk)
Zondag 13 juli
09:30 uur Ds. M. van Campen
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Pastor H. van Dam

Zondag 20 juli
09:30 uur Ds. E. de Jong
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Ds. J. Smink
Zondag 27 juli
09:30 uur Br. E. Bruggeman
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Zr. Stigter
Zondag 3 augustus
09:30 uur Dw. Mw. D. Hoekstra
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Br. H. ten Voorde
Zondag 10 augustus
09:30 uur Br. B. Soeteman
11:15 uur Duitsalige kerkdienst
18:30 uur Ds. G.J Vogel
Zondag 17 augustus
09:30 uur Br. H. Pollema
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Ds. Vreugdenhil
Zondag 24 augustus
09:30 uur Br. E. Winkelhoff
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Ds. A. Vastenhoud
Zondag 31 augustus
09:30 uur Ds. A.J.R. Treur
11:15 uur Duitstalige kerkdienst
18:30 uur Ds. J. Sparreboom


