Orde van dienst — Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Zondag 15 juni 2025

Trinitatis (Drievuldigheid)

Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten.
Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Jes. 6:3

Avonddienst 17.00 uur
Musici: Ineke van Erkelens (orgel)
Jan de Wit (piano)
Voorganger: Ds J. Smink
Kerkenraadslid: Edwin Voogd



In deze dienst leggen belijdenis van hun geloof af:

Maarten Grinwis
Lina Lena van den Houten - van der Klooster
Poulus Voogd

en ondergaan de belijdenisdoop:

Rachel Anna Elena Flikweert
Cornelis Jeroen Klink
Brecht Johannes Nap

Lizanne Elisabeth Nap
Bente Alida Elisabeth van der Pol
Noah Witkamp

Inleidende muziek
Welkom en Mededelingen
Aanvangspsalm - Psalm 118:7

Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.

Laat mij de voorhof binnentreden

en loven’s Heren majesteit.

Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.

God van mijn heil, U wil ik eren,

Nu ik uw antwoord heb verstaan.

Zingen- Lied 430 (OPW)

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
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U daalde neer van uw troon om mens te zijn,
van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,

uit het graf weer opgestaan,

Heer, ik prijs uw grote naam.

Zingen - Psalm 118: 9

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning,

die tot ons komt in’s Heren naam.
Wij zeeg’nen U uit ’s Heren woning,
wij zegenen U al tezaam.

Bemoediging en Groet
Zingen - Psalm 68:10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, én wil, én zal in nood,

zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven
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Inleiding op de dienst

Zingen - (Kinder) Lied 288 (NLB)
Goedemiddag, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal.

Gebed
Schriftlezing
Zingen - Lied 119a: 1, 2, 4 (NLB)

Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond

en vult met louter leven de woorden in mijn mond.

Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht.

Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht zijn doelloos doodgelopen.
Zijvoerden in de nacht.

God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
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Verkondiging
Zingen - SELAO5

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Refrein:

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein
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1e keer instrumentaal

Reinig ons,
vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons,
vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons,
en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons,
en vernieuw ons leven Heer.

Refrein

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Dienst van Belijdenis en Doop

Waarom ik mijn jawoord geef
Zingen (OTH 332)

Mijn Jezus, mijn redder;

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
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brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappi,.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Bediening van de Heilige Doop

Na de doop van:

Rachel Flikweert
Jeroen Klink

Giys Nap
zingen wij: (WK 484)

Genavan God, hoe loof ik u voor redding onverdiend
Verloren eens, gevonden nu, een blinde die mag zien.

Na de doop van:
Lizzy Nap
Bente van der Pol
Noah Witkamp

zingen wij:

Genade toonde mij mijn schuld en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld, toen ik geloven mocht.
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Door veel gevaren ging mijn reis, door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid, genade brengt mij thuis.

Samenzang (NLB 675)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede,

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen, van grote dingen
als wij ontvangen, al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja.
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren, hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja.

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege, voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze Koning zijn. Halleluja.

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kindren zijn. Halleluja!

Samenzang (OPW 136)

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
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Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

Samenzang (OPW 770)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam s ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: |k ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam s ‘lk ben’, en ‘lk zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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Collecte
Samenzang (OTH 238)

Allen:

Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Vrouwen:
Halleluja, halleluja.
Hallelu, halleluja.

Vrouwen:

Men kan niet leven van brood
alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken
wordt. Hallelu, halleluja.

Vrouwen:
Halleluja, halleluja
Hallelu, halleluja.

Vrouwen:

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u
opengaan. Hallelu, halleluja.

Mannen:

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Mannen:
Halleluja, halleluja.
Hallelu, halleluja

Mannen:

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Mannen:

Halleluja , halleluja
Hallelu, halleluja.
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Samenzang (OPW 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht .
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Samenzang (NLB 871)

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal,
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en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in
overvloed.

Laat loven al wat adem heeft de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng’len in.

Gebed om vervulling van de Heilige Geest
(de dopelingen/degenen die belijdenis doen knielen)

De gemeente zingt na het gebed (staande) - Psalm 134:3

Uit Sion aan de Heer gewijd, zegene u zijn Heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

Verwelkoming van de nieuwe leden door gemeente en
kerkenraad

Dankgebed en voorbeden (staande)
Slotzang - HH200

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer weer.

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af.
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer.

Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind.
En zegt telkens kere, Christus overwint!
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U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft.

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer meer.

Zegen

Uitleidende muziek

Na de dienst is er de gelegenheid de nieuwe leden te feliciteren en
hen Gods zegen toe te wensen.

Alle diensten worden uitgezonden via Archipel (RTV SLOGO — 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)
of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp |
www.doopsgezindouddorp.nl.
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