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Alle kerkdiensten worden uitgezonden 
via Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM 
en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de 
website diensten terugluisteren.
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Voorwoord

De zomer is een bijzondere tijd. De zon laat 
zich vaker zien, de dagen zijn langer, en voor 
velen is het een periode van rust. Misschien 
bent u op vakantie, of juist thuis aan het 
genieten van een iets leger programma. De 
zomer nodigt uit om stil te staan, adem te 
halen, en nieuwe energie op te doen.

Ook in de Bijbel vinden we ruimte voor rust. 
In Psalm 23 lezen we:
“Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij 
naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht.”
Psalm 23:2-3a (NBV21)

Wat een troostrijke woorden. Te midden van 
een wereld die vaak draait op volle toeren, 
belooft God rust en vernieuwing. Niet alleen 
in vakantieweken, maar ook midden in ons 
gewone leven, wil Hij ons leiden naar plekken 
van vrede — als we ons door Hem laten 
leiden.

De komende weken mogen we genieten 
van deze zomerse periode, maar ook alvast 
voorzichtig vooruitkijken. De deadline voor 
het aanleveren van kopij voor de de komende 
Perspectief is 19 september.

We wensen u en jou een gezegende zomer. 
Moge het een tijd zijn van rust, reflectie en 
verwondering.

We wensen u veel leesplezier.
De redactie
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Voedselbank
We doen weer een oproep aan u allen, om 
de voedselbank te gedenken met uw giften. 
Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de 
houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed 
terecht bij de medemens die het minder 
heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Samendiensten
Beste gemeente. Zondag 22 juni jl mochten 
wij met elkaar een feestelijke potluck 
maaltijd vieren na de Samen Praise dienst. 
Een prachtige afsluiting van het seizoen. De 
verrassing was groot met zóveel lekkers! Het 
was fantastisch! We zijn enorm dankbaar 
voor zovelen die het afgelopen seizoen 
hebben meegeholpen! Er zijn vele liters soep 
gemaakt en heel wat Mennistenbroodjes 
gebakken! Maar ook voor alle hulp rondom 
voorbereidingen en afruimen heel veel dank! 
U blijft van harte welkom creatieve ideeën 
met ons te delen en mee te helpen. We 
zien uit naar een nieuw seizoen... Een fijne 
zomerperiode wensen wij u allen toe. Groet, 
Ernestine en Mariska

Korte berichten vanuit de gemeente

Ledenadministratie
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Dankbaar terugkijken, 
hoopvol vooruitzien

Nog even... en de zomervakantie breekt voor veel mensen 
aan. Terugkijkend naar de jaartekst kan er alleen maar grote 
dankbaarheid opwellen in onze harten. Het kan ons in de 
verwondering brengen als we, zo vlak voor de vakantieperiode, 
terugkijken naar de aanwezigheid van de Heilige Geest. Als 
kerkenraad zochten we de verdieping om die diepgewortelde boom 
te mogen zijn. En niet alleen wij, ook in de gemeente mogen we groei 
ontvangen.

Geschreven door:
 Annelies van den Hoven

We mogen ons verheugen op 2 nieuwe 
kerkenraadsleden, Jessica Rijsdam en Arie 
Wesdorp. Met hen hebben we al beter 
kennisgemaakt in de vergaderingen en hun 
inbreng is een prachtige aanvulling binnen de 
kerkenraad. Helaas moesten we wel afscheid 
nemen van Geoff Flikweert, zijn inzet was 
grandioos. Ook daar zijn we dankbaar voor.

Hoe gezegend we ook zijn, een 
verlangen naar een predikant blijft. De 
kerkenraad is zoekende, samen met de 
beroepingscommissie over de vraag, hoe we 
mogelijk tijdelijke invulling kunnen geven 
aan deze vacature. Blijf vooral hiervoor 
bidden. De kerkenraad zal zich ook het 

komende seizoen verdiepen in ‘geestelijke 
thema’s’. Het is ons verlangen om grote 
vragen en beslissingen rondom de bijbel 
en gebed te nemen. Daarvoor gebruiken 
we de vergaderingen van KRG (kerkenraad 
geestelijk). Willen jullie ook daarin voor ons 
bidden. We ervaren dat het vaak lastig is 
om hier tijd voor in te ruimen, immers alle 
ingekomen post is ook belangrijk. Mocht het 
wat langer duren voor er antwoord komt 
op een vraag of opmerking, dan zijn we 
dat meestal niet vergeten maar het wordt 
doorgeschoven naar de KRP (kerkenraad 
praktisch).

Zegen was er ook omdat er maar liefst 9 
mensen toegevoegd mochten worden vanuit 
de doop en belijdeniscursus. We mochten dit 
beleven in een prachtige dienst en laten we 
hen steunen en een warm welkom geven in 
de gemeente.

Het is het verlangen van de taakgroep 
onderwijs om in oktober met een nieuwe 
toerusting te starten. Ook daar is veel gebed 
voor nodig. Bidt u mee? Bijzonder waren ook 
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“Terugkijkend naar 
de jaartekst kan er 
alleen maar grote 
dankbaarheid opwellen 
in onze harten.



de Samendiensten en de Praise. Wat een 
inzet! Om gezamenlijk, ook met de kinderen 
en de jeugd, onze Heer te dienen en groot 
te maken. Tel daar de komende Duitstalige 
diensten bij... wie komt er dan niet in de 
verwondering en dankbaarheid? We wortelen 
meer en meer in de stroom van het Levende 
water. Dat doen wij met inzet maar nooit 
zonder de genade van onze Here Jezus 
Christus.

En vanuit die genadige aanwezigheid blikken 
we ook vooruit
Het afgelopen seizoen konden we met de 
groeigroepen nadenken over het thema 
‘Heilige Geest’. Door velen is dit als positief 
ervaren. De groepen worden hechter en 
we mogen zien dat het pastoraat vanuit 
de groeigroepen verleend wordt. Ook het 
komende jaar komt er een leerzaam thema 

aan de orde. We gaan het hebben over wat 
het is om discipel te zijn, Jezus te volgen, om 
zo het Koninkrijk van God meer zichtbaar te 
maken. Dit gaan we doen vanuit de Bergrede.
Er zal in ieder geval 1 nieuwe groeigroep 
komen, speciaal voor ‘jonge mannen’. 
Dus, ben je nog geen 50 jaar? Na de 
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“We wortelen meer en 
meer in de stroom van 

het Levende water.

Hij zal zijn als een boom, gepland aan 
stromend water. Op tijd draagt hij 
vrucht, zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Psalm 1:3 | Jaartekst 2024-2025

Lees verder >



zomer zullen er weer intekenlijsten in 
de hal liggen. Schrijf je in en doe mee! In 
samenwerking met ds. L. Krüger komen er 
ook weer onderwijsavonden. Deze zullen ook 
toegankelijk worden voor mensen van buiten 
de gemeente zodat we er als leden van 1 
lichaam over kunnen leren.

Nieuwe vloeren
In de maand augustus wordt de grindvloer 
in de kerk vervangen door een nieuwe. 
Het gaat om de vloeren van de ‘oud 
-bouw’. De Pastoraatskamer krijgt nieuwe 
vloerbedekking. De keuken en de toiletten 
krijgen een nieuwe mortel vloer. Dit 
wordt een enorme klus, waarbij o.a. de 
kerkzaal niet toegankelijk zal zijn. Daarom 
zullen we voor de diensten uitwijken 
naar de Gereformeerde kerk. Daar zullen 
we op zondag 24-8 en 31-8 alleen een 
middagdienst houden. Deze zal om 14.00 
uur beginnen. Helaas zal er geen oppas en 
kinderdiensten zijn. Natuurlijk zijn de wat 
grotere kinderen welkom in de dienst. Dit 
is een mooie oplossing met dank aan de 
medewerking van deze gemeente. 

Facilitair staat er nog meer op stapel. Want 
er wordt nagedacht over het vernieuwen 
van de lamellen en ook het podium zal 
gemoderniseerd worden. Deze activiteiten 
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“Het is ons verlangen om onze kerk 
open te stellen voor meer doelen 
dan diensten houden.

zullen in de loop van het volgende jaar 
gerealiseerd worden.

Een internationale Discipelschap Training 
School (DTS) zal van 20 september tot 19 
december gebruikmaken van onze ruimten 
voor het geven en ontvangen van onderwijs. 
Het zal gaan om een groep van ongeveer 16 
studenten. Als dank hiervoor zullen zij kleine 
klussen doen binnen ons kerkgebouw en de 
tuinen rondom. Het is ons verlangen om onze 
kerk open te stellen voor meer doelen dan 
diensten houden, zo kunnen we daar richting 
aan geven. Wellicht kom je de studenten 
tegen bij willekeurige werkzaamheden 
door de week en in de diensten. Ook hen 
zullen we verwelkomen met hartelijkheid en 
gastvrijheid.

Alles bij elkaar genomen, ook in de zomer 
gaat het werk van de kerk gewoon door. 
Iedereen die zich op welke manier heeft 
ingezet, dank jullie wel.

De kerkenraad wenst jullie een mooie zomer 
waarbij ook in jullie persoonlijk leven de groei 
van Psalm 1 zich mag voortzetten.

Met zegenende groet namens de kerkenraad, 
Annelies van den Hoven
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Zomer van Zijn vredeZomer van Zijn vrede

In gouden zon en zachte bries,
ontvouwt zich ‘t werk van God als lied.

De vogels zingen Hem ten lof,
de schepping rust, het hart wordt zacht.

Een zomerstilte daalt nu neer,
de drukte wijkt, het hoofd is leeg.

Geen haast, geen moeten, enkel zijn—
in God alleen, daar vind ik mijn.

Onder de hemel, blauw en wijd,
ervaar ik weer Zijn tederheid.

In bloemenpracht en korenveld,
zie ik de hand die alles stelt.

Hij roept mij tot de stille tijd,
waar ziel en Geest zich weer verblijdt.

Niet in het vele, maar het klein,
wil Hij mijn bron van vrede zijn.

Dus laat de zomer mij weer leren
om stil te zijn, Hem te vereren.

In rust, ontspanning, zonneschijn,
mag ik herleven: ik ben Zijn.



Vanuit het Kinderwerk
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Geschreven door:
Martha Witkamp

Vanuit het kinderwerk is er weer veel moois 
om op terug te kijken èn naar uit te kijken!

Zending
De kinderen mogen elke week geld 
meenemen naar de kinderdienst en daar 
houden we bij hoeveel geld we sparen.

Overstappers
Zondag 6 juli stapten Eben Flikweert, 
Benjamin Hameeteman, Sybren Klink en 
Stijn van Splunder over van het kinderwerk 
naar het jeugdwerk. Lieve overstappers. Wij 
wensen jullie een mooie zomer en een fijne 
start op jullie nieuwe school. Gods Zegen en 
veel plezier en verdieping van jullie geloof bij 
de jeugd!

Startzondag
Zondagmorgen 7 september verwachten we 
de kinderen graag om 09:00 uur in de kerk. 
Net als vorig jaar willen we met de kinderen 
de gebedsmarathon afsluiten voordat we 
naar morgendienst gaan. Startzondag is ook 
het moment dat de kinderen (indien van 
toepassing) in de kinderdienst van groep 
wisselen en doorstromen naar de volgende 
groep.

Opnieuw een kleutergroep, leeftijd 4-6 jaar
We zijn heel dankbaar en verheugd dat we 
na de zomer weer kunnen starten met een 
kleutergroep. De kinderdienst voor deze 
groep zal beneden in de BSO kamer zijn. We 
zijn God dankbaar dat Hij weer heeft voorzien 
in medewerkers voor deze groep.

Kindermiddag
Zaterdag 4 oktober 2025 
organiseren we een leuke 
kindermiddag met een voorstelling 
van Matthijs Vlaardingerbroek. We 
starten om 15:00, we gaan zingen, 
bidden, iets leuks maken en de 
voorstelling bekijken en dan sluiten 
we af met iets lekkers te eten. 
Om 18:00 uur mogen de kinderen 
opgehaald worden. Nodig vriendjes 
en vriendinnetjes uit en meld je op 
tijd aan. Aanmelden kan via:
kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl

mailto:kinderwerk%40doopsgezindouddorp.nl?subject=


CD-Recensie
Opwekking
Opwekkingsliederen 49

Traditioneel brengt de stichting Opwekking 
jaarlijks rondom Pinksteren een album uit, met 
daarop nieuwe Praise & Worshipsongs. Zoals de 
afgelopen keren gebruikelijk worden de liederen 
per serie opgenomen tijdens ‘Opwekking 
in Concert’, drie avonden vol aanbidding, 
ontmoeting en Opwekkingsliederen, waarna 
ze ook direct per serie digitaal beschikbaar 
komen. Rond Pinksteren zijn alle nummers op 
de nieuwe cd verschenen. Alweer de 49e! Het 
betreft hier dertien nieuwe songs van nummer 
896 tot en met 908.

Wat valt er allemaal op: ‘Joy’ is een Engelstalige 
track die werd geschreven door Martin Smith, 
voormalig leadzanger van de populaire Engelse 
Praise band Delirious? Dit is (evenals ‘Halleluja 
Amen’) een prima swingend en up-temp liedje. 
De overige nummers zijn rustige ballads. Vijf 
songs zijn in het Nederlands geschreven en 
zeven zijn Nederlandstalige covers. Van onder 
meer Bethel, Passion, Gateway Worship en 
Darlene Zschech.

Drie liederen zijn van de vorig jaar gestopte 
Worshipband InSalvation en deze stonden 
ook al op hun met ‘vrienden’ gemaakte 
afscheidsplaat ‘De Amen Sessies’. Wat dat 
betreft is er niet veel verrassing op deze 
49e editie. Het thema van 2025 was ‘Vurig 
verlangen’ en dit prachtige catchy themalied 
werd geschreven door Elisa Krijgsman en Reyer.

“Het betreft hier 
dertien nieuwe 

songs van nummer 
896 tot en met 908.

Geschreven door:
Ben Scholten

CD-Recensie | 9



Vanuit de 
Activiteitencommissie

Sinds bijna een jaar mag ik meedraaien bij de 
organisatie van de diverse fairs in onze kerk. 
Graag wil ik daar meer over vertellen. 

Naast het kinderwerk draag ik de 
activiteitencommissie een warm hart toe. 
Nadat ik een stapje terug had gedaan in 
het kinderwerk, voelde ik dat ik weer iets 
moest gaan doen. Wat zijn dan je gaven en 
talenten? Je vraagt je een tijdje af: waar kan 
ik mezelf inzetten, en heeft zo’n taakgroep 
ook iets aan mij? Toen Jaap Tanis tijdens een 
kerkdienst vroeg om medewerkers voor in de 
activiteitencommissie, dacht ik... ja, laat ik de 
stap wagen. Ze leren me vast wel hoe en wat. 

Meteen was er al het garnalen pellen, en als 
vissersdochter sprak mij dat natuurlijk aan. 
Wat gezellig is het daar bij Heike in de schuur. 
Er werd als een razende gepeld en, nadat 
ik de koffie verzorgde, ging ik mij toch eens 
wagen aan het garnalen pellen. Thuis ben ik 
ermee opgegroeid. Mijn moeder pelde thuis 
aan de keukentafel. Ik deed weleens mee, 
maar het was geen verplichting. Ik was het 
niet verleerd, en na drie keer pellen in de 
schuur pel ik al aardig wat bakjes vol. Oude 
verhalen van vroeger komen op tafel en voor 
we het weten, zijn de vele kilo’s gepeld. 

Ondertussen schrijf ik stukjes voor de 
weekbrief en krant, en help waar het nodig 
is. We vergaderen vier keer per jaar, en 
dat zijn korte, directe vergaderingen: wie 
doet wat? Alle punten worden in no-time 
genotuleerd door Heike. Er zijn vier fairs, voor 
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Geschreven door:
Kommy Klepper

elk seizoen één. Wat een geoliede machine 
is deze taakgroep! Samen proberen we ook 
de volledige gemeente erbij te betrekken. Op 
de fairs zelf helpen iedere keer vrienden en 
leden van de gemeente mee. Dat verbinden 
trekt mij zo enorm aan. Zo zijn er bakkers, 
sjouwers, verkopers, opruimers, enzovoort. 
Het is een aanrader om een keertje mee te 
helpen. Soms is een paar uurtjes helpen ook 
al voldoende — en juist zo gezellig, ook voor 
de ouderen van onze gemeente. Pas zei een 
ouder gemeentelid nog: “Wat fijn dat jullie 
ook aan ons denken. Een hele dag lukt me 
niet meer, maar twee uurtjes lijkt me zo fijn.” 
Kortom, er zijn vele mogelijkheden. 

De opbrengst is altijd voor onze gemeente, 
en met de Lentefair gaat de opbrengst 
naar goede doelen. Ik hoop dat ik een klein 
inkijkje heb mogen geven in ons werk in de 
activiteitencommissie. 

Graag tot ziens op de volgende fairs!
12 juli, 25 oktober en 14 december 2025.



Nieuws van onze partnergemeente 
De Ark uit Kyiv, Oekraïne

In de afgelopen maanden hebben we 
regelmatig berichten gekregen van De Ark. 
Deze berichten hebben we gedeeld via de 
beamer. En wij hebben berichten verstuurd. 
Enkele voorbeelden zijn:

Paasgroet
Hij leeft! Hij is opgestaan!
“Ik ben degene die leeft; Ik was dood,
maar nu leef ik tot in eeuwigheid”
Openbaring 1:18a

Laten we ons op één dag verheugen met 
orthodoxe christenen, katholieken en 
protestanten. Laten we ons verheugen! 
Christus is opgestaan!

We deelden de beelden van de Russische 
aanvallen met drones en raketten. Deze 
aanvallen duren vaak de hele nacht. Mensen 
zitten met spanning in schuilkelders. De 

mensen van De Ark proberen anderen zo 
goed mogelijk te helpen.

We zijn, samen met de kerkenraad, een actie 
gestart om De Ark langdurig (tot eind 2027) 
te steunen. Met deze steun kunnen zij het 
evangelie verspreiden in deze barre tijden. 
En mensen een maandpakket geven van 
gedroogd eten en andere eerste hulp. We 
streven naar € 1.000,- per maand. De huidige 
stand is € 440,- per maand. Helpt u mee? 
Alles telt mee! Neem voor meer informatie 
contact op met Bram Vos of Ad Aleman.

Van De Ark ontvingen onze mensen die 
hun geloof beleden en gedoopt zijn een 
video groet. Deze was te zien op de beamer 
voor de dienst. Onze doop en belijdenis 
mensen hebben een video gestuurd naar 
de dopelingen van De Ark. Zo is er een 
wederzijdse verbinding.

Geschreven door: Cor Joppe
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GAAV Jeugdwerk

Na een heel fijn seizoen vol met lessen, activiteiten en gezelligheid 
hebben we het afgesloten met een waterjump en natuurlijk de 
jaarlijkse BBQ bij fam. Vos. Ook hebben de nieuwe jongeren kennis 
gemaakt, zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare en maken 
ook in de kerk de overstap van kinderwerk naar het jeugdwerk. 

12 | GAAV Jeugdwerk

We kijken terug op een heel leuk jaar 
waar we veel over God en elkaar geleerd 
hebben. We zijn ook dankbaar voor onze 
nieuw leiding, Mart Grinwis. We zijn nog 
steeds op zoek naar nieuwe leiding, vooral 
mannen, aangezien het grootste deel van 
de jeugd jongens zijn! We hebben een grote 
groep jeugd en merken dat ze graag naar 
het jeugdwerk komen. Daarvoor is het ook 
belangrijk dat er genoeg leiding is. 

Na de zomervakantie beginnen we het 
seizoen met het Jeugdweekend, we gaan 
naar Noordwelle waar we een heel fijn huis 
hebben gevonden. We zoeken nog mensen 
die iets voor ons willen bakken voor het 
weekend! Als u iets wil bakken mag u dit 
doorgeven aan Anna Flikweert of Inez Hoek.
Ook uw gebeden zijn heel belangrijk voor de 
jeugd, spreek gerust een jongere aan om te 
vragen waar u voor kan bidden.

Lieve groet,
leiding GAAV Jeugdwerk
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Stichting Kairos, maatschappelijke 
opvang op Goeree-Overflakkee

“Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig”
20 juli is de tweede collecte voor stichting 
Kairos. In dit artikel leest u meer informatie.

Stichting Kairos is een maatschappelijke 
opvang voor kwetsbare (jong)volwassenen 
in de leeftijd van 18 tot 35 jaar op Goeree-
Overflakkee. Dit gebeurt vooral in het 
voormalige pand van Salem in Dirksland. 
Zowel mannen als vrouwen. Ze zijn vaak dak- 
of thuisloos en er is altijd sprake van Multi 
problematiek. Verslaving is hier ook vaak een 
onderdeel van. We spreken ook wel over 
bankslapers (op Goeree-Overflakkee zijn dat 
er tussen de 30 en 40). Stichting Kairos helpt 
ze middels een intensieve begeleiding (24/7), 
te werken aan een fundament waarop verder 
gebouwd kan worden richting een volgende 
stap in hun woon- en levenssituatie. We 
bieden weer perspectief!

Wat doet Kairos allemaal?
Vroeghulp en basishulp

	Ҍ Ambulante hulpverlening

	Ҍ Interventiegesprekken

	Ҍ Briefadressen en hulp bij post en 
aanvragen

	Ҍ Inzet op hulpaanvragen vanuit de 
woningbouw of gemeente

	Ҍ Inloopvoorziening 7 dagen in de week. 
(Bed, bad, brood)

	Ҍ Luisterend oor en doorverwijsfunctie naar 
passende hulp/ zorg

	Ҍ Logeerkamer/ Time-out kamer

Maatschappelijke opvang
	Ҍ Totaal 12 plekken

	Ҍ Maand 1-6 stabilisatie, observatie, inzet 
hulp aanvragen indicaties, aanmelden zorg/
kliniek, stabiel inkomen.

	Ҍ Maand 7 tot zo lang als nodig: Dagritme 
en daginvulling, beschikking afwachten, 
zoeken naar passende woonvorm.

	Ҍ Tijdens deze periode kan er ook een 
opname in een afkickkliniek plaatsvinden, 
een detox, uitzitten openstaande straf of 
uitvoeren taakstraf of een opname in GGZ 
kliniek.

Uitstroom/ Overbruggingszorg & Nazorg
	Ҍ Uitstroom naar WLZ, Beschermd wonen, 
zelfstandig wonen met ambulante 
begeleiding (soms met speciale huur/zorg 
contracten), andere vormen van wonen die 
aansluiten.

	Ҍ Overbruggingszorg bij Kairos. Er is een 
indicatie BW maar nog geen geschikte BW.

	Ҍ Nazorg Kairos: Zolang gast wenst 
blijft er contact met stichting Kairos. 
Warme overdracht naar vervolgtraject. 
Mogelijkheid tot ambulante ondersteuning 
en gebruik van de inloopfunctie bij 
stichting Kairos.

Geschreven door: Cor Joppe

“Zo kort als mogelijk,
zo lang als nodig.
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Wist je dat...
	Ҍ ... we sinds de start in september 2021 in totaal 76 unieke 
personen een verblijfstraject bij Kairos hebben aangeboden? Dit 
waren 69 mannen en 5 vrouwen.

	Ҍ ... sinds januari 2023, op enkele dagen na, de time-out kamer 
/ logeerkamer iedere dag heeft volgezeten? Hier is een korte 
wachtlijst voor.

	Ҍ ... er op Goeree-Overflakkee nog steeds mensen zijn die in een 
auto slapen, omdat ze geen betere slaapplek hebben?

	Ҍ ... er op Goeree-Overflakkee een verborgen groep 
jongvolwassenen is die geen eigen thuis hebben? Deze 
zogenaamde bankslapers verblijven tijdelijk bij vrienden, familie 
of kennissen, omdat ze geen vaste woonplek hebben. Het is een 
minder zichtbaar probleem, maar toch een groeiende groep die 
onze aandacht verdient.

	Ҍ ... Kairos heel druk bezig is met een flexibele vrouwenopvang 
op Goeree-Overflakkee? Dit  doen we samen met onder andere 
Stichting Ontmoeting, particulieren en andere zorgpartners.

	Ҍ ... we met de giften die wij ontvangen vaak hele belangrijke, levens 
veranderende doorbraken kunnen realiseren?

	Ҍ ... we het ontzettend bijzonder vinden dat we vanuit alle inwoners 
van Goeree-Overflakkee zo gesteund worden?

“Stichting Kairos biedt 
weer perspectief!



Geschreven door:
Cor JoppeVeldwerkers op  

Goeree-Overflakkee

Zondag 10 augustus is de collecte voor de veldwerkers op Goeree-
Overflakkee. Hieronder staat meer informatie over hun werk.

16 | Veldwerkers op Goeree-Overflakkee

Een relatie opbouwen met jongeren. 
Werken aan vertrouwen. Het gesprek 
aangaan over schoolverzuim of een lastige 
situatie thuis. Écht naast jongeren staan 
en luisteren naar hún verhaal. De praktijk 
van alledag voor onze jongerencoaches op 
Goeree-Overflakkee.

Veldwerk en bemoeizorg op  
Goeree-Overflakkee
Onze jongerencoaches/veldwerkers zijn, op 
hun motor, op het eiland bereikbaar voor 
jongeren met hun problematiek. Vanuit 
aanwezigheid en laagdrempelig contact 
ontstaat een basis van herkenning en 
vertrouwen. Indien nodig verwijzen we door 
naar andere hulpverleningsorganisaties.

Ambulante begeleiding
Soms loopt het leven anders dan gehoopt. 
Er wordt geworsteld met problemen op het 
gebied van huisvesting, verslaving, financiën, 
werk, dagbesteding en/of psychische of 
lichamelijke gezondheid. Het leven anders 
inrichten is moeilijk. Onze ambulante 
begeleiding is gericht op het krachtgericht 
ondersteunen van cliënten, zodat zij weer 
zoveel mogelijk dingen zelf kunnen doen/om 
de zelfredzaamheid te vergroten.

Ambulante begeleiding op  
Goeree-Overflakkee
Ontmoeting biedt professionele 
woonbegeleiding aan huis. Onze ambulant 
begeleiders werken vanuit de SRH methodiek 
en hechten grote waarde aan presentie.

16 | Veldwerkers op Goeree-Overflakkee



Bewogenheid met de jongeren was en blijft 
de drijfveer van dit outreachend veldwerk. 
Deze bewogenheid tot de naasten is 
zonder aanziens des persoons, achtergrond, 
gemaakte keuzes, of geloof. Dit begint met 
de gesprekken op straat met de jongeren, tot 
aan directe hulpvragen.

Kostenloos
Twijfel niet, je kunt direct contact opnemen 
met de jongerencoaches, ze werken niet 
met contracten, je krijgt geen declaraties of 
andere kosten.

Problemen rondom verslavingen gaan vaak 
samen met schulden. De jongerencoaches 
worden betaald vanuit de gemeente en de 
kerken, en kunnen op deze wijze de zorg 

en aandacht bieden die nodig is. Voor de 
behandelingen en het daadwerkelijk bieden 
van zorg worden de contacten actief begeleid 
en overgedragen aan andere professionele 
dienstverleners of collega’s.

De gezamenlijke kerken en bedrijven 
ondersteunen het outreachend veldwerk 
voor ca. 30% van het benodigd jaarbudget. 
De overige 70% komt vanuit de gemeente 
Goeree-Overflakkee.

Werkgroep Veldwerker werkt nauw samen 
met stichting Ontmoeting. Meer informatie 
staat op: www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl 
of op www.ontmoeting.nl
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“Onze begeleiding is gericht op 
het ondersteunen van cliënten, 
zodat zij weer zoveel mogelijk 
dingen zelf kunnen doen.

https://www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl/
https://www.ontmoeting.nl/locaties/goeree-overflakkee/


Voedselpakketten
Onze kerk gaat door met de bediening in de geest 
van liefde en zorg voor onze naasten. Zoals eerder, 
verspreiden we regelmatig voedselpakketten en 
persoonlijke hygiëneproducten aan wie daaraan in 
het bijzonder behoefte aan hebben. Dit onderdeel 
van onze sociale missie is in alle jaren een prioriteit 
gebleven.

Daarbij komt dat één van onze predikanten (ds. 
Oleksii Makaiov) actief is om doopsgezinde 
gemeenten te bezoeken in verschillende regio’s. 
Een recente trip vond plaats naar de stad Samar. 
De foto’s tonen de levendige participatie, de 
warmte van de ontmoetingen en de feitelijke hulp 
die op locatie is gegeven. 

We danken God voor de mogelijkheid om te 
dienen en voor allen die dit belangrijke werk 
ondersteunen met gebed en daden.

Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten 
(Hebr. 13:5)



Nieuwe 
gemeenteleden

Pasen 2025

We zijn verheugd om Natasha en Timothy te 
verwelkomen als nieuwe gemeenteleden. In het 
verleden bezochten ze andere kerken, maar toen 
de oorlog begon zijn die uiteengevallen. Voor lange 
tijd konden ze geen gemeente vinden. Natasha 
is actief in het worship team en Timothy in het 
jeugdwerk.

Nog maar een paar maanden geleden 
vierden we de opstanding van onze 
Verlosser. Ons team voerde een detective-
achtig Paas-toneelstuk op voor de kinderen 
en hun ouders. Op die dag waren er zoveel 
mensen die naar de kerk wilden komen, 
dat we twee diensten achter elkaar hebben 
behouden. Maar het meest belangrijke: we 
hadden een kans om het Goede Nieuws 
te delen en de harten van vele mensen te 
raken. Dank u voor uw gebed tijdens de 
voorbereidingen.

Gebedspunten
	Ҍ Voor de doopdienst van 5 juli en 
degenen die gedoopt worden.

	Ҍ Voor het kinderkamp (28-20 juli) en 
de kampleiders.

	Ҍ Voor onze predikanten en alle 
mannen, dat ze veilig in de 
gemeente kunnen blijven en niet 
gedwongen worden tot militaire 
activiteiten.

	Ҍ Voor het einde van de oorlog in 
Oekraïne en voor vrede.



Perspectief

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

Kerkdiensten
Zondag 13 juli
09:30 uur	 Ds. M. van Campen
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst,
	 Ds. Smink
18:30 uur	 Pastor H. van Dam
Zondag 20 juli
09:30 uur	 Ds. E. de Jong
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst,
	 Dr. Jochen Weise
18:30 uur	 Ds. J. Smink
Zondag 27 juli
09:30 uur	 Br. E. Bruggeman
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst,
	 Dr. Armgard Heine
18:30 uur	 Zr. Mw. Stigter
Zondag 3 augustus
09:30 uur	 Dw. Mw. D. Hoekstra
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst,
	 Ds. H. Kuschel
18:30 uur	 Br. H. ten Voorde
Zondag 10 augustus
09:30 uur	 Br. B. Soeteman
11:15 uur	 Duitsalige kerkdienst,
	 Ds. H. Kuschel
18:30 uur	 Ds. G.J Vogel
Zondag 17 augustus
09:30 uur	 Br. H. Pollema
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst,
	 Ds. J. Weise
18:30 uur	 Ds. G.C. Vreugdenhil

Zondag 24 augustus
14.00 uur	 Ds. G.J. Mink
	 Middagdienst in de
	 Gereformeerde kerk
	 (ivm reparatie vloer)
Zondag 31 augustus
14.00 uur	 Ds. J.W. Sparreboom 
	 Middagdienst in de
	 Gereformeerde kerk
	 (ivm reparatie vloer)

Zondag 7 september - Startzondag
09:30 uur	 Ds. T. Smink
	 Viering Avondmaal 
18:30 uur	 Ds. T. Smink
Zondag  14 september
09:30 uur	 Ds. D. Mohn
18:30 uur	 Ds. Mw. J.C. Scholte – de Jong
Zondag 21 september
09:30 uur	 Br. J. Strietman
18:30 uur	 Br. J. Brunt
Zondag 28 september
11:00 uur	 Br. M. de Gast
	 Samendienst
18:30 uur	 Ds. O. Lohuis


