
 

Zondag 13-07-2025 
4e zondag na Trinitatis 

 
 

Weekbrief 

 

Ochtenddienst 09.30 uur 
Ds. M. van Campen 

Jeremia 29:4,7,11 
 

Avonddienst 18.30 uur 
Pastor H. van Dam 

“Er is een God die hoort” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / 
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal. 

 klik hier om live mee te kijken  
 

 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 

Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Orde van dienst 
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet. 
 
Ochtenddienst Avonddienst 
Kerkenraadslid: Ben Scholten Kerkenraadslid: Ben Scholten 
Musicus: Ineke van Erkelens Musicus: Ineke van Erkelens 
  
Inleidend orgelspel Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: PS 43:3,4 Aanvangslied: PS 138:1,4 
Votum en groet Moment van stilte 
Zingen: WK 121:1,2,4 Votum en groet 
Wij luisteren naar Gods gebod over ons  Zingen: JDH 57:1,2,3 
     leven met woorden uit Filippenzen 4 Inleiding op de dienst: 
Zingen: PS 85:1,3,4      Schoolreisje naar Ouddorp 
Kinderlied: HH 348 Avondgebed 
     De kinderen van 4-12 jaar gaan  Zingen: NLB 314:1,3 
     naar hun eigen kinderdienst Schriftlezing: Johannes 11:17-27 
Inleiding op de dienst      Jakobus 5:13-18 (NBV) 
Zingen: GEZ 294:1,4,5 Zingen: OPW 218 
Morgengebed Verkondiging 
Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 Zingen: OPW 461 
     Efeze 2:11-14 (HSV) Dankgebed en Voorbeden 
Zingen: PSOB 119:47,53,86 Zingen: OPW 770 
Verkondiging Jeremia 29:4,7,11 Zegen 
Zingen: PS 72:2,3 Zingen: OPW 602:1 
Dankgebed en Voorbeden Muziek na de dienst 
Slotzang: GEZ 285:1,4 Collecte (bij de uitgang) 
Zegen  
Muziek na de dienst  
Koffiemoment ontmoetingsruimte  
Collecte (bij de uitgang)  
 

 
 

 
Digitale collecte: 
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer: 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,  
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, 
of scan de QR-code hiernaast. 
 

“Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of 
gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.” 
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Agenda 
Zondag 13 juli 
09.30 uur Ds. M. van Campen 
11.15 uur Duitstalige dienst 
     Ds. J. Smink 
18.30 uur Pastor H. van Dam 
Maandag 14 juli 
13.00 uur Gebedsgroep 
Dinsdag 15 juli 
Woensdag 16 juli 

Donderdag 17 juli 
Vrijdag 18 juli 
Zaterdag 19 juli 
Zondag 20 juli 
09.30 uur Ds. E.M. de Jong 
11.15 uur Duitstalige dienst 
     Dr. Jochen Weise 
18.30 uur Ds. J. Smink 

 
Gebed gevraagd voor: 
Zr. Christel Oudshoorn, 
 
Vandaag 13-07 - In de ochtenddienst gaat voor ds M. van Campen. Hij is 
emerituspredikant van de PKN en was jarenlang verbonden aan de Christelijk 
Hogeschool Ede, waar hij catechetiek en Jodendom doceerde. In de avonddienst 
gaat voor pastor Henk van Dam uit Elburg. Hij is voorganger bij de Vrije Evangelie 
Gemeente Meppel. 
 
Buurtkast Ouddorp - Denkt u aan de buurtkast welke te vinden is aan de 
Julianaweg 40 in Ouddorp? We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan 
denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, 
afwasmiddel, wc-papier enz.. Je pakt eruit wat je nodig hebt (max. 3 producten per 
keer) en legt erin wat je kunt missen of wilt ruilen. Met het buurtkastje help je 
elkaar en voorkom je verspilling. Kun je iets missen of heb je iets over wat je zelf niet 
gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Op zondag is deze buurtkast gesloten, van 
maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is.  
 
Perspectief - De nieuwe Perspectief is vanaf heden weer beschikbaar, ook online is 
deze al te lezen. Op de tafel in de hal liggen de stapels om rond te brengen, vergeet u 
deze niet mee te nemen? 
 
Samendiensten - Beste gemeente. Zondag 22 juni jl mochten wij met elkaar een 
feestelijke potluck maaltijd vieren na de Samen Praise dienst. Een prachtige 
afsluiting van het seizoen. De verrassing was groot met zóveel lekkers! Het was 
fantastisch! We zijn enorm dankbaar voor zovelen die het afgelopen seizoen 
hebben meegeholpen! Er zijn vele liters soep gemaakt en heel wat 
Mennistenbroodjes gebakken! Maar ook voor alle hulp rondom voorbereidingen en 
afruimen heel veel dank! U blijft van harte welkom creatieve ideeën met ons te 
delen en mee te helpen. We zien uit naar een nieuw seizoen... Een fijne 
zomerperiode wensen wij u allen toe. Groet, Ernestine en Mariska 
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Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met 
pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor: 
● Vanuit onze gemeente hebben de mensen die belijdenis  gedaan hebben en 

gedoopt zijn, namens ons allen , een video gemaakt met een  zegengroet voor de 
dopelingen in de Ark gemeente, die op 5 juli plaats vond. Op de beamer kunt u er 
fotos van zien. 

● het zomerkamp met de kinderen uit de kerk, daar wordt naar uitgezien 
● voor de leiders om dit te organiseren. In deze tijd is dat moeilijk te organiseren is, 

alles is onzeker in een land in oorlog. Ze zijn dankbaar dat de doopdienst goed is 
gegaan. 

● Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania zijn 
samen in Kyiv, ze zijn echt heel blij om samen te zijn. Ook dat ze samen de 
doopdienst mee konden maken. Het is zwaar om iedere nacht drone aanvallen te 
hebben, en dus dan in de schuilkelder te zitten. Als het ochtendlicht gaat 
schijnen zijn ze dankbaar dat het weer dag is. 

 
Dank allemaal - Mede namens Tinus hartelijk dank voor alle kaarten en gebeden 
van de afgelopen tijd. Uw betrokkenheid doet ons goed. Hartelijke groet, Thea van 
Erkelens 
 
Enquete Bijbels onderwijs - Leden van de taakgroep onderwijs verspreiden na de 
kerkdienst een vragenlijst, waarmee zij willen onderzoeken hoe zij in het nieuwe 
seizoen voor de gemeente het Bijbels onderwijs naar wens kunnen organiseren. 
Input en meedenken wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Namens Carla Tuk, Aad 
Bijloo, Henk en Agni van Deijk. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Bedankt - Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle kaartjes, 
felicitaties en zegenwensen die we hebben mogen ontvangen voor de geboorte van 
onze zoon Seff. Het gaat goed met ons allen en we genieten enorm van hem. We 
hopen jullie snel weer te zien in de kerk. Een dankbare groet van familie 
Koningswoud. 
 
Pastoraat - Pastoraat is te bereiken via telefoonnummer 06-39828862 (Janny 
Scholten). Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en wordt u terug gebeld.  
Of u stuurt een email naar bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl of 
zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl. Ook dan krijgt u altijd antwoord.  
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Ochtenddienst 
 
PS 43:3 
O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht. 
  
PS 43:4 
Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt. 
 
WK 121:1 
God in ons midden, Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, uw ongekende majesteit. 
  
WK 121:2 
Lam dat de zonden draagt, lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, onder een open hemel thuis. 
  
WK 121:4 
Koning der volken, kom op de wolken, 
keer al het kwade ten goede om, kom, lam dat voor ons bloedt, 
kom, licht in overvloed, kom spoedig, Here Jezus, kom! 
 
PS 85:1 
Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
  
PS 85:3 
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.   
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PS 85:4 
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
HH 348 
Refrein 1: 
Jezus is het Licht der wereld, Jezus is het levend Woord. 
Jezus is de goede Herder, Jezus is het Lam van God. 
Jezus is het levend Water, Jezus is het levend Brood. 
Jezus is de ware Wijnstok, Jezus is de Zoon van God. 
 
Hij kent ons als geen ander, Hij weet wie we zijn. 
Hij weet hoe wij ons voelen, Hij was een mens als wij. 
Hij deelt in onze vreugde en Hij kent ons verdriet. 
Nee, er is niemand zoals Hij.  
 
Refrein 2: 
Jezus is de Messias, Jezus is de Bruidegom. 
Jezus is de Hogepriester, Jezus is het Lam van God. 
Jezus is de Zoon des mensen, Jezus is de Weg tot God. 
Jezus is de Overwinnaar, Jezus is de Zoon van God. 
 
Hij is aan kruis gestorven, Hij droeg daar onze schuld. 
Hij gaf zijn eigen leven, Hij heeft de wet vervuld. 
Gestorven en begraven maar ook weer opgestaan. 
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2) 
Jezus is de Messias, Jezus is de Bruidegom. 
Jezus is de Hogepriester, Jezus is het Lam van God. 
Jezus is de Zoon des mensen, Jezus is de Weg tot God. 
Jezus is de Overwinnaar, Jezus is de Zoon van God. 
 
GEZ 294:1 
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 
  
GEZ 294:4 
Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
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GEZ 294:5 
Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
PSOB 119:47 
'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 
 
PSOB 119:53 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
PSOB 119:86 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
PS 72:2 
Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
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PS 72:3 
Heerse van zee tot zee zijn vrede, 
van land tot land zijn lof, 
de volken zullen tot hem treden, 
zijn vijand likt het stof. 
Tarsis en Scheba's verre stranden, 
brengt hem uw overvloed. 
Gij koningen van alle landen, 
valt deze heer te voet. 
 
LDK 285:1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
  
LDK 285:4 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
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Avonddienst 
 
PS 138:1 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel 
ik voor U neder. Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, 
ik zal U prijzen. Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
  
PS 138:4 
Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk 
voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
JDH 57:1 
Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd: 
Stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk, die gelooft. 
  
JDH 57:refrein 
Stromen van zegen, komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer!  
 
JDH 57:2 
Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
Op de valleien en bergen 
zal er nieuw leven dan zijn. (Refrein) 
  
JDH 57:3 
Er komen stromen van zegen, 
zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z' ons voortdurend, o Heer! (Retrein) 
  
NLB 314:1 
Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. 
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NLB 314:3 
O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 
 
OPW 218 
Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd? 
Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. 
O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid; 
Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid. 
 
Refrein: 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, 
voor elk die wond'ren van Hem verwacht! 
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 
 
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 
Leg dan uw lasten neer! 
Tob niet langer voort, 
vertrouw op 's Heren Woord. 
Hij hoort uw bee en schenkt u vree 
in liefde eind'loos teer. 
Zo gij slechts kunt geloven, 
niets is onmoog'lijk meer! (Refrein) 
 
OPW 461 
Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. 
 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
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Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
  
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
OPW 770:A1 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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OPW 770:A2 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
OPW 770:B(1) 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
OPW 770:C 
INSTRUMENTAAL 
  
OPW 770:D3 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
OPW 770:D4 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
OPW 770:E 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
OPW 602:A1 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
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