Zondag 27-07-2025
6e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Br. E. Bruggeman
“Geloof dat niet loslaat”

Avonddienst 18.30 uur
Zr. mw. Stigter
“God op de eerste plaats”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Steven van Kooten
Musicus: Jan de Wit

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PSOB 108:1
Votum en groet
Zingen: DGO 112
Inleiding op de dienst
Kinderlied: OPW 32
De kinderen van groep 1-8 gaan
naar hun eigen kinderdienst
Woorden ten leven: Deut. 5
Zingen: ELB 209
Morgengebed
Schriftlezing: Matt. 15:21-28 (NBV21)
Zingen: GEZ 50:1,9
Verkondiging
Zingen: PS 87:2,3
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: OPW 216:1,2,3
Zegen
Muziek na de dienst
Koffiemoment ontmoetingsruimte
Collecte (bij de uitgang)

Digitale collecte:

Avonddienst
Kerkenraadslid: Steven van Kooten
Musicus: Arie de Korte

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: OPW 228

Votum en groet

Zingen: PSOB 150:1
Avondgebed

Zingen: PS 95:1

Schriftlezing: Mattheus 22:37-39
Zingen: ELB 376

Verkondiging

Zingen: Geloofsbelijdenis NLB 340b:1
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: PSOB 150:2,3

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (bij de uitgang)

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.

“Elke eerste dag van de week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg.”



Agenda

Zondag 27 juli Donderdag 31 juli
09.30 uur Br. E. Bruggeman Vrijdag 1 augustus
11.15 uur Duitstalige dienst Zaterdag 2 augustus
Dr. Armgard Heine Zondag 3 augustus
18.30 uur Zr. mw. Stigter 09.30 uur Ds. Mw. D. Hoekstra
Maandag 28 juli 11.15 uur Duitstalige dienst
13.00 uur Gebedsgroep Ds. H. Kuschel
Dinsdag 29 juli 18.30 uur Dhr. H. ten Voorde

Woensdag 30 juli

Vandaag 27-07 - In de ochtenddienst gaat voor br. Erik Bruggeman. In de
avonddienst gaat voor zr. mw. Stigter. Ze stelt zich aan u voor: “Mijn naam is Anita
Stigter, ik woon samen met mijn dochter Naema in Papendrecht. Ik ben werkzaam
als Coordinator in de Pauluskerk in Rotterdam. Hiervoor heb ik pastoraal werk
gedaan in de Koningskerk in Rotterdam. Vanaf die tijd word ik regelmatig gevraagd
om in diensten voor te gaan. Ik ben geen predikant en heb ook geen theologie
gestudeerd. De diensten die ik voorbereid en heb mogen leiden, doe ik vanuit mijn
hart en biddend. Het gaat dan soms iets anders dan u gewend bent. Gelukkig met
elkaar bidden we dat God de dienst mag zegenen, Samen met alle andere
medewerkers hoop ik dat we aanstaande zondag elkaar en God mogen ontmoeten.
Shalom en groet Anita”

Huwelijksjubileum - Op woensdag 23 juli waren Pie en Flip van Oostenbrugge
60 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit bijzondere jubileum en
wensen hen Gods zegen.

Intekenen voor de Gebedsmarathon op zaterdag 6 september 09:00 uur tot
zondag 7 september 09:00 uur - Bidden is tijd apart zetten voor en met God.
Samen bidden, samen voorbede doen, samen ontdekken wat God van ons vraagt en
welke weg we met Hem mogen gaan. We nodigen u van harte uit om één of
meerdere uren te komen bidden. Elk uur is er een gebedsleider aanwezig bij wie u
kunt aansluiten. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Tekent u, teken jij ook een
uurtje in om samen te bidden? Afgelopen jaren hebben veel deelnemers al mogen
ervaren hoe bijzonder en krachtig het gezamenlijke gebed was. Het heeft zijn
uitwerking zeker niet gemist. Wellicht was u er vorige keer niet bij? We bidden
ervoor dat het u deze keer wel mag lukken om erbij te kunnen zijn.

Pastoraat - Pastoraat is te bereiken via telefoonnummer 06-39828862 (Janny
Scholten). Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en wordt u terug gebeld.
Of u stuurt een email naar bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl of
zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl. Ook dan krijgt u altijd antwoord.



mailto:bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl
mailto:zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl

EVANGELISATIE OP
TEXEL

I)E!EH mel l‘."!’k(l’ﬂr ern t.ff."-!f."ﬂ aver Cl’)h!

Hendrika Meijer gaat dit jaar weer met haar gezin naar Texel. Elk jaar gaan we met een groep
evangelisten van Stichting Naar House een week evangeliseren in een Nederlandse badplaats en
sinds het jaar 2018 doen we dit op Texel. Dit eiland is een populaire bestemming voor jongeren als
ook voor gezinnen. D.V. 1 augustus t/m 8 augustus hopen we met een groep van zo'n 25 mensen -
jong en oud - naar Texel te gaan om met beide groepen, overdag en in de latere avonduren, in
gesprek te gaan over God en het verlossende werk van Zijn Zoon Jezus Christus.

Zou u allereerst mee willen bidden voor deze
bijzondere week waarin we in het verleden God
volop aan het werk mochten zien? We hebben
Gods Geest nodig! Zodat we wrijmoedigheid
zullen hebben om mensen aan te spreken. Zodat
we de juiste woorden zullen spreken tot de
mensen op straat. Zodat ze geraakt zullen
warden en hun leven zullen geven aan God. Wilt u
op de hoogte blijven gedurende de week, laat dit
dan aan ons weten via iris@naarhouse.nl.

Wilt u op een andere manier bijdragen? Maast gebed zijn
er uiteraard ook kosten die gemaakt moeten worden am
dit alles mogelijk te maken. Wilt v ons en deze
evangelisatieweek financieel ondersteunen? Maak uw gift
dan over maar NL50 INGB 0007 2328 95 t.n.v. Landelijke
Evangelisatiestichting Maar House o.v.v. Texel 2025.

Hartelijk dank voor uw gebed en steun!




Ochtenddienst

PSOB 108:1

Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid.

'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

DGO 112

Heilige Geest van God, adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon.
Heilige Geest van God, adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest, wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, Heil'ge Geest kom nu.
Kom, o Heilige Geest, wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, Heil'ge Geest kom nu.

OPW 32

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij

en zingt verheugd en zingt verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft.

ELB 209:1
Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom iedere macht onttronen.
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon mijn hart door uw Geest bewonen.

ELB 209:2
Reinig mijn hart, reinig mijn hart in bronnen van uw genade:
Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest - zij stuiten de stroom van 't kwade.

ELB 209:3
Heer van mijn hart, Heer van mijn hart, blijf eeuwig daar resideren.
Houd Gij er hof. Laat liefde en lof en vrede vandaar regeren.



GEZ 50:1

O grote God, o goede Heer, ik val voor uwe voeten neer,

en roepe tot U nacht en dag, want zonder U ik niets vermag.

Verhoor en geef mij mijn begeert' door die mij 't bidden heeft geleerd.

GEZ 50:9

Verhoor, o Vader, mijn geween. Waar 'k bid om brood, geeft Gij geen steen.
Ik zoeke, laat mij vinden; och, ik kloppe, doe mij open toch!

Laat mij door U behouden 't veld die op de hemel doe geweld.

PS 80:2
Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
enieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren!

PS80:3
God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

OPW 216:1

Staand' op de beloften van mijn Heer en God,

ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.

Bergen zullen wank'len, maar Gods woord houdt stand,
veil'ge gids naar 't hemels vaderland!

OPW 216:Refrein:
Glorie, glorie! Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen!
Glorie, glorie! 'k Sta vast op de beloften van mijn God!

OPW 216:2

Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
weet ik in zijn hand geborgen gans mijn lot.
Glorie en aanbidding zij mijn dierb're Heer,
zijn beloften falen nimmermeer. (Refrein)

OPW 216:3

Staand' op de beloften van mijn Heer en God,

vind ik in zijn Woord mijn hoogste zielsgenot.

Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid, ja en amen, tot in eeuwigheid! (Refrein)



Avonddienst

OPW 228
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer.
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer.

Refrein:
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de heil'ge Geest, de Drie-in-Een.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de heil'ge Geest, de Drie-in-Een.

Tegenstem:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

PSOB 150:1

Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht;

Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden.

PS 95:1

Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet.

Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden.

ELB 376

Abba Vader U alleen U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen
Abba Vader U alleen U behoor ik toe

Abba Vader U alleen U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen
Abba Vader U alleen U behoor ik toe

Abba Vader laat mij zijn Slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij D'uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer Laat mij nimmer gaan
Abba Vader laat mij zijn Slechts van U alleen



NLB 340b:1

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper des hemels en der aarde.

Enin Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

PSOB 150:2

Looft God, met bazuingeklank; Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit; Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren; Laat zich 't orgel overal

Bij het juichend vreugdgeschal, Tot des HEEREN glorie, paren.

PSOB 150:3

Looft God, naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal,

Looft den HEER; elk moet Hem eren, Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft;

Looft verheugd den HEER der heren!
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