Zondag 31-08-2025
11e zondag na Trinitatis

Weekbrie

Middagdienst 14.00 uur
Ds. J. Sparreboom
“God is trouw”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel
(RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl



Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Middagdienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten

Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 105:1,3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen:NLB 89:17

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Leviticus 26:1-17 en 40-45
Zingen: NLB 95:3,4

Verkondiging n.a.v. Leviticus 26:44
Zingen: HH 336

Geloofsbelijdenis

Zingen: OPW 733

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: NLB 103C:1,4

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (bij de uitgang)

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.

“Neemt van uw bezit een heffing voor de Here; ieder zal deze gewillig van hart opbrengen
als heffing voor de Here.”



Agenda

Zondag 31 augustus Woensdag 03 september

11.15 uur Duitstalige dienst Donderdag 04 september
Ds. J. Weise Vrijdag 05 september

14.00 uur Ds. J. Sparreboom Zaterdag 06 september
Gereformeerde Kerk in Ouddorp Zondag 07 september - Startzondag

Maandag 01 september 09.30 uur Ds. T. Smink

13.00 uur Gebedsgroep Viering Avondmaal

Dinsdag 02 september 18.30 uur Ds. T. Smink

09.00 uur Open Kerk

Gebed gevraagd voor:

Ineke Bakelaar

Daan Grinwis

Br. Ton v.d. Steenhoven is ziek. Een kaart zal hem goed doen.

Jarig 05-09 - Zr. P. Smink - Bakopoulou

Vandaag 31-08 - Vandaag gaat Ds. Sparreboom voor, predikant in de PKN
gemeente Nieuwerkerk a/d [Jssel.

Gebedspunten Zendingsproject Oekraine - vanuit onze verbondenheid met
pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:
e Het gezinvands. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania, voor
hun bediening.
e Voor de schoolgaande kinderen, ze hebben nu vakantie van school, maar
er is steeds de onrust van de oorlog, dat maakt het zwaar. Het voorbereiden om
weer school te starten, waar ze hopelijk alle klasgenoten zien.
e Deze week is ds.dr. Johann Matthies (Multiply), die een aantal weken
geleden bij ons op bezoek was, naar Oekraine toe, hij bezoek daar ook de
Ark gemeente in Kyiv. Zo zijn we steeds verbonden met elkaar.

Intekenen voor de Gebedsmarathon op zaterdag 6 september 09:00 uur tot
zondag 7 september 09:00 uur - Bidden is tijd apart zetten voor en met God.
Samen bidden, samen voorbede doen, samen ontdekken wat God van ons vraagt en
welke weg we met Hem mogen gaan. We nodigen u van harte uit om één of
meerdere uren te komen bidden. Elk uur is er een gebedsleider aanwezig bij wie u
kunt aansluiten. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Tekent u, teken jij ook een
uurtje in om samen te bidden? Afgelopen jaren hebben veel deelnemers al mogen
ervaren hoe bijzonder en krachtig het gezamenlijke gebed was. Het heeft zijn
uitwerking zeker niet gemist. Wellicht was u er vorige keer niet bij? We bidden
ervoor dat het u deze keer wel mag lukken om erbij te kunnen zijn.



Taakgroep Facilitair - Beste gemeenteleden, zoals u bekend is worden de vloeren in
de kerkzaal, keuken, hal, gang en toiletten binnenkort vernieuwd. Daarbij hebben
we uw hulp nodig voor: op donderdag 4 september kunnen we het e.e.a.
schoonmaken (hier zijn nog weinig aanmeldingen voor). Ook voor 5 september
zoeken we nog een aantal mensen om te helpen met de stoelen enz. terug te zetten
in de kerkzaal. Graag uw reactie per mail naar: dick.meijer@doopsgezindouddorp.nl
of door Dick aan te spreken in de kerk. We vertrouwen op uw medewerking.

Groeigroepen - Geliefde broers en zussen, Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
Dat betekent dat de groeigroepen weer van start gaan. Hopelijk begrijpen jullie
allemaal hoe belangrijk deze zijn. In groepsverband bezig zijn met het Woord van
onze God. Het is niet alleen belangrijk maar zelfs van levensbelang! Alles gaat
voorbij maar het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. In de hal liggen de
intekenlijsten. Maak er gebruik van, schrijf je in. Zoek een voor jou passende groep,
er is keus genoeg. Heb je nog nooit meegedaan, stap over de drempel en doe mee!
Het onderwerp dat behandeld zal worden, is de Bergrede, op weg naar het
Koninkrijk. We maken hierbij gebruik van het boekje “De Bergrede” van de bekende
Henk Binnendijk. Wij hopen dat velen zullen meedoen onder de leiding van de
Heilige Geest en de zegen van onze God en Vader. Taakgroep onderwijs

Turkey Red Wheat - Op zaterdag 6 september is de Boeren landdag op Ouddorp,
waar de Ouddorpse producten zijn die op het land groeien. Voor ons is dat ons
doperse graan dat op ons land staat. In onze kraam hebben we die dag meel en
ambachtelijk desembrood te koop. Wat al een paar jaar steeds een succes

is. Omdat het tevens gebedsmarathon is vragen we u ook te bidden voor ons, zodat
we naast de verkoop ook mooi geloofsgesprekken hebben. Een vorige keer dat dit
samenviel hebben we dit als een daadwerkelijke zegen ervaren. Graag zien we u ook
bij onze kraam om ons mee te helpen bij deze gesprekken.

Pastoraat - Pastoraat is te bereiken via telefoonnummer 06-39828862 (Janny
Scholten). Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en wordt u terug gebeld.
Of u stuurt een email naar bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl of
zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl. Ook dan krijgt u altijd antwoord.

Aankondiging collecte voor Diaconaal fonds op 7 september - In de ochtend-
dienst van 7 september is de tweede collecte bestemd voor het Diaconaal Fonds
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Middagdienst

NLB 105:1

Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.

Meld ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

NLB 105:3

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.

"t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

NLB 89:17

O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand.

Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand.
Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden,
aan Davids huis verpand met goddelijke eden?
Erbarm u over ons, wil onze smaad gedenken,

de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken.

NLB 95:3

Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

NLB 95:4

Nog heden, hoor zijn stem die zweert:
Laat niet uw hart zich onbekeerd
verharden, als in Mozes’ dagen.

Toen hebben tegen Mij getwist,

mijn goedheid achteloos uitgewist
uw vaderen die mijn werken zagen.



HH 336:A1

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

HH 336:B(1)

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

HH 336:A2

Gij geeft ons vrede,

vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

HH 336:B(2)

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

OPW 733:A1

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.



OPW 733:B(1)

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:A2

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

OPW 733:B(2)

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:A3

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

OPW 733: B(3)

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:B(4)

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:coda:
Verheerlijk zijn heilige naam. 111
Verheerlijk zijn heilige naam.



NLB 103c:1

Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

NLB 103c:4

Snel vergaan de mensenkinderen
als de bloemen op het veld.

God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!

Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.
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