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Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar.
Deadline kopij edities 2025: 05-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per 
jaar. U kunt het bedrag overmaken via
IBAN (NL13 RABO 035 12 64 272
o.v.v. ‘Perspectief 2025’) of gebruik de  
QR-code hieronder.

Redactie
Dianne Joppe
Erika de Vos
Amber Kattestaart
Ineke Nagtegaal
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl

Adres
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3
3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via 
Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en 
via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde 
Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via 
de website diensten terugluisteren.

2 | Voorwoord

Voorwoord

De zomer ligt inmiddels achter ons. We 
hopen dat het voor u een tijd van rust, 
ontspanning en misschien ook bezinning 
mocht zijn. Nu komt de herfst eraan: een 
seizoen vol prachtige kleuren, die ons 
opnieuw herinneren aan de schoonheid van 
Gods schepping.

Ook in onze gemeente bruist het weer van 
de activiteiten. De deuren van de Open 
Kerk staan iedere dinsdagochtend open, 
het gospelkoor is alweer enthousiast aan 
het oefenen voor de Samendiensten en de 
groeigroepen zijn opgestart. Wat fijn dat 
we dit alles samen mogen beleven! In deze 
Perspectief leest u over de activiteiten in 
onze gemeente en ook de nieuwsbrief van 
onze zustergemeente De Ark in Kiev kunt u 
lezen.

We zijn dankbaar voor alle bijdragen die 
zijn aangeleverd. Voor de volgende editie 
ontvangen wij uw kopij graag uiterlijk 5 
december.

Veel leesplezier gewenst – en bovenal: Gods 
zegen.

Hartelijke groet, De redactie



Dit is een gedeelte uit de Bergrede die Jezus 
uitsprak tot zijn discipelen en het volk wat 
bijeen gekomen was. Wat een prachtig 
stuk is de Bergrede eigenlijk. Dat komt 
omdat Jezus heel direct de lokale menigte 
en zijn discipelen aanspreekt. En omdat wij 
onderdeel zijn van Zijn gemeente en we dus 
de gemeente van Christus zijn, mogen we 
Zijn woorden ter harte nemen en daarover 
met elkaar in gesprek gaan.

En dat doen we dan ook. We zijn binnen de 
DGO weer begonnen met groeigroepen en 
leerhuizen en als thema hebben we gekozen 
voor de Bergrede (het boekje van Henk 
Binnendijk). Het boekje nodigt uit om ons, 
al lerend, verder te brengen richting het 
komende Koninkrijk van God.

Want dat is uiteindelijk het doel van de 
groeigroepen en onderwijs avonden 
die dit seizoen gehouden gaan worden. 
De belangstelling voor de groepen is 
overweldigend en de eerste avonden zijn 
inmiddels geweest. Dank voor uw gebed!

Mattheus 5: 6 (Statenvertaling)

“ZaligZalig zijn die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid; want zij zullen verzadigdverzadigd worden.
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De Bergrede is een duidelijk oproep van 
Jezus om ons wakker te schudden en om dat 
te doen wat ons als Christenen te doen staat 
in deze wereld die, zo lijkt het wel, tot op het 
bod verdeeld is en waar haat en strijd de toon 
lijken te zetten. Maar niets is minder waar. 
Wij mogen met Gods hulp datgene doen 
waartoe wij als Christenen in staat zijn. De 
gemeente van Jezus Christus heeft een plicht 
om zachtmoedig en barmhartig, rein van hart 
en vreedzaam te zijn.

Als wij ons als gemeente zo opstellen 
tegenover de wereld waarin wij leven, 
pas dan kan het Koninkrijk van God vorm 
krijgen en kunnen wij ons als bruid van 
Christus gereed maken voor de komst van de 
Bruidegom.

Dat de Bergrede ons mag inspireren om daar 
de komende tijd gemeente breed over na te 
denken!

Met en hartelijke groet,
Henk van Deijk



Samen groeien in 
navolging van Christus

Het kerkelijk jaar 2025/2026 is afgelopen 7 september van start 
gegaan met de gebedsmarathon. Daarna gevolgd door een dienst, 
waarin we als gemeente de maaltijd van onze Heer hebben 
gevierd. In die dienst is ook meer verteld over ons jaarthema, de 
groeigroepen en het onderwijs. Dit seizoen laten we ons leiden door 
de Bergrede, waarin Jezus ons leert wat het betekent om Hem te 
volgen. We willen samen groeien in discipelschap; stap voor stap 
leren leven in navolging van Christus. Dat blijkt natuurlijk ook uit 
onze jaartekst. We hopen op veel belangstelling! We zijn dankbaar 
dat ds. Krüger de mannengroeigroep gaat leiden en een aantal 
toerustingsavonden gaat verzorgen. We willen hem dan ook hartelijk 
welkom heten in het kerkelijk werk van onze gemeente en zien uit 
naar de samenwerking met hem. 

Geschreven door:
Edwin Voogd

Maar toen ik dit schreef, bedacht ik me dat 
we ook rond en in de zomer gewoon door 
zijn gegaan als gemeente. Ik denk dan aan 
de belijdenis-/doopdienst, de stranddienst, 
de zomerfair en de Duitse diensten. Maar 
laten we ook de aanleg van de nieuwe 
vloer in ons kerkgebouw niet vergeten. 
Dit alles is met veel mensen binnen onze 
gemeente gerealiseerd. Daar mogen we 
best trots op zijn, maar bovenal overheerst 
de dankbaarheid dat er zoveel mensen in 

de gemeente de handen uit de mouwen 
wilden steken. Laten we de dankbaarheid 
hiervoor ook aan God onze Vader tonen in 
het komend seizoen. Door daar voor onze 
gemeente, maar ook voor elkaar er te zijn. 
In gemakkelijke, maar zeker ook in moeilijke 
tijden.

Heidag
Op zaterdag 11 oktober zullen we als 
kerkenraad een Heidag met elkaar hebben. 
Een dag rondom het thema: ‘Verbinding’. Een 
moment van elkaar beter leren kennen, maar 
ook de ruimte en tijd om een aantal thema’s 
met elkaar te bespreken en vooruit te kijken. 
We houden u op de hoogte en vragen ons op 
te dragen in gebed. Opdat God ons de weg 
mag wijzen en wil sturen in soms moeilijke 
zaken, waar toch beslissingen over moeten 
worden genomen. 

4 | Vanuit de kerkenraad

“Laten we de 
dankbaarheid aan God 
onze Vader tonen in 
het komend seizoen.

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijktverheerlijkt
Dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Johannes 15:8 (HSV) | Jaartekst 2025-2026



Zendingsproject
Ook dit jaar zullen we weer veel bezig zijn 
met het zendingsproject van onze gemeente. 
De Ark gemeente in Kiev ziet onze gemeente 
als een partner en willen dit ook voor ons zijn. 
Ze zijn als arme gemeente zich heel bewust 
van de opdracht om te delen en proberen zo 
veel mogelijk arme en behoeftige mensen te 
helpen onder moeilijke omstandigheden. Zo 
ontvangt de voorganger, Sergey Filippovs, 
geen salaris, maar voorziet als een soort 
Saulus zelf in het levensonderhoud van zijn 
gezin met het geven van fysiotherapie.

Onze bijdrage (Actie voedsel voor geest en 
lichaam en de collectes) aan deze opdracht en 
aan andere kosten, zal voor dit jaar ongeveer 
6.000 euro zijn. Waar we God heel dankbaar 
voor zijn. Onze steun is hard nodig en de Ark 
gemeente is hier heel dankbaar voor, maar 

het belangrijkste voor hen is ons gebed en 
het verbonden zijn van ons als broeders en 
zusters in Christus.

Graag sluit ik af. Het gebed van de kerkenraad 
is dat we komend seizoen ons jaarthema vol 
passie voor Jezus uitdragen en Hem na zullen 
spreken: “Hierin wordt Mijn Vader (onze God, 
EWV) verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 
Mijn (Zijn, EWV) discipelen bent.” Namens de 
kerkenraad wens ik u een gezegend seizoen toe.

Vanuit de kerkenraad | 5

“De Ark gemeente in 
Kiev ziet onze gemeente 
als een partner en willen 

dit ook voor ons zijn.

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijktverheerlijkt
Dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Johannes 15:8 (HSV) | Jaartekst 2025-2026



6 | Vanuit de Taakgroep Onderwijs

De startzondag is achter de rug, het gemeenteleven is op gang 
gekomen. Dit houdt o.a. in dat de groeigroepen van start zijn gegaan 
of binnenkort gaan. Voor alle zekerheid vermelden we nogmaals de 
diverse groepen.

Vanuit de Taakgroep Onderwijs
Geschreven door: Aad Bijloo

Stel dat je je vergeten bent in te schrijven 
voor een groep of dat je spijt hebt dat je dit 
niet gedaan hebt, dan is dit de gelegenheid 
om alsnog in te stappen. Pak deze herkansing 
aan met beide handen. Meedoen is heilzaam! 
Een groeigroep is een veilige plek voor het 
onderlinge pastoraat en hopelijk is ook 
geloofsverdieping een gevolg van deelname 
aan een groep. Kennis opdoen is eveneens 
niet onbelangrijk. De profeet Hosea zegt niet 

voor niets, sprekend namens God, dat het 
volk te gronde gaat door gebrek aan kennis! 
Daarom nog één maal de oproep DOE MEE!

Wij bidden om gezegende avonden en 
bijeenkomsten van de groeigroepen. 
Uiteraard zijn al onze plannen onder het 
zogenaamde voorbehoud van Jacobus D.v. Zo 
de Heere wil en wij leven.

Overzicht groeigroepen 2025-2026

Wandelgroep
Door Mariska Goemaat
Woensdagavond, 1x per 14 dagen

Donderdagavondgroep
Door Ineke van Erkelens
Donderdagavond, 1x per 14 dagen

Dinsdagmorgengroep
Door Bram Vos en Janny Scholten
Dinsdagochtend, 1x per 14 dagen

Jonge vrouwengroep
Door Anna Tuk
Maandagavond, 1x per 14 dagen

55+groep
Door Aad Bijlo en Carla Tuk
Donderdagmiddag,1x per maand

Mannengroep 50
Door Ds. L.Krüger
Woensdagavond, 1x per maand

Vrouwengroep
Door Carla Tuk
Donderdagmorgen, 1x per 14 dagen

Goedereede
Door Krientje Goemaat en Janny Scholten
Woensdagavond, 1x per maand

Onderwijsavonden
Ook is er een aantal onderwijsavonden 
gepland. Deze zal ( de onder ons bekende ) 
ds. L. Krüger leiden. Alle avonden zijn op een 
woensdag. De data zijn: 1 oktober, 29 oktober, 
26 november, 7 januari, 11 februari, 4 maart 
en 1 april (geen grap!). Woensdag 6 mei 2026 
is er een onderwijsavond met als spreker ds. 
Paul Visser. Ook voor al deze avonden geldt: 
kom zelf en breng zo mogelijk iemand mee.
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Scriba
Zoals u waarschijnlijk weet kan Ineke 
Bakelaar vanwege revalidatie haar 
werkzaamheden als scriba niet volledig 
uitvoeren. Miranda Grinwis zal haar daarom 
ondersteunen en een deel van de scriba-
taken tijdelijk op zich nemen. Het mailadres 
scriba@doopsgezindouddorp.nl blijft gewoon 
bereikbaar. 

Tuin
De tuin van de kerk is aan een flinke 
opfrisbeurt toe. De wens is om komend 
jaar de beplanting (gedeeltelijk/geheel) te 
vervangen. We willen daarvoor een ontwerp 
laten maken wat het aanzien van de kerk 
verfraait en goed te onderhouden is. Ben of 
ken jij iemand die een ontwerp kan maken? 
Wil je dit dan doorgeven aan Dick Meijer 
(dick.meijer@doopsgezindouddorp.nl).

Een kort bericht van Bets de Kort
Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft.
Daardoor mag ik zeker weten dat Hij leeft.
Want God is het die mij en jullie het leven 
geeft. Lees daarom alles die dit lezen,
Filippenzen 4 vers 13 even!

Korte berichten vanuit de gemeente

Tweede collecte zondag 5 oktober voor 
Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem
Het ziekenhuis wordt internationaal gezien 
als een plaats in het Midden-Oosten waar 
vrede heerst. Waarmerk en Kenmerk dat in 
het ziekenhuis vriend en vijand geholpen 
en de beschermwaardigheid van het leven 
gewaarborgd.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem 
is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak 
aan ieder die hulp nodig heeft. Er worden 
relatief veel Palestijnse kinderen behandelt. 
Alle disciplines in het ziekenhuis zijn 
voorbereid op aanslagen en voortdurende 
oorlogsdreiging. Met name de terroristische 
aanslagen stellen specifieke eisen aan de 
opvang van slachtoffers. De deuren van 
dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) 
van Gods gerechtigheid (Zedek) en 
barmhartigheid open voor allen die hulp 
nodig hebben zonder enig onderscheid. 
Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart 
worden geholpen. Meer informatie is te 
vinden op www.shaarezedek.nl

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

GAAVDGO

gaav_dgo
Volg ons op:

mailto:scriba%40doopsgezindouddorp.nl?subject=
http://www.shaarezedek.nl/
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CD-Recensie
Rick de Gier
Vliegtuigsporen Boven Houten

Rick de Gier (1979) is een veelzijdig iemand. 
Hij is onder meer een Nederlandse film- 
en cultuurjournalist (werkzaam voor o.a. 
VPRO, EO en Radio 1), singer-songwriter en 
romanschrijver. Rick was van 2006 tot en met 
2013 zanger/songwriter van de waanzinnige 
indie-pop/rockband Ponoka. Met deze groep 
maakte hij vier puike albums. 

Vervolgens werd het (te) lang stil rondom hem 
en dit jaar verschijnt zijn eerste soloalbum. 
“Vliegtuigsporen Boven Houten” is een 
muzikale ode aan Houten, het Vinex dorp waar 
hij na zijn immigratie in Nederland als tiener 
opgroeide. Dit project sluit wat dat betreft 
naadloos aan op ‘Lost In Ponoka’, zijn vorige CD, 
waar hij in een combinatie met een door hem 
geschreven boek (‘Verdwaald in Ponoka’) mooie 
verhalen verteld over het Canadese dorpje waar 
hij als kind opgroeide.

Er staan dertien Nederlandstalige songs 
op dit prachtige indie/techno/pop album. 
Twee (‘Winkelcentrum Het Rond’ en ‘De 
Schalwijksebrug’) zijn instrumentaaltjes. 
Producer Theo Nap zorgde mede voor deze 
unieke sound en samen met de oud ‘Ponoka-
gitarist’ speelde Rick op veel synthesizer 
toetsen. Alice ten Brinke (vocalen op ‘Built To 
Fly’ (Ponoka) verleent haar medewerking als 
backing vocalist.

Een zeer toepasselijk product voor de viering 
van het 100e album van het Volkoren label. Een 
prachtig en veelbelovend debuut.

“Een prachtig en 
veelbelovend 

debuut.

Geschreven door:
Ben Scholten
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Sfeerimpressie en terugblik 
30 jaar Duitstalige 
Zomerdiensten

Geschreven door:
Elma Posthuma

Deze zomer was het 30e zomerseizoen waarin we wekelijks 
Duitstalige kerkdiensten aanbieden. We zijn daarmee begonnen 
in 1996, vier jaar na de opening van de nieuwe kerk. De diensten 
tijdens de christelijke feestdagen worden al sinds Pasen 1988 
gehouden. De Duitstalige zomerdiensten zijn een gelegenheid voor 
Duitssprekenden die vakantie houden in onze mooie omgeving om 
God te zoeken en te aanbidden. De laatste twee bijeenkomsten 
hielden we in de ontmoetingsruimte, vanwege de renovatie van 
de vloer in de kerkzaal. We zijn dankbaar dat dit in zo goede 
samenspraak met de kerkenraad en hulp van Dick en Ab op deze 
manier plaats kon vinden. Vanwege de werving in de EropUitkrant 
van de VVV én via de posters met de slogan ‘elke zondag in juli en 
augustus’ wilden we liever niet de aanvangstijd of locatie aan hoeven 
te passen. De ontmoetingsruimte voldeed prima en het was best 
‘gemütlich’ zoals de foto laat zien.



De werkgroep Duitstalige diensten is 
niet zo groot en dat hoeft ook niet, want 
daarnaast is er een kring van betrokkenen 
en ondersteuners die meehelpt. De cake 
die Denise op de laatste zondag had 
meegenomen beschouwden we maar direct 
als ‘jubileumgebak’. En Petra heeft een 
aantal keren een kinderdienst verzorgd met 
gemiddeld zo’n vijf kinderen. Dan zijn Bram, 
Aad, Tabea en de werkgroep aan het flyeren 
geweest, dat wil zeggen uitnodigingen voor 
de diensten onder ruitenwissers van auto’s 
met Duits kenteken stoppen. Jan is altijd 
trouw aanwezig om de geluidstechniek te 
verzorgen en hoewel we Ineke wat betreft 
muzikale begeleiding proberen te ontzien, 
is zij wel van grote betekenis om te helpen 
dit ingevuld te krijgen. Jan de Wit heeft 
de afgelopen zomer het merendeel van de 
diensten gespeeld, waarvoor hartelijk dank.

Ook al zijn de bezoekersaantallen niet meer 
zoals de gouden tijden van voorheen, mogen 
we dit seizoen wel degelijk met dankbaarheid 

terugkijken, ook wat dit betreft. Het patroon 
van vakantie houden aan de kust door 
Duitsers is veranderd. De meesten komen 
voor één of hooguit twee weken, terwijl 
voorheen families vaak jaren achtereen wel 
drie tot vier weken in ons midden waren. Het 
is verbazingwekkend hoeveel mensen we 
steeds weer mogen verwelkomen, die voor 
het eerst in Ouddorp zijn en naar de diensten 
komen. Een leuke ontmoeting vond plaats 
eind augustus met een doopsgezind gezin uit 
Berlijn dat ergens in Zeeland vakantie hield. 
Zij kwamen een dagje naar Ouddorp omdat 
de moeder aan man en kinderen wilde laten 
zien waar zij in haar kinderjaren de Paasdagen 
doorbracht. De Duitstalige Paasdienst en de 
narcissen, die ook toen al werden uitgedeeld 
als uitnodiging, hadden bij haar een warme 
herinnering achtergelaten.  

“De ontmoetingsruimte 
voldeed prima en het 
was best ‘gemütlich’.

“Het is 
verbazingwekkend 
hoeveel mensen we 
steeds weer mogen 
verwelkomen.



Ik ben Wim Nuninga, 63 jaar, getrouwd met Annemieke, en sinds 
een jaar of vier woonachtig in Ouddorp. We komen beide uit de 
omgeving van Dordrecht, en woonden hiervoor in Schelluinen, een 
klein dorpje naast Gorinchem. 

Even voorstellen...

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik sta voor de klas op een middelbare school 
in Zwijndrecht waar ik lesgeef in beeldende 
vorming, een andere term voor tekenen en 
handvaardigheid. Mijn interesse buiten het 
werk ligt vooral bij kunst en natuur. In mijn 
atelier maak ik tekeningen en schilderijen, 
bijna altijd begeleid door de mooiste muziek 
uit alle stromingen, tijden en windstreken. 
Onze gifvrije tuin met inheemse planten heeft 
regelmatig aandacht nodig. En er klinkt altijd 
een oproep uit de vele ongelezen boeken.

Wat houdt doopsgezind zijn voor je in?
Ik ervaar de kerk als oprecht, warm, 
behoudend, eigen, open. Maar de term 
doopsgezind zegt me net zoveel als mijn 
vorige etiketjes hervormd en gereformeerd. 
Vroeger vond ik het stempel vrolijk orthodox 
wel aardig, inmiddels hou ik meer van 
spoorzoeken en omarm de bescheidenheid. 
Doopsgezind vind ik o.a. sympathiek vanwege 
de pacifistische traditie. Ergens in de jaren 
80 heb ik geweigerd om onder de wapenen 
te gaan vanwege het kernwapenbesluit dus 
het past goed bij me. Vanuit mijn koffiebar 
achtergrond hou ik van het persoonlijke 
uit de evangelische traditie wat sterk in de 
diensten aanwezig is. Ik ben, eerlijk gezegd, 
ook doopsgezind geworden omdat andere 
kerken in Ouddorp vooral de reformatorische 
kant vertegenwoordigen, waar ik niet bij pas. 
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“Het meest 
nieuwsgierig ben ik 

naar wat Jezus in het 
zand schreef in dat 

schitterende verhaal 
uit Johannes 8.



Zelf word ik vooral geraakt door Taizé en de 
Keltische traditie. Beiden zijn in Nederland 
gelukkig nog niet in kerkmuren opgesloten.

Daden gaan woorden te boven. Wat 
betekent dit voor jou?
Het beste boekje (met mooie illustraties) 
hierover is ‘Het bezoek’ van Adrian Plass. 
Predik het evangelie, desnoods met woorden 
schijnt Fransiscus gezegd te hebben. Bij beide 
begrippen ben ik vooral een onzeker christen. 
Het gevoel tekort te schieten is er altijd. 

Welke Bijbelse figuur zou je voor een dag 
willen zijn en waarom?
Ik heb een zwak voor Saul. Die verlegen reus 
van een boerenzoon moet opeens een totaal 
andere rol spelen. En bijna onvermijdelijk 
gaat hij ten onder. Macht en rijkdom zijn 
enorm destructief. Bij nader inzien valt hij 
af. Er is ook een fantastisch verhaal van 
Rispa in 2 Samuel. Een weduwe die de lijken 
van haar zoons met de moed der wanhoop 
beschermt. Het verhaal gaat door merg en 
been. Zij is een absolute heldin, maar ik zou 
nooit in haar schoenen willen staan. Het 
meest nieuwsgierig ben ik naar wat Jezus in 
het zand schreef in dat schitterende verhaal 
uit Johannes 8. Dus dan wordt het een van 
de discipelen. En dan is Nathaniël wel een 
relaxte kerel. Heerlijk onder de boom zitten, 
en dan ook nog een compliment krijgen. Of 
was het een grap?

Vrijwilliger zijn in de kerk hoe denk je 
daarover en wat betekent dat voor je?
Ik ben nu geen vrijwilliger, maar wil met alle 
plezier meedoen met van alles. Ik zie in de 
komende tijd daar wel meer ruimte voor 
ontstaan. 

Hoe zou je willen dat de kerk eruitziet?
Oei, heb je even? In de tijd dat ik de strip 
Petrus en Peerke voor Aktie, en later Reveil 
maakte was de zorgelijke toestand van de 
kerk een rode draad waar elke keer weer een 
leuke clou omheen viel te verzinnen. In een 
van de strips veranderde de lege kerk weer 
in een huis van God. Er woonde mensen die 
hulp nodig hadden, er was een keuken, een 
moestuin, een kapel en ga zo maar door.

Christus vraagt van ons niet of we in de kerk 
zaten, pro-Israël zijn of in de verzoeningsleer 
geloven, maar volgens Mattheus 25 of we 
simpelweg goede mensen zijn geweest. Wat 
zou het geweldig zijn als dat het beeld is van 
de kerk. Open, gastvrij, zorgzaam, zonder 
voorwaarden, rechtvaardig, met lef, vrolijk, 
vroom. Wat mij betreft horen daar twee 
ijkpunten bij: De eerste is de aansluiting bij 
de cultuur van nu. De Grieken een Griek, 
zoals de apostel schreef. In mijn vorige 
gemeente uitte zich dat in het organiseren 
van filmavonden, de popmuziekdienst, 
kunsttentoonstellingen en de dagelijkse 
viering in de kapel. Maar er zijn ontzettend 
veel initiatieven denkbaar op het gebied van 
relatievormen, levensvragen, dienstverlening, 
gezamenlijke maaltijden en ga zo maar 
door. (Dit hoort geloof ik meer bij de vorige 
vraag.) Het tweede punt is ons geloof in de 
Schepper. De Bijbel begint met een aards 
paradijs, Noach moet de dieren redden, 
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als oprecht, warm, 
behoudend, eigen, 
open.

Lees verder >



de psalmen (19, 104, 136) jubelen het uit, 
Christus verwijst heel vaak naar alles wat 
leeft. De natuur wordt, naast de Bijbel, gezien 
als een plaats waar je God kunt ontmoeten. 
Dan moet die natuur er nog wel zijn. 
Inmiddels zijn we daarvan in Nederland 80% 
kwijt, ontkennen we de klimaatcatastrofe 
en halen onze schouders op over het feit 
dat we op het meest giftige eiland van Zuid-
Holland leven. Als we pretenderen getuigen 
van een levende God te zijn, moeten we veel 
meer lawaai maken en vooraan staan in het 
beschermen van zijn levende aanwezigheid. 
Ik droom van een groene kerk.

De kerk in de wereld, welk beeld heb je 
daarbij?
Gij geheel anders, zei Paulus. Ik zie vooral 
wereldgelijkvormigheid. We zullen nog 
heel lang last hebben van het feit dat 
dankzij de christenen Trump aan de macht 
is. Godzijdank was daar bisschop Budde 
als profetische stem. In ons land hebben 
christenen op de PVV gestemd en gaan 
dat weer doen. De kerk die zich in allerlei 
kwesties laat zien als bondgenoot van angst, 
onderdrukking, en traditie om de traditie. We 
volgen slaafs de kapitalistische economie, die 
een alles overheersende en vernietigende 
offerdienst aan de god van het geld is. We 
laten ons meeslepen in de leugen dat rechts 
beter bij het geloof past dan links. Zo is het 
ook met Gaza. Het gemak waarmee rondom 
deze verschrikking alles wat Jezus ons 
geleerd heeft opzij wordt geschoven door de 
zogenaamde Bijbelgetrouwe christenen vind 
ik verbijsterend. 

Wat wil je meegeven aan de mensen die je 
elke zondag tegenkomt?
Soms overkomt je dat je op, wat de Kelten 
zeggen, een dunne plaats komt. Een plek waar 
je het gevoel hebt dat de grenzen van tijd en 
eeuwigheid even vervagen. Een plek waar 
de Geest aanwezig is. Dat kan je overkomen 
in de natuur, maar ook in een kerk. Zelf 
overkwam me dat een aantal jaren geleden 
in Spanje. Samen met mijn broer was ik op 
de fiets vanuit Nederland onderweg naar 
Compostella. Ergens onder een boom stond 
een heel klein kerkje uit de 6e eeuw. Niet 
meer dan een schuurtje vlakbij een riviertje. 
Twee stenen banken tegenover elkaar, een 
mini altaar, een piepklein raam. In de kerk nog 
wat bleke fragmenten van decoratie. Opeens 
vielen de eeuwen weg, en voelde ik me 
verbonden met die eerste christenen in een 
ver vervlogen tijd. In die rivier moeten ze zijn 
gedoopt, in dat kerkje hadden ze elkaar in de 
ogen gekeken. Ontroering, kippenvel. Ik gun 
iedereen die momenten waarbij je zomaar 
opeens heel even de Eeuwige ervaart.
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Gaat dan heen… Geschreven door:
Hendrika Meijer

De eerste keer dat ik meeging zal ik niet snel vergeten. We waren  
’s avonds bij een houseparty festival in een oude kerk. Het gebouw 
was verlicht en er was harde muziek te horen. Op het grote plein 
ernaast was de kermis. Best spannend vond ik het om hier zomaar 
met mensen te gaan praten. Wie zit daar nu op te wachten?! Ons 
team begon met gebed, in een steegje naast de kerk. Want hoe 
kunnen we dit doen zonder Gods aanwezigheid? Wat was het fijn om 
zo met elkaar even stil te zijn, te beseffen dat God erbij is. En Hij wil 
Zijn werk door ons heen doen!

Met de interkerkelijke Stichting Naar House 
evangeliseer ik z’n 1x per maand. We 
staan meestal bij hardcore festivals waar 
veel jongeren op af komen. De Maassilo in 
Rotterdam is z’n plek. Waarom doe ik dit 
eigenlijk? Nadat ik de eerste keer was mee 
geweest wilde ik graag vaker mee. Ik merk 
dat als ik evangeliseer je dan op de scherpte 

van de snee staat. Je staat tussen duisternis 
en licht in. En dat is voelbaar. Juist daar zie je 
dat de duisternis het licht wil verdringen maar 
dat het licht de duisternis heeft overwonnen. 
En daar mag ik Gods werk zien. Evangeliseren 
kan ik helemaal niet. Mensen een lolly met 
Bijbeltekst aanbieden gaat nog wel, maar 
dan doorvragen over persoonlijke dingen 
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zoals je geloof vind ik erg lastig. Laat staan 
hen vertellen dat Jezus de Weg, de Waarheid 
en het Leven is. Ja, dit ben ik. En toch ga 
ik! Waarom? Omdat Jezus heeft beloofd in 
Handelingen 1: ‘Jullie zullen kracht ontvangen 
en jullie zullen mijn getuigen zijn!’ Als ik daar 
sta en ga uitdelen, merk ik elke keer weer dat 
God doet wat Hij belooft! Ik heb gesprekken 
met mensen, mag vragen naar hun levensvisie 
en hen wijzen op Jezus. Zelf kan ik het niet, 
maar elke keer weer geeft God mij moed en 
wijsheid.

Van evangeliseren leer ik zelf veel. Vragen 
worden je gesteld waar je soms geen 
antwoord op hebt. Leuk om er later over na 
te denken. Het is heel mooi om te horen van 
anderen waar ze in geloven, hoe ze in het 
leven staan. En doordat ik wat vragen stel 
aan anderen, krijg ik nogal eens de vraag 
terug wat een mooie gelegenheid geeft om te 
vertellen wat ik daar zo laat in de avond doe. 
Ja, ik kom ook weerstand tegen, mensen die 
je negeren of heel stug zijn in het gesprek. 
Heel soms heb je mensen die lelijke dingen 
zeggen maar dat komt maar zelden voor. 

Eens stond ik daar en sprak ik met een jongen 
waarvan zijn opa pas was overleden. Hij was 
daar erg verdrietig over want hij had een 
hele goede band met hem. Nu bad hij nog 
wel eens tot zijn opa en daar had hij steun 
aan. Ik vertelde hem dat het mooi is dat hij 
daar steun van ervaart. En daarbij zei ik dat 
ik tot iemand bad die niet alleen gestorven 
is maar ook opgestaan, Hij leeft! Ik heb hem 
uitgedaagd om ook eens tot Jezus te bidden. 
Dat zou hij gaan doen. 

Onze werkgroep is een fijn team waarbinnen 
er diversiteit en eenheid is. We gaan altijd 
in tweetallen de straat op, zodat de een kan 
praten en de ander kan bidden of eventueel 
kan meehelpen. Ook is er altijd een tweetal 
die in de gebedsruimte van de bus is. Zo gaan 
we in afhankelijkheid van Gods Geest. En dan 
kan Hij het zegenen! ‘De oogst is groot, de 
arbeiders weinig.’ Kom gerust een keer mee 
om te ervaren wat we doen!

“Als ik daar sta en 
ga uitdelen, merk 
ik elke keer weer 
dat God doet wat 
Hij belooft!
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Geschreven door:
Elma Posthuma

De doopsgezinde gemeenten van Zuid-West Nederland ontmoeten 
elkaar jaarlijks op de Ringzondag. Het doel van de Ring omvat 
echter méér: onderlinge steun te verlenen en de onderlinge 
gemeenschap te versterken. Ook is de Ring als het ware de plek 
waar de landelijke Doopsgezinde Broederschap op regionaal niveau 
functioneert. In de jaarvergadering worden punten besproken die 
de aangesloten gemeenten en de gehele broederschap aangaan. 
Deze jaarvergadering wordt vanuit onze gemeente bezocht door 
Rini Hameeteman en Annelies Snijders. Al meermaals hebt u in 
Perspectief daarvan verslag gekregen. 

Nieuws uit de  
Ring ZuidWest Nederland

De Ring heeft een bestuur van drie personen: 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Nadat er een nieuwe voorzitter was 
gevonden, zr. Margreet Eberwijn, is zij al snel 
door ongeluk in haar fysieke en persoonlijke 
omstandigheden uitgevallen. Zou u voor 
haar en voor herstel willen bidden? Voor 
het reglementair kunnen functioneren als 
bestuur is er dringend vervanging nodig. 
Secretaris br. Kees Koomen vraagt om te 
overwegen of u die persoon zou kunnen zijn 
en anderen op de vacature te wijzen. Wat 
een mooi getuigenis zou het zijn, wanneer 
deze bestuurstaak vanuit Ouddorp ingevuld 
zou kunnen worden ondanks het feit dat we 
vacant zijn.

Wat houdt het voorzitterswerk in:
	Ҍ Drie vergaderingen per jaar: twee van het 
Ringbestuur, één met de gemeenten.

	Ҍ Enkele keren per jaar een geschreven 
introductie aanleveren voor de 
Nieuwsbrief. 

	Ҍ Openen van de Ringdag, deze vindt plaats 
in de gemeenten op toerbeurt (januari).

	Ҍ Vergoeding van de reiskosten.

	Ҍ Prettige samenwerking met de andere 
twee bestuursleden, de ondersteunend 
theologisch adviseur en de webmaster 
(samensteller Nieuwsbrief).

Behalve deze acute oproep heeft br. Koomen 
ons ook de meest recente Nieuwsbrief 
gestuurd. Deze bevat actualiteiten van de 
Ring en is zodoende een andere bron van 
informatie dan het landelijke blad Mondig 
dat gemeenteleden automatisch toegestuurd 
krijgen. De artikelen getuigen soms van 
grote diversiteit in beleving en theologische 
inzichten. In alle gevallen is uw gebed voor 
geloofsopbouw en groei in verbinding met 
God en elkaar passend. U kunt zich op de 
Nieuwsbrief van de Ring ook abonneren via: 
www.ringzuidwest.doopsgezind.nl/nieuws/
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Maandag 22 september gaat de Discipleshap Training School 
(DTS) van Jeugd met een Opdracht van start. Onze kerk heeft de 
Jeugdzolder hiervoor beschikbaar gesteld als lesruimte. Gedurende 
een periode van 3 maanden, van september tot medio december, 
zal er van maandag tot vrijdag overdag lesgegeven worden op de 
Jeugdzolder. Iedere week staat er één Bijbels of christelijk thema 
centraal met telkens een andere, vaak internationale spreker.

Jeugd met een Opdracht Geschreven door:
Steven van Kooten

geloofskennis is het een mooie manier om 
(internationale) leeftijdgenoten te ontmoeten 
en kennis te maken met DTS. 

Wat is DTS
De Discipelschap Training School (YWAM-
DTS) is een training van zes maanden, met 
als centrale doel het kennen van God en 
Hem bekend maken. Het is een fulltime 
training, onderverdeeld in twee delen: 
de les- en zendingsreis, bedoelt als een 
eerste kennismaking met zending. De 
speerpunten van de DTS komen terug in de 
verschillende onderwerpen waarover les 
wordt gegeven door sprekers vanuit de hele 
wereld. Onderwerpen zijn o.a.: Karakter 
van God, Jezus en het kruis, Discipelschap, 
Identiteit, Relaties, Zending, Evangelisatie, 
Geestelijke strijd, Heilige Geest, Gods stem 
verstaan, Gebed en voorbede, Geestelijke 
oorlogsvoering, Bestemming en roeping. 

Tijdens de zendingsreis maak je als student 
kennis met een andere cultuur en breng 
je in de praktijk wat je in de lesfase hebt 
geleerd. Tijdens de zendingsreis krijg je de 
gelegenheid om het Evangelie te delen met 
mensen in een ander land en een andere 
cultuur, door middel van onderwijs, drama, 
sport en praktische hulpverlening.

Naast de Jeugdzolder maken de studenten en 
stafleden tussen de middag en aan het begin 
van de avond gebruik van de keuken en de 
ontmoetingsruimte om daar samen te eten. 
Zij verblijven gedurende de schoolperiode in 
woningen op het Noordzeepark, welke door 
regelmatige bezoekers van onze gemeente 
ter beschikking zijn gesteld. Op het moment 
van schrijven gaat het om vier studenten en 
vijf stafleden. Gehoopt wordt op nog een 
aantal 'last-minute' aanmeldingen. Voor meer 
inhoudelijke informatie over de DTS kun je 
contact opnemen met Jan Tuk, één van de 
stafleden van de DTS. Voor praktische zaken 
is Dick Meijer de contactpersoon.

Community Nights
Op maandagavonden organiseren de 
studenten en de staf "Community Nights". 
Dit zijn open avonden voor alle jongeren en 
jongvolwassenen tussen de pakweg vijftien 
en dertig jaar. Op de avonden is er tijd om 
samen God te aanbidden door middel van 
muziek en zang, onderwijs door de spreker 
van die week en aan het einde van de avond 
is er tijd om nog even te blijven hangen. Ben 
jij (ongeveer) tussen de vijftien en dertig 
jaar: je bent iedere maandagavond van harte 
welkom vanaf 19:30 in de ontmoetingsruimte 
van de kerk. Naast verdieping van je 
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Wie of wat is  
Jeugd met een Opdracht?

Youth With A Mission (YWAM), oftewel Jeugd met een Opdracht, 
is een internationale beweging van christenen van allerlei leeftijden 
uit verschillende kerkelijke achtergronden. Wij zijn toegewijd aan 
het bekend maken van het werk van de Here Jezus aan deze en 
toekomstige generaties. We geloven in de kracht van jonge mensen 
en moedigen hen aan om actief deel te nemen aan Gods plan voor 
de wereld. Daartoe hebben we 52 jaar geleden een Discipelschap 
Training School (DTS) opgezet, om met name jongeren toe te rusten 
voor zending wereldwijd. Inmiddels kunnen ook ouderen getraind 
worden in zogenaamde ‘crossroad DTSen’ of ‘Family DTSen’.

YWAM heeft 2 hoofd basissen in Nederland 
(In Amsterdam en Heerde) en verder 
zijn kleine teams aanwezig in de meeste 
provincies in Nederland. In Zuid-Holland 
is Corma Bezemer gestart met YWAM 
Rotterdam, vanuit het verlangen dat in die 
omgeving een derde basis zal ontstaan. Op 
een basis werken gemiddeld zo’n 50 – 70 
mensen fulltime. Zij zetten zich op allerlei 
manieren in voor de samenleving en/ of 
zijn betrokken bij training scholen gericht 
op zending. Het werk wat Jeugd met een 
Opdracht doet is gericht op 3 peilers: training, 
evangelisatie en hulpverlening.

Een belangrijk onderdeel van ons werk is om 
de passie voor Gods Woord, de Bijbel, terug 
te brengen. Dit doen we onder andere door 
kortere of langere trainingen en cursussen 
aan te bieden wereldwijd. Maar dat doen we 
ook door te zorgen dat de bijbel beschikbaar 
is in alle talen van de inwoners van een land.

Waarom Discipelschap Trainingschool?
De DTS (Discipelschap Training School) is 
een zes maanden durende training, die wordt 
gezien als de toegangspoort tot YWAM. Na 
de DTS kunnen deelnemers doorstromen 
naar vervolgscholen, een graad behalen via de 
University of the Nations, zich aansluiten bij 
een YWAM-basis ergens ter wereld of zelfs 
een nieuwe bediening starten elders. 

De DTS is niet alleen gericht op het 
voorbereiden van (jonge) mensen op een 
toekomst binnen YWAM. Maar de school 
is ook om een diepere toewijding te 
ontwikkelen om de verlorenen te bereiken 
en samenlevingen te beïnvloeden met Gods 
principes, op de plek waar iemand woont.
De DTS is een plek om God beter te leren 
kennen, je eigen identiteit en gaven te 
ontdekken, en te groeien in karakter (door 
samen te werken en te leven met mensen 
uit diverse achtergronden en culturen). 
Deelnemers worden uitgenodigd om 
actief deel te nemen aan Gods verhaal van 
verlossing voor de mensheid.
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De DTS in Ouddorp!
Vanaf 22 september gaat de DTS van start 
in Ouddorp! Deelnemers (studenten en 
staf) verblijven in 2 vakantiehuisjes op het 
Noordzeepark en doordeweeks zullen we les 
krijgen en samen de maaltijden gebruiken in 
de Doopsgezinde gemeente in Ouddorp.

Voor wie is de DTS?
We richten ons op christen jongeren in 
de leeftijd van 17 – 30 jaar. De school is 
internationaal, jongeren van over de hele 
wereld kunnen deelnemen aan deze school.

Gebedspunten
Op dit moment zijn er 4 deelnemers/ 
studenten die gaan komen. Vier jonge 

Op dit moment zijn er 4 deelnemers/ studenten die gaan komen. Vier jonge vrouwen, 
waarvan 3 uit Nederland en 1 uit Denemarken komt. We bidden voor: 

- Nog meer studenten (liefst zelfs nog 5 meer!) 
- Dat een aantal daarvan jonge mannen zullen zijn 
- En dat een aantal van hen ook uit andere landen zal komen 
- Tot slot hebben we de DTS nog niet sluitend qua financiën, dus ook dat is een 

Gebedspunt.  

Hierbij een foto van het stafteam: 

 

Vooraan: Het echtpaar Jonathan (NL) en Hannah (USA), zij zijn de schoolleiders 
In het midden: jullie Jan Tuk en tegenover hem Marit (NL) die staf zijn in de DTS 
Achteraan: Corma (NL) in de rol van basis leider van YWAM Rotterdam en Reinier (NL) ook 
als staf in de DTS 

Heel veel dank voor jullie gebeden! 

 

vrouwen, waarvan 3 uit Nederland en 1 uit 
Denemarken komt. We bidden voor:
Nog meer studenten (liefst zelfs nog 5 meer!; 
Dat een aantal daarvan jonge mannen zullen 
zijn; En dat een aantal van hen ook uit andere 
landen zal komen. Tot slot hebben we de DTS 
nog niet sluitend qua financiën, dus ook dat is 
een Gebedspunt. 

Hierboven een foto van het stafteam
Vooraan: Het echtpaar Jonathan (NL) en 
Hannah (USA), zij zijn de schoolleiders. In 
het midden: jullie Jan Tuk en tegenover hem 
Marit (NL) die staf zijn in de DTS. Achteraan: 
Corma (NL) in de rol van basis leider van 
YWAM Rotterdam en Reinier (NL) ook als staf 
in de DTS. Heel veel dank voor jullie gebeden!
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Geloofsdoop

Zomerkinderdagkamp 2025

Het eerste grote evenement van deze zomer was 
de waterdoop. Vier mensen sloten een verbond 
met de Heer en werden nieuwe leden van de kerk. 
Sommigen van hen zijn nu al actief in de kerk en 
ontwikkelen hun geestelijke gaven.

Op deze belangrijke dag stuurden onze vrienden 
van de kerk in Ouddorp hun felicitaties, en Maxim 
Oliferovsky, predikant van de Mennonite Brethren 
Church in Zaporizhia, kwam onze gedoopte leden 
steunen en zich met ons verheugen.

Het tweede, even belangrijke evenement was het 
zomerkinderdagkamp. We hielden het buiten de stad, 
in het huis van onze kerkleden. We danken God dat 
twintig kinderen aan het kamp konden deelnemen, 
waardoor sommige kinderen voor het eerst kennis 
maakten met onze kerk. Het hoofdthema van het 
kamp was ‘De zoektocht naar de ware schat (Jezus 
Christus)’. We spraken over hoe alle schatten in deze 
wereld geen ware vreugde kunnen brengen, die alleen 
de Heer kan geven. We danken iedereen die aan dit 
kamp heeft deelgenomen!



Zomerkinderdagkamp 2025

Vrouwenbijeenkomst 

Zegeningen van kinderen

Gebedsintenties

Elke twee maanden houden we bijeenkomsten 
voor vrouwen van alle leeftijden. Deze keer had 
onze bijeenkomst de vorm van een interview, 
waarin Oksana Makaiova haar verhaal deelde. 
We spraken over hoe om te gaan met angst 
en bezorgdheid. Dit onderwerp resoneert bij 
veel vrouwen meer dan ooit tevoren. We zijn 
al bezig met de voorbereidingen voor de eerste 
vrouwenretraite, ‘Vernieuwing’.

Onze kerk heeft een traditie om kinderen, hun 
ouders en leraren te zegenen voor het nieuwe 
schooljaar. In een tijd waarin Oekraïne in oorlog 
is, is onderwijs een enorme uitdaging geworden 
voor alle kinderen en studenten. Daarom bidden 
we als kerk en vragen we God om bescherming 
en vrede voor hen. De vers die we de kinderen 
toewensten was: ‘Wie discipline negeert, veracht 
zichzelf, maar wie correctie ter harte neemt, wint 
aan inzicht. (Spreuken 15:32). Aan het einde van 
de dienst kregen alle kinderen en hun ouders een 
mooi cadeau.

• voor vrede in Oekraïne;
• voor de bescherming en veiligheid van onze voorgangers (Sergey en Alexey);
• voor aankomende evenementen: Vrouwenretraite en Dankdag.

Wij danken al onze vrienden die hebben gebeden 
voor de verhuizing van ons gezin en we zijn blij te 
kunnen melden dat Nastia en Stefania veilig thuis 

zijn aangekomen. We danken God dat we weer 
samen zijn en doorgaan met het dienen in de kerk!



Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

Kerkdiensten
Zondag 28 september
11:00 uur	 Br. M. de Gast - Samendienst
18:30 uur	 Ds. O. Lohuis
Zondag 5 oktober 
09:30 uur	 Br. E. van Winkelhoff
18:30 uur	 Wilfred Kols - GAAV Event
Zondag 12 oktober 
09:30 uur	 Ds. A.J. Treur
18:30 uur	 Ds. J. Smink
Zondag 19 oktober 
09:30 uur	 Ds. D. Smink jr.
18:30 uur	 Br. M. Padmos
Zondag 26 oktober
11:00 uur	 Ds. E.A. van Hoof - Samendienst
18:30 uur	 Br. E. Voogd
Zondag 2 november
09:30 uur	 Br. E. van Winkelhoff
18:30 uur	 Br. E. Bruggeman
Woensdag 5 november
19:30 uur	 Ds. J. Smink - Dankdag
Zondag 9 november
09:30 uur	 Pastor H. van Dam
18:30 uur	 Ds. G. Mink
Zondag 16 november
11:00 uur	 Ds. T. Smink - Samendienst
18:30 uur	 Ds. L.J. Lingen
Zondag 23 november - Eeuwigheidszondag
09:30 uur	 Ds. J. Smink 
18:30 uur	 Br. H. Bleeker

Zondag 30 november - Eerste Advent
09:30 uur	 Ds. E. de Jong - Avondmaal
18:30 uur	 Jorg Littooij - GAAV Event
Zondag 7 december - Tweede Advent
09:30 uur	 Ds. M. Luth
18:30 uur	 Ds. C. Kant
Zondag 14 december - Derde Advent
09:30 uur	 Ds. Jesse de Haan
18:30 uur	 Ds. O. Lohuis
Zondag 21 december - Vierde Advent
09:30 uur	 Br. B. Schot
18:30 uur	 Ds. J. Smink
Woensdag 24 december - Kerstnachtdienst
20:00 uur	 Ds. N. de Boo
Donderdag 25 december - Eerste Kerstdag
10:00 uur	 Ds L. Krüger
Vrijdag 26 december - Tweede Kerstdag
10:00 uur	 Zr. M. Witkamp
Zondag 28 december
09:30 uur	 Br. M. Nap
18:30 uur	 Ds. J. Smink
Woensdag 31 december - Oudejaarsdag
18:30 uur	 Zie website
Donderdag 1 januari 2026 – Nieuwjaarsdag
10:00 uur	 Ds. J. Smink - Avondmaal


