Zondag 14-09-2025
13e zondag na Trinitatis

Weekbrie

Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. D. Mohn
“Welkom thuis!”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. mw. J.C. Scholte - de Jong

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Steven van Kooten
Musicus: Henk Tebrugge

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 84:1.2
Votum en groet
Zingen: NLB 705:1,4
Kinderlied: KIND 198
De kinderen van groep 1-8 gaan
naar hun eigen kinderdienst
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 70
Morgengebed
Schriftlezing: Lucas 15:11-32 (NBV21)
Zingen: SELA 108
Verkondiging
Zingen: OPW 624
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: ELB 413
Zegen
Muziek na de dienst
Koffiemoment ontmoetingsruimte
Collecte (bij de uitgang)

Avonddienst
Kerkenraadslid: Steven van Kooten
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 146-C:1,3,4
Votum en groet

Zingen: PS 62:1,5

Inleiding op de dienst
Avondgebed

Schriftlezing: Jesaja 45:15-19
Zingen: NLB 943:1,2,3
Schriftlezing: Johannes 15:9-17
Zingen: NLB 943:4,5,6
Verkondiging

Zingen:NLB 841:1,2
Geloofsbelijdenis

Zingen:NLB 675

Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: NLB 978:4

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (bij de uitgang)

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor InnerCity. U kunt uw
offeranden overmaken naar onderstaand rekeningnummer o.vw. ‘InnerCity’ of via

Digitale EERSTE collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.

contant.

“Want al het zilver en het goud is van Mij, zegt de Here der heerscharen.”



Agenda

Zondag 14 september 19.30 uur Gospelkoor
09.30 uur Ds. D. Mohn Woensdag 17 september
18.30 uur Ds. mw. J.C. Scholte - Donderdag 18 september
de Jong Vrijdag 19 september
Maandag 15 september Zaterdag 20 september
13.00 uur Gebedsgroep Zondag 21 september
Dinsdag 16 september 09.30 uur Dhr. J. Strietman
09.00 uur Open Kerk 18.30 uur Br. J. Brunt
Gebed gevraagd voor:
Ineke Bakelaar
Zr. M. Breen

Daan Grinwis
Br. M. Scherer

Jarig 16-09 - Zr. AN. van den Berg - Hoek

Vandaag 14-09 - In de ochtenddienst gaat voor ds. D. Mohn, predikant bij de kerk
van de Nazarener in Vlaardingen. In de avonddienst gaat voor ds. mw. J.C. Scholte -
de Jong, predikante in de Westerkerk in Gouda.

Winterkleding - Bij het wisselen van de garderobe kunt u uw schone, nog prima te
verkopen winterkleding, waar u afstand van wilt doen, weer inleveren. Graag bij de
trap zetten met vermelding: kleding voor verkoop! Dank alvast. Vriendelijke groet

JansenLina

Bedankt - Onlangs was er een oproep voor meeleven met Ton v.d. Steenhoven
omdat hij ziek was. Ton woont op Hernesseroord. Gelukkig is hij weer beter.
ledereen hartelijk bedankt voor gebed en kaarten.

Gebedspunten Zendingsproject Oekraine - vanuit onze verbondenheid met

pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

e Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania, voor
hun bediening

e \Voor het kinderwerk, er komen steeds meer kinderen naar de kerk, daarom
wordt er nu extra kinderwerkruimte gehuurd. De reden dat er meer kinderen
komen is mede door de voedselpakketten

e Bijnaiedere nacht zijn er drone aanvallen, vorig weekend was dat een
hoeveelheid die ongekend groot was.

e Vanuit de Ark vragen ze om te bidden voor vrede

Groeigroepen - Geliefde broers en zussen, Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
Dat betekent dat de groeigroepen weer van start gaan. Hopelijk begrijpen jullie



allemaal hoe belangrijk deze zijn. In groepsverband bezig zijn met het Woord van
onze God. Het is niet alleen belangrijk maar zelfs van levensbelang! Alles gaat
voorbij maar het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. In de hal liggen de
intekenlijsten. Maak er gebruik van, schrijf je in. Zoek een voor jou passende groep,
er is keus genoeg. Heb je nog nooit meegedaan, stap over de drempel en doe mee!
Het onderwerp dat behandeld zal worden, is de Bergrede, op weg naar het
Koninkrijk. We maken hierbij gebruik van het boekje “De Bergrede” van de bekende
Henk Binnendijk. Wij hopen dat velen zullen meedoen onder de leiding van de
Heilige Geest en de zegen van onze God en Vader. De mannengroep begint
woensdag 17 september om 19.30 op de jeugdzolder. Taakgroep onderwijs

Oogstfeest - Zaterdag 13 september zijn we op het oogstfeest van Hofstede "Lust
en Last" in Sommelsdijk (Kokseweg 4-6), al diverse jaren zijn we daar met plezier
aanwezig. U bent allen welkom om daar samen met ons te zijn, en ons ambachtelijke
mennistenbrood te kopen. https://www.lustenlast.nl/

Bedankt - Lieve gemeente, ik wil u heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten
met de welgemeende wensen voor mijn verjaardag! Daar ben ik u heel dankbaar
voor! P. Smink-Bakopoulou

GAAV Jeugdweekend - We hebben een prachtig weekend gehad met de jeugd! Vol
liefde, gezelligheid, lol met elkaar, sportiviteit (we hebben geraft en gekayakt op de
zee in Domburg) en taart! We hebben ook veel geleerd over Jezus volgen. Dat is ook
het thema dit seizoen; "How to follow Jesus". We kijken uit naar komend seizoen!

Collecte voor InnerCity project in Rotterdam - De tweede collecte in de
ochtenddienst is bestemd voor het InnerCity project in Rotterdam. In de weekbrief
leest u meer informatie. Henk en Agni van Deijk zijn hier actief voor. De website is:
www.innercityproject.nl

Digitale TWEEDE collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.vv. Tweede collecte,

of scan de QR-code hiernaast.



https://www.lustenlast.nl/

Ochtenddienst

NLB 84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

NLB 84:2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid

in het paleis van U, mijn koning.

Heil hen die toeven aan uw hof

en steeds zich wijden aan uw lof.

NLB 705:1

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,

eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!

NLB 705:4

Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U der Heren Heer!

KIND 198
U alleen wil ik aanbidden en heel dicht bij U zijn.
Alles om mij heen vergeten om op U gericht te zijn.

De woorden die uw naam verhogen
komen diep van binnen, uit mijn hart.
En mijn handen hef ik op naar U,
want U bent mijn Heer en mijn God.

U alleen wil ik aanbidden en heel dicht bij U zijn.
Alles om mij heen vergeten om op U gericht te zijn.



De woorden die uw naam verhogen
komen diep van binnen, uit mijn hart.
En mijn handen hef ik op naar U,
want U bent mijn Heer en mijn God.

En als ik er over nadenk hoe groot U bent,
vind ik het zo heel bijzonder dat U mij kent.

U alleen wil ik aanbidden en heel dicht bij U zijn.
Alles om mij heen vergeten om op U gericht te zijn.

De woorden die uw naam verhogen
komen diep van binnen, uit mijn hart.
En mijn handen hef ik op naar U,
want U bent mijn Heer en mijn God.

U, mijn Heer en mijn God. U, mijn Heer en mijn God.
U, mijn Heer en mijn God. U, mijn Heer en mijn God.

OPW 70:1

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

OPW 70:2

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeén en land met macht tevoorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

OPW 70:3

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

OPW 70:4

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!



SELA 10 8:A(1)

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De Vader viert een feest. Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

SELA 108:B1

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

SELA 10 8:A(2)

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De Vader viert een feest. Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

SELA 10 8:B2

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

SELA 108:C

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

SELA108:D
INSTRUMENTAAL (8 maten)

SELA 10 8:E(1)

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De Vader viert een feest. Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

SELA 10 8:E(2)

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De Vader viert een feest. Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest. Welkom thuis.



OPW 624:A1
De woorden die U sprak, Heer, ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften is langzaam uitgedoofd.

Met een hart vol van twijfel volg ik aardse wijsheid.
Vergeef mij toch mijn ongeloof; hernieuw het vuur in mij.

OPW 624:B(1)
Wees genadig, Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

OPW 624:B(2)
Wees genadig, Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

OPW 624:A2
Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen ver bij U vandaan.

Nu keer ik terug en stort mij in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij opnieuw uw weg te gaan.

OPW 624:B(3)
Wees genadig, Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

OPW 624:B(4)
Wees genadig, Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

OPW 624:A3
Ik hunker naar uw liefde, barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving die geen einde kent.

Alles in mij buigt nu voor U, hier in uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht.

OPW 624:B(5)
Wees genadig, Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

OPW 624:B(6)
Wees genadig, Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.



ELB 413:1

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:2

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB413:3

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB413:4
Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.



Avonddienst

NLB 146c:1

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

NLB 146c:3

Welgelukzalig is ieder te noemen,

die Jakobs God als helper heeft!

Woat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!

NLB 146c:4

Hij is 't, die hemelen, zeeén en aarde,

die al wat is tot aanzijnriep,

de enige God die zijn macht openbaarde, -
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,

houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

PS 62:1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.

PS 62:5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
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NLB 943:1

God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit;

die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

NLB 943:2

Uit grondeloze diepten put

Hij licht, en vreugde uit pijn.

Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is soeverein.

NLB 943:3

Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,

zijn zwaar van regen, overvloed

van zegen die geneest.

NLB 943:4

Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

NLB 943:5

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.

De knop is bitter, is begin,

de bloem wordt licht en puur.

NLB 943:6

Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

NLB 841:1

Wat zijn de goede vruchten,

die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit;
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NLB 841:2

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid

NLB 675:1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

NLB 675:2

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten enin U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

NLB 978:4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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