Zondag 26-10-2025
19e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Samendienst 11.05 uur
Ds. E.A. van Hoof
“Vertrouwen als een kind”
Opdragen Seff

Avonddienst 18.30 uur
Br. E. Voogd
“Samen op weg naar vrede”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst Avonddienst
Kerkenraadslid: Steven van Kooten Kerkenraadslid: Stevan van Kooten
Musicus: GAAV Band Musicus: Ineke van Erkelens
Inleidende muziek Inleidend orgelspel
Inleidend lied: OPW 771 Welkom en toelichting op de dienst
Welkom en mededelingen Zingen: SELA02 1
Zingen: OPW 554 Openingsgebed
Morgengebed Zingen: DNP 27:1,2
Kindermoment Schriftlezing: Gen. 3:3b-7,4:3-8
Kinderlied: Elly en Rikkert: Zoals Nehemia Overdenking
Inleiding op de dienst Zingen: PS40:2,3
Opdragen (Inleidende woorden) Schriftlezing: Jes. 9:1-6, Mat. 5:7-10
Opdragen Seff Koningswoud Overdenking
Zingen wenslied: OPW 746 Zingen: SELAQ9 16
Kinderen naar kleuter- en kinderdienst. ~ Schriftlezing: Spr. 16:6-7,
De kinderen uit groep 7 & 8 en de Jes. 48:22, Openb. 14:15-19
jongeren blijven in de kerkdienst! Overdenking

Schriftlezing: Matt. 18:1-4, 19:13-15 (BB) Meditatief moment met muziek
Zingen: Paul Baloche - Open the eyes Zingen: GEZ 285:1

Verkondiging Gebed voor vrede in Oekraine
Zingen: PS 84 (tekst OPW 715) Zingen: GEZ 285:2

Dankgebed en Voorbeden Gebed voor vrede in Midden Oosten
Slotzang: OPW 900 Zingen: GEZ 285:3

Zegen Gebed voor vrede in oorlogen
Muziek na de dienst die we niet zo zien

Koffiemoment ontmoetingsruimte Zingen: GEZ 285:4

Collecte (bij de uitgang) Afsluitend gebed en stil gebed

Zingen: Wij dromen van een wereld
Collecte bij uitgang en digitaal
Zingen: OPW 602

We verlaten in stilte de kerk

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.




Agenda

Zondag 26 oktober Woensdag 29 oktober

11.05 uur Ds. E.A. van Hoof Donderdag 30 oktober

18.30 uur Br. E. Voogd 19.30 uur Onderwijsavond
Maandag 27 oktober Vrijdag 31 oktober

13.00 uur Gebedsgroep Zaterdag 01 november
Dinsdag 28 oktober Zondag 02 november

09.00 uur Open Kerk 09.30 uur Br. E. van Winkelhoff
19.30 uur Gospelkoor 18.30 uur Br. E. Bruggeman
Gebed gevraagd voor:

Br. M. Scherer,
Jarig 28-10 - Br. L. van Wijk,

Vandaag 26-10 - In de ochtenddienst gaat voor onze voormalig predikant ds. Ed
van Hoof uit Vilt, Limburg. In de avonddienst gaat voor br. Edwin Voogd.

Gebedsteam - Tijdens de Samendienst is er een gebedsteam beschikbaar. We zijn
herkenbaar aan gele keykoards. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, een
bid- en/of dankgebed? Dan zijn we er graag voor u.

Opdragen Seff - Tijdens de Samendienst wordt Seff Koningswoud opgedragen.
Seff Jacobus Willem Koningswoud, roepnaam Seff

Geboren 12 juni 2025

Zoon van Christiaan en Manon Koningswoud

Gebedspunten Zendingsproject Oekraine - vanuit onze verbondenheid met

pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

e Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania, voor
hun bediening.

e Voor het vrouwenwerk, de vrouwen zijn nog steeds dankbaar voor hun retraite,
deze week ontvangen we daar foto's van, u kunt ze voor de dienst op de beamer
zien.

e Voor het kinderwerk, er komen iedere keer weer kinderen van buiten de kerk
bij, omdat deze gezinnen een voedselpakket krijgen. De kinderen krijgen een
kinderdienst, kunnen ook even zorgeloos spelen. Te gelijker tijd is er voor de
volwassen een moment dat ze hun verhaal kunnen doen, en het Evangelie wordt
verteld. Zo ontstaat er een band. Het voedselpakket is ook van uit onze
gemeente gesponserd, waarvoor de hartelijke dank vanuit de Ark gemeente.



Dankdag Kinderen - Op woensdagmiddag 5 november is er voor de kinderen een
dankdag kinderdienst van 16:30 uur tot 18:30 uur. Het thema is Zingen voor de
Schepper. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom. Neem vriendjes of
vriendinnetjes mee. We gaan zingen, bidden/danken, luisteren en kijken naar een
sketch. De knutsel zal niet ontbreken. We sluiten de middag af met een maaltijd.
Kom je ook naar de dankdag kindermiddag?

Aankondiging 2¢ collecte op 2 november - In de ochtenddienst van 2 november is
de 2° collecte voor de MERK 2026 van 14-17 mei in Amersfoort. Wat is de MERK?
Letterlijk betekend MERK “Mennonitische Europaische Regional Konferenz”.
Buiten Nederland zijn in Europa veel Mennonieten (Alleen in Nederland worden
Mennonieten “Doopsgezinden” genoemd) in Duitsland, Frankrijk, Oekraine en
Zwitserland. Een keer per zes jaar komen ze bij elkaar om het christelijk geloof te
beleven, de Bijbel te bestuderen, van elkaar te leren. Dit is heel verrijkend en een
buitenkans om deze volgend jaar te bezoeken. Later zal er meer over geschreven
worden. Voor de kosten van deze MERK collecteren we.

Samendiensten deze zondag - Deze zondag hebben we naast de ochtenddienst
met veel muziek, ook in de avond een soort Samendienst. In die dienst is er veel
samenzang en gezamenlijk gebed. We hopen u bij beide diensten te zien!

Pastoraat - Pastoraat is te bereiken via telefoonnummer 06-39828862 (Janny
Scholten). Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en wordt u terug gebeld.
Of u stuurt een email naar bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl of
zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl. Ook dan krijgt u altijd antwoord.



mailto:bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl
mailto:zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl

Samendienst

OPW 771

Wij zijn gekomen

voor een ontmoeting met U

en wij verlangen

met heel ons hart naar meer van U.

Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.

Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.

Eneris geenandere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Wij zijn gekomen

voor een ontmoeting met U

en wij verlangen

met heel ons hart naar meer van U.

Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.

Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.

Eneris geenandere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!



Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.

Eneris geenandere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!

0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!

0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!

0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.

Eneris geenandere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.

Eneris geenandere reden

waarom wij hier samen zijn.

Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!

0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0h!



OPW 554

Ik weet: Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Ik weet: Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Kinderlied

Al ligt de hele stad aan stukken,

met zware stenen sjouwen wij.

De God des hemels zal 't doen lukken
en daarom bouwen wij Jeruzalem.
Zoals Nehemia, zoals Nehemia.



Al heeft de vijand ons geslagen
al zijn er gaten in de muur.

Wij werken samen alle dagen.
Wij zullen slagen op den duur!

Al ligt de hele stad aan stukken,

met zware stenen sjouwen wij.

De God des hemels zal 't doen lukken
en daarom bouwen wij Jeruzalem.
Zoals Nehemia, zoals Nehemia.

Al wil de vijand ons verhind’ren,

al lacht hij dat is veel te zwaar,

wij bouwen samen met Gods kind’ren
en het komt voor elkaar.

Al ligt de hele stad aan stukken,

met zware stenen sjouwen wij.

De God des hemels zal 't doen lukken
en daarom bouwen wij Jeruzalem.
Zoals Nehemia, zoals Nehemia.

OPW 746

De God van de vrede
geeft jou zijn zegen,
op alle wegen

die je zult gaan.

Wanneer het meevalt,
of soms ook tegen,

bij zon en bij regen,
zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw
die met je meegaat,
jou nooit alleen laat,
want Hij is trouw.

Ontvang nu de vrede
ende genade

van God, onze Vader.
Zo zegent Hij jou.



OPW 715

Wat hou ik van uw huis,

Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans
om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.



OPW 900

Refrein 1:

I've got joy in the morning,

joy in the evening.

You keep me dancing in every season.
Whatever comes tomorrow,

I've got joy.

Why would | not sing of your praises,
even when troubles come.

Why would | not worship forever,
‘cause I've seen the good You've done.

And I’'m not ashamed,

I'm a sinner saved.

No, I’'m not afraid anymore.

What the world calls foolish,

You call freedom.

Now | won't hold back anymore. (Refrein 1)

I’'m letting go, I'm wild in your presence,
dance ‘til the sun comes up.

You make me strong, whenever | praise You.
Jesus, You fill my cup.

And I’'m not ashamed,

I'm a sinner saved.

No, I’'m not afraid anymore.

What the world calls foolish,

You call freedom.

Now | won't hold back anymore. (Refrein 1)

I've got joy in the sunshine,

joy inthe rain.

You keep me dancing again and again.
Whatever comes tomorrow,

I've got joy.

I've got joy, joy, joy down in my heart. )
I've got joy, joy, joy down in my heart. )
I've got joy, joy, joy down in my heart. )
Hallelujah. )

2x
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I've got joy, joy, joy down in my heart.
I've got joy, joy, joy down in my heart.
I've got joy, joy, joy down in my heart.
Hallelujah.

I've got joy in the morning,

joy in the evening.

You keep me dancing in every season.
Whatever comes tomorrow,

I've got joy.

I've got joy in the sunshine,

joy inthe rain.

You keep me dancing again and again.
Whatever comes tomorrow,...

I've got joy, joy, joy down in my heart.
I've got joy, joy, joy down in my heart.
I've got joy, joy, joy down in my heart.
Hallelujah.

I've got joy, joy, joy down in my heart.
I've got joy, joy, joy down in my heart.
I've got joy, joy, joy down in my heart.
Hallelujah.
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Avonddienst

SELA02 1

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuél.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuél.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen!

Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen, amen!

DNP 27:1

De HEERE is mijn licht, wat kan mij deren?
Hij is mijn heil, ik ben voor niemand bang.
leder gevaar kan ik met Hem trotseren.
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.
De aanval van belagers houdt geen stand:
ze struikelen en bijten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,
toch blijf ik vast vertrouwen op mijn God.

DNP 27:2

Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen
bij Hem in huis; daar wil ik al mijn tijd
besteden om mijn dankbaarheid te tonen.
Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid.

12



Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag
beschutting is en ik er schuilen mag.

Ik zing een vrolijk lied en musiceer;
met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

PS 40:2

Zalig de man die op den HEER vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan

van die hun eigen wegen gaan,

maar die de leugen uit zijn leven houdt.
Mijn God, ik wil U roemen

en al uw daden noemen,

niets is aan U gelijk.

Wil ik ze tellen, HEER,

ik zie er telkens meer,

't gaat boven mijn bereik.

PS40:3

Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor

en zelf ontsluit Gij mij het oor:

Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,

om op uw wil te letten,

gedurig bij mij om.

Het boek schrijft over mij.

Gij hoordet hoe ik zei:

'O Here, zie, ik kom!"

SELA09 16

Hoeveel mijlen nog te reizen?

Welke wegen nog te gaan?

Welke ster zal ons wijzen

naar dat land waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:

de aarde nieuw, de mensen vrij,

maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.

Schijnin de donkere nacht.
Geef ons vrede

waarop de schepping wacht.
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'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;

dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede.

Schijnin de donkere nacht.
Geef ons vrede

waarop de schepping wacht.

Geef ons vrede.

Schijnin de donkere nacht.
Geef ons vrede

waarop de schepping wacht.

Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.

Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.

LDK 285:1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
ored ons, sterke Heer.

LDK 285:2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!
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LDK 285:3

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

LDK 285:4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Wij dromen van een wereld

Wij dromen van een wereld

waar 't met onrecht is gedaan;

waar de waap'nen zijn verdwenen,
blank en zwart weer samengaan;
waar het onderscheid van rijk en arm
voorgoed heeft afgedaan:

het koninkrijk van God.

Glorie, glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
Glorie, glorie halleluja. Gods koninkrijk breekt door!

Wij dromen van een wereld

waar geen rouw is en verdriet;

waar protestsongs zijn vervangen
door een juub'lend vreugdelied,;

waar geen mensen meer verhong'ren,
maar de mens zijn broeder ziet:

het koninkrijk van God.

Glorie, glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
Glorie, glorie halleluja. Gods koninkrijk breekt door!
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Die droom is geeniillusie,

nee die droom wordt werk'lijk waar.
God belooft een nieuwe aarde,

zijn ontwerp ligt kant en klaar.
Samen naar zijn schema bouwend,
God voltooit het, reken maar.

het koninkrijk van God.

Glorie, glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
Glorie, glorie halleluja. Gods koninkrijk breekt door!

OPW 602

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
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