Eeuwigheidszondag 2025

23 november - Christus Koning

“Laten uw lendenen omgord zijn en uw lamp brandende”.
Lucas 12:35

Morgendienst 09.30 uur
Voorganger: Br. Erik Bruggeman
Kerkenraadslid: Bram Vos
Musicus: Ineke van Erkelens

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, Dorpstienden 3



Liturgische bloemversiering Eeuwigheidszondag / 23 november 2025
Op deze zondag herdenken we op een bijzondere manier de dierbaren van wie we in
de afgelopen weken en maanden afscheid hebben moeten nemen.

Tegelijkertijd denken we ook aan ons eigen einde en onze relatie met God.

Het jaarthema 2025 in onze gemeente is ‘Op weg naar het (Gods) koninkrijk’. Onze
dierbaren zijn ons voorgegaan - zij zijn de wolk van getuigen (Hebreeén 12:1) en
mogen nu al zien waar zij hier op aarde in geloofden en op hoopten - aan Gods
koninkrijk, een rijk van vrede.

Deze zondag steken we voor elke mens die overleden is een witte kaars aan. Een
extra kaars staat voor alle mensen aan wie we op een bijzondere manier denken en
die we missen. Naast elke kaars ligt een steen met de naam en persoonlijke
gegevens van de overledene.

Alle deze kaarsen staan dicht bij een koningskroon - symbool voor Gods koninkrijk.
De kleur ‘wit’ staat onder andere voor vrede, eeuwigheid, volmaaktheid en
opstanding.

Maar dit jaar mogen we ons ook verheugen over nieuw leven dat onze gemeente is
geschonken - we hebben kinderen gezegend en voor God gebracht.

Ook voor hen steken we een kaars aan. De kleur is ‘groen’ en staat voor hoop en
nieuwe leven.

Tabea Lanzke



Orgelspel

Welkom en mededelingen (door kerkenraadslid)
Muziek

Votum en groet

Aanvangslied: Psalm (PSOB) 146:3 Zalig hij, die in dit leven
Zalig hij, die in dit leven

Jakobs God ter hulpe heeft;

Hij, die door den nood gedreven,

Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,

Vestigt op den HEER, zijn God.

Inleiding op de dienst

Zingen: Ik loof U die mijn Schepper zijt.

Ik loof U die mijn Schepper zijt, die met Uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,

in’t diepst der aarde opgebouwd. Niets blijft er voor Uw oog verborgen. Ja, Gij
omringt mij met Uw zorgen.

Gij zijt mij overal nabij,

Uw ogen waken over mij

van toen ik vormloos ben ontstaan. Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in Uw boek stond reeds te lezen, wat eens mijn levensweg zou wezen.

Woorden voor het leven
Gebed

Zingen: NLB 91a:1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen
Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem om onderkomen -

dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade

beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade, opdat je eens geluk zult zien.



Geen duister zal je overvallen,

eris een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -

jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Dienst van Gedenken
Zij gingen ons voor.......

Bas Moerkerk
Echtgenoot van Jans Moerkerk - v.d. Klooster

Kommer Hoek
Weduwnaar van Lijntje Hoek - van Splunder

Cornelia Jacomijntje de Jong - Sandifort
Weduwe van Cornelis de Jong

Maartje Breen - Tanis
Weduwe van Jakob Breen

13-04-2025

19-06-2025

30-09-2025

13-10-2025

Zingen: God u kent de namen van de mensen die we missen
God, U kent de namen van de mensen die we missen

Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn
Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede
God, U bent de vader van de mensen uit de tijd

God, U kent de namen van de mensen die we missen

Geliefden, die zo hoorden bij ons leven elke dag
Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel
God, U bent de vader van de mensen in ons hart

Troost ons Heer, wees ons nabij
Laat ons in Uw armen vrede vinden
Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen

74 jaar

97 jaar

80 jaar

92 jaar



God, U kent de namen van de mensen die we missen
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn

We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen
God U bent de vader van het leven voor altijd

Troost ons Heer, wees ons nabij

Laat ons in Uw armen vrede vinden

Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen

Wie huilt er onze tranen?
Christus Hij alleen

Wie draagt ons door de dagen?
Christus Hij alleen

Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus Hij alleen!

Troost ons Heer, wees ons nabij

Laat ons in Uw armen vrede vinden

Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen

Hij kwam.......
Jacobus Willem (Seff) Koningswoud 12-06-2025
Zoon van Christiaan en Manon Koningswoud

Zingen: De kind’ren die geboren zijn

De kind’ren die geboren zijn,

zij leven hier op aard

én trekken verder, groot en klein, door liefde wél bewaard.

God is voor hen een Vader God, bij vreugde en in pijn:
Als moeder draagt hij z’ allen tot
zij in het Godsland zijn.

Er loopt een weg toe naar dat land
waar kind’ren over gaan; Zo halen zij de overkant,
God zorgt voor hun bestaan.



Schriftlezing: Psalm 130

Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, HEER, ? Heer, hoor mijn stem, wees
aandachtig, luister naar mijn roep om genade. * Als u de zonden blijft gedenken,
HEER, Heer, wie houdt dan stand? * Maar bij u is vergeving, daarom eert men u
met ontzag. ° Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar
zijn woord, ® mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen. ’ Israél, hoop op de HEER! Bij de
HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. ® Hij zal Israél bevrijden uit al
zijn zonden.

Verkondiging

Zingen: Dit is mijn troost.

1. Dit is mijn troost, ik ben geborgen
in God die mijn ontfermer is,

hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,
mijn moeiten kent hij, mijn gemis.

Het is zijn wonderlijke trouw

waar ik met heel mijn hart op bouw.

3. Gods weg is hoger dan mijn wegen,
ik leg mijn kleine mensenhand,
omdat ik hunker naar zijn zegen,

in zijn getrouwe vaderhand -

mijn Vader, hij verlaat mij niet,

hij is mijn licht, hij is mijn lied.

Dankgebed en voorbeden (staande)

Zingen: Er is een toekomst vol van hoop. Sela
In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.



U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

Na het zingen worden de gedenksteentjes en bloem uitgereikt.

Zegen

Uitleidende muziek
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