Gedachten over liturgische bloemdecoraties - Advent en Kerst 2025

Het jaarthema 2025 in onze gemeente is ‘Op weg naar het (Gods)
koninkrijk’. De bijbelse basis voor preken en ook voor de groeigroepen is de
Bergrede uit het evangelie van Mattels. Met de menswording van Jezus stelt
het koninkrijk van God nieuwe maatstaven, die in “de Bergrede” worden
toegelicht en door zijn handelen worden geillustreerd. In tegenstelling tot
menselijke koninkrijken wordt het koninkrijk van God gekenmerkt door
liefde, vergeving en het streven naar vrede. Het koninkrijk van God is
volmaakt.

De liturgische bloemversiering op de vier adventzondagen sluit aan bij het
jaarthema. Een grote adventskrans met vier witte kaarsen, die zoals elk jaar
een voor een worden aangestoken, staat centraal. De ronde vorm staat voor
volmaaktheid en daarmee ook voor de eeuwigheid en oneindige liefde van
God - begin en einde gaan in elkaar over. Het ‘groen’ van de dennentakken
symboliseert hoop. Christus wil samen met ons Gods rijk al op deze aarde
bouwen en daarmee hier en nu hoop schenken. In het midden bevindt zich
het symbol voor een koninkrijk - een kroon. Onder de adventskrans hangen
op verschillende hoogtes reageerbuisjes met enkele witte bloemen. Deze
symboliseren ‘beweging’ en dat we nog onderweg zijn - op weg naar Gods
koninkrijk.

De liturgische kleur voor de adventstijd is violet - de kleur van stilte en
bezinning en inkeer, die verwijst naar de steeds weer noodzakelijke
gerichtheid op God. Deze kleur komt terug in de doeken onder de
adventskrans. Met Kerst wordt de kleur veranderd in wit.

In de kerstnachtdienst staat het thema ‘vrede’ centraal. Het woord ‘vrede’
lijkt in de Bijbel van groot belang te zijn, want het komt meer dan 200 keer
voor. ‘Vrede’ is ook de inhoud van de 7e zaligspreking in de Bergrede: ‘Zalig
zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’
(Mattels 5:9). God heeft zijn menswording en daarmee de vrede voor deze
wereld en voor ieder mens persoonlijk van tevoren voorbereid. Al
eeuwenlang staat er in het boek Jesaja: “Want een kind is ons geboren, een
zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder; en hij heet
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes.
9:5). En het zijn de engelen die de herders in het veld de blijde boodschap en
“vrede” verkondigen: .. en vrede op aarde bij de mensen die Hij welgevallig



zijn.” (Lucas 2.14, Luther) Of in een modernere vertaling: “Groot is vanaf nu
Gods heerlijkheid in de hemel; want zijn vrede is neergedaald op aarde bij de
mensen die hij heeft uitgekozen en liefheeft!" (Gute Nachricht Bibel 2018)

En de heerschappij van dit kind begint waar ze het meest effectief is: bij de
mensen. Dus bij ons, wanneer de woorden van Jezus onze gedachten en ons
handelen veranderen. Het kind in de kribbe nodigt ons uit tot verandering en
wil ons tot vredestichters maken. Tijdens de kerstnachtdienst wordt het
midden van de koningskroon gevuld met witte bloemen. ‘Wit’ staat onder
andere voor vrede, eeuwigheid en volmaaktheid.



