Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

woensdag 24 december 2025 - 20.00 uur
Thema: “Vrede op aarde???!11”

donderdag 25 december 2025 - 10.00 uur
Thema: Heerlijkheid en vrede op aarde!

vrijdag 26 december 2025 - 10.00 uur
Thema: De Vredevorst kwam en komt
ook voor u.



Voorgangers en kerkenraadsleden

Kerstnachtdienst: Ds. N. de Boo / Bram Vos
1° Kerstdag: Ds. L. Kriger / Edwin Voogd
2¢ Kerstdag: Zr. M. Witkamp / Arie Wesdorp

Aan deze feestelijke Kerstdiensten zullen diverse musici en mensen
uit de gemeente meewerken.

/4

GODS
VRIEDIE
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De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is een dynamische
gemeente. Ze komt voort uit een oude traditie maar wil toch kerk
voor vandaag zijn. Mensen van alle leeftijden vinden in onze
gemeente een geestelijk thuis. Wij hopen dat onze kerk ook uw
thuis mag zijn.

Onze missieverklaring:

Als Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is het ons verlangen om
samen met anderen te leven als navolgers van Jezus Christus. En
Gods liefde in woord en daad uit te dragen in onze omgeving.

In de gemeente komen we samen met anderen om God te eren en
van Hem te leren. Samen staan we altijd open voor het ontmoeten
van nieuwe mensen die op zoek zijn naar het geloof.

Door Gods liefde in woord en daad uit te dragen, willen we mensen
in onze omgeving bereiken met de boodschap van het evangelie.
Met elkaar zoeken we naar Gods weg in ons leven door te blijven
luisteren naar het spreken van de Heilige Geest. Dit betekent voor
allegelovigendat we Jezus Christus alsvoorbeeld volgen op de weg
die wordt beschreven in de Bijbel: het Woord van God.

In de erediensten luisteren we naar het Woord en zoeken we naar
een balans tussen waardevolle traditie en de beleving van onze tijd.
Als gemeenschap staan we open voor elkaar en behandelen we
elkaar met respect en met de liefde van Jezus Christus.

Meer informatie kunt u vinden op www.doopsgezindouddorp.nl

“Want niemand kan een ander fundament leggen,
dan hetgeen er al ligt,
namelijk Jezus Christus zelf”
1 Korintiérs 3:11
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Gedachten over de liturgische bloemdecoratie

In de Kerstdiensten staat het thema V R E D E centraal.

Het woord ‘vrede’ lijkt in de Bijbel van groot belang te zijn, want
het komt meer dan 200 keer voor.

V RE D E is ook de inhoud van de 7¢ zaligspreking in de Bergrede:
‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden’ (Mattels 5:9) en sluit aan bij het jaarthema
‘Op weg naar het (Gods) koninkrijk’.

God heeft zijn menswording en daarmee de vrede voor deze
wereld en voor ieder mens persoonlijk van tevoren voorbereid. Al
in het Oude Testament wordt gesproken over dit koninkrijk en de
daarmee gepaard gaande vrede.

Al eeuwenlang staat er in het boek Jesaja: “Want een kind is ons
geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn
schouder; en hij heet Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held,
Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 9:5).

En het zijn de engelen die de herders in het veld de blijde
boodschap en “vrede” verkondigen: “... en vrede op aarde in
mensen een welbehagen.” (Lucas 2:14) Of in een modernere
vertaling: “Groot is vanaf nu Gods heerlijkheid in de hemel; want
zijn vrede is neergedaald op aarde bij de mensen die Hij heeft
uitgekozen en liefheeft!"

En de heerschappij van dit Kind begint waar ze het meest effectief
is: bij de mensen. Dus bij ons, wanneer de woorden van Jezus onze
gedachten en ons handelen veranderen.

Het Kind in de kribbe nodigt ons uit tot verandering en wil ons tot
VREDESTICHTERS maken.

God geeft ons met zijn Zoon het grootste geschenk:

V R E D E voor jou en mij.
SJALOM-SJALO Miedereen!
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Kerstnachtdienst - 24 december 2025 - 20.00 uur
Inleidende muziek
Welkom

Zingen - In de kerstnacht boven Bethlehem
VROUWEN

In de kerstnacht boven Bethlehem,

sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:

God is hier, Zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.

Een hemels leger prees de schepper.

ALLEN
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

MANNEN

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!

ALLEN
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

ALLEN
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
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Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Votum en groet

Zingen - In de stad van koning David

In de stad van koning David, in een nederige stal,

lag een kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.
Jezus Christus, God en Heer', daald' op aard als Redder neer.

Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer', daald' op aard als Redder neer.

Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal:
Jezus Christus, God en Heer', daald' op aard als Redder neer.

Gebed

Koor - Geef ons vrede

Hoeveel mijlen nog te reizen?

Welke wegen nog te gaan?

Welke ster zal ons wijzen

naar dat land waar geen grenzen bestaan?
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't Is de droom van alle eeuwen:

de aarde nieuw, de mensen vrij,

maar geen huilen of schreeuwen

bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede waarop de schepping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen.'

‘k Zie Uw licht in elke traan

en ik bid: Uw rijk kome;

dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede waarop de schepping wacht.

Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede waarop de schepping wacht.

Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem.
Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem.

Bijbellezing uit Lucas 2 (NBV2021)

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste
volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrié.
3ledereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de
plaats waar hij vandaan kwam. 4-500k Jozef ging op weg om zich
te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die
zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er
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voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 8Niet ver
daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden
de wacht bij hun kudde. 90peens stond er eenengel van de Heer bij
hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer,
zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde
betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken
gewikkeld in een voederbak ligt.” 13En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de
mensen die Hij liefheeft.” 15Toen de engelen waren teruggegaan
naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat
de Heer ons bekend heeft gemaakt.” 16Ze gingen meteen op weg,
en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was
gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
21Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou
worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog
voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Samenzang — Leer mij geven
Laat mij een vredestichter zijn waar de onrust heerst.
Laat mij een liefdebrenger zijn waar de haat regeert.

Laat mij een vredestichter zijn waar de onrust heerst.
Laat mij een liefdebrenger zijn waar de haat regeert.
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Leer mij vergeven, leer mij troosten;
vol van uw Geest, uw koninkrijk.
Leer mij verliezen, leer mij geven;
geven uit liefde, dat maakt rijk.

Laat mij een waarheidspreker zijn waar de leugen is.
Laat mij een samenbinder zijn waar verdeeldheid is.

Leer mij vergeven, leer mij troosten;
vol van uw Geest, uw koninkrijk.
Leer mij verliezen, leer mij geven;
geven uit liefde, dat maakt rijk.

Leer mij vergeven, leer mij troosten;
vol van uw Geest, uw koninkrijk.
Leer mij verliezen, leer mij geven;
geven uit liefde, dat maakt rijk.

Bijbellezing uit Matteiis 5 (NBV2021)

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en
onderrichtte hen:

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
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9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich,
want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers
vervolgden ze vdor jullie de profeten. 13Jullie zijn het zout van de
aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt. 14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een
stad die op eenberg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook
geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te
zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor
ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie
Vader in de hemel.

Koor - Peace has come / Vrede komt
Behold the star of Bethlehem.

Een ster verschijnt in Bethlehem.

The Word of God has become flesh.
Het Woord van God komt als een mens.
Unto us a Child is born,

Dit Kind dat ons geboren is,

the Saviour of this broken world.
herstelt wat nog gebroken is.

Oh hear the angel voices
O hoor de hemel zingen!
sing come let us adore Him.
kom, laten wij aanbidden.
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Peace has come for our King is with us.
Vrede komt! Onze Heer is met ons.

Fully God and fully man,

Waarlijk God en waarlijk mens;

He comes for all with open hands.
zijn koningschap is zonder grens.

He rules with love on David's throne,
Hij heerst met recht op Davids troon.
all praise belongs to Christ alone.
Wij eren Hem, Gods eigen Zoon.

Oh hear the angel voices

O hoor de hemel zingen!

sing come let us adore Him.

kom, laten wij aanbidden.

Peace has come for our King is with us.
Vrede komt! Onze Heer is met ons.

Holy, holy, holy, Jesus we adore Thee.
Heilig, heilig, heilig, .Jezus, onze Heiland!
Peace has come for our King is with us.
Vrede komt! Onze Heer is met ons.

O come let us adore Him. O come let us adore Him,
Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden,
o come let us adore Him Christ, the Lord!

kom, laten wij aanbidden, die Koning!

O come let us adore Him. O come let us adore Him,
Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden,
o come let us adore Him Christ, the Lord!

kom, laten wij aanbidden, die Koning!
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Oh hear the angel voices

O hoor de hemel zingen
sing come let us adore Him.
kom, laten wij aanbidden.

Peace has come for our King is with us.
Vrede komt! Onze Heer is met ons.
Peace has come for our King is with us.
Vrede komt! Onze Heer is met ons.

Kerstoverdenking: “Vrede op aarde???!11”

Samenzang - Heerlijk klonk het lied der eng’len

VROUWEN

Heerlijk klonk het lied der eng'len, in het veld van Ephrata:
Ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!

ALLEN

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen:
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

MANNEN

Jezus kwam op aarde neder, als een kindje klein en teer;
Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen.

Hij was aller Hoofd en Heer.

ALLEN

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen:
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

ALLEN

In een kribbe lag Hij neder. Weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen:
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
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ALLEN

Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,
Leer ons in Uw Naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen:
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Aankondiging collecte bij de uitgang

Koor - De klokken deze nacht

De klokken klinken deze nacht,

de oude boodschap wordt gebracht;
vertellen zacht: het Licht verscheen,
vrede op aard voor iedereen.

En de klokken klinken “Vreed’ op aard”
als een koor, ze zingen: “Vreed’ op aard”.
In mijn hart blijft klinken:

“Vreed’ op aard voor iedereen”.

En in mijn wanhoop kniel ik neer,
“Op aarde is geen vrede meer.

Er is veel haat, het is niet waar,
geen vreed’ op aard voor iedereen”.

Maar de klokken klinken “Vreed’ op aard”
als een koor, ze zingen: “Vreed’ op aard”.
Wie hoort dat lied nog klinken:

“Vreed’ op aard voor iedereen”.

Hoor je de klokken met hun lied:
“God is niet dood en Hij slaapt niet;
Vreed’ op aard, vreed’ op aard.
Wat slecht is faalt, recht zegeviert
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door vreed’ op aard voor iedereen”.
Voor iedereen.

De klokken zingen, Licht verschijnt,
waardoor de nacht voorgoed verdwijnt.
Hun stem, hun klank, hun lofgezang
van vreed’ op aard voor iedereen.

En de klokken klinken “Vreed’ op aard”
als een koor, ze zingen: “Vreed’ op aard”
In ons hart blijft klinken:

“Vreed’ op aard voor iedereen”.

Hoor je nu de klokken klinken, “Vreed’ op aard”
met de eng’len zingen: “Vreed’ op aard”.

Open nu je hart, laat klinken:

“Vreed’ op aard voor iedereen”.

Vreed’ op aard. Vreed’ op aard.

Vreed’ op aard voor iedereen.

Dankgebed

Wij ontsteken het licht dat opgaat voor ons dorp, het land en de
wereld (Muziek)

71\( 2 Petrus 1:2
Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van
Jezus, onze Heer.

71\( 2 Tessalonicenzen 3:16

Moge de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven.
De Heer zij met u allen.
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St Efeze 2:17+18

Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan
hen die dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één
Geest toegang tot de Vader.

* Jacobus 3:18
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten
voort voor hen die vrede stichten.

* Psalmen 85:11
Trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar
met een kus.

* Jesaja 26:3
De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.

71\( Jesaja 9:6

Groot is de heerschappijen zonder einde de vrede voor de troon van
David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en
gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de
hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

71\3 2 Johannes 1:3

Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de
Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en
liefde.

71\( Jesaja 2:4

Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een
oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard
trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren
hanteren.
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71\3 Romeinen 5:1
Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van ons geloof, leven
we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

71\*7 Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

71\*7 Filippenzen 4:7
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart

en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Samenzang - Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!
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Zegen

Zingen - Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge.

Ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen

een welbehagen,

in de mensen, een welbehagen,
een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, Amen!

Uitleidende muziek

De collecte wordt bij de uitgang gehouden
en is bestemd voor Go Church.
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GOchurch ‘Samen bouwen aan geloof, vriendschap en hoop’.

GOchurch is een multiculturele Christelijke geloofsgemeenschap
op Goeree-Overflakkee waarin vluchtelingen, statushouders en
hun kinderen samen met andere Nederlanders opgenomen
worden in een betrokken sociaal netwerk.

Ze zijn er voor mensen die op zoek zijn naar geloof, verbinding en
houvast in een nieuwe omgeving.

Discipelschap
Samen leren leven met God, in woorden én daden.

Gastvrijheid
ledereen is welkom

Naastenliefde
Praktisch en persoonlijk omzien naar elkaar.

GOchurch wil Gods liefde uitdragen, mensen bemoedigen die alles
en iedereen hebben moeten achterlaten en wil belemmeringen
van taalverschillen overbruggen.

Het team en vele vrijwilligers doen dit door de maandelijkse
samenkomsten met ontmoeting, bemoediging, toerusting en
samen eten; er zijn projecten bij de locaties van noodopvang zoals
inloop en taallessen en er is een uitgebreid kinderprogramma.

Zo wil men samen bouwen aan geloof, vriendschap en hoop voor
en met vluchtelingen en nieuwkomers op Goeree-Overflakkee.

Kijk voor meer informatie op de website van GOchurch:
www.gochurch.nl.
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1¢ Kerstdag - 25 december 2025 - 10.00 uur
Inleidende muziek
Muziek

Kinderen komen binnen (de gemeente zingt zachtjes mee)
Midden in de winternacht ging de hemel open;

die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren.

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen

bij de schapen in de stal en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Welkom

Zingen - Donker de nacht

Donker de nacht, met sterren aan de hemel,
de aarde diep in het duister gehuld.

't Was in die nacht dat Jezus werd geboren,
het Woord van God in de tijd werd vervuld.
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd;

een nieuwe dag brak voor de wereld aan.
Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.
0, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
0, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
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Ere zij God, Zijn liefde voor de wereld

heeft Hij in Jezus, de Christus, getoond.

Om ons van schuld en zonde te verlossen
ging Hij de weg van het lijden, de dood.
Opgestaan is Jezus Overwinnaar,

er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:
Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

VROUWEN
Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,

ALLEN
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Votum en groet
Inleiding op de dienst

Zingen - Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng’len riepen eens de herders

weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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Het licht van de Vader, licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.
Kindermoment

Zingen - Vrolijk Kerstfeest

Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman.
Sterke God, Sterke God.

Eeuwige Vader, Eeuwige Vader.

Vredevorst, Vredevorst.

Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven.
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk Kerstfeest iedereen.

Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld.
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht.
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken.

Licht in de nacht. Licht in de nacht.
Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven.

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk Kerstfeest iedereen.
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Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven.
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.

Vrolijk Kerstfeest iedereen.

Vrolijk Kerstfeest iedereen.

.......................... Vrolijk Kerstfeest iedereen!

Morgengebed

Zingen - Hoor de englen

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer.
Vreed’ op aarde 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Zing, o volken in het koor dat weerklinkt de hemel door.

Zing het met een blijde stem voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer.

Hij die heerst in eeuwigheid, Zoon van de gerechtigheid.
Van zijn vleug’len dalen neer licht en leven, altijd weer.
Glorie aan de Zoon van God, mens geworden om ons lot,
opdat wij van zonden rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer.

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Vreed’ op aarde 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Zing, o volken in het koor dat weerklinkt de hemel door.

Zing het met een blijde stem voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer.

Bijbellezing uit Exodus 33:12-19 (NBG)

12Toen zeide Mozes tot de Here: Zie, Gij zegt tot mij: doe dit volk
optrekken, maar Gij hebt mij niet doen weten, wie Gij met mij zult
zenden, terwijl Gij toch gezegd hebt: Ik ken u bij name en ook hebt
gij genade gevonden in mijn ogen. 13Nu dan, indien ik genade in
uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik
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U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch, dat deze
natie uw volk is. 14Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u
gerust te stellen? 15En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet
medegaat, doe ons vanhier niet optrekken. 16Waaraan zal anders
geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden
hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn
ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.
17En de Here zeide tot Mozes: Ook deze zaak, waarover gij
gesproken hebt, zal Ik doen, omdat gij genade in mijn ogen
gevonden hebt en Ik u bij name ken. 18 Maar hij zeide: Doe mij toch
uw heerlijkheid zien. 19Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen
voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen: Ik zal genadig
zZijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.

Muziek

Bijbellezing uit Jesaja 6:1-7 (NBG)

1In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge
en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. ;Serafs stonden
boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn
aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog
hij. 3En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der
heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. 4En de
dorpelposten beefdenvan het luide roepen en het huis werd vervuld
met rook. sToen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een
man, onreinvan lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein
van lippen is, — en mijn ogen hebben de Koning, de Here der
heerscharen, gezien. sMaar één der serafs vloog naar mij toe met
een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen
had; 7hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft
uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw
zonde verzoend.

Kerstdiensten 2025 pagina 23



Zingen - Want een kind is ons geboren
Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven;

en de heerschappij rust op Zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

Bijbellezing uit Johannes 1:14-18 (NBG)

14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als
van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
15Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende:
Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest,
want Hij was eer dan ik. 16lmmers uit zijn volheid hebben wij allen
ontvangen zelfs genade op genade; 17want de wet is door Mozes
gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus
gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon,
die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Zingen - Want een kind is ons geboren
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;

en de heerschappij rust op Zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

Kerstmeditatie - Heerlijkheid en vrede op aarde

Muziek
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Samenzang - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

De Mensenzoon, de Zoon van God zal koning zijn.
Jezus, Hij offerde zichzelf;

wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond; Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens

en haar heerlijkheid kent geen eind,

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt.
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn

en regeren met macht en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, zo lief had Vader ons.

Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord, aan ons getoond.
Jezus, beeld van Gods heiligheid;

wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond; Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens

en haar heerlijkheid kent geen eind,

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt.
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn

en regeren met macht enin gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

En zijn koninkrijk kent geen grens

en haar heerlijkheid kent geen eind,

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt.
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn

en regeren met macht en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
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Jeugd

Dankgebed

Zingen - Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Heel de schepping zal Hem prijzen, buigen voor Zijn majesteit.
Aan die lofzang komt geen einde, amen tot in eeuwigheid.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Zegen

Muziek

De collecte is bij de uitgang
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Muziek
Welkom

Zingen - Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Votum en groet

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuwgeboren kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die 't al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
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Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,

die met zijne godheid wandelt

op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,

die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Inleiding op de dienst
Muziek
Morgengebed

Zingen - Immanuél, Immanuél
Immanuél, Immanuél,

zijn naam zal zijn Immanuél,
God met ons, getoond aan ons,
zijn naam zal zijn, Immanuél.
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Bijbellezing uit Matteiis 2:1-12 (NBG)

1Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van
koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
2en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want
wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om
Hem hulde te bewijzen. 3Toen koning Herodes hiervan hoorde,
ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. 4En hij liet al de
overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en
trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou
worden. 5Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus
staat geschreven door de profeet: 6En gij, Betlehem, land van Juda,
Zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal
een leidsman voortkomen, die mijn volk Israél weiden zal. 7Toen
riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig
navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. 8En hij liet hen
naar Betlehem gaan, en zeide: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek
naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik
hem hulde ga bewijzen. 9Zij hoorden de koning aan enreisden weg;
en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor,
totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.
10Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote
vreugde. 11En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met
Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En
zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan:
goud en wierook en mirre. 12En van Godswege in de droom
gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zijlangs
een andere weg naar hun land terug.

Zingen - Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriéleis.
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Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriéleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,

zij zochten onzen Here met offerand.

Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriéleis.

Zingen - Er is een Kindeke

Er is een Kindeke geboren op aard;

er is een Kindeke geboren op aard;

't kwam op de aarde voor ons allemaal;
't kwam op de aarde voor ons allemaal.

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis;
't kwam op de aarde en 't had er geen huis;
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis;
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis.

Er is een Kindeke geboren in 't strooi;
er is een Kindeke geboren in 't strooi;
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi,
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi.

Zingen - O Kindeke klein

O Kindeke klein, o Kindeke teer!

Uit hoge hemel daalt Gij neer,

verlaat Uws Vaders heerlijk huis,

wordt arm en hulp'loos, draagt een kruis.
O Kindeke klein, o Kindeke teer!
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O Kindeke klein, o Kindeke teer!
Gij zijt ons uitverkoren, Heer!
Ik geef U heel het harte mijn,
och, laat mij eeuwig bij U zijn!
O Kindeke klein, o Kindeke teer!

~ VERWACHTING ~

Zingen - Hoe zal ik U ontvangen

Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,

der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis,

opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

Ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn

wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn.

Met God wilt Ge ons verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen hebt Gij ook mij in 't oog.

Nog eens zal Hij verschijnen als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

Zingen - Verwachten
Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
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Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Zingen - ‘k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

~ONTMOETING ~

Zingen - Geen andere naam, dan de naam van Jezus
Geen andere naam dan de naam van Jezus,

geen andere naam dan de naam van de Heer.

Geen andere naam dan de naam van Jezus

is waard te ontvangen de glorie en ere,

de krachten de lof in eeuwigheid.

Zijn naam is verheven boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.

Zijn naam is verheven boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam.
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Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus

is waard te ontvangen de glorie en ere,

de krachten de lof in eeuwigheid.

Zingen - Zijn naam is hoger dan ieder ander
Zijn naam is hoger dan ieder ander.

Zijn naam is Jezus, zijn naam is Heer,

zijn naam is Wonderbaar, zijn naam is Raadsman,
zijn naam is Vredevorst, almachtig God.

~ RELATIE ~

Zingen - Want een Kind is ons geboren
Want een Kind is ons geboren en een Zoon gaf God aan ons.
De heerschappij rust op Zijn schouders en Zijn naam zal zijn:

Wonderbare Raadsman, Machtige God,
Eeuwige Vader, de Vredevorst,
Immanuél, God met ons. Immanuél, God met ons.

Want alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.
ledereen die in Hem gelooft, leeft in eeuwigheid.

Wonderbare Raadsman, Machtige God,

Eeuwige Vader, de Vredevorst,

Immanuél, God met ons. Immanuél, God met ons.
Immanuél, God met ons. Immanuél, God met ons.
Immanuél.
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Zingen - gehuld in de stilte

Gehuld in de stilte van een simpele stal,

in het hooi van een kribbe, slaapt de Heer van ‘t heelal.
De engelen zingen en hun lied vult ons hart.

Er is vrede op aarde; er is licht in de nacht.

De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein.
Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn.

Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad,
maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat.

Mijn Jezus, blijf bij me. Neem mijn naam in de nacht.
Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht.
Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht.

Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht.

Ik zal leven en sterven,....... gehuld in uw licht.

~ HOOP ~

Zingen - Nu is er hoop

Nu is er hoop, want God is hier.

De koning is bij ons!

Met open hart en armen

wordt Hij door ons ontvangen.

Dus hemel en aarde zing ja, hemel en aarde zing
En hemel, en hemel en aarde zing

Nu is er hoop, want God regeert

dus zing zo mooi je kunt

Laat heuvels, zee en velden

het goede nieuws vertellen.

Tot iedereen het hoort, tot iedereen het hoort,
tot ieder, tot iedereen het heeft gehoord.
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Hij toont Zijn macht, zo goed zo zacht

Hij laat de aarde zien.

De glans van Zijn aanwezigheid

de kracht van Zijn rechtvaardigheid.

Hoe mooi Zijn liefde is, hoe mooi Zijn liefde is,
hoe mooi, hoe mooi Zijn liefde is.

Zingen - Over de heuvels

Over de heuvels en stil in het dal,

daar staat een kribbe, een schamele stal;
over de bergen, in 't wit van de nacht,

daar werd het wonder, het wonder volbracht.

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren.
Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Vorsten, zij kwamen in pracht en in praal,
purper, scharlaken en oosterse taal;
vorsten en volken, zij brachten hun eer,
't Kind in de kribbe, zo lag het daar neer.

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren.
Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Eng'len bezingen het lied door de nacht,
Christus geboren, de vrede gebracht!
Feest in de hemel en feest op het veld,
feest op de aarde, de boodschap verteld.

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren.
Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Dankgebed
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Zingen - Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
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Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Zegen

Zingen - Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

De collecte is bij de uitgang

Kerstdiensten 2025 pagina 38



Contactformulier - Kerstdiensten

Fijn dat u in één van de kerkdiensten was — ook als u niet bekend bent
met onze kerk.

Veelmensen bezoekenjuist metKersteenkerk, somsvoorheteerst. We
vinden het fijn dat u erbij was. Als u vragen heeft, benieuwd bent naar
wat we doen of gewoon een gesprek zoekt, kunt u hieronder uw
gegevens invullen. We nemen graag, geheel vrijblijvend, contact met u
op. Plaats uw reactie in de witte brievenbusin de halvan de kerk of stuur
een e-mail naar info@doopsgezindouddorp.nl.

Persoonlijke gegevens:
Naam:

E-mailadres:
Telefoonnummer:

Ik heb een vraag over:

(O Meer weten over de betekenis van Kerst

O Ik wil graag eens vrijblijvend kennismaken

(O Activiteiten voor kinderen / jongeren / ouderen
(O Een persoonlijk gesprek

(O Ik ben gewoon nieuwsgierig / wil iets delen

(O Anders, namelijk:

Uw bericht:

Voorkeur voor contact:
E-mail:
Telefoon:

Toestemming:
Ik geef toestemming dat mijn gegevenswordengebruikt om contact met
mij op te nemen.

Kerstdiensten 2025 pagina 39


mailto:info@doopsgezindouddorp.nl

We denken aan mensen om ons heen die het moeilijk hebben
en wensen hen vertrouwen en Gods vrede in deze speciale tijd.
Dat de morgenster aan de hemel staat
te midden van eenzaamheid en duisternis,
omdat Hij, het Kind in de kribbe,
naar ons is gekomen om Zijn vrede
te delen met ieder van ons.

U bent ook van harte welkom in onze andere diensten:

Zondag 28 december 2025

09.30 uur Br. M. Nap

18.30 uur Br. B. Schot

woensdag 31 december 2025 - Oudejaarsdag
18.30 uur Ds. L. Kruger

donderdag 1 januari 2026 - Nieuwjaarsdag
10.00 uur Ds. J. Smink (avondmaal)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, er zijn ook
mogelijkheden digitaal te geven:

U kunt uw gift overmaken naar
bankrekeningnummer: NL 13 RABO 035 12 64 272
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp o.v.v.
collectegelden of scan de QR-code hiernaast.

De collecte in de Kerstnachtdienst is bestemd voor GOchurch, een
plek van geloof en ontmoeting op Goeree-Overflakkee voor
vluchtelingen, statushouders en hun kinderen. Voor meer info:
www.gochurch.nl. U kunt uw gift ook overmaken naar
bovenstaand rekeningnummer o.v.v. ‘GOchurch’.

Van harte wensen wij u gezegende Kerstdagen
en veel heil en zegen in 2026.
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