Nieuwjaarsdag

“Viering Avondmaal”

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Smink
Kerkenraadslid: Annelies v/d Hoven
Musicus: Ineke van Erkelens

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM/
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

In deze dienst gaat voor ds. J. Smink, onze voormalig predikant.
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: KVDN 79: en KVDN 125:3

U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere!

Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, komt u eren.

Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong vereren.

Voor U, Drieéne God, zingen wij dankbaar tezamen,
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,
Engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, die ons standvastig maakt. Amen.

Votum en groet

Zingen: NLB 100:1,4
Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Woorden voor het leven

Zingen: KVDN 433:1,2,3
Er is een plaats van ware rust, dichtbij het hart van God.
Een plaats, waar 't kwaad is uitgeblust, dicht bij het hart van God.

Refrein
O Jezus, die als Redder kwam van het hart van God,

houd ons die op U wachten, dicht bij het hart van God.

Er is een plaats van troost en moed, dicht bij het hart van God.
Een plaats, waar Jezus wordt ontmoet, dicht bij het hart van God. (Refrein)

Eris een plaats die 't hart bevrijdt, dicht bij het hart van God.
Een plaats, aan vreed’ en vreugd gewijd, dicht bij het hart van God. (Refrein)

Morgengebed (staande)



Zingen: GEZ 440:1

Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

Schriftlezing: Psalm 20 (NBG’51)

Zingen: NLB 146c¢:3

Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
Woat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,

die dag aan dag met Christus leeft?

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!

Overdenking

Zingen: NLB 905:1,4

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent, u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat, weet dat hij altijd met ons gaat.

Viering Heilig Avondmaal
- Nodiging
- Inzettingswoorden
- Gebed

Zingen: DGO 54

Wij zijn van U rond de tafel geschaard, van U door de liefde
in dit brood geopenbaard. In de kracht van het bloed

zijn uw kind’ren bewaard, wij behoren U toe.

Refrein
Refrein Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, alles is van U. (2x)

Wij zijn uw kind’ren wij bieden ons aan geleid door uw Geest
de weg van Jezus te gaan, arm en met fouten
maar zoals wij hier nu staan, wij behoren U toe. (Refrein)



DGO 054:3

Geest in ons midden, die de Vader ons zendt, Gij, die de harten
van de mensen zo goed kent, maak dat uw liefde

onze levens doordrenkt, wij behoren U toe. (Refrein)

Wij eten van het Brood en drinken van de Beker

Zingen: OPW 126

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Zingen: OPW 176

U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer

met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.

Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

Dankgebed en Voorbeden (staande)

Slotzang: PSOB 68:10

Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven.

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owv.. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.




