Oudejaarsdag

“10 zegeningen voor onderweg-zijn en thuiskomen”

Aanvang: 18.30 uur
Voorganger: Ds. L. Kriiger
Kerkenraadslid: Jessica Rijsdam
Musicus: Ineke van Erkelens

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Vandaag gaat voor ds. L. Kriiger. Hij is met emeritaat en voormalig voorganger bij de
Oranjekerk in Rotterdam.

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ELB 137

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,

omdat ik weet: Hij heeft de toekomst

en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

Because He lives, | can face tomorrow.

Because He lives, my fear is gone.

Because | know: He holds the future

and life is worth the living, just because He lives.

Votum en groet

Zingen: NLB 413:1,2,3

Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Heer, ontferm u over ons, open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - laat ons niet verloren gaan.

Inleiding op de dienst
Avondgebed (staande)

Zingen: NLB 245:1,2,3

'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied.

Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woud mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.



Uw trouwe zorg wou mij bewaren, uw hand heeft mij gevoed, geleid;

Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid.

Deez' avond roept mij na mijn zorgen tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe.

Schriftlezing: Psalm 23 (NBG)
Schriftlezing: Johannes 10:7-17 (NBV21)

Zingen:NLB 871:1,2,34
Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

Zijnrijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der engelen in.

Verkondiging

Zingen: NLB 23b:1(a), 2(v), 3(a), 4(m), 5(a)
Allen

De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan wat’ren der rust.

Vrouwen

De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel, Hij draagt m’als ik viel.

Allen

De Heer is mijn herder! Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!



Mannen

De Heer is mijn herder! In’t hart der woestijn
verkwikken en laven zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

Allen

De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen zijn liefde m'altijd.

In stilte denken we terug en nemen we afscheid van het voorbije jaar
Dankgebed en Voorbeden (staande)

Zingen: DGO 29

Ik voel de winden Gods vandaag; Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim, maar 'k hijs 't en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast reist in mijn scheepje mee.

Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan, op wilde, hoge zee!

De tranen, die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!

O, laat mij nooit vergeten, Heer Hoe Gij Uw liefde toont.

Doe mij bedenken, hoe Gij wreed met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag en weer mijn zeilen hijs,

Nu 'k voel de winden Gods vandaag... leid Gij mij op mijn reis!

Zegen

Zingen: NLB 415:3
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owv.. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.




