
  

15 december 2025 
3e Adventszondag 
Baan voor de HEER een weg. 

Ziehier God, de HEER!  
Hij komt met kracht. 

Jesaja 40:3,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morgendienst 09.30 uur  
Voorganger: Ds. J. de Haan 
Kerkenraadslid: Steven van Kooten 
Musici: Ineke van Erkelens, Tabea Lanzke 
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Muziek 
 
Welkom en mededelingen (door kerkenraadslid) 
 
De 3e kaars wordt aangestoken door Jolanda Joppe 
 
Zingen: HO 40:3 Drie kaarsen mogen branden 
Drie kaarsen mogen branden, vertellen het bericht: 
het donker gaat verdwijnen! Het wordt al steeds meer licht. 
 
Aanvangspsalm: DNP 1 100:1,2,3,4 
DNP 1 100:1 
Juich voor de HEERE aarde, kom 
met blijdschap in zijn heiligdom. 
Verhef uitbundig hart en stem 
en zing een vrolijk lied voor Hem. 
  
DNP1 100:2 
De HEER is God, ja enkel Hij. 
Hij maakte ons, Hem dienen wij. 
Zoals een herder schapen weidt, 
zo zorgzaam leidt Hij ons altijd. 
  
DNP1 100:3 
Ga met ons mee zijn poorten door, 
verenigd in een vreugdekoor. 
Prijs met een feestelijk refrein 
zijn naam luid op het tempelplein. 
  
DN1P 100:4 
Goed is wat God al heeft gedaan, 
ook komt er nooit een einde aan. 
Zijn trouw gaat door, want Hij verbindt 
zich liefdevol aan ieder kind. 
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Votum en Groet: Zingen: NLB 210:1,2,3  
NLB 210:1  
God van hemel, zee en aarde Vader, Zoon en Heil'ge Geest, 
die ons deze nacht bewaarde, onze wachter zijt geweest, 
houdt ons onder uw gezag, ook in deze nieuwe dag. 
  
NLB 210:2 
Neem mijn dank aan, deze morgen, dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: Gij zijt altijd om mij heen. 
  
NLB 210:3 
Laat mij als een trouwe dienaar door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos van uw liefde, eindeloos. 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: HH 125:1,3 
HH 125:A1 
Als je veel van iemand houdt,  
geef je 't mooiste wat je hebt. 
Da’s heel  gewoon.  
Omdat God van mensen houdt, 
gaf Hij 't mooiste wat Hij had: zijn eigen Zoon. 
 
HH 125:B(1) 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. 
  
HH 125:A3 
Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt. 
Da's heel gewoon. En als jij de Heer vertrouwt,  
leg je leven in zijn hand. Hij is Gods Zoon. 
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HH 125:B(3) 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. 
 
Inleiding op de Dienst  
 
Zingen: OPW 245:1,2,3 
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
  
Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid 
dat wij geborgen in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest.  
 
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Morgengebed (staande) 
 
Muziek 
 
Schriftlezing: Lucas 2:6-20 NBV2021 
6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem 
in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen 
plaats was in het gastenverblijf. 8Niet ver daarvandaan brachten 
herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden 
ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig 
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schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel 
het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 
Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een 
voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met de woorden: 14‘Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 
Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, 
vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 
19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden 
en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals 
het hun was gezegd. 
 
Zingen: SELA11 03  
SELA11 03:A1 
In de kerstnacht boven Bethlehem,  
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend:  
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht.  
Een hemels leger prees de schepper. 
 
SELA11 03:B(1) 
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 
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SELA11 03:A2 
Laat de vreugde van de engelen  
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang  
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht  
overal nog is te horen! 
 
SELA11 03:B(2) 
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.     
 
SELA11 03:C3 
Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 
SELA11 03:D(1) 
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 
 
SELA11 03:D(2) 
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 
 
SELA11 03:D(3) 
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 
 
Verkondiging: Hoe de hemel dichterbij de aarde komt 
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Zingen: NLB 150a:1,2,3,4 
NLB 150a: 1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  
NLB 150a:2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
NLB 150a:3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
  
NLB 150a:4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Dankgebed en Voorbeden (staande) 
 
Slotzang: DGO 80:1,2,3 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
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Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
  
DGO 80:2 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
  
DGO 80:3 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Zegen 
 
Muziek 
 
Offeranden: Bij de uitgang of digitaal 


