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Voorwoord

Voor u ligt de laatste Perspectief van dit jaar,
de Kersteditie. Eeuwigheidszondag ligt achter
ons, we hebben de mensen herdacht die

ons zijn voorgegaan, maar ook het kindje dat
geboren is. We leven in de Adventstijd, een
tijd van hopen en verwachten. Maar ook van
bezinning in ons soms zo drukke bestaan. Het
is ook een tijd waarin de dagen kort zijn en
de nachten lang. Zeker voor de mensen die
eenzaam zijn, is dit een moeilijke tijd, laten
we hen niet vergeten. We zien uit naar Kerst!
Diverse musici zijn druk aan het oefenen
voor de verschillende diensten. We hopen

op mooie kerstdiensten, op kerstavond zingt
het gospelkoor. Het thema voor de diverse
diensten is: “Gods Vrede”. Kerst is een mooie
gelegenheid om mensen uit te nodigen die
niet of niet vaak meer in de kerk komen.

We willen iedereen hartelijk danken die

het afgelopen jaar kopij heeft ingeleverd,
hierdoor kunnen we een mooi, lezenswaardig
gemeenteblad maken.

De redactie wenst u veel leesplezier en alvast

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig
2026!




Van Eeuwigheidszondag naar/Advent

Van het donker naar het Licht.

Van wat was naar wat komt.

In het afgelopen jaar vielen er weer
gemeenteleden weg. Ze waren bij ons
en we mochten hen liefdevol begeleiden
naar hun laatste rustplaats. Dan komt
die laatste zondag van het kerkelijk jaar,
Eeuwigheidszondag.

We noemen de namen van hen die we
missen. Samen rouwen we met hen die
verdrietig zijn. We vinden troost in gesproken
woorden en liederen. En, we mogen geloven
dat dit niet het einde is maar een blik op de
toekomst. Zij gingen ons voor, Bas Moerkerk,
Kommer Hoek, Minekee de Jong en Maartje
Breen. In ons hart en gedachten zijn ze nog
altijd bij ons en rouwen we om het gemis dat
er ook is. Wat een troost dat de dood niet het
laatste woord heeft. Dankzij onze Heer Jezus
is hij overwonnen! En wij gaan verder, hoe
moeilijk dat soms ook is.

Direct na Eeuwigheidzondag begint Advent.
We tuigen onze huizen op met lichtjes en
snuisterijen. We denken na over wat we
zullen eten met kerst, welke kadootjes we
zullen geven.

In de kerk vertellen we de kinderen over
Maria en Elisabeth, over engelen en

het Goede Nieuws dat Jezus komt. We
organiseren alle diensten die ingevuld moeten
worden.

Geschreven door:
Annelies Van den Hoven

Maar laten we één ding nooit vergeten,
Advent is niet alleen een ‘regel-periode’
voor kerst. Advent laat ons kijken over de
kerstdagen heen.

Advent kan ons verlangen geven naar de
Wederkomst van onze Heer. Dat doet me
denken aan één van Gods najaarsfeesten,
het Bazuinenfeest. De bijbel leert ons om op
dat feest te wachten op de vervulling van de
tijd. Niet lijdzaam afwachten maar op een
feestelijke manier.

De joden hebben daar een prachtige invulling
voor. In de eerste najaarsmaand (de 7e),

op de juiste dag, wanneer de maan weer
opnieuw zichtbaar was geworden, wordt

men wakker gemaakt door bazuingeschal.

De gelovigen hebben dagen gewacht op dit
moment en hun witte kleding al klaargelegd.
Wat een prachtig schaduwbeeld voor onze
adventsgedachte.

Zo mogen ook wij advent vieren. Vol
verwachting, onze harten gericht op wat
komen gaat. Gelovig, zoals zij die ons zijn
voorgegaan.

Namens de kerkenraad wens ik jullie van
harte een mooie decembermaand toe.
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Verbonden in'geloof

Geschreven door:
Arie Wesdorp

Vanuit de kerkenraad van onze Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

proberen we de gemeente mee te nemen in veel thema’s die ons

bezighouden. Deze keer wil ik, namens de Kerkenraad, een aantal

dingen met u delen.

Allereerst kijken we met dankbaarheid
terug op onze najaar-ledenvergadering
waarin we mochten terugblikken, en ook
vooruitzien, zowel in de geestelijke als ook
de praktische kant van het samen Kerk

zijn. In voorbereiding op de begroting en
daarmee eigenlijk het jaarplan voor 2026
hebben we als kerkenraad met tal van
taakgroep-leiders gesproken, en ook samen
onze handen gevouwen om een zegen te
vragen voor al wat op ons pad komt. Het
lijkt allemaal makkelijk maar we zijn toch
met een grote groep zeer betrokken leden
met veel aandachtsgebieden: jeugd, zending,
evangelisatie, ouderenzorg, 55 plus enz. We
mogen dan ook dankbaar zijn dat buiten

de zondagse diensten er zoveel is wat ons
voortdurend “bindt” rondom het woord van
onze God en Heer. Voelt u en jou zich daarom
altijd welkom bij alles wat georganiseerd
wordt!

Na de pauze van de ledenvergadering zijn
we door Martha Witkamp meegenomen

in de achtergrond en beleving van de
gebedsmarathon van afgelopen september.
Bijzonder om te horen wat mensen
meemaken, ervaren en ook willen delen!

In de vele activiteiten die deze herfst weer
zijn gestart wil ik er één speciaal noemen en
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dat zijn de onderwijsavonden met ds. Kriiger.
Het is fijn om te horen dat het goed wordt
ontvangen. Laten we dit vooral samen doen
en onze inbreng blijven geven. Voor degenen
die er nog niet waren: voel u welkom!

Afgelopen zondag was de eerste advent.

Die morgen mochten we ook samen “de
maaltijd van de Heer vieren”. Het toont onze
onderlinge verbondenheid! De komende
weken van advent staan we iedere week
steeds weer stil bij het naderende Kerstfeest.
Het doet mij altijd weer denken aan de “reis”
die we ieder jaar als Kerk maken, beginnend
bij de geboorte, het lijden en sterven van
Jezus en uiteindelijk de opstanding en
hemelvaart. Later met Pinksteren mogen we
de uitstorting van de Heilige Geest gedenken,
die steeds bij ons is!

Als mensen zoeken we vaak naar tastbare
feiten in onze geloofsbeleving, dat ligt nu
eenmaal in onze aard besloten. Daarom
ook vieren en gedenken we de kerkelijke
feesten. Maar steeds door alles heen, is en
blijft ons geloof in Jezus Christus de kern,
de basis van waaruit we leven. Daarbij
past verwachting, blijdschap, maar ook

het accepteren van tegenslag, soms diep
verdriet, vaak ook geduld en vertrouwen in
afhankelijk van Hem, die we niet enkel straks



Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan.

Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht

Psalm 32:8

met Kerstfeest, maar altijd mogen danken

en aanbidden. Hoe mooi was het dan ook

dat we op “eeuwigheidszondag” afgelopen
november, als gemeente stil mochten staan
bij “gedenken en rouwen” van ons ontvallen
geliefden, maar dat er ook een moment was
voor het benoemen van “nieuw leven” in onze
gemeente!

In de jaarvergadering is erbij stil gestaan,

de beroepingscommissie. We zijn blij dat de
leden van deze commissie verder willen gaan
met hun zoektocht naar een eigen predikant.
Omdat de tijd soms tot nieuwe inzichten
uitdaagt gaan we als kerkenraad ons ook
weer beraden over “welke dominee past bij
onze gemeente”. We hopen hierin, samen met
de beroepingscommissie, stappen te zetten.
Laten we dit werk ook blijvend opnemen in
onze gebeden!

Begin volgend jaar wordt ook weer een doop-
en belijdenisgroep opgestart. (Zie daarvoor
ook een ander bericht in Perspectief)
Wanneer u zich daartoe aangesproken voelt
houdt dan de aankondiging in de weekbrief in
de gaten. Weet dat iedereen welkom is!

Afsluitend met een praktisch punt. Als
gemeente houden we steeds rekening met
een “eigen” predikant en de kosten daarvan
voor de gemeente. Wij zijn dan ook dankbaar
dat u als gemeente steeds ruimhartig de
gemeente blijft ondersteunen.

Dat we nu feitelijk een positief financieel
saldo hebben geeft ons als gemeente de
mogelijkheid om de veelheid van taken en
wensen af te wegen en dat te doen wat
nodig is en soms ook onvoorzien op ons pad
komt. Dit alles mogen we doen terwijl we
toch steeds, ook in materiele zin, voorbereid
zijn op een eigen Herder en Leraar! Niet te
vergeten er mag ook ruim aandacht zijn voor
hulp en aandacht voor de omgeving om ons
heen, zending, evangelisatie, eigen opbouw
binnen onze kerk ja alles krijgt aandacht.
Laten we hier met elkaar dankbaar voor zijn
dat we op deze wijze uitdrukking kunnen
geven aan samen Kerk zijn.

Namens de kerkenraad wens ik iedereen een
goede tijd toe, wanneer we op weg zijn naar
het Kerstfeest, de geboorte van Jezus. Laat
het ons samenbrengen en verder helpen op
al onze wegen. Wij wensen elkaar van harte
Gods zegen toe!
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Belijdenis en doop 2026

De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp staat met overtuiging in

de traditie van doop op belijdenis. We zijn tegelijkertijd een open

gemeenschap die ruimte geeft aan mensen die in een andere

kerkelijke traditie als kind gedoopt zijn, om door de weg van

belijdenis van geloof aan de gemeente van Christus toegevoegd

te worden. Ter voorbereiding op deze geloofsstap worden er

weer avonden voor in het voorjaar 2026 gepland waarin uitleg en

toerusting wordt gegeven.

De avonden zijn zeer laagdrempelig en
bedoeld voor diegene die in overweging
heeft belijdenis te doen en/of zich te
laten dopen. Maar ook voor wie zich nog
afvraagt of dit een goede stap zou zijn

of die meer willen weten over wat Jezus
volgen inhoudt. Ook jongeren zijn daarbij
nadrukkelijk uitgenodigd.

Om een en ander toe te lichten hebben
we een informatieavond gepland,
vooralsnog op vrijdag 30 januari 2026. Er
vindt dan nog geen toerusting plaats, maar
we willen dan gezamenlijk een maaltijd
nuttigen en alle vragen beantwoorden die
er hier rondom zijn.

Wanneer u zich voor die avond, of de
avonden die verder in het voorjaar
volgen, aan wilt melden of vragen
heeft, kunt u altijd bellen of een bericht
sturen naar Carla Tuk (0628956210) of
Edwin Voogd (0651398240). Houdt u
de berichtgevingen in de Perspectief of
Weekbrief verder ook in de gaten!
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Jeugd met een Opdracht

Geschreven door:
Steven van Kooten

Onlangs ging pastor Henk van Dam bij ons voor. Hij gaf tijdens het

Morgengebed iedereen de gelegenheid om in de stilte te luisteren of

God iets tot ons te zeggen had. Gebed is niet alleen dat wij spreken,

maar ook luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. Door Zijn

Heilige Geest kan hij ons gedachten, beelden, woorden of een

bepaalde indruk geven. De studenten en de leiding van Jeugd met een

Opdracht hebben ook op deze manier voor de gemeente gebeden en * g

de gedachten die bij hen opkwamen voor ons opgeschreven.

“Wat een zegen van gastvrijheid,
beschikbaarheid en verbinding! Ik voel dat
God echt (diepere) vriendschap wil opzetten
tussen ons en de mensen uit de DGO

“Dank jullie wel voor het mogelijk maken van
dit alles! Wij mogen groeien, delen, uitgaan
omdat jullie deuren geopend hebben. lk kreeg
het idee dat God wilt zeggen: Vraag! Bid wat
je verlangen is. Jullie mogen jullie verlangens
met Hem delen.”

“Beeld van een geiser (bron) die op het punt
staat uit te barsten. Ik heb het gevoel dat er
opwekking meer en meer opborrelt en op
het punt staat uit te barsten. You can't keep
containing it.”

“Honor one another! Geef eer aan elkaar, zie
naar elkaar om. Zoveel mensen die trouw

en dienstbaar zijn Eer die mensen. Wordt
vrijgevig in liefde en eer, en God zal vrijgevig
zijn! Romeinen 12:10”

“Lukas 6:37, Laat los en u zult losgelaten
worden. God heeft nieuwe dingen voor de
kerk een groei en een diep verlangen naar
deze gemeente maar laat los!”

“Jullie gastvrijheid laat een deel van Gods hart
en liefde zien! En dat Gods hart steeds meer
bewust aanwezig zal zijn in de kerk zodat
jullie het kunnen uitdelen aan de mensen om
jullie heen! Wat al gebeurt.”

“Picture of Jesus’ entry into Jerusalem, Luke
19:36-38. | see you welcoming and honoring
Jesus like this! “Let the King of glory enter in.”

“Wie zicht ontfermt over de arme (mensen
die iets nodig hebben), leent uit aan de
Heere. Hij zal hem zijn weldaad vergelden -
Spreuken 19:17. God zal jullie gastvrijheid
en vrijgevigheid belonen. Bedankt voor jullie
dienstbaarheid, het is tot grote zegen en dat
ontgaat God niet.”

Jeugd met een Opdracht | 7



Woensdag 24 december
20.00 uur

Donderdag 25 december
10.00 uur

Vrijdag 26 december
10.00 uur

Woensdag 31 december
18.30 uur

Donderdag 1 januari
10.00 uur

Kerstnachtdienst
Ds. N. de Boo
"Vrede op aarde???!!!"

1e Kerstdag
Ds. L. Kriiger
"Heerlijkheid en vrede op aarde"

2e Kerstdag
Zr. M. Witkamp-Grinwis - Zangdienst
"De Vredevorst kwam/komt ook voor u!"

Oudejaarsavond
Ds. L. Kriiger

Nieuwjaarsdag
Ds. J. Smink
Viering Avondmaal

Aan de feestelijke Kerstdiensten zullen diverse musici en
mensen uit de gemeente meewerken.

N

A Ouddorp

Doopsgezinde Gemeente

Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
www.doopsgezindouddorp.nl




CD-Recensies

Een viertal mooie muzikale tips voor de
aanstaande kerstdagen.

A0 O TEr e

Op “A Jolly Irish Christmas” van de

populaire formatie Rend Collective staan

6 kerstklassiekers en 6 door de groep
zelfgeschreven kerstnummers. Muzikale
medewerking wordt onder meer verleend
door We Are Messengers en Ellie Holcomb.
Dit album geeft een sfeervolle kerststemming.
Een prima combinatie van de iconische lerse
folk/pop charme van Rend Collective met
klassieke kerstmelodieén.

De nummers van “Every Christmas“ (Michael
W. Smith) schetsen een beeld van vrolijkheid
van de feestdagen en kerstherinneringen. De
focus op het gezin past goed bij dit album.
Michael produceerde de CD samen met zijn
zoon Tyler Michael Smith. Ook zijn dochters
Whitney Mooring en Anna Smith werken mee
aan het project.

Gezegende dagen toegewenst
Ben Scholten

De muziek van het Australische duo For King
& Country (de broers van Rebecca St. James)
wordt vaak vergeleken met Coldplay). Op

“A Drummer Boy Christmas” staan prachtige
vertolkingen van klassieke kerstsongs

en twee originele liedjes, waaronder een
emotioneel ontroerende ballad vanuit het
perspectief van Jozef: ‘A Carol of Joseph'.

Carrie Underwood bracht een schitterend
kerstalbum uit. Op “My Gift” is een orkest
van wereldklasse te beluisteren, dat onder
leiding staat van de vooraanstaande
componist en dirigent David Campbell.

Hij heeft onder meer iconische opnames
gemaakt voor artiesten als Linda Ronstadt,
Beyonce, Justin Timberlake, Barbara
Streisand, Michael Jackson en Josh Groban.
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Geschreven door:

Liturgische bloemdecoraties i
Advent en Kerst 2025

Het jaarthema 2025 in onze gemeente is ‘Op weg naar het
(Gods) koninkrijk’. De bijbelse basis voor preken en ook voor de
groeigroepen is de Bergrede uit het evangelie van Matteiis.

Met de menswording van Jezus stelt het
koninkrijk van God nieuwe maatstaven,
die in “de Bergrede” worden toegelicht en
door zijn handelen worden geillustreerd. In
tegenstelling tot menselijke koninkrijken
wordt het koninkrijk van God gekenmerkt
door liefde, vergeving en het streven naar
vrede. Het koninkrijk van God is volmaakt.

De liturgische bloemversiering op de vier
adventzondagen sluit aan bij het jaarthema.

Een grote adventskrans met vier witte
kaarsen, die zoals elk jaar een voor een
worden aangestoken, staat centraal. De ronde
vorm staat voor volmaaktheid en daarmee
ook voor de eeuwigheid en oneindige liefde
van God - begin en einde gaan in elkaar over.

Het ‘groen’ van de dennentakken
symboliseert hoop. Christus wil samen met

ons Gods rijk al op deze aarde bouwen en “
daarmee hier en nu hoop schenken. In het H H

midden bevindt zich het symbol voor een Het kon In kr” k
koninkrijk - een kroon. van GOd WO I’dt

gekenmerkt door

Onder de adventskrans hangen op

verschillende hoogtes reageerbuisjes met |I€fd e, ve I’geVI ng
enkele witte bloemen. Deze symboliseren

‘beweging’ en dat we nog onderweg zijn - op en het Streven
weg naar Gods koninkrijk. naar Vrede
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God heeft zijn menswording en
daarmee de vrede voor deze
wereld en voor ieder mens
persoonlijk van tevoren voorbereid

De liturgische kleur voor de adventstijd is
violet - de kleur van stilte en bezinning en
inkeer, die verwijst naar de steeds weer
noodzakelijke gerichtheid op God. Deze
kleur komt terug in de doeken onder de
adventskrans. Met Kerst wordt de kleur
veranderd in wit.

In de kerstnachtdienst staat het thema ‘vrede’
centraal. Het woord ‘vrede’ lijkt in de Bijbel
van groot belang te zijn, want het komt meer
dan 200 keer voor.

‘Vrede' is ook de inhoud van de 7e
zaligspreking in de Bergrede: ‘Zalig zijn de
vredestichters, want zij zullen kinderen van
God genoemd worden’ (Matteds 5:9).

God heeft zijn menswording en daarmee

de vrede voor deze wereld en voor ieder
mens persoonlijk van tevoren voorbereid.

Al eeuwenlang staat er in het boek Jesaja:
“Want een kind is ons geboren, een zoon is
ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn
schouder; en hij heet Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst”
(Jes. 9:5).

En het zijn de engelen die de herders in

het veld de blijde boodschap en “vrede”
verkondigen: “.. en vrede op aarde bij de
mensen die Hij welgevallig zijn.” (Lucas 2.14,
Luther) Of in een modernere vertaling: “Groot
is vanaf nu Gods heerlijkheid in de hemel;
want zijn vrede is neergedaald op aarde bij de
mensen die hij heeft uitgekozen en liefheeft!"
(Gute Nachricht Bibel 2018)

En de heerschappij van dit kind begint waar
ze het meest effectief is: bij de mensen. Dus
bij ons, wanneer de woorden van Jezus onze
gedachten en ons handelen veranderen.

Het kind in de kribbe nodigt ons uit tot
verandering en wil ons tot vredestichters
maken.

Tijdens de kerstnachtdienst wordt het
midden van de koningskroon gevuld met
witte bloemen. ‘Wit’ staat onder andere voor
vrede, eeuwigheid en volmaaktheid.
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Even voorstellen...

Ik ben Wilko Tanis ( 38 jaar oud), samen met mijn kinderen Lynn

(9 jaar) en Janik (6 jaar) woon ik aan de Julianaweg 19 in Ouddorp.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Al ruim 10 jaar heb ik een eenmanszaak in
de bouw, ik maak complete bouwwerken,
badkamers, aanbouwen maar ook kleine
klussen draai ik mijn hand niet voor om.

Ik zing graag, vandaar ook dat ik bij het
gospelkoor ben gegaan. En uiteraard probeer
ik zoveel mogelijk voor mijn kinderen te
zorgen.

Wat houdt doopsgezind zijn voor je in?

De belangrijkste pijler is de vrijheid om te
mogen geloven, In deze vrijheid ontstaat er in
de plaatselijke gemeente enorme aandacht,
liefde voor elkaar wat ik zeer bijzonder vind.
De doopsgezinde traditie is in mijn ogen

ook een rijke traditie, waarin eenvoudige
schuilkerken tot rijke zegen mochten zijn.

Verder houd ik niet zo van hokjes denken,
immers dat zorgt voor veel verdeeldheid,
liever samenwerken, samenzijn maar vooral
de ander waarderen.

Het samenzijn vind ik persoonlijk belangrijk.
De kerk mag een warm bad zijn voor
diegenen die aankloppen.

Daden gaan woorden te boven. Wat
betekent dit voor jou?

Concreet betekent dit: niet alleen praten
maar ook doen, en er zijn! Veel woorden
betekent niet dat je daden goed zijn, laat juist
je daden je woorden versterken.
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Welke Bijbelse figuur zou je voor een dag
willen zijn en waarom?

Het geloof van Noach, de sterke kracht

om elke dag te bouwen aan een ark in het
droge. Dat beeld dat puur uit het geloof elke
dag vorderde, zijn rotsvaste vertrouwen op
zijn God is voor mij bijzonder! Uit menselijk
oogpunt zijn wij vaak bang/onzeker over
onze mening/geloof. Maar Noach kon er niet
onderuit, hij bouwde een ark. Het kan niet
anders als dat menig omstanders hem stond
te bespotten, misschien zelfs mensen die hem
van gedachten laten veranderen zodat hij zijn
bouwwerk stillegde. Deze man zou ik een dag
willen zijn.

Vrijwilliger zijn in de kerk hoe denk je
daarover en wat betekent dat voor je?

In deze drukke tijd is het soms lastig, maar
als we met elkaar gemeente willen zijn, is het
logisch dat we met elkaar dat laten draaien,
sommige weten mij al te vinden voor hand en
spandiensten.

Het zou goed kunnen dat ik in de komende
tijd soms dingen op me zal nemen, wel blijft
het soms wel lastig omdat de tijd zo vliegt.

Hoe zou je willen dat de kerk eruitziet?

Ik kijk dan toch echt naar de Bijbel, ik wens
dat veel mensen dit opnieuw ontdekken.
Immers geeft Jezus ons rust, diep van binnen.
En de kerk is ondergeschikt aan allen die
God leren kennen en willen dienen, Ik hoop
natuurlijk dat zo onze plaatselijke gemeente
ook nog weer nieuwe leden mag aantrekken
die ons weer nieuwe hoop en moed geven
om Christus te dienen. lk hoop niet dat de
kerken vinden dat ze aardse macht moeten
hebben. Macht is van de wereld, sterker nog
Christus leert ons dat we onszelf moeten
kleinhouden.

De kerk in de wereld, welk beeld heb je
daarbij?

Op dit moment als je rond je heen kijkt is de
kerk midden in de wereld komen te staan.
Als jongen ben ik opgegroeid in de zuilen van
onze christelijke maatschappij. Inmiddels vind
ik zelf dat deze zuilen nauwelijks nog bestaan,
enerzijds goed want zo kunnen we dicht
tegen de samenleving het evangelie brengen,
anderzijds is het tekenend dat onze westerse
wereld zoveel kerken laat slopen/sluiten, dat
kan ons toch niet heel vrolijk stemmen.

Maar er is er 1 die de wereld een toekomst
kan geven, daar moeten we op vertrouwen.

Geloven is een fantastisch goed, alleen zo
onbegrepen door de wereld.

Kerken mogen zaaien, Maar God alleen oogst!
Laten we het vertrouwen op Jezus richten,

en ons bereid maken om Zijn Heilige Geest te
ontvangen om zo ook zelf daarvan te mogen
getuigen. Denk aan de vroeg christelijke

kerk ( nog in prille fase) zo simpel kan het
evangelie zich verspreiden, met uiteindelijke
zeer grote gemeenschappen.

Wat wil je meegeven aan de mensen die je
elke zondag tegenkomt?

Wat was ik blij, verheugd om te zien hoe we
in de gemeente zijn opgenomen. Ik probeer
met een ieder contact te leggen, zeker met
een bak koffie erbij zondags komen er soms
mooie gesprekken op gang. Laten we elke
week Jezus aanbidden, Hem ons leven laten
leiden. En als u de komende weken mij
aanschiet wil ik met een ieder het gesprek
aangaan.

Even voorstellen...
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Vanuit het Kinderwerk

We hebben de laatste tijd diverse
activiteiten gehad in het kinderwerk. Hier
een korte samenvatting.

Op 4 oktober hadden we bezoek van
Matthijs Vlaardingerbroek. Hij is een
christelijk verhalenverteller, poppenspeler en
is zeer creatief in denken en doen. Het thema
was |k zie jou: Jezus in beeld. Rond de 80
kinderen mochten we ontvangen en vertellen
over Jezus.

Tijdens de herfstfair hebben een aantal
kinderen geholpen met de verkoop van de
oliebollen langs de deur bij de ouderen. De
bewoners van Ouddorp vonden het prachtig
en in een mum van tijd waren de oliebollen
op. Leuk om op deze manier ook de kinderen
te betrekken bij andere activiteiten in onze
gemeente.

B EE6
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Geschreven door:
Kommy Klepper

Seff werd opgedragen in de dienst van
zondag 26 oktober. Wij mogen hem en
zijn ouders van harte welkom heten in het
kinderwerk.

Op 5 november hebben we dankdag met

de kinderen gevierd. Het thema was: Zingen
voor de schepper. We hebben veel geleerd
en gezongen over de schepping. De middag
werd afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd. Een waardevolle middag waar we
ook kinderen uit andere kerkelijke gemeenten
mochten ontmoeten.

Komende tijd besteden we aandacht aan het
kerstproject: Vanaf 1e advent volgen we het
programma “Wees Welkom” van Bijbelbasics.
ledere zondag kijken we door de ogen van
een Bijbels personage uit naar de geboorte
van Jezus. We mogen leren van: Jesaja,
Gabriel, Maria, Jozef en tenslotte de herders.
In iedere kinderruimte komt een kleine stal
die we wekelijk zien groeien met nieuwe

figuren tot Jezus zelf een plek krijgt.




Zondag 4 januari is de 2e collecte
bestemd voorsstichting de Hoop

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die

niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische

problemen, krijgen uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van

De Hoop steunen we hen, door geld in te zamelen voor het werk dat

niet wordt vergoed. Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich

blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.

Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk
van De Hoop en van een aantal stichtingen
die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die
organisaties worden mensen geholpen die
worstelen met verslaving of met psychische
problemen. Vaak zien de cliénten geen
uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en
zijn wanhopig. Zoals een cliént eens treffend
zei: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet.”
De medewerkers kunnen hun gelukkig laten
zien dat een nieuw bestaan wél mogelijk is!
Mensen met ontwrichte levens worden, aan
de hand van het Evangelie, op weg geholpen
naar een nieuw leven.

Niet vergoed
Niet alle hulp die we bieden wordt vergoed.
Denk bijvoorbeeld aan de inloophuizen in

Dordrecht en Vlissingen, waar mensen die
eenzaam, dakloos en vaak ook verslaafd zijn,
terecht kunnen voor een kop koffie, maaltijd
en een luisterend oor. Daarnaast bieden

we geestelijke verzorging aan cliénten die
vragen hebben over God en meer over Hem
willen leren. Ook kunnen cliénten bij De
Hoop het ontwikkeltraject volgen. Bij het
ontwikkeltraject werken cliénten aan hun
persoonlijke ontwikkeling en groei en wordt
hun kans op een baan vergroot.

Benieuwd naar alle O[3
projecten die we dankzij : s ¥
uw hulp mogelijk maken? ELJ E

Kijk op onze website
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https://www.vriendenvandehoop.nl/hoewijhelpen/

Stichting Volharding

Stichting Volharding is in 2003 opgericht
door Willem den Hertog en heeft Goeree-
Overflakkee als bakermat. Inmiddels zijn
tientallen vrijwilligers en veldwerkers
vanuit heel Nederland betrokken bij dit
waardevolle werk.

Het is onze missie om arrestanten en
gedetineerden (opnieuw) in aanraking te
brengen met Gods liefde voor deze wereld,
voor zondige mensen. Daarom bezoekt een
team van toegewijde vrijwilligers regelmatig
de cellencomplexen van politiebureaus,

om een moment van rust, aandacht en
menselijkheid te bieden in een vaak onzekere
en eenzame periode.

In de cellencomplexen heeft de Stichting
boekenkasten geplaatst, gevuld met boeken
en Bijbels in diverse talen. De vrijwilligers
zorgen ervoor dat deze kasten steeds worden
aangevuld. Daarnaast gaan zij - altijd onder
begeleiding van een arrestantenverzorger

- langs de cellen om lectuur uit te reiken

en een luisterend oor te bieden. De
arrestantenverzorgers zijn daarbij belangrijke
ambassadeurs van dit werk.

(14

Steeds opnieuw blijkt
hoe bijzonder deze
ontmoetingen zijn
Steeds opnieuw blijkt hoe bijzonder deze

ontmoetingen zijn: arrestanten waarvan je
het misschien niet zou verwachten, vragen
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Namens Stichting Volharding,
Bram Vos

Stichting Volharding

SN

T

soms zéIf om een Bijbel, een gesprek of zelfs

om een gebed. In moeilijke omstandigheden
kan zo'n moment van aandacht hoop en
troost bieden.

Om dit werk mogelijk te blijven maken,
wordt er na de dienst zondagochtend 8
februari een speciale collecte gehouden. De
opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf
van Bijbels en christelijke lectuur die onder
arrestanten worden uitgedeeld.

Wij bevelen dit werk van harte bij u aan en
danken u voor uw steun en gebed.



The Marriage Course

Geschreven door:
Janny Scholten

van Alpha Nederland

Namens de Taakgroep Pastoraat willen we
in februari 2026 om de week starten met
The Marriage Course van Alpha Nederland.

Het is een verdiepings- 'cursus' voor
huwelijken ongeacht welke leeftijd. Niet
specifiek als er problemen zijn, daar zijn
andere mogelijkheden voor maar misschien is
er veel veranderd in jullie leven samen en is
het fijn om tijd in samen te investeren.

Het zal zijn in een restaurant-setting met een
drie gangen diner. Voor maximaal 7 stellen die
elk samen een werkboek zullen doornemen
nadat we eerst gezamenlijk zullen starten met

Alpha Nederland ©

een videofilm over het onderwerp van die
avond. De tafels staan ver genoeg uit elkaar
om privacy te garanderen. Het is nadrukkelijk
geen groepsgebeuren met uitwisselen van
ervaringen.

Geef je snel op bij ons. Na een bepaalde tijd
zullen we de uitnodiging meer openbaar
maken zodat ook mensen van buitenaf
kunnen gaan deelnemen. Er zal een geringe
bijdrage worden gevraagd voor het werkboek
en het diner.

Voor vragen en opgave kunt u terecht bij
Maria Hameeteman en Janny Scholten

The Marriage Course van Alpha Nederland | 17




Zondag 18 januari is de 2e collecte
bestemd voorrmnoodhulp in Soedan

Soedan heeft te maken met een levensverwoestende crisis als

gevolg van gewelddadige conflicten en een enorme hongersnood.

De behoefte aan noodhulp in Soedan is zeer groot. De Verenigde

Naties waarschuwen dat de bevolking lijdt onder een van de ergste

humanitaire rampen ter wereld.

De situatie in Soedan

Op 24 oktober 2025 heeft de rebellengroep
RSF de stad El Fasher ingenomen, de
hoofdstad van de regio Noord-Darfur. Het
geweld in de stad is verwoestend. Dit heeft
ervoor gezorgd dat mensen massaal geviucht
zijn en hun basisvoorzieningen verloren zijn.
Veel overlevenden van de inname zijn te
voet gevlucht naar het platteland, waar geen
voedsel, schoon water of medische zorg is.
Anderen proberen nog steeds de stad te
ontvluchten.

De 250.000 inwoners van de stad - waarvan
de helft kinderen - hebben dringend hulp
nodig. De situatie, die de afgelopen 18
maanden al verschrikkelijk was, heeft een
dieptepunt bereikt. Naast acute honger is er
sprake van seksueel geweld en kinderen die
hun ouders kwijt zijn.

Tearfund is met haar partners langer actief
in Soedan en de omliggende regio en kent
de situatie goed. Guido de Vries, directeur
van Tearfund: “Ik woonde en werkte vijf

jaar in Soedan. lk ken de Soedanezen als
veerkrachtige mensen. Het snijdt dwars
door m'n ziel om de honger, het geweld en
de wanhoop te zien. De mensen in Soedan
hebben onze hulp en gebeden meer dan ooit
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nodig! Met onze steun kunnen we samen een
verschil maken.”

Zo willen we helpen

Ons doel is het redden van levens en hulp
bieden aan mensen die al zo lang lijden onder
deze crisis en die El Fasher ontvlucht zijn.
Onze partner biedt op dit moment onderdak,
voedsel en water, maar er is dringend
behoefte aan medische hulp voor kinderen
die ondervoed zijn en mensen die gewond
zijn geraakt. Met uw steun kunnen we deze
hulp bieden.

Deze actie is in samenwerking
met EO Metterdaad. Ga

naar de website voor meer
informatie of scan de QR-code.



https://www.tearfund.nl/hongersnood-soedan

Graan met een verhaal...

Geschreven door: Annelies
Snijders, met medewerking
van Rini Hameeteman en
Elma Posthuma

Wat begon als onderdeel van en opmaat naar de viering van “400 jaar

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp in 2022” komt nu in de huidige

vorm tot een einde. Het jubileum-graanproject heeft drie teelten

gekend over een looptijd van vijf jaar.

In 2018 bezocht ik, Annelies, de
tentoonstelling “Menno Simons Groen

Doen, Mennonieten al 500 jaar duurzaam”

in Witmarsum (Fr.), de geboorteplaats van
Menno Simons. Een jaar later kreeg onze
voormalige predikant ds. K. van Wijngaarden
een pakje Friese dumpkes uitgereikt, ter

ere van zijn behaalde proponentschap. De
dumpkes waren gebakken van een oude
graansoort die in het verleden meegenomen
werd door doperse geloofsgenoten op

hun migratiereizen. Door de doopsgezinde
landbouwer Menno de Vries uit Witmarsum
was dit oergraan voor het eerst weer geteeld
in Nederland. De naam van deze harde
wintertarwe is: Turkey Red Wheat. Op dat
moment ontstond bij mij het plannetje om
deze tarwe naar Ouddorp te halen.

De jubileum-werkgroep heeft, na enkele
wijzigingen in het vroege begin, bestaan uit
Rini Hameeteman, Bert Tuk, EIma Posthuma
en Annelies Snijders. Onze gemeente heeft
land in bezit, dat gepacht wordt door een
Ouddorps boerenbedrijf (Maatschap de Jong).
In het najaar van 2020 vond de eerste zaaiing
plaats op dopers land. Die winter heeft de
tarwe ook sneeuw doorstaan. Een banner
met uitleg werd geplaatst in de akker en ieder
die er langs fietste of met de auto op de N57
reed, heeft het wel gezien.

De eerste oogst was in 2021, molenaar
Voogd in Ouddorp was bereid om ons graan
te malen en daarna bakte bakker de Visser
uit Dirksland er prachtige Menniste broden

Lees verder >
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van. De receptuur werd ontwikkeld door

de deskundige Ouddorpse bakker Arco
Luime, tegenwoordig werkzaam als docent
bij een bakkersopleiding. We richtten de
Mennobaksels groep op waarin ongeveer
10 personen aan de slag gingen met het
bijzondere meel. We bakten thuis onze zoete
en hartige producten en keurden ze samen
in de groep. Hier werden vele recepten
uitgewisseld.

Toen in Oekraine in 2022 de oorlog

uitbrak, werd een plan opgevat om ons

meel daarheen te sturen. De Doperse
migratiereizen van eeuwen geleden liepen
namelijk ook door Oekraine. Zo ontstond de
samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk
en Multiply. We organiseerden datzelfde jaar
het Zomerconcert ten bate van Oekraine met
de Oekraiense pianiste Hanna en haar jonge
viool spelende dochter Solomiia Manokina,
fluitisten Thijs van Leer en Tabea Lanzke

en op de harp Joline Sperling. Ondanks dat
we juist uit de corona periode kwamen,

was dit benefietconcert een groot succes,
zowel qua bezoekers als qua opbrengst.
Tevens verkochten we brood en meel aan de
concertbezoekers.

In de loop van 2023 is het graanproject
onderdeel geworden van de taakgroep
Zending & Evangelisatie, zo werd het
graanproject een zendingsproject.
Ondertussen waren we als werkgroep in
een stroom van allerlei mooie contacten en
activiteiten terecht gekomen die zich nog
verder ontwikkelde.

Om er een aantal te noemen:

® presentatie bij Maatschap de Jong over het
doperse graan tijdens de “Akkerfietsroute”
die georganiseerd werd door de
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activiteitencommissie in coronatijd;

elke gastpredikant kreeg een zakje meel
of een brood voor thuis en/of eigen
kerkgemeente mee;

deelname aan het Wereldwerk festival
in Doperduin, Schoorl, waar Europese
doopsgezinde hulporganisaties elkaar
ontmoetten (o0.a. Multiply);

brood voor de lunch tijdens de Ringdagen
van doopsgezinde gemeenten van Zuid
West Nederland in Dordrecht en later bij
ons in Ouddorp;

strovlecht workshops tijdens Open
Monumentendag en winterfair;

koekbak mix in de liter weckpotten van
Kommer en Lina Hoek;

kommetje-koek recept van ‘Wub’ (via
Mennobaksels groep, vaak geserveerd bij
de kerkkoffie en vermeld met verhaal op de
graanfolder);

elke fair in de gemeente waren we present
met brood, meel en koekjes;

in Witmarsum werd hard gewerkt aan het
boekje “Van Oergraan tot Mennobrood”,
hierin staan ook enkele bladzijden over het
graanproject en de teelt in Ouddorp;

een Amerikaanse doopsgezinde familie, op
rondreis door Nederland, kwam speciaal
voor ons Menniste brood naar Ouddorp
omdat ze er in de Engelse vertaling van het
boekje “Van Oergraan tot Mennobrood”
over hadden gelezen;

ons graan, meel en zelfs het brood zijn
de wereld overgegaan naar vele landen:
Amerika, Duitsland, Engeland, Egypte,
Oekraine, Pakistan, Rwanda, Zweden en
Zwitserland. En via Menno de Vries, de
Friese teler, ook naar Denemarken en
Polen;



e excursie naar het broodmuseum in
Zierikzee van Zeelandia;

e de historische dorsmachine van Jan
Westhoeve, die een deel van de oogst
op het kerkplein heeft gedorst op Open
Monumentendag;

¢ brood- en meelverkoop op de Ouddorpse
Boerenlanddagen, met vele uitwisselingen
van broodrecepten en goede gesprekken.
Juist hier hebben we over onze gemeente
kunnen spreken en getuigen, dit geldt ook
voor de Oogstdagen op Hofstede Lust &
Last in Sommelsdijk;

e zaaien op land van Pou Voogd, polder
Westerloo in Goedereede;

e samenwerking met natuur-inclusieve
akkerbouwer Jan Kastelein uit
Sommelsdijk, leidend tot een hoofdrol
voor ons brood op de historische markt
(afgelopen juni, eveneens in Sommelsdijk):
in de kraam (verkoop), bij het ontbijt dat
geserveerd werd en bij een ‘uitdeling aan
de armen’ naar oud gebruik (door sociéteit
Rethorica);

e adventsproject met de kinderen in
samenwerking met kinderwerk;

e en niet te vergeten het brood voor
de viering van het avondmaal in onze
gemeente en bij de soep na de vele
Samendiensten.

Wat een tarwe korrel al niet teweeg kan
brengen, vreugde en verbinding, met grote
dank aan de Schepper die dit allemaal

tot stand brengt. Met het brood, meel en
het prachtige verhaal van het graan - een
verhaal van moed en geloof door onze
doperse voorgeschiedenis heen - zijn we
als gemeente getuigend geweest naar
buiten toe via dit mooie project. Jezus zegt:
“lk ben het Levende Brood.” Het “graan

met een verhaal” heeft ons als gemeente
op een nieuwe manier zichtbaar gemaakt
naar buiten, toegankelijk vanwege de
duurzaamheid en de betrokkenheid op de
lokale omgeving. Getuigend met woord en
brood. Aan alle ondersteuners tijdens de
verschillende fasen van het graanproject,
als ook aan de klanten van binnen en
buiten de gemeente, zijn we veel dank
verschuldigd. Zonder anderen tekort te willen
doen past speciale dankbaarheid richting
Voogd Meelhandel, want zonder hen had
het allemaal niet gekund (opslag, malen,
verpakken). De molen staat in het centrum
van de keten tussen boer & bakker en alles en
iedereen werkte zo goed samen! Het nog te
berekenen positieve jubileumsaldo zal in de
loop van 2026 een historisch en missionair
passende bestemming krijgen. Zo heeft de
gemeente nog een jubileumuitgave tegoed,
een combinatie van 400 jaar Doopsgezind
Ouddorp (2022) en 500 jaar dopers
geloofsgetuigenis (2025).

Het jubileum-graanproject gaat stoppen,
het getuigen gaat verder! Wat nog resteert
aan graan van de laatste teelt bewaren we
voor een paar maanden. Samen met Menno
de Vries hopen we present te zijn met de
Ouddorpse en Friese producten van de
‘doperse tarwe’ tijdens de “Mennonitische
Europaische Regional Konferenz"
(MERK), die voor het eerst sinds lange

tijd weer gehouden wordt tijdens het
Hemelvaartsweekend (14-17 mei 2026,
Amersfoort). We verheugen ons op deze
ontmoetingen met zusters en broeders in
het geloof, uit Nederland en daarbuiten.
En hopen ook daar te mogen getuigen van
de bijzondere weg die de Heer met onze
gemeente is gegaan.
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Collecterooster 2026

In dit artikel staat de toelichting
collecterooster voor 2026.

De eerste collecte is altijd voor alle kosten
van onze gemeente. Af en toe is er een
tweede collecte voor een bijzonder doel. In
onze gemeente wordt een voorstel gemaakt
aan de kerkenraad door de taakroepleiders
van de taakgroep financién (Miranda Grinwis-
Driesse) en taakgroep zending & evangelisatie
(Cor Joppe). Dit voorstel is door de
kerkenraad besproken en goedgekeurd. In de
loop van het jaar kunnen hier nog collecte bij
komen voor noodhulp en acties van leden van
de gemeente. In de loop van het jaar kunnen
hier nog collecte bij komen voor noodhulp en
acties van leden van de gemeente.

Het streven is om de breedte van de
Bijbelse opdrachten te verwerken in het
collecterooster. We gebruiken de volgende
uitganspunten:

e De werken van barmhartigheid: (Jesaja
58, Math 25: 31-46) hongerigen spijzen,
dorstigen laven, naakten kleden,
vreemdelingen herbergen, zieken
bezoeken, gevangenen bezoeken en zorg
rondom de dood.

¢ De grote opdracht: evangelie verspreiden
(Math. 28: 19-20).

e Leden en vrienden die actief zijn voor een
zendings- en/of diaconaal doel, helpen
met aandacht voor hun doel en collecte.
Voorbeelden: Kledingproject van Kom Over
En Help: Rini Hameeteman, naar House
evangelisatie: Martin en Hendrika Meijer,
International Justice Mission: Marjan v.d.

Nieuwendijk, Gevangenzorg Nederland:
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Geschreven door:
Cor Joppe

Mariska Goemaat, Project Innercity
Rotterdam: Henk en Agni van Deijk,
Stichting Volharding: Bram Vos.

¢ Andere doelen zoals Vervolgde christenen:
Open Doors, Israélzondag: Shaare Zedek
ziekenhuis Jeruzalem, Michazondag:
Micha Nederland, Noodhulp: Dit gaat via
Tearfund. Als die geen partner in een land
hebben via de christelijk noodhulp cluster

e Aandacht voor projecten op ons eiland:
Veldwerker GO, Hospice Calando, Kairos
Dirksland, Identiteitsfonds van Weel
Bethesda ziekenhuis.

e Verbinding met ADS: Het project met
“de Ark” gaat via st. Doopsgezinde
Geloofsopbouw en Solidariteit.

We zijn als Doopsgezinde Gemeente een

partner Gemeente voor:

e “de Ark” Gemeente in Kyiv. We collecteren
3 x per jaar voor hen. Er is in 2025 een
extra actie geweest om hen tot eind
2027 te steunen om voedselpakketten en
evangelisatiemateriaal te laten delen. Hier
kan nog steeds aan meegedaan worden.

e Het “busproject voor jongeren” Dit is een

samenwerking van Youth for Christ en
diverse kerken op ons eiland. Het is de
hoop en gebed dat ook in Ouddorp een
team en standplaats komt. Hier is nog te
weinig reactie op gekomen. We collecteren
hier 3 x per jaar voor.

Een traditie is om te collecteren voor
het Diaconaal Fonds tijdens een
Avondmaalsdienst. (Behalve Witte
Donderdag). Als het mogelijk is koppelen
we een collecte aan een voorganger die


https://www.komoverenhelp.nl/verhalen/alionka/?gad_source=1&gad_campaignid=23086190562
https://www.komoverenhelp.nl/verhalen/alionka/?gad_source=1&gad_campaignid=23086190562
https://www.naarhouse.nl/
https://www.ijmnl.org/
https://gevangenenzorg.nl/
http://www.innercityproject.nl/
http://www.innercityproject.nl/
https://www.stichtingvolharding.nl/
https://www.opendoors.nl/
https://www.shaarezedek.nl/
https://www.shaarezedek.nl/
https://michanederland.nl/
https://www.tearfund.nl/
https://www.christelijknoodhulpcluster.nl/
https://www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl/
https://www.calando.nl/
https://stichtingkairos.nl/
https://stichtingkairos.nl/
https://www.vanweelbethesda.nl/onsziekenhuis/organisatie/identiteitsraad
https://www.vanweelbethesda.nl/onsziekenhuis/organisatie/identiteitsraad
https://goeree-overflakkee.yfc.nl/

een speciale band heeft met een doel. organiserende groep. In het algemeen worden

Voorbeelden: Br. Stortenbeker: de Hoop, collecten zoveel mogelijk ondersteund met
Ds. J. de Haan: International Justice een artikel in de Perspectief, Weekbrief
Mission, Ds. D. Smink: Leger des Heils. en dia op de beamer. Soms geeft een
Collecten voor GAAV Event, Praisedienst en gemeentelid een toelichting op een doel waar
Kerstnachtdienst worden ingevuld door de hij of zij zich inzet.

Datum Dienst Doel

Don 1 januari Avondmaal Diaconaal fonds

Zo 4 januari De Hoop Verslavingszorg (meer informatie op blz.15)

Zo 18 januari Tearfund Soedan (meer informatie op blz.18)

Zo 1 februari De Ark

Zo 8 februari Stichting Volharding (meer informatie op blz.16)

Zo 15 februari Avondmaal Youth for Christ GO

Zo 1 maart Veldwerker GO

Woe 11 maart Biddag n.t.b.

Zo 22 maart Samendienst Calando

Zo 5 april Pasen Evangelisatie project DGO

Zo 12 april UM

Zo 19 april Avondmaal Diaconaal Fonds

Zo 26 april Samendienst Gevangenzorg NL

Zo 10 mei Kairos

Zo 24 mei Pinksteren De Ark

Zo 31 mei Samendienst Open Doors

Zo 14 juni Naar House

Zo 28 juni Praise Invulling Gospelkoor

Zo 5 juli Avondmaal Diaconaal Fonds

Zo 12 juli GOChurch

Zo 26 juli Tearfund

Zo 9 augustus Kom over en Help

Zo 23 augustus Identiteitsfonds Van Weel Bethesda

Zo 06 september Startzondag Youth for Christ GO

Zo 13 september Project Innercity

Zo 20 september Avondmaal Diaconaal Fonds

Zo 04 oktober Israelzondag Shaare Zeedek

Zo 18 oktober Michazondag Micha NL

Woe 04 november Dankdag n.t.b.

Zo 08 november Leger des Heils

Zo 29 november Avondmaal De Ark

Zo 13 december Youth for Christ GO

Do 24 december Kerstnachtdienst Invulling Team Kerstnachtdienst
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https://dehoop.org/
https://www.ijmnl.org/
https://www.ijmnl.org/
https://www.legerdesheils.nl/

Discipelschap Training School (DTS)
in Ouddorp - een bijzonder seizoen

Wat bijzonder dat we als Jeugd met een Opdracht oftewel Youth
With A Mission (YWAM) Rotterdam dit seizoen onze lesfase in

Ouddorp mochten houden!

Met een groep enthousiaste, jonge mensen
woonden we hier een paar maanden samen
om dichter naar God toe te groeien. Ouddorp
bood ons precies wat we nodig hadden:

rust, ruimte en een omgeving waar je God
gemakkelijk ontmoet in de stilte én in het
samen leven.

Elke week ontvingen we vernieuwend

en uitdagend onderwijs van weer andere
sprekers uit binnen- of buitenland. De
combinatie met de momenten tussendoor
maken dat dit een school is die de studenten
niet meer zullen vergeten: samen bidden

in de woonkamer, gesprekken tijdens een
strandwandeling, tranen en lachen op 1

dag. We merken hoe God harten aanraakt,
maskers afbreekt, mensen herstelt en nieuwe
dromen aanwakkert.

Een van onze studenten verwoordde het
zo: “DTS is tot nu toe een geweldige tijd. Ik
voel me hier echt thuis. God laat me zien
dat Hij een God is van groei en dat mijn
blijdschap uit Hem komt. In de lessen leer
ik elke dag iets nieuws, maar we brengen
het geloof ook praktisch in de praktijk. Pas
geleden, toen we een week op de basis van
Jeugd met een Opdracht Heidebeek waren
met andere scholen, oefenden we met
profetische kunst—dat wil zeggen, beelden
die God je geeft schilderen of tekenen en
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het dan ook aan iemand geven om diegene
te bemoedigen. lets wat ik nog nooit zo had
gedaan. Ik maakte iets en gaf het aan een
meisje omdat ik sterk het gevoel had dat het
voor haar was. Twee dagen later kwam ze
stralend naar me toe: het klopte precies met
wat God haar wilde zeggen en ik mocht toen
voor haar bidden. Dit alles raakte me diep.
God laat je groeien als je Hem daarvoor de
ruimte geeft.”

(14

We voelen ons
dankbaar dat we

deze periode in uw
gemeente en in deze
mooie omgeving
mochten doorbrengen

We voelen ons dankbaar dat we deze periode
in uw gemeente en in deze mooie omgeving
mochten doorbrengen. Dank voor uw
gastvrijheid, uw gebeden en de warmte die
we hebben mogen ervaren!

Als u dit leest zijn we inmiddels vertrokken
naar Zuid-Afrika. Hier gaan we samenwerken
om met verschillende YWAM basissen om
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Artikel geschreven door:
Corma Bezemer

Bedankt voor jullie dienstbaarheid,
het is een grote zegen en dat

ontgaat God niet!

God bekend te maken. We zullen kinder-

en jongerenwerk doen, lesgeven, spreken,
meewerken met voedsel uitdelen aan de
armen en wie weet wat nog meer. Zouden
jullie met ons mee willen bidden? Dat harten
geraakt mogen worden en open staan

voor Gods Liefde en Zijn Redding. Voor
bescherming voor ons (Zuid-Afrika is niet het
meest veilige land), en voor eenheid in ons
team. En als u wilt ook dat onze financién rond
zullen komen. Op het moment van schrijven
hebben we als staf team nog heel erg veel geld
nodig om alles te kunnen bekostigen.

Tot slot: een aantal weken geleden hebben

we langer de tijd genomen om voor u

als Doopsgezinde Gemeente te bidden.

De indrukken die we hadden hebben we

opgeschreven, die waren als volgt:

¢ Wij mogen groeien, delen, uitgaan omdat
jullie je deuren geopend hebben! Veel dank
daarvoor.

Ik kreeg het idee dat God zegt: ‘Vraag!
Bid wat je verlangen is. Jullie mogen jullie
verlangens met Hem delen.

¢ Beeld van een geiser (bron) die op het punt
staat uit te barsten. Ik heb het gevoel dat
er opwekking staat uit te barsten.

Romeinen 12:10 ‘Heb elkaar hartelijk lief
met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in

eerbetoon. Geef eer aan elkaar, zie naar
elkaar om.

e Zoveel mensen die trouw en dienstbaar
zijn, eer die mensen, wordt vrijgevig in
liefde en eer, en God zal vrijgevig zijn!

Jullie gastvrijheid laat een deel van Gods
hart en liefde zien! Dat God’s hart steeds
meer bewust aanwezig zal zijn in de kerk,
zodat jullie het kunnen uitdragen aan de
mensen om jullie heen! Wat al gebeurt.
God zal jullie gastvrijheid en vrijgevigheid
belonen.

Lukas 6:37B ‘Laat los en u zult losgelaten
worden’. God heeft nieuwe dingen voor
jullie klaarliggen die te maken hebben met
groei. Hij heeft een diep verlangen voor
jullie als gemeente. Loslaten is een sleutel
om dit te ontvangen.

Spreuken 19:17 Wie zich ontfermt over de
arme (mensen die iets nodig hebben), leent
uit aan de Heere; Hij zal hem zijn weldaad
vergelden.

Beeld van Jezus' intocht in Jeruzalem, zie
Lukas 19:36-38. Laat de Koning van Glorie
binnenkomen. lk zie hoe u Jezus op deze
manier verwelkomt en eert!

We hopen dat deze woorden een
bemoediging zijn. Bedankt voor jullie
dienstbaarheid, het is een grote zegen en dat
ontgaat God niet!
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Ringdag 18 januari 2026,
Lokhorstkerk - Leiden

Op 18 januari 2026 wordt de Ringdag Zuidwest-Nederland
gehouden in de Lokhorstkerk, de Doopsgezinde kerk in Leiden.

Het thema van de Ringdag is: ‘Solidariteit’.

Programma

10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur  Opening en welkom

10.35 uur Dienst, met als thema:
‘Solidariteit’ door ds. Sonja van
der Meulen

11.30 uur  Koffie en thee

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Workshops

15.15uur Thee

15.30 uur  Afsluiting

16.00 uur  Einde Ringdag

Voor kinderen tussen de O - 6 jaar is er
oppas. Voor kinderen 6 -12 jaar is er een
apart programma

Workshops

A. Hofjeswandeling Leiden met Gilde gids.
Voor de stadswandeling is wenselijk om
goed ter been te zijn.

B. Lezing over Sam van Houten door dhr.
M.H. Klijnsma

C. Workshop zang o.l.v. Marjolein de Groot

D. Bezoek Rijksmuseum van Oudheden;
Op zoek naar oude Egypte: de
tentoonstelling ‘Discovering Ancient
Egypt’. Wanneer u in het bezit bent van
een museumjaarkaart vragen wij u deze
mee te nemen.

E. Creatieve workshop ‘Geef het licht door’.

Deze workshop wordt op de eerste
etage gehouden. (geen lift aanwezig)
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Kosten

De kosten voor deze dag bedragen

inclusief de lunch, koffie en thee, €15 pp.
Kinderen 6-12 jaar €10. Kinderen 0-6 jaar
gratis. De kosten voor de Ringdag kunt u
overmaken naar: NL 12 TRIO 0390 4673
08, Doopsgezinde Gemeente Leiden onder
vermelding van: ‘Ringdag 2026’ en uw naam.
Graag opgeven vOOr 4 januari.

Parkeren

Wanneer u met de auto komt raden we u
te parkeren op het parkeerterrein van de
Haagweg (Haagweg 8, Leiden). De shuttle
busjes brengen u dan naar de Lokhorstkerk.
Aan het eind van de dag brengen ze u weer
terug naar het parkeerterrein.

Aanmelden

Klik hier om u op te geven
voor de Ringdag, of scan
de QR-code hiernaast.

We hopen u te zien op de Ringdag in Leiden.
Vriendelijke groet van de Doopsgezinde
Gemeente Leiden.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHFS_J5g35H5sw4qFFM2Y9EPzQvcuQ9jJ6zIX20FavOtP2_A/viewform

Gezocht: gastgezinnen

en coordinator

Wij zijn op zoek naar gastgezinnen die hun
deuren willen openstellen en iemand die de
codrdinatie op zich wil nemen. We weten
uit eerdere ervaringen dat er waardevolle
momenten zijn en vriendschappen uit
ontstaan zijn. De jongeren willen graag met
onze jongeren in contact komen.

Misschien denkt u, moet ik nu al voor
augustus 2026 nadenken? Het lijkt vroeg
inderdaad. De reden waarom het nu al een
keer in deze Perspectief verschijnt is, omdat
veel mensen nu al met de zomervakantie
van 2026 aan de slag gaan. Op de foto ziet
u enkele leden van de landelijke werkgroep.
Via de QR-code kunt u
alvast wat meer informatie
vinden. De eerste stappen
voor het organiseren van het

programma, zijn gezet.

Helpt u mee, uw huis open te zetten voor de
gasten? Voor meer informatie kunt u terecht
bij de taakgroep Z&E, onder andere bij Cor
Joppe en Annelies Snijders.

Vanuit onze doopsgezinde achtergrond
faciliteren we toerusting van
geloofsgemeenschappen in binnen- en
buitenland. De Stichting voor Doopsgezinde
Geloofsopbouw en Solidariteit zet zich in
voor broederschapswerk en solidariteit

en komt voort uit de Gemeenschap voor
Doopsgezind Broederschapswerk en de
Doopsgezinde Zending.

Gezegende dagen toegewenst
Annelies Snijders

Gezocht: gastgezinnen en een coordinator
voor de gastgezinnen

Wanneer: van zondag middag 2 augustus
t/m dinsdag morgen 4 augustus 2026. Voor
2 nachten.

Wie komen er: hier gaat het om een groep
jongeren uit Indonesié die een rondreis
maken door Doopsgezind Nederland, met
hun begeleiders.

Om hoeveel personen gaat het: ongeveer 30
personen.

Wat is de naam van de reis: De naam van de
reis is: YEI 2026 = Youth Exchange Indonesia.
Het is een uitwisseling reis. In 2024 is er

een groep jongeren vanuit Nederland naar
Indonesié geweest.

Doopsgezind Nederland/ -Ouddorp en
Doopsgezind Indonesié hebben al een hele
lange geschiedenis met elkaar. U weet vast
nog wel dat in 2019 een groepje vanuit
onze gemeente in Indonesié onze 2 zending

projecten heeft bezocht.
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Handen-uit-de-mouwen-reis
naa\FI!Fael

Geschreven door:
Jan de Wit

Afgelopen oktober heb ik deelgenomen aan een ‘Handen-uit-
de-mouwen-reis’. Doel: het Joodse volk bemoedigen door onze

aanwezigheid, aanhoren van hun verhalen, plaatsen bezoeken waar
de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 hebben
plaatsgevonden en meewerken in de oogst bij boeren die hun
arbeiders door de oorlog zijn kwijtgeraakt.

Op zaterdag 7 oktober 2023 (Sabbat,
Vreugde der wet), braken, volkomen
onverwachts, duizenden (we hoorden
aantallen van 4000 en 7000) Hamasstrijders
door het veiligheidshek rond Gaza en

vielen de kibbutzim rond de Gazastrook
aan. Honderden inwoners werden letterlijk
afgeslacht. De strijders werden gevolgd door
duizenden ‘gewone’ Gazanen (‘burgers’), die
in de uitgemoorde kibbutzim alles roofden
wat los en vast zat: auto’s, TV's, koelkasten,
elektronica, enz.

Vlakbij de grens bezochten we een

gedenkplaats ter ere van de 30 vrouwelijke
soldaten die vanuit hun observatiepost
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de Hamasstrijders zagen naderen, dit
herhaaldelijk meldden, niet werden geloofd
en ter plekke werden gedood.

Ook waren we op het terrein van het Nova-
festival, waar ongeveer 400 jongeren werden
vermoord, vaak in de auto's waarmee ze
probeerden weg te komen. Thans is het
terrein een gedenkplaats met heel veel foto's,
verhalen en tastbare herinneringen. Het
bezoek hieraan maakte veel indruk.

Daar vlakbij is het autokerkhof met de
verkoolde resten van honderden uitgebrande
auto’s van het Nova-terrein, eveneens een
gedenkplaats.



lets noordelijker ligt de stad Sderot, waar

tientallen doden vielen. We zagen een film
(deels met opnamen van bewakingscamera’s,
deels verslagen van ooggetuigen), waarop
we de trucks met gewapende Hamasstrijders
zagen rijden, op weg naar het politiebureau,
dat in de strijd volledig is verwoest.

Door de oorlog kampen veel bedrijven

met onderbezetting. Veel werk wordt

nu overgenomen door binnenlandse en
buitenlandse vrijwilligers. Zo hebben we op
verschillende bedrijven gewerkt in de olijf-,
tomaten- en paprika oogst.

Op een van de bedrijven waar we gewerkt
hebben, tussen de Gazastrook en Ashkalon,
hebben Hamasstrijders rondgelopen,
vernielingen aangericht en mensen gedood.
Dan komt het heel dichtbij. Het betrof
trouwens een bedrijf dat in 2005 vanuit de
Gazastrook moest vertrekken en dus nu
opnieuw belaagd werd.

({4

Zo hebben we

op verschillende
bedrijven gewerkt
in de olijf-, tomaten-
en paprika oogst

We hoorden ook verhalen dat Hamas precies
wist waar ze wezen moesten dankzij de
inlichtingen van Palestijnse werknemers. Zo
hoorden we van werknemers in Israélische
bedrijven, die kort voor de inval aan hun baas
vroegen om een voorschot op hun loon, naar
Gaza vertrokken en niet meer terugkwamen.

Tijdens ons verblijf hebben we uitsluitend
met Joodse mensen gesproken. Helaas was er
geen gelegenheid ook met Arabische mensen
te praten. Dat we hun kant van het verhaal
dus niet hebben gehoord, maakt datgene wat
we wel hebben gezien en gehoord natuurlijk
niet minder belangrijk.

Hoe kijken de mensen die we gesproken
hebben tegen de huidige situatie aan? Men
verzekerde ons: de Joodse bevolking is
nog steeds in shock. Hoe heeft dit kunnen
gebeuren? Zoveel doden te betreuren, een
nieuwe holocaust, houdt het dan nooit op?
Diepe teleurstelling ook over buitenlands
onbegrip, onverschilligheid en selectieve
verontwaardiging als het over Israél gaat.

Lees verder >
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Op de wanden zijn
alle namen gegraveerd
van mensen die vanaf
1883 tot heden hun
leven hebben gegeven
voor de verdediging
van het land,

Op de vraag: hoe moeten we reageren op

zoveel anti-Israélstemmen op straat, en soms
zelfs binnen de kerk en familie?, was het
antwoord: steek in ‘schreeuwers’ en ‘anti’s’
geen energie, dat is verloren moeite; steek
je energie in mensen die vragen hebben en
bereid zijn te luisteren.

Als laatste noem ik ons bezoek aan de
National Memorial Hall op de Herzlberg in
Jeruzalem. Op de wanden zijn alle namen
gegraveerd van soldaten, politieagenten, enz.
die vanaf 1883 tot heden hun leven hebben
gegeven voor de verdediging van het land, of
slachtoffer zijn geworden van bomaanslagen,
sluipschutters, enz.: ruim 25.000. Dagelijks
wordt er een ceremonie gehouden voor de
op de desbetreffende datum gesneuvelden.
Bij ons bezoek ging het om ongeveer 50
personen. Heel indrukwekkend en respectvol.

Al met al een enerverende, leerzame reis.

Wie mijn volledige reisverslag wil lezen, mag mij mailen: jpdewit@kpnplanet.nl
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Hinil Ik bt Teloen. 5 joor, christen en Tusd-Afrikoons.

Voor 2026 pock & e klein plebje am te buren, son
shadio, kmmdnppﬂrblrrrmﬂ. in de omgeving vam
Gooreo-Overflakkes, Goederecde, Dirkaland of
Middelharniz,

H-h]l lll'l.gql'ln-nrﬂ-n-l Emirinrlu'ﬂ?ﬁl'wrrnn gorut
wen barichtje ap «31 & 1736 2380,

Dankjewell

Hierin wordt Mijn Vader

werheerl gkt

Dat u veel vrucht draagt
en Mijn discipelen bent.

SPREKER
DS. H. HABEKOTTE

LOCATIE
GEREFORMEERDE KERK

STELLENDAM

ADRES
KERKHOFLAAN 2,
STELLENDAM

DATUM
ZONDAG 14 DECEMBER

AANVANG
18.30 UUR

Jaartekst 2025/2026

Johannes 15:8 (HSV) DE DIENST IS OOK DIGITAAL MEE TE BELEVEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL
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Kerkdiensten

Zondag 14 december - 3e Advent

09:30 uur Ds. Jesse de Haan

18:30 uur Ds. O. Lohuis
Zondag 21 december - 4e Advent
09:30 uur Br. B. Schot

18:30 uur Br. H. ten Voorde

Woensdag 24 december - Kerstavond

20:00 uur Ds. N. de Boo
Donderdag 25 december - 1e Kerstdag
10:00 uur Ds. Kriiger

Vrijdag 26 december - 2e Kerstdag
10:00 uur Zr. M. Witkamp

Zondag 28 december

09:30 uur Br. M. Nap

18:30 uur Br. B. Schot

Woensdag 31 december - Oudjaarsavond
18:30 uur Ds. L. Kriiger
Donderdag 1 januari 2026 - Nieuwjaarsdag

10:00 uur Ds. J. Smink - Avondmaal

Zondag 4 januari

09:30 uur Br. T. Stortenbeker
18:30 uur Br. C. Joppe
Zondag 11 januari

09:30 uur Ds. E. de Jong
18:30 uur Ds. L. Janse
Zondag 18 januari

09:30 uur Ds. T. Koelewijn
18:30 uur GAAV Event
Zondag 25 januari

11:00 uur Br. E. Voogd - Samendienst
18:30 uur Br. W. Nijhof

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

~

Zondag 1 februari

09:30 uur Ds. P. Broere

18:30 uur Ds. H. Bleeker
Zondag 8 februari

09:30 uur Ds. G. Verschuure
18:30 uur Ds. J. Smink

Zondag 15 februari

09:30 uur Ds. E. van Hoof - Avondmaal
18:30 uur Ds. O. Lohuis

Zondag 22 februari

11:00 uur Zr. C. Lodder - Samendienst
18:30 uur Br. M. v/d Eijkel
Zondag 1 maart

09:30 uur Br. W. de Vink

18:30 uur Br. J. Brunt

Zondag 8 maart

09:30 uur Mevr. Ds. D. Hoekstra
18:30 uur Ds. G. Mink
Woensdag 11 maart - Biddag

19:30 uur Ds. D. Smink

Zondag 15 maart

09:30 uur Ds. L.J. Lingen

18:30 uur Mevr. Zr. A. Stigter
Zondag 22 maart

11:00 uur Br. M. Nap

18:30 uur Ds. G.J.H. Vogel
Zondag 29 maart

09:30 uur Br. H. van Dam

18:30 uur Br. M. Padmos

AL Ouddorp

Doopsgezinde Gemeente



