Inspirerende avond IJM & Muskathlon in Middelburg - Graag nodigen we jullie
van harte uit voor een bijzondere 1JM & Muskathlon avond op 6 maartin de
Hoeksteenkerk in Middelburg. "Wat gebeurt er als muziek, verhalen en
gerechtigheid samenkomen? Tijdens deze avond neemt Rokus Maasland van The
Bowery je mee in zijn muziek en persoonlijke verhalen. Verhalen die raken, hoop
geven en aan het denken zetten. Daarnaast horen jullie meer over de strijd tegen
moderne slavernij. Wereldwijd leven op dit moment meer mensen dan ooit in
slavernij: vijftig miljoen. Samen met Muskathlon en 1JM ontdekken we wat dit
vandaag betekent, wat de Muskathlon inhoudt en hoe jijzelf verschil kunt maken.
Het belooft een avond te worden die inspireert, raakt en uitnodigt om in beweging
te komen." Van harte uitgenodigd om op 6 maart aanwezig te zijn. Gratis tickets zijn
beschikbaar via deze link: The Bowery Concerten. Neem ook een kijkje naar het
filmpje van Rokus op Instagram!

KOEH - Afgelopen dinsdag heeft Kom Over En Help de kleding opgehaald. Hartelijk
dank aan iedereen die geholpen heeft. Het is fijn dat u de kleding op dinsdagochtend
brengt als de kerk open is. Het is gezellig dat u dan een praatje maakt. Voor eind
maart gaan de medische spullen en beddegoed via t Loosje naaar Berehove
(Oekraine). Dit moet per soort worden ingepakt met de juiste naam er op, ivm de
douane regels. Ook kunnen persoonlijk verzorgingsspullen mee. Met de CMERK (
14-17 mei) kunnen we ook een container vullen met comforters of andere dingen,
die gaat via Wereldwerk (doopsgezinde zending) naar Oekraine, wij krijgen een
stukje van de container voor de Ark gemeente. Er wordt een comforter gemaakt om
mee te geven.

Gebedspunten Zendingsproject Oekraine - vanuit onze verbondenheid met

pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

e Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania.

e 24februari was het 4 jaar geleden dat de oorlog in Oekraine uitbrak,dat betrof
het hele land. In 2014 was het al oorlog in de Krim en oosten van Oekraine. In die
tijd zijn ook ds. Serghei en Nastia gevlucht, samen met ds. Oleksie en Oksana.
Hun kerk werd verwoest. In die tijd zijn er velen naar Kyiv gegaan. Tot dat het
hele land in oorlog viel.

e Het doop onderwijs in de Ark is begonnen. Er wordt naar uitgezien.


https://www.muskathlon.nl/the-bowery-concerten
https://www.instagram.com/p/DUaMxlujEj6/
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Kern: vers 1

Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op.
Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten, uit bergen en dalen. Op een berg
kun je beter terugkijken op de weg die je bent gegaan en op de weg die je wilt gaan.
Op een berg heb je uitzicht over jouw leven. Jezus en zijn leerlingen gaan een hoge
berg op en ontmoeten twee grote profeten. Mozes en Elia gingen in gesprek met
Jezus. Ze hebben vast en zeker gesproken over de weg van Jezus. Vermoedelijk
hebben Mozes en Elia Jezus ondersteund in het kiezen van zijn bestemming. In
Nederland hebben we geen bergen, maar we kunnen het af en toe wel ‘hogerop’
zoeken: op een stille plek God vragen om ons leven te leiden en de bestemming van
ons leven overdenken. Openstaan voor stemmen en verhalen uit de Bijbel.
Openstaan voor de weg van de Geest.

Schikking

De grote vaas wordt gevuld met water, bloemen en wilgentakken. Zand en stenen
benadrukken de berg. In de mid staan witte bloemen. De witte bloemen staan voor
onschuld en zuiverheid; de intenties van de drie metgezellen waren goed. De
bandwilg wordt geassocieerd met groeien en vertrouwen. Een wilgentak die je in de
grond steekt groeit in korte tijd uit tot een boom.

Kernwoorden

Drie bloemen, symbool voor drie vrienden die zorgen, meedragen met de vriend.
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