Perspectief - De nieuwe Perspectief is vanaf heden weer beschikbaar, ook online is
deze al te lezen. Op de tafel in de hal liggen de stapels om rond te brengen, vergeet u
deze niet mee te nemen?

Scipio is uitgebreid - Op de laatste ledenvergadering beloofden we de Scipio-app
uit te breiden. Dat is nu zover. De app heeft drie nieuwe functies: de agenda is
zichtbaar, de Weekbrief zal wekelijks worden geplaatst en de scriba en
taakgroepleiders krijgen de mogelijkheid om berichten te plaatsen. Als er behoefte
aan is, kunnen we de app verder uitbreiden met modules voor de collecte of om
binnen taakgroepen met elkaar te kunnen overleggen. Ook onderzoeken we de
mogelijkheid om ruimtes in de kerk te reserveren via de app. De app kan eventueel
zelfs als sociaal platform gebruikt worden, waar de hele gemeente berichten op kan
plaatsen. We weten niet of daar behoefte of juist weerstand tegen is. We zijn
benieuwd hoe er binnen de gemeente over de app gedacht wordt en waar behoefte
aan is, dus laat ons weten wat je van de app vindt of als je vragen hebt. We zullen het
ook tijdens de komende ledenvergadering in mei inventariseren.

Hartelijke groet, Steven van Kooten en Leon Rijsdam

Gebedsgroep - Enige weken geleden hebben wij de gemeente
opgeroepen/gevraagd met ons mee te bidden voor de gemeente. Ons gebedsuur is
elke maandag om 13.00. Helaas heeft niemand positief gereageerd. Vandaar nu
onze vraag: zou iemand wel met ons willen bidden, maar niet in de gelegenheid is dit
op bovenstaand tijdstip te doen, laat ons dat weten. Wellicht kunnen we met elkaar
overleggen over dag en tijd. Spreek ons gerust hierover aan! Namens de
gebedsgroep, Aad Bijloo

Vanuit de Beroepingscommissie - In het nieuwe jaar zijn we gestart met een
mailing naar alle gastpredikanten en predikanten die goed bij onze gemeente
zouden passen. Een mailing waarin we geschreven hebben dat we al langere tijd op
zoek zijn naar een predikant met daarbij de beschrijving van onze gemeente, met
daarbij natuurlijk de vraag of hij/zij zich geroepen voelt en het verzoek onze mail te
delen in eigen netwerk. We vragen u of u mee wilt bidden dat predikanten de
vrijmoedigheid voelen hierop te reageren, De Beroepingscommissie, Leo Noordzij,
Martin Lodder, Annelies van den Hoven, Jessica Rijsdam, Ben Scholten en Miranda
Grinwis



Gebedspunten Zendingsproject Oekraine - vanuit onze verbondenheid met

pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

e Het onderstaande gebed kregen we van Dr. Ds. Johann Matthies, afgelopen
zomer was hij onze gast en voorganger in een Duitse dienst. Hij is de directeur
van Multiply, de Europese Doperse zendingsorganisatie. Via deze organisatie en
Wereldwerk, zijn we betrokken met de Ark gemeente in Kyiv. Hij is al jarenlang
bevriend met ds. Serghei en Nastia en ook met ds. Olkesii en zijn gezin. Met hem
ben ik op bezoek geweest in de Ark. Vanuit de zendingsgroep hebben we
regelmatig contact met hem.

Zijn gebed is een oproep om dit samen te bidden:

God van leven en ontferming,

We komen voor U met zware harten. We denken aan de lijdende mensen in
Oekraine, vooral de ouderen, alleen in donkere en ijskoude woningen, sommigen die
niet alleen in lichaam maar ook in hoop verkillen. U kent ieder van hen bij naam.
Wees hen nabij — wees warmte waar geen warmte is, troost waar angst heerst,
leven waar de dood dichtbij lijkt.

Heer, breng een einde aan deze oorlog.

Breek de ketens van geweld. Laat het regime dat draait op leugens, angst en
verwoesting van binnenuit instorten, en laat waarheid sterker blijken dan terreur.
Laat Uw licht schijnen in deze duisternis zoals het nooit eerder heeft gedaan —

in Oekraine, in Rusland en ver daarbuiten. Laat barmhartigheid het haten
doorbreken. Laat berouw plaatsmaken voor trots. Maak harten die lang verhard
waren weer levend.

Jezus Christus, Vredevorst,

wij richten onze blik op U. Leer mensen opnieuw waar echte veiligheid te vinden is.
Laat velen hun vertrouwen op U stellen, U die door geen oorlog verslagen kan
worden, U van wie het koninkrijk onwankelbaar blijft.

Heilige Geest,

blijf hoop brengen waar wanhoop heerst, moed waar angst overheerst, en geloof
waar alles verloren lijkt. Wij wachten op U. Wij vertrouwen op U. Kom, Heer, en
handel.

Amen.



