Inleiding
Thema Veertigdagentijd: De Geest waaiert breed uit

Het idee voor de bloemendecoratie en ook de alle teksten van de komende weken -
de vastentijd - komen weer van de PKN
(https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/). Het is aangepast
aan de mogelijkheden van onze gemeente.

Zo staan we in deze Veertigdagentijd open voor de werking van de Heilige Geest in
ons leven. De Heilige Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen. Ook vandaag
inspireert de Gods Geest mensen om op weg te gaan met het evangelie. Ook
wanneer we het spoor bijster zijn. De diversiteit in onze samenleving is groot. De
kerk krimpt. We geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in
het leven. Tot onze verbazing zien we soms op de meest onverwachte plekken iets
van Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen, de plek waar
we werken, het schoolplein, het sportveld en in het ziekenhuis. De heilige Geest
waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Laten we ons verrassen in deze tijd van
inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Gods
Geest te verstaan?

De bijbel teksten komen uit het oecumenisch leesrooster en dan met name uit het
evangelie van Mattels en van Johannes. Zo als elke jaar staat bij elke tekst een
korte uitleg met een kleine boodschap en enkele gedachten die richting hebben
gegeven aan het ontwerpen van de bloemschiksuggestie. Zij geven aan waar de
symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden. De symboliek die
verbeeld wordt gaat over de grote lijn en hopelijk zorgt deze voor een zintuiglijke
ervaring bij de kijker en roept ze een emotie op als mooi of lelijk, of roept ze
verwondering of vragen op. Niet alles vraagt om een verklaring...

Rode draad in de schikkingen is ‘de Geest waaiert breed uit’ - een
tweedimensionale waaier en in het midden van de waaier een vaas waarin elke keer
andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst worden. De waaier
suggereert beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een
nieuw begin - op weg naar Gods koninkrijk. De liturgische kleur voor de komende
weken is paars. Deze kleur komt terug als basis op het tafeltje waarop de
bloemversiering in onze gemeente staat.
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Jezus werd door de Geest meegevoerd naar de woestijn. De Veertigdagentijd is een
tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we zien als een woestijnreis. Een
periode van soberheid of duurzamer leven.

Op de eerste zondag gaat de bijbellezing over de verzoekingen in de woestijn. Jezus
wordt door de Geest naar de woestijn gebracht. Hij ontmoet de duivel, de
tweespaltdrijver, die Hem verleidt. In ons menselijke bestaan lopen we door
negatieve krachten in de wereld of door gedachten het risico van Gods weg af te
raken. Laat je niet afleiden door verleidingen. Jezus laat zien dat je ‘nee’ kunt
zeggen. Hij beroept zicht op Gods Woord. In het doopverhaal, even eerder, was de
Geest in de gedaante van een duif op Jezus neergedaald. De stem van God had
geklonken: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Dat was de basis voor
de levensweg van Jezus. Voor ons geldt: sta open voor de wegen waarop de Geest
ons brengt. Sta open voor de werking van de Geest midden in het leven, in onze
omgeving.

Schikking

De grote vaas wordt gevuld met droog zand als symbool voor de woestijn. In de
kleine vaas worden de lila bloemen en een duif geplaatst. De duif wordt
geassocieerd met de Heilige Geest. Grassen van vorig seizoen zijn geweven in de
waaier als teken van negatieve krachten.

Kernwoorden

Zand, eindeloze vlakte, onbekende verleidingen, het blauwe bloemen en een duif als
teken van de geest, hulp om de weg te vinden



Kom Over en Help - Dit jaar zijn we ruim 35 jaar verbonden met KOEH, zolang gaat
onze kleding al naar mensen die het hard nodig hebben. Een jaren lang getuigenis
van ons naar de ander. Zolang geeft u ook uw mooie kleding, linnengoed en
schoenen. Daarnaast ook veel andere dingen, die in de loop van de jaren hun weg
gevonden hebben. leder stukje heeft meegeholpen. ledereen die een tas kleding
binnen zet, of boven naar de kerkzolder brengt heeft meegeholpen. Ook met het
laden van voordien de vrachtwagen, nu de bus van KOEH heeft u bijgedragen.

Dinsdagochtend 24 februari rond 11.00 uur komt KOEH weer de kleding ophalen,
het is fijn als u meehelpt, u kan dan eerst op de open ochtend een kopje koffie
drinken, en daarna een handje helpen. Sommigen van de helpers doen dit al die
jaren al.Het is een getuigenis van alle hulpvaardigheid van iedereen in de gemeente
dat we dit zo samen doen.

Vorige week zondag avond was de coordinatior van KOEH van het kledingproject in
de kerk, het was fijn om haar en haar gezin weer tezien. Sommige chauffeurs van
KOEH kennen we van af het begin, zo hebben we al veel jaren samen verhalen.

Via KOEH heeft Nastia een trauma-cursus gevolgd om kinderen in deze oorlogstijd
te helpenin de kerk. In Kyiv ondersteund KOEH al jaren lang een groot trauma
centrum, daarnaast hebben ze ook andere projecten in Oekraine. Door onze
contacten komen er zo mooi verbindingen tussen mensen.

Door ons graanproject, wat onstaan is voor het jubileum project, maar intussen voor
het zendingsproject is, hebben contact met T Loosje in Dirksland gekregen. Dit is
ontstaan door de bakker van ons menniste brood. We verzamelen beddegoed en
medische spullen voor het transport naar Oekraine, dat T Loosje een poos geleden

is begonnen. De goederen gaan met een prive transport direct naar Berehove
(Oekraine) , waar het daarna verdeelt wordt. Het volgende tranport is eind maart.
Ook hier kunt u aan bij dragen. We hebben al veel medische spullen ontvangen.
waar voor hartelijke dank.



