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De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per
jaar. U kunt het bedrag overmaken via
IBAN (NL13 RABO 035 12 64 272
o.v.v. ‘Perspectief 2026’) of gebruik de
QR-code hieronder.
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Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3

3253 AS Ouddorp

0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via

Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en
via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via
de website diensten terugluisteren.
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Voorwoord

Voor u ligt de eerste Perspectief van 2026.
We hebben veel kopij binnengekregen over
uiteenlopende onderwerpen zoals Marriage
Course, Doop- en belijdeniscursus, nieuws
van de kerkenraad en nog veel meer. Hartelijk
dank voor het aanleveren van deze kopij, met
uw bijdrage kunnen we een lezenswaardige
Perspectief maken! De deadline voor
aanleveren van kopij voor de volgende
Perspectief is 27 maart (Paasnummer).

Ook voor dit jaar heeft de Activiteiten-
commissie weer een aantal fairs gepland.
Hierbij de data om alvast in uw agenda te
noteren: Lentefair: 28 maart

Zomerfair: 11 juli

Herfstfair met oliebollen: 31 oktober
Winterfair: 12 december

Een zegende groet van de redactie van

Perspectief




Denk aan je Schepper in de

dagen van je jeugd.

Prediker 12:1

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”

is geen Bijbels gezegde, maar gezien de
gemiddelde leeftijd van onze kerkgangers,
heel actueel. Het is hoogstnoodzakelijk dat
wij in de jeugd investeren. Dat begint met het
uitleggen van Gods woord, Gods trouw, Gods
liefde en nabijheid en het verlossingswerk
van de Heere Jezus. Uiteraard is dit in de
eerste plaats de taak van de ouders.

In de gezinnen van tegenwoordig is zoveel
aan de hand. Er zijn allerlei activiteiten, de
kinderen moeten van alles: naar school,
studeren, sporten enz. enz. Volgens de Bijbel
gaat het onderwijs in Gods woord echter
overal aan vooraf. Ja, dit moet dagelijks
plaatsvinden net als tanden poetsen en
handen wassen (dat leert de jeugd toch ook?).

In de gemeente zal dit onderwijs gegeven
worden door de jeugdleiders, en de
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Geschreven door:
Suzan en Aad Bijloo

gemeenteleden die om de jeugd heen staan.
Vooral de oudere gemeenteleden, die

vaak een rijke ervaring hebben in hun
geloofsleven, hebben hierin een belangrijke
taak.

Laat hen maar vertellen! Het doet er echt toe
als er belangstelling is voor de jeugd en hun
wel en wee. Komt daarom allemaal naar de
zondagse diensten, want daar gebeurt het.
Hebreeén 10:25 spoort ons ook aan om dat
te doen.

In het bijzonder geldt dit voor de GAAV
diensten, voor en door de jeugd verzorgd.

Gemeente toon je meeleven en kom! Hoe
voller de kerkzaal, des te enthousiaster de
jeugd. Bovendien zal dit hen motiveren om in
de andere diensten aanwezig te zijn.
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Gemeente in beweging

Geschreven door:
Edwin Voogd

Vanuit de kerkenraad van onze Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

proberen we de gemeente mee te nemen in veel thema’s die

ons bezighouden. Vorige keer kwamen in Perspectief wat meer

praktische zaken aan bod. Deze keer willen we ook wat meer

geestelijke zaken met u delen.

Belijdenis en doop

Een van de voornaamste redenen om na
te denken over dit onderwerp is de vraag
hoe om te gaan met het lidmaatschap van
belijdende leden als kind gedoopt zijn. We
hebben daarbij stilgestaan bij de doperse

theologie hierover, hoe de lokale geschiedenis

op dit punt is verlopen en hoe dit zich
verhoudt tot onze identiteit. We zijn tot de
slotsom gekomen dat we met overtuiging in

de traditie van doop op belijdenis staan, maar

ook die open gemeenschap willen blijven die
ruimte geeft aan mensen die in een andere
kerkelijke traditie als kind gedoopt zijn. We
willen hier geen halszaak van maken en geen
onnodige barriéres opwerpen om Jezus te
volgen binnen onze gemeente.

Ook is gesproken over de leeftijd voor
belijdenis/doop. Daarvoor geldt hetzelfde:
zo min mogelijk barriéres opwerpen voor
jongeren. Daarbij staat goed overleg met de
kerkenraad en ouder(s) voorop.

We hebben verder besproken dat we leden
die met attestatie over komen naar onze

gemeente, beter zouden kunnen voorlichten.

Waar onze oorsprong ligt en wie we nu zijn
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als gemeente. Zo worden, wat wel in ons
reglement staat, nieuwe leden in de praktijk
niet actief gestimuleerd in het volgen van
(een deel van) de toerusting belijdenis/doop.
Tot slot is ook nog gesproken over hoe om
te gaan met het al langer vacant zijn. De
toerusting gebeurt gelukkig al deels door
eigen gemeenteleden, dat willen we waar
mogelijk uitbouwen. Wat betreft het dopen
zelf zijn we het erover eens dat dit ook door
(een van de) oudsten kan gebeuren.

Over dit onderwerp gesproken, nog het
volgende. Ondanks de aandacht die ervoor
is geweest hebben we op dit moment nog
geen aanmeldingen voor de belijdenis/doop
toerusting mogen ontvangen. Het houdt
ons en we hopen ook u, natuurlijk wel bezig
waar de oorzaak ligt. Daarover willen we
graag in de voorjaarsledenvergadering met
elkaar over van gedachten wisselen. Wilt

u met ons bidden om vrijmoedigheid voor
zoekenden? Als er mensen zijn die alsnog
van gedachten veranderd zijn, dan kunt u
altijd bellen of een bericht sturen naar zuster
Carla Tuk (0628956210) of ondergetekende
(0651398240).



Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt

Dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Johannes 15:8 (HSV) - Jaartekst 2025/2026

Avondmaal

We zijn ook met elkaar aan het

nadenken over het Avondmaal. Door de
kerkgeschiedenis heen zijn accenten daarin
vaak verschoven. Een van de grootste vragen,
en een aanleiding om er mee aan de slag

te gaan, was de vraag of wij een minimale
leeftijd hanteren voor deelname aan het
avondmaal. Door de eeuwen heen zijn daar
binnen de kerk best wat verschuivingen in
geweest. Zo stond het Avondmaal onder de
eerste christenen open voor gelovigen van
alle leeftijden. Ook voor jonge kinderen.

Door de eeuwen heen schoof de
leeftijdsgrens steeds verder op, met name
door het Roomse idee van de transsubstantie
(daadwerkelijke verandering van brood en
wijn in lichaam van Christus). Tijdens de
Reformatie werd dit grotendeels ongedaan
gemaakt en mochten in de regel kinderen
vanaf 7-10 jaar aan het Avondmaal. Tijdens
de eeuwen daarna schoof de grens weer naar
boven en werd belijdenis als voorwaarde
gezien.

Na een studie van de Bijbelse en historische
context neigen wij ernaar om geen
ondergrens voor leeftijden te hanteren.

leder die gelooft dat Jezus Heer is en ernaar
verlangt Hem met heel zijn/haar hart te
volgen, is welkom aan de maaltijd van de
Heer. Ongeacht leeftijd. Ouders kunnen

hier met hun kinderen over spreken en daar
samen een weg in vinden. Maar voordat

we hier verder over spreken en een besluit
over nemen, willen we graag horen hoe er
binnen de gemeente over dit thema gedacht
wordt. Ook vanuit de praktische kant en de
betekenis die het kan hebben op jongeren en
hun onderlinge relaties. Daarom nodigen we
u uit om iemand uit de kerkenraad hierover
aan te spreken. U kunt ook uw gedachten

op papier zetten en via de brievenbus of een
mailtje naar de scriba sturen. We zien uit naar
uw reactie!

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Veel kerken vragen inmiddels om een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) om een veilige
omgeving te creéren voor kwetsbare groepen
(kinderen, ouderen), grensoverschrijdend

Lees verder >
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Hoe kunnen wij als kerk relevant
zijn voor onze omgeving?

gedrag te voorkomen. We realiseren ons

dat zo’'n VOG geen zekerheid biedt, maar

dat we als gemeente toch moeten doen wat
binnen onze mogelijkheden ligt. Er is dan

ook besloten dat medewerkers Kinderwerk,
Jeugdwerk, Pastoraat en de Kerkenraad via
de taakgroepleiders bericht krijgen hoe we dit
concreet gaan aanpakken. Als kerk vallen we
onder de Regeling Gratis VOG.

Missionaire gemeente

In de afgelopen ledenvergaderingen zijn
vragen gesteld over hoe we als lokale
gemeente missionair kunnen zijn. In een van
de toerustingsavonden van ds. Kriiger wordt
hier aandacht aan geschonken. En we zij
dankbaar dat ons gemeentelid Aart van de
Velden dit thema verder op gaat pakken.

Aart is sinds begin januari “missionair
coordinator”. Dat is voorlopig even een
werktitel. De vraag die vooral aan bod komt
is “hoe kunnen wij als kerk relevant zijn voor
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onze omgeving”. Daar ligt zijn passie. Om
dat in beeld te brengen gaat hij, eerst samen
met een klein groepje, onderzoeken waar we
staan in de gemeenschap en waar de noden
zijn. Wat speelt er in Ouddorp en omgeving
en hoe kunnen wij een belangrijkere rol
spelen vanuit onze geloofsovertuiging.

Dat kan op allerlei manieren, dat gaan we
onderzoeken en uitwerken. Aart rekent

op uw medewerking en als kerkenraad
ondersteunen we hem waar mogelijk.
Binnenkort volgt er meer informatie hierover.
Spreek Aart ook gerust aan.

U ziet, het nieuwe jaar is begonnen. Er zijn
volop ontwikkelingen in onze gemeente, zoals
dat ook hoort. We zijn Christus lichaam. Een
lichaam is in beweging. We vragen u om te
bidden, dat God al die bewegingen zegent.

Met een zegenende groet en namens de
kerkenraad, Edwin Voogd.




Maak tijd voor elkaar met
de Marriage Course

Geschreven door:
Janny Scholten en
Maria Hameeteman

Tijd voor elkaar maken blijkt de sleutel tot een gelukkige relatie te
zijn, zo wijst onderzoek uit. Vaak is er in een relatie de behoefte aan

The
Marriage

bijvoorbeeld meer gezamenlijke activiteiten, betere gesprekken
met elkaar en betere seks, maar hoe ga je daarmee aan de slag? De Course

Marriage Course, die ook in Ouddorp van start gaat, is een goed

begin.

De Marriage Course in Ouddorp gaat

op donderdag 12 februari a.s. van start.
Tijdens de zeven avondjes uit krijgen jij en

je partner praktische handvatten om samen
mee aan de slag te gaan. Elke avond begint
met een heerlijk 3-gangen-diner voor twee.
Afgewisseld met inleidingen van cursusleiders
(of toffe video's) ga je met z'n tweeén in
gesprek over thema'’s als conflicten, seks,
schoonfamilie, vergeving en communicatie. Er
zijn dus geen groepsgesprekken, er is juist tijd
voor elkaar.

De relatiecursus is leuk en goed voor je
relatie, of het nou lekker loopt of juist even
wat minder gaat. Een deelnemer van de
Marriage Course: “Waarom zouden we
wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook
APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en
je nergens last van hebt.” Bovendien blijkt

uit onderzoek dat 80% van de mensen in

een vaste relatie ervan overtuigd is dat ‘alles
onderhoud vraagt, ook een relatie’.

Kom ook tijd voor elkaar maken tijdens deze
cursus. De kosten van deze avond zijn op
basis van een vrijwillige bijdrage voor het
eten en € 25,- per werkboek. Daarvoor krijg
je elke avond een diner voor twee, heerlijke
koffie of thee, wat lekkers tijdens de avond
en cursusmateriaal.

Ook tijd voor elkaar maken? Kijk voor meer
informatie op tijdvoorelkaar.nl en zoek op
Ouddorp. Aanmelden kan via
janny.scholten@doopsgezindouddorp.nl

Jullie eerste avondje uit begint op donderdag
12 februari om 18.30 uur. Jullie zijn welkom
op de Jeugdzolder.

(14

Waarom zouden
we wachten tot het
fout gaat?
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Dit ben ik..!

Anne Noordzij. Nu ben ik 16 jaar. Ik heb één
broertje.

Ik zit op deze school

Penta Jacob van Liesveldt

Mijn aller leukste vak

Geschiedenis

Het saaiste vak vind ik

Aardrijkskunde

Omdat

Ik de toetsen altijd moeilijk vind en ik het niet
heel interessant vind.

Mijn hobby’s

Met vrienden afspreken en Netflix kijken.
Welke Bijbeltekst wil je met ons delen?
Petrus 5:7

Hier ben ik heel goed in

Doorzetten

Hoe ervaar jij God in je leven? Kun je daar
iets over vertellen?

Vooral als een goede steun, met name in
moeilijke tijden.

Voor dit gerecht kun je me wakker maken
Stokbrood met aioli

Ik zou de volgende persoon uit de Bijbel
willen zijn

Esther

omdat

Ze op jonge leeftijd al gebruikt werd door
God.

Deze muziek luister ik graag

Ik luister naar veel verschillende soorten
muziek. Maar Tate Mcrea is mijn favoriete
artiest.

Dit lied vind ik het allermooiste:

Calgary van Tate Mcrea

Mijn favoriete film/televisie programma is
Ik kijk heel veel films, dus ik vind het moeilijk
om een favoriet te noemen. Maar als ik er één
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zou moeten kiezen zou het “To all the

boys | have loved before” zijn.

Wat doe je of wat zou je (nog) willen doen
in de gemeente? (Bijvoorbeeld; kinderwerk,
beamer, zingen in het koor ect...)

Helpen met het eten na de samendiensten.
Waar ben je dankbaar voor in je leven?
Mijn familie en vrienden

Later zou ik graag

Succesvol willen zijn

Social media kanalen, je kent ze vast wel,
welke vind jij het aller leukst en waarom:
Snapchat, want je kan op deze manier goed
contact houden met je vrienden.

Wat wil je nog zeggen tegen de mensen in
de kerk:

Lees je bijbel, bid elke dag.



Zaailingen oogsten met A

Gedeeltelijk geschreven
door: Rini Hameeteman

Rocha op de Grevelingendam

Op de winterfair hebben we Bert Roor gesproken, het was een leuk

en vooral interessant gesprek. A Rocha gaat op ons eiland van start

met een eerste dag. Vanuit ons christen zijn samenwerken in de

natuur, het is een prachtige manier om als gezin, als vrienden of

gewoon samen met wie er is, een prachtige doe dag en leerdag te

hebben. Opgeven voor de dag vind u hier onder. Tevens ook een

uitleg over A Rocha.

A Rocha is een christelijke organisatie voor
natuurbescherming. In Nederland werkt A
Rocha vooral via lokale werkgroepen aan
natuurbeheer in de eigen omgeving en
bewustwording binnen kerken. Zaterdag
21 februari is er voor het eerst een
activiteit gericht op belangstellenden uit
Goeree-Overflakkee. In samenwerking
met Staatsbosbeheer en MeerBomenNu
wordt een oogstdag georganiseerd op de
Grevelingendam. De uitvalsbasis is MEER
Outdoor bij restaurant PUURR.

Boompjes oogsten

Op deze dag worden jonge boompjes
geoogst die kansarm zijn. Bijvoorbeeld

elzen die dichtbij een pad groeien. Deze
worden verzameld en gratis weggegeven
aan voedselbossen, maar ook aan burgers,
boeren en buitenlui die willen planten.
Vrijwilligers die meewerken kunnen ook zelf
jonge boompjes mee naar huis nemen. Op
deze manier kunnen we Nederland samen
sneller en leuker vergroenen. Sinds 2020 zijn
zo al meer dan 2,5 miljoen bomen en struiken
verplant.

Aanmelden

De werkochtend duurt van 9.00-12.00
uur. Verzamelen om 8.45 uur bij MEER
Outdoor, Strandweg 4 (Bruinisse) op de
Grevelingendam. Ook ouders met kinderen
zijn hartelijk welkom. Na afloop is er een
verzorgde lunch bij MEER Outdoor. Dan
wordt ook meer verteld over A Rocha en
de plannen om op Goeree-Overflakkee een
werkgroep te starten. Namens A Rocha
Nederland is opbouwwerker Bert Roor
aanwezig.

Aanmelden kan tot woensdag 18 februari via
een mail aan bert.roor@arocha.org. Zorg voor

waterdichte werkkleding en neem als het kan
je eigen spade en werkhandschoenen mee.
Voor meer informatie: Bert Roor
(06-41762135) en www.arocha.nl

A ROCHA -

NEDERLAND

/
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Uit het

‘Kerckelijk Boeck’

Door: ElIma Posthuma

Wat vooraf ging: Omdat de gemeente zelf geen oudsten heeft, blijft

ze voor de bediening van doop en avondmaal nog steeds afhankelijk

van zogenoemde buiten-oudsten. Waar in de 16e eeuw dit nog vaak

rondreizende predikers waren, gaat het in de 17e eeuw - wanneer ons

Kerckenboek begint - vooral om oudsten die bij een andere gemeente van

de eigen doperse stroming behoren. De briefwisselingen hierover zijn dan

ook steeds tussen de broeders die als dienaars van deze gemeenten zijn

aangesteld (leraars en diakenen). Het blijft dus nog steeds een hele opgave

om oudsten van elders naar Ouddorp te laten afreizen. Soms kon een

gepland bezoek geen doorgang vinden vanwege slecht weer, waardoor de

overtocht met de boot te gevaarlijk werd. Doop en avondmaal moesten

dan zomaar een enkele maanden tot een jaar wachten.

Omstreeks 1650 zijn er in Nederland
grofweg drie doopsgezinde stromingen. In
Ouddorp behoorde men tot de zogenoemde
‘Vlamingen', naar de herkomst van de eersten
die zich tot deze meer behoudende richting
rekenden. Door de sterke nadruk op de ban
in de vroegere ontwikkeling van de doperse
beweging - de ban werd uitgesproken

zodra een leider meende dat de opvattingen
en leven van de medegelovigen niet

(14

Het blijft dus nog
steeds een hele
opgave om oudsten
van elders naar
Ouddorp te laten
afreizen.
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overeenkomstig de Schrift waren - hadden
in de loop der tijd ontelbare afsplitsingen van
groepen gemeenten plaatsgevonden. Vanuit
Amsterdam werd een poging gedaan de
onderlinge vrede der Vlamingen te stichten
door het opstellen van een belijdenis die

ze het Olijf-tacxken noemden (1626). Later
volgde vereniging van de Vlamingen met de
Friese en Hoogduitse gemeenten.

Over dit zoeken naar meer ‘enigheid’

tussen gemeenten vinden we in het oude
Kerckenboek diverse brieven. Haarlem had
de Ouddorpse leraar Stoffel Philipsz. Coole
al in 1649 uitgenodigd voor een vergadering
aldaar over deze kwestie. Scriba Leunis Coole
schreef de inhoud van deze brief keurig over
in het Kerckenboek, zodat we daar nu nog
kennis van kunnen nemen. Twee jaar daarna
schrijft de gemeente te Haarlem een lange
brief aan de gemeente te Rotterdam, met het
verzoek deze weer verder te delen aan de



Foto: Kerckelijk Boek
van de Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp.
Gestart in 1645 door
Leunis Arenz. Cole.
Tekstbron voor deze
rubriek: transcriptie
door Willem Stuve,
december 2010.

‘naest gelegen gemeenten’, waaronder dus
Ouddorp. Ook deze beide brieven noteerde
Leunis in het kerkenboek.

De brief uit Haarlem bevat een aansporing
om verder te gaan op de weg van onderlinge
vereniging en vrede met “andere ons geloofs
genooten”. Met verwijzing naar een flink
aantal bijbelgedeelten wordt dit onderbouwd
en tevens wordt verwezen naar het Olijf-
tacxken en ook naar het al veel oudere
‘Concept ven Keulen'(1591). Die tekst was de
basis geweest om de doperse groeperingen
van de Hoogduitsers en Jonge Friezen bij
elkaar te brengen.

Wat dan volgt in het kerkenboek is een kopie
van deze lange tekst met geloofsartikelen.
Grappig detail is dat Leunis bij de datering
een fout maakt. Hij schrijft: “Consebt van
Ceulen van den 1 mey anno” - en dan
doorgestreept het getal 16. Om te vervolgen

el
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met het correcte jaartal 1591. Kennelijk was
het voor de dienaars uit Ouddorp belangrijk
genoeg om deze tekst van dan 60 jaar oud en
met internationale strekking in het boek van
de gemeente op te nemen!

De confessie van Keulen bevat dan ook wel een
aantal typische doperse uitgangspunten met
verwijzing naar de betreffende bijbelplaatsen.
Naast het afzien van het zweren van de eed en
het dragen van wapens wordt daarbij ook het
onderhouden van de voetwassing genoemd.
Heel praktisch en concreet wordt gesteld dat
wraak en vergelding niet zijn toegelaten, ook
niet met scheldwoorden. En vermaning van een
te waarschuwen broeder dient te geschieden
met een vaderlijk hart, opdat deze “des te
aengenaemer sij”. Dit alles met het doel elkaar
niet met “twisten en dispuyten” tegemoet

te treden wanneer er sprake is van afdwalen
van de goede weg, maar met een “heylich en
Godetsalich” leven en “in der liefde”.
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Geschreven door:

CD = Rece NS i (S Ben Scholten

Christiaan Verwoerd
Overwinningsgrond
Ecovata

De christelijke zanger en liedschrijver Christiaan
Verwoerd doet niets liever dan door middel
van muziek iets delen over de rijkdom van

het kennen van God. Hij zingt bij allerlei “
soorten gelegenheden, zoals concerten, C h risﬁa an d Oet
jongerenavonden, conferenties, festivals en . .

bruloften. niets liever dan

door middel van

In september 2022 kwam daar abrupt een

einde aan. Christiaan kreeg corona en waar mUZIek IetS delen
anderen na een paar weken waren opgeknapt, H

bleef hij zich erg lang slecht voelen. Uiteindelijk over d € rIJ kd om van
bleek jarenlange stress de oorzaak te zijn. ‘Er het ken nen van GOd

bleef een duizeligheid hangen en midden in een
tour moest ik een concert afbreken. Daarna
kwam er een hele heftige tijd waarin ik zocht
naar antwoorden’, zegt hij.

Op zijn nieuwste (8e) Nederlandstalige album
“Overwinningsgrond” zingt hij hier heel
openhartig over. In ‘Voor Een Gesloten Zee' en

het laatste nummer ‘Elke Dag’ vertelt hij over de
hoogten en diepten en dat God daar in allebei
altijd is. De ‘Bijbelse troubadour’ is ook weer
helemaal terug in de mooie verhalende tekst
van ‘De Arend.. ‘Israél Leeft’ is een vrolijke pop/
folk song over Israél. Prima muzikanten als Elisa
Krijgsman, Jonny Boston (gevoelige saxofoon

in ‘Het Gekruisigde Leven'’) en Frank van Essen
verleenden hun muzikale medewerking op dit
nieuwe prachtige product.

12 | CD-Recensie



Doe mee met de

Geschreven door:
Mathilde van Splunder

potgrondactie ‘Plant een Bijbel’!

Geef vervolgde christenen de kracht van Gods Woord door

simpelweg potgrond te kopen! Met de opbrengst van twee zakken

potgrond kan er al één Bijbel worden uitgedeeld aan een vervolgde

christen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan.

Miljoenen mensen wereldwijd hebben geen
Bijbel, vaak omdat deze verboden is in hun
land of simpelweg te duur. Daarom organiseert
Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen)

de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’

Hoe kunt u helpen?

¢ Bestel eenvoudig uw potgrond 4 €6,99 per
zak van 40 liter voor 28 februari 2026 via
www.planteenbijbel.nl of bel Fam. Meijer
op: 06 105 167 62.

e Haal uw bestelling op D.V. zaterdag 21
maart 2026 bij familie Meijer, Dorpsweg
39%a in Ouddorp.

Hebt u geen potgrond nodig?

U kunt ook direct via de website doneren.
Voor slechts 6 euro maakt u het al mogelijk
om iemand een eigen Bijbel te geven! Laten
we samen planten voor een betere toekomst
- een toekomst waarin vervolgde christenen
Gods Woord in handen hebben. Doet u mee?

Dit jaar weer een record?
Steeds meer mensen in Nederland haken aan
bij de potgrondactie Plant een Bijbel. In 2025
brachten we samen een recordopbrengst
bijeen van ruim 10.000 Bijbels! Dat er zovelen
willen bijdragen aan Bijbels voor vervolgde
christenen stemt hoopvol. Want er zijn nog
veel meer Bijbels nodig. Ook dit jaar! Lokale
voorgangers en evangelisten die de door HVC
gedoneerde Bijbels verspreiden, laten weten
dat de honger naar het Woord groot is. Wie
een Bijbel ontvangt, behandelt het als zijn
meest dierbare bezit. Een kostbare schat. Vele
tienduizenden vervolgde broeders en zusters
bidden om een eigen Bijbel. Kunnen zij op u
rekenen? A
.
Tl

|

hm.

. oo
2 zakken

Meer informatie over deze actie vindt u op de website:
www.stichtinghvc.nl/plant-een-bijbel/lees-meer/

dp hve
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@goeree-overfla

Een andere bus voor

Youth4Christ

De 2e collecte op 15 februari is

bestemd voor ons evangelisatie-project
“Youth4Christ op Goeree-Overflakkee”. Dit
steunen we nu 2 jaar. Op 5 plaatsen op ons
eiland staat elke week op dezelfde dag en
plaats de bus met een team mensen met
open hart en oren voor elke jongere.

De bus staat in Ooltgensplaat, Oude-Tonge,
Middelharnis, Dirksland en Stellendam.
Helaas is onlangs de bus kapotgegaan.
Gelukkig kan een vergelijkbare bus geleend

worden van stichting naar House. Er is nu wel

druk om met spoed extra geld te werven om

een vervangende bus te krijgen. Uw gebed en

giften voor een doorbraak is hard nodig.

[=]
L]

Gedeeltelijk geschreven door:
Cor Joppe

Youth for Christ Goeree-Overflakkee;
Wat doen wij?

Jongeren hebben behoefte aan een eigen
plek. Een plek waar ze worden gezien. Door
de uitgestrektheid van het eiland is een
centraal gelegen ontmoetingsplek hiervoor
helaas niet ideaal. Wij zetten om die reden
een mobiele ontmoetingsplek in. Op deze
manier kunnen we alle jongeren van het
eiland in hun eigen omgeving opzoeken en
bereiken.

Meer informatie over Youth for Christ Goeree-Overflakke:
www.goeree-overflakkee.yfc.nl

k:::-z--e..y'h:.
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Collecte voor Hospice

Gedeeltelijk geschreven
door: Cor Joppe

Calando op 22 maart

We collecteren op 22 maart voor Hospice Calando. Dit is voor kosten

die niet door de zorgverzekeraar vergoedt worden. In Calando is er

betrokken en deskundige zorg voor iedereen in de laatste levensfase.

Twee jaar geleden is het nieuwe Calando geopend.

Bijzonder is dat er eigenlijk twee soorten
hospices onder een dak zijn: Naast het
gangbare hospice is er een gescheiden
afdeling voor mensen met dwaalgedrag. Zo
is er voor mensen met psychogeriatrische
en psychiatrisch gedrag gespecialiseerde
zorg. Voor familie zijn er logeerkamers en
een chalet. Calando ligt op een ruim opgezet
landgoed buiten Middelharnis.

Van en voor iedereen

Calando is van en voor iedereen! Dat wordt
ook telkens weer ervaren door de grote steun
die Calando ondervindt vanuit de bevolking
van Goeree-Overflakkee. Tien jaar lang is

Calando ondersteund door Stichting Roparun.

Sinds 2009 heeft Calando deze steun

niet meer nodig, maar de buitengewone
betrokkenheid en steun van Roparun is voor
Calando van onschatbare waarde geweest.

=158 =]

Meer informatie over
Hospice Calando:

www.calando.nl
N 1} 1- -

v

e
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calando

hospice
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Korte berichten

Rectificatie

In de vorige Perspectief stond een artikel over
het collecterooster. Twee onderwerpen stond
niet helemaal goed benoemd. Kledingproject
van Kom Over En Help, is al ruim 30 jaar

ons gemeente project, contactpersoon Rini
Hameeteman. Het zendingsproject “de Ark”
verbindt ons met Wereldwerk en Multiply.

Collecte voor evangelisatie op Pasen, 5 april
Op Pasen, 5 april, is de tweede collecte voor
evangelisatie vanuit onze gemeente. Enkele
broeders en zusters willen in onze omgeving
gaan evangeliseren. Met de kerkenraad

zijn hierover gesprekken geweest. Er wordt
gebeden en gesproken hoe dit vorm te geven.
Als dit duidelijk is zal dit gedeeld worden.
Voor de kosten collecteren we.

Samendiensten

In de periode tot de zomer organiseren we
een serie samendiensten die een bijzonder
karakter hebben. Niet alleen de invulling,
maar ook de overdenkingen worden
verzorgd door leden uit onze gemeente.
De diensten vormen samen een serie van
vijf bijeenkomsten rond woorden van

Jezus uit Lucas 6. In deze tekst spreekt Hij
op een directe en praktische manier over
hoe mensen met elkaar kunnen leven:

met aandacht voor elkaar, eerlijkheid en
compassie. Het zijn thema'’s die herkenbaar
en soms best uitdagend zijn, juist omdat
niemand perfect is. De samendiensten zijn
open en laagdrempelig. ledereen is van harte
uitgenodigd.
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Scipio is uitgebreid

Op de laatste ledenvergadering beloofden
we de Scipio-app uit te breiden. Dat is nu
zover. De app heeft drie nieuwe functies:
de agenda is zichtbaar, de Weekbrief zal
wekelijks worden geplaatst en de scriba en
taakgroepleiders krijgen de mogelijkheid

om berichten te plaatsen. Als er behoefte
aan is, kunnen we de app verder uitbreiden
met modules voor de collecte of om

binnen taakgroepen met elkaar te kunnen
overleggen. Ook onderzoeken we de
mogelijkheid om ruimtes in de kerk te
reserveren via de app. De app kan eventueel
zelfs als sociaal platform gebruikt worden,
waar de hele gemeente berichten op kan
plaatsen. We weten niet of daar behoefte of
juist weerstand tegen is. We zijn benieuwd
hoe er binnen de gemeente over de app
gedacht wordt en waar behoefte aan is,

dus laat ons weten wat je van de app vindt
of als je vragen hebt. We zullen het ook
tijdens de komende ledenvergadering in mei
inventariseren. Hartelijke groet, Steven van
Kooten en Leon Rijsdam

Aan tafel

Omdat wij het fijn vinden om voor mensen
te koken en samen aan tafel te zijn, starten
wij met: “Aan tafel!“ Een open tafel voor
ontmoeting, gesprek en samen eten.
ledereen die wil aanschuiven is welkom.
Elke eerste dinsdag van de maand om 18.00
uur. Opgeven bij Ernestine of Carla voér de
laatste vrijdag van de maand. Ernestine Vos
06-13047671, Carla Tuk 06-28956210



De toestand in Oekraine

Vanuit onze zustergemeente “de Ark” in
Kyiv kregen we via ds. Oleksii Makaiov dit
bericht (half januari):

Kiev staat nog steeds overeind.
Onbeschadigd. Koud. Donker. Zwaar van
wanhoop. Buiten: =15 °C tot -20 °C. Op veel
plaatsen is er al acht dagen geen verwarming.
Binnen in appartementen: +5 °C tot +8 °C op
zijn best.

Meer dan duizend flatgebouwen in de stad
verkeren nog steeds in dezelfde toestand
als een week geleden. In veel daarvan zijn
radiatoren gesprongen, waardoor kamers
onder water staan en vervolgens bevriezen.
De autoriteiten stellen soms evacuatie voor,
vaak zonder duidelijkheid of bestemming.

Toch geven de mensen niet op. Ze koken
water wanneer en hoe ze maar kunnen. Ze
kleden zich in laagjes, dag en nacht, zonder

Geschreven door: Cor Joppe

(14

Kinderen proberen
hun huiswerk te doen
bij het licht van een
zaklamp of kaars

pauze. Ze delen powerbanks om even
verbonden te blijven. Ze kijken hoe het met
hun buren gaat: zijn ze veilig, in leven, nog
warm?

Kinderen proberen hun huiswerk te doen bij
het licht van een zaklamp of kaars. Scholen
zijn na de vakantie niet heropend; de lessen
gaan zo goed mogelijk volgens een rooster van
de docenten. Ouders hebben moeite om het
ontbijt, de lunch en het avondeten warm te
krijgen. Dit is geen film over de eindtijd. Dit is
Europa in 2026 - Omdat Rusland voor oorlog
heeft gekozen. Blijf aub bidden voor Oekraine.

uw vrede wint de strijd!

De toestand in Oekraine | 17
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Vrouwenretraite 2025
Kerkdiensten en In oktober organiseerde onze kerk een vrouwenretraite in

de regio Kiev. Zusters uit onze kerk namen deel, evenals

het beStUderen van kerken uit de stad Zaporizhia: “God’s Family” en “New Hope".

Gods Woord Meisjes en vrouwen van 15 tot 60 jaar sloten zich bij ons
aan. Het hoofdthema van de retraite was ‘Herstel van de

Onze kerk houdt regelmatig jeugd- ziel'. Geest en lichaam.” Elke dag geven vrouwen, moeders

en zondagsdiensten. Daarnaast zijn er en echtgenotes alles voor hun gezin en geliefden, terwijl ze

elke vrijdag bijeenkomsten voor een in onzekerheid en soms wanhoop leven. Daarom is dit thema

diepgaande studie van Gods Woord. vooral belangrijk en relevant voor vrouwen die in oorlogstijd

Deze lessen worden geleid door pastor leven, waarin velen stress, verlies en emotionele uitputting

Kim, een missionaris uit Zuid-Korea. Deze ervaren. De retraite werd een tijd van spirituele vernieuwing,

diensten dragen bij aan de spirituele steun, gebed en bemoediging voor de deelnemers.

groei, de versterking van het geloof en de

vorming van een volwassen christelijke

wereldvisie onder de kerkleden.

Nieuws

e Voorbereidingen voor de doop 2026
zijn begonnen;

e 8-10 januari 2026: winterkamp voor
kinderen;




Dankdag 2025

Vorige maand hielden we een dienst

ter ere van Thanksgiving Day. Gezinnen
met kinderen waren uitgenodigd voor

de dienst. Het was een bijzondere tijd
waarin we samen God prezen en dankten
voor alles wat Hij in ons leven doet. Een
theatervoorstelling en een getuigenis
waren een bijzonder onderdeel van de
dienst.

Na de dienst hebben we samen geluncht,
wat een moment was van gemeenschap,
eenheid en versterking van de relaties
tussen gezinnen en kerkleden.

Gebedsverzoeken:

o Voor vrede in Oekraine en een einde

aan de oorlog;

o Voor bescherming en
bewegingsvrijheid voor onze pastors
(Serghii en Oleksii);

e Voor de komende kerst en alle
kerkelijke evenementen;

e Voor het kinderkamp (8-10 januari
2026)

o Voor de uitbreiding van het team en
de versterking van het geloof van
kerkleden;

Bijeenkomsten met gezinnen

Onze kerk blijft regelmatig gezinsbijeenkomsten

organiseren voor gezinnen in crisis, waarvoor

zowel ouders als kinderen worden uitgenodigd. De
bijeenkomsten vinden eenmaal per week plaats
gedurende vier weken. Tijdens de bijeenkomsten
worden de ouders in verschillende groepen verdeeld
om te communiceren en toegewezen onderwerpen

te bespreken, terwijl de kinderen tijd doorbrengen
met de zondagsschoolleider. Onderwerpen voor

de bijeenkomsten zijn onder andere: elkaar leren
kennen, keuzes maken, verantwoordelijkheid en
andere zaken. Na elke bijeenkomst krijgen de gezinnen
voedselpakketten en artikelen voor persoonlijke
hygiéne. Dankzij deze bijeenkomsten zijn verschillende
gezinnen al naar de kerk gaan gaan, hebben ze zich
bekeerd en bereiden ze zich voor op de doop.



Kerkdiensten

Zondag 8 februari

09:30 uur Ds. G. Verschuure

18:30 uur Ds. J. Smink

Zondag 15 februari

09:30 uur Ds. E. van Hoof - Avondmaal

18:30 uur Ds. O. Lohuis

Zondag 22 februari

11:00 uur Zr. C. Lodder - Samendienst
met Gospelkoor Reclaim

18:30 uur Br. M v.d. Eijkel

Zondag 1 maart

09:30 uur Br. W. de Vink

18:30 uur Br. J. Brunt

Zondag 8 maart

09:30 uur Mw. Ds. D. Hoekstra

18:30 uur Ds. G. Mink

Woensdag 11 maart - Biddag

19:30 uur Ds. D. Smink

Zondag 15 maart

09:30 uur Ds. L.J. Lingen

18:30 uur Mw. Zr. A. Stigter

Zondag 22 maart

11:00 uur Br. M. Nap - Samendienst

18:30 uur Ds. G.J.H. Vogel

Zondag 29 maart

09:30 uur Br. H. van Dam

18:30 uur Br. M. Padmos

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

~m

Donderdag 2 april - Witte Donderdag
19:30 uur
Vrijdag 3 april - Goede Vrijdag

Ds. G. Verschuure - Avondmaal

19:30 uur Zie website

Zaterdag 4 april - Stille Zaterdag

18:30 uur Stiltemoment

Zondag 5 april - Eerste Paasdag

09:30 uur Ds. L. Kriiger

11:30 uur Duitstalige kerkdienst

18:30 uur Zie website

Maandag 6 april - Tweede Paasdag

10:00 uur Br. M. Meijer

Zondag 12 april

09:30 uur Ds. J. de Haan

18:30 uur Ds. P. Visser

Zondag 19 april

09:30 uur Ds. D. Mohn

18:30 uur GAAV Event

Zondag 26 april

11:00 uur Br. K. Hameeteman
Samendienst

18:30 uur Br. S. Visser

AL Ouddorp

Doopsgezinde Gemeente



