3e zondag Veertigdagentijd / 8 maart

Johannes 4, 1-26

Kern: vers 3en 4

Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria
heen. Jezus kiest een ongebruikelijke route. Op het stille middaguur ontmoet Hij de
Samaritaanse vrouw bij de bron. Zij had haar redenen om op dat middaguur water
te putten. Jezus vraagt haar om water voor Hem te putten. Ze raken in gesprek. Het
wordt een echte ontmoeting.

Soms worden we verrast door een ontmoeting met een onbekende. De Geest leidt
ons naar verrassende plekken en mensen.

Ontmoetingen zijn betekenisvol wanneer je de tijd neemt voor elkaar, oprecht
nieuwsgierig bent, luistert, en vanuit jouw kant vertelt over je eigen leven en je
geloof in God.

Laat je leiden door Gods Geest en sta open voor ontmoetingen.

Schikking

De ontmoeting bij de bron staat centraal in deze schikking. De grote vaas is gevuld
met water als verwijzing naar de bron. De bloemen zijn deze zondag driekleurig en
verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De kleuren zijn blauw, wit en geel. Blauw - de kleur van de lucht, de hemel en het
water; wit - de kleur van de onschuld en geel - de kleur van het goddelijke.
Kernwoorden

Water, levensbron, driekleurige bloemen, een teken voor de drie-eenheid,
hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit.

Jongeren in gesprek - In de tijd waarin we leven, komt er veel op ons en onze
jongeren af. Het jeugdwerk nodigt diverse sprekers uit om op de zondag ochtend
met de jongeren rondom de Bijbel te praten wat juist voor hen van belang is. Op
zondag 15 maart komt Dr. Ds. Iris Speckmann, vanuit de ADS, naar ons toe. Eerst is
ze aanwezig in de ochtenddienst, daarna gaat ze in gesprek met onze jongeren.
Binnen de ADS is ze functionaris Vrede en Duurzaamheid. Het gesprek zal gaan
over het feit hoe jongeren omgaan met de brief die ze van defensie krijgen, om bij
oorlog in het leger te gaan, doe je dat of ben je op grond van je geloof
dienstweigeraar. Zoals vanuit het Doperse traditie je dienstweigeraar bent. Wel ben
je actief in de hulpverlening, mocht dat nodig zijn. Ook zal het gesprek gaan hoe sta
jenuinjeleven met alles wat je hoort hoe het nu in de wereld gaat. Waarbij het de
bedoeling is dat de jongeren zelf het meest actief worden betrokken bij de
gesprekken. We zien uit naar de komst van Dr. Ds. Iris Speckmann, om zo samen te
leren.



Uitnodiging voor een feestelijke afsluiting met YWAM Rotterdam

Corma schrijft: ‘Nadat we 2 1/2 maand te gast geweest zijn bij jullie, is het team op
outreach gegaan naar Zuid-Afrika. Ze stapten uit hun comfortzone en diendenin
verschillende gemeenschappen, kerken en projecten. Ze deelden hun geloof met
mensen uit totaal andere culturen en werkten onder andere met kinderen en
ouderen en mensen ‘van de straat’. Het waren maanden van persoonlijke groei,
uitdaging, geloof en afhankelijkheid van God. Nu zijn ze terug - met verhalen,
getuigenissen en ervaringen die ze graag met jullie willen delen!’

Op 9 maart om 19:00 uur zal het team getuigenissen delen over hun tijd in
Zuid-Afrika. Van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Locatie: jeugdzolder van
de kerk.

Op 14 maart om 11.00 uur vieren we het slagen van de studenten tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de kerkzaal. We staan onder andere stil bij wat God heeft
gedaan door deze school heen, horen persoonlijke verhalen van de studenten en
bidden een zegen uit over hun volgende stappen, nadat ze hun diploma in ontvangst
hebben genomen. Welkom vanaf half 11 voor koffie, thee en lekkers. Na afloop
zorgen we voor een heerlijke lunch.

U/ jij bent van harte welkom om dit bijzondere moment met ons mee te vieren!



