Mennisten brood - Met de lente fair is er ons overheerlijke en unieke ambachtelijke
mennistenbrood. Het graanproject wat begonnen is als jubileum project, eind 2022
hebben we ons 400 jarig bestaan gevierd, u kunt het nog eens lezen op de site van
de kerk https://www.doopsgezindouddorp.nl/dgo-400-jaar/

Daarna is het graanproject zendingsproject geworden, waar bij we zelfs

2x een grote hoeveelheid meel naar De Ark gemeente konden verzenden.

Door brood en meel te kopen steunt u ons zendingsproject. Het graanproject heeft
ons als gemeente zichtbaar gemaakt op een mooie manier, mede ook door het
enthousiast van onze groep en iedereen die meehelpt . De zichtbaarheid met de
fairs in de kerk, maar zeker ook op de markten, hier op het dorp de Boerenlanddag
en in ook in Sommelsdijk, heeft het verhaal van het graan zichtbaar gemaakt. Een
prachtige manier om te getuigen, van Het Levende Brood, onze Heer Jezus Christus.

Paasconferencie - "'Hartslag van de Hemel". Een paasconferentie op zaterdag 4
april voor alle christenen op goeree-overflakkee, met een programma voor
volwassenen, jeugd en kinderen. Locatie: Langeweg 26 Oude-Tonge. Voor meer
informatie: www.samenconferentie.nl

Bloemschikking, 6e zondag Veertigdagentijd / 29 maart


https://www.doopsgezindouddorp.nl/dgo-400-jaar/
http://www.samenconferentie.nl

Matteiis 21,1-11

Kern: vers 9

Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt toegejuicht: ‘Hosanna, de zoon van David.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Here! Blinden en verlamden werden
genezen.

Toen Hij Jeruzalem introk, raakte de hele stad in rep en roer. Wat een enthousiasme.
Jezus weet wat zijn bestemming is. Hij rijdt op een ezelin Jeruzalem binnen. We
leven in onze tijd: met onrecht, lijden en toenemende zorgen over wat er in de
wereld gebeurt. Met hoopvolle tekenen van geloof, hoop en liefde. Soms in het klein,
soms groter.

We blijven vertrouwen en geloven dat Gods Geest de kerk brengt waar mensen zijn,
midden in het leven. De Heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk.
Willen we openstaan voor de tekens van de Geest uit onze omgeving? Willen we, op
de drempel van de stille week, op deze zondag God uitbundig danken voor de
gegeven liefde, zijn Zoon Jezus Christus?

Schikking

De rode takken van vorige week blijven staan. Ook in deze lezing speelt de liefde
van Gods Geest een belangrijke rol, binnen en buiten de kerk. De hoop wordt
verbeeld in bloembollen, teken van de komende lente en in de groene kleur. Groen
is de kleur voor een goede toekomst. De palmbladeren worden tussen de takken
van de waaier geklemd als teken van de feestelijke intocht. U ziet de V-vorm van het
palmblad - het teken voor vrede.

Kernwoorden

Palmtakken wuiven het hosanna, vreugde om een nieuw begin vol vertrouwen in de
toekomst.



