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https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Kerkenraadslid: Ben Scholten 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: PS 144:1,4 
Gezegend zij de Heer, die t'allen tijde 
mijn toevlucht is, mijn hand leert hoe te strijden, 
die voor 't gevecht mijn vingers vaardig maakt! 
Hij is mijn burcht, die van de bergen waakt. 
Gezegend Hij, de redder van mijn leven, 
schild dat mij dekt, mijn vesting hoogverheven. 
Gezegend zij de Heer, die mij behoedt 
en die de volken brengt onder mijn voet. 
 
Een schoon nieuw lied wil in mijn ziel ontspringen, 
ik zal de snaren van mijn harp doen zingen. 
O God, die vorsten in de vrijheid zet, 
David, uw knecht, hebt van het zwaard gered, 
Grootmachtige, die bergen kunt verzetten, 
de watervloed het kolken kunt beletten, 
ontruk mij aan de vreemden en hun nijd, 
wier hand mij treft, terwijl hun mond mij vleit. 
 
Votum en groet 
 
Zingen: GEZ 291 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. 
 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
  
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
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Inleiding op de dienst 
 
Zingen: NLB 869:1,3,7 
Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 
 
Wat onze God in de aanvang schiep, 
dat wil Hij ook bewaren; 
wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 
De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 
Geef onze God de ere! 
 
Gij allen die van Christus zijt, 
geef onze God de ere! 
Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 
geef onze God de ere! 
Roep, al wie goden zijn ten spot: 
De Heer is God, de Heer is God! 
Geef onze God de ere! 
 
Avondgebed (staande) 
 
Zingen: JDH 394 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God, alleen, 
van U de zegeningen, 
o Hoorder der gebeên! 
Uw liefd' en trouw omringen 
mijn wankelende schreên. 
En wat w' ooit goeds ontvingen, 
het is van U alleen. 
 
Gij kent steeds mijne noden, waarin Gij trouw voorziet! 
Gij geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, die Gij geen hulpe biedt? 
Gij laat de zondaar noden, nog eer hij tot U vliedt. 
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U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijv', o Heer der Heren, 
geheel mijn hart gewijd! 
Wat kan ik niet ontberen, 
wanneer Uw hand mij leidt; 
wat vuriger begeren 
dan Uwe heerlijkheid? 
 
Schriftlezing: Lukas 12:22-34 (HSV) 
 
Zingen: JDH 809 
Op het Godslam rust mijn ziele, 
Vol bewond'ring bidt zij aan; 
Alle, alle mijne zonden, 
Heeft Zijn zoenbloed weggedaan. 
 
Zalig rustoord! zoete vrede, 
Vult mijn hart en blijft het bij; 
Hij, in Wie God Zelf kan rusten, 
Is het rustpunt ook voor mij. 
 
Ruste vond hier mijn geweten, 
Want Zijn bloed, o heilfontein! 
Heeft van alle mijne zonden, 
Mij gewassen blank en rein. 
 
Met de vrede Gods in 't harte, 
Ga ik hier door smart en strijd; 
Eeuw'ge rust vind ik daarboven, 
In des Godslams heerlijkheid. 
 
Daar zal Hem mijn oog aanschouwen, 
Hem, Wiens liefde mij verkwikt; 
Hem, Wiens trouw mij hier geleidde, 
Wiens gena mij heil beschikt. 
 
Daar bezingen Zijne liefde, 
Duur gekochten door Zijn bloed; 
Daar is Sions zaal'ge ruste, 
't Eindloos loflied, 't eeuwig goed! 
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Verkondiging 
 
Zingen: NLB 752:1,2,5 
Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven, 
al zijn zij door zonlicht en regen verweerd. 
Wat hun door de koning des lichts is gegeven, 
dat houden zij teder naar binnen gekeerd. 
Het hart van hun werken, 
dat niemand kan merken, 
verlicht hen met liefde in leven en sterven 
en doet hen de hemelse zaligheid erven. 
  
Wel schijnen zij enkel geringen van buiten, 
voor engelen donker, voor mensen een spot, 
maar innerlijk zijn zij als lieflijke bruiden, 
het sieraad, de kroon en de glorie van God, 
zij die zich bereiden 
op ’t einde der tijden. 
De koning zal onder de leliën weiden, 
in stralend gewaad zullen zij Hem geleiden. 
  
Zij wandelen op aarde, zij zijn in de hemel, 
hun zwakheid bewaart deze wereld voor God. 
Zij smaken de vrede in ’t aardse gewemel, 
zijn arm en zij hebben het hoogste genot. 
Zij hebben in lijden 
bestendig verblijden 
en liefelijk leven zij zuiver van zinnen. 
Zij hebben een blinkende wereld van binnen. 
 
Dankgebed en Voorbeden (staande) 
 
Slotzang: JDH 156 
Dankt, dankt nu allen God, 
Met blijde feestgezangen! 
Van Hem is 't heuglijk lot, 
Het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
Altijd genadig aan, 
En heeft ons dag aan dag 
Met goedheid overlaân. 
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Hij, d' eeuwig rijke God, 
Wil ons reeds in dit leven 
Zijn vrede en heilgenot 
Door hartsvernieuwing geven. 
Hij zal ons, door Zijn Geest, 
Vermeerd'ren licht en kracht, 
En ons uit alle nood 
Verlossen door Zijn macht. 
  
Lof, eer en prijs zij God 
door aller scheps'len tongen, 
op zijnnen hemeltroon 
aanbiddend toegezongen: 
de Vader en de Zoon, 
die met de Heil'gen Geest, 
Drieënig God, steeds blijft, 
en immer is geweest! 
 
Zegen 
 
Collecte (bij de uitgang) 

 
Digitale collecte: 
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer: 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, ​
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, 
of scan de QR-code hiernaast. 
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