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Weekbrief 

 

Ochtenddienst 09.30 uur 
Ds. J. de Haan 

 
 

Avonddienst 18.30 uur 
Br. H. ten Voorde 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / 
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal. 

 klik hier om live mee te kijken  
 

 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp​

Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Orde van dienst 
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet. 
 
Ochtenddienst Avonddienst 
Kerkenraadslid: Edwin Voogd Kerkenraadslid: Edwin Voogd 
Musici: Ineke, Raymond, Aart,  Musicus: Jan de Wit 
     Karl en Samuel  
 Inleidend orgelspel 
Inleidend orgelspel Welkom en mededelingen 
Welkom en mededelingen Aanvangslied: PS 100:1,4 
Aanvangslied: PS 146:1,3 Votum en groet 
Votum en groet Zingen: NLB 413:1,2,3 
Zingen: NLB 975:1,2,3 Avondgebed 
Kinderlied: HH 247 Inleiding op de dienst 
     De kinderen van groep 1-8 gaan  Zingen: 263 
     naar hun eigen kinderdienst Schriftlezing: Johannes 20:19-31 
Inleiding op de dienst Zingen: PS 119:64,66 
Zingen: OPW 430 Verkondiging 
Morgengebed Zingen: OPW 426 
Schriftlezing: Lucas 21:25-33 (HSV) Geloofsbelijdenis 
Zingen: OPW 40 Dankgebed en Voorbeden 
Verkondiging Slotzang: OPW 213 
Zingen: DGO 019 Zegen 
Dankgebed en Voorbeden Muziek na de dienst 
Slotzang: SELA10 18 Collecte (bij de uitgang) 
Zegen  
Muziek na de dienst  
Koffiemoment ontmoetingsruimte  
Collecte (bij de uitgang)  
  
 

 
 
 

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor IJM. U kunt uw offeranden 
overmaken naar onderstaand rekeningnummer o.v.v. ‘IJM’ of via contant. 

 
Digitale EERSTE collecte: 
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer: 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, ​
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, via de betaallink 
of scan de QR-code hiernaast.  
 

“Want al het zilver en het goud is van Mij, zegt de Here der heerscharen.” 
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8Qtp8jBrR26kZsCTjfjjHg


Agenda 
Zondag 12 april 
09.30 uur Ds. J. de Haan 
11.00 uur GAAV Jeugdzolder​
18.30 uur Br. H. ten Voorde 
Maandag 13 april 
13.00 uur Gebedsgroep 
Dinsdag 14 april 
09.00 uur Open Kerk 
19.30 uur Gospelkoor 

Woensdag 15 april 
Donderdag 16 april​
Vrijdag 17 april 
19.00 uur GAAV Activiteit 
Zaterdag 18 april 
Zondag 19 april 
09.30 uur Ds. D. Mohn​
18.30 uur GAAV Event 

 
Gebed gevraagd voor: 
Br. J.J. Elscot, Liever geen bezoek aan huis. 
 
Een meelevende groet voor:  
Zr. T. van Erkelens - de Koning,  
Zr. G.J. Garritsen - van Gameren,  
Zr. C. Hameeteman - Noteboom,  
Zr. M.G. Papavoine - Wondergem,  
Zr. C. Roozemond - Rijnbrand,  
Zr. P. (Tula) Smink - Bakopoulou,  
Zr. J. van Soest - Westdijk,  
Br. T. van de Steenhoven,  
Br. J.J. Vermeulen,  
Br. A. de Vlaming,  
Br. J. Westdijk,  
 
Jarig 17-04 - Zr. J.G. Pijl - Akershoek,  
Jarig 20-04 - Zr. K. Hameeteman - Orgers,  
 
Vandaag 12-04 - In de ochtenddienst gaat voor ds. J. (Jesse) de Haan van de 
Baptisten gemeente Wierden. In de avonddienst gaat voor br. H. ten Voorde uit 
Hellevoetsluis. 
 
Dringend gastgezinnen gezocht! - Het Amerikaanse Mennonite Bethel College 
Choir komt op zondag 31 mei naar Ouddorp. Het koor zal in de avonddienst zingen 
en daarna bij gastgezinnen slapen. Maandagochtend vertrekken ze weer naar 
Amsterdam. Concreet zoeken we nog ongeveer 20 slaapplaatsen voor 1 nacht. 
Het afzeggen van dit koor is geen optie. Zij maken een tour door Europa. Dit kan 
niet onderbroken worden. Wij staan bekend als een gastvrije gemeente. Daarom 
willen we een beroep doen op uw/jouw gastvrijheid. Aanmelding kan bij Ineke 
Bakelaar. ineke.bakelaar@doopsgezindouddorp.nl  
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Aan tafel - Omdat wij het fijn vinden om voor mensen te koken en samen aan tafel 
te zijn, starten wij met: “Aan táfel!“ Een open tafel voor ontmoeting, gesprek en 
samen eten. Iedereen die wil aanschuiven is welkom. Elke eerste dinsdag van de 
maand om 18.00 uur. Opgeven bij Ernestine of Carla vóór de laatste vrijdag van de 
maand. Ernestine Vos 06-13047671, Carla Tuk 06-28956210 
 
Bedankt! - Hartelijk bedankt voor alle blijken van meeleven tijdens onze opname in 
het ziekenhuis en Bestenwaerd. Wij voelden ons daar erg door gesteund. 
Thea van Erkelens en Tinus van Leeuwen 
 
Vanuit de kerkenraad - De kerkenraad bedankt iedereen die zich heeft ingezet 
tijdens de diverse diensten rondom Pasen. Weet dat uw loon groot is in de hemel. 
 
Bedankt! - Allereerst dank aan de Heere dat wij ons 50-jarig huwelijk mochten 
vieren! Maar wij willen ook graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
felicitaties, appjes, kaarten, attenties e.d. die we mochten ontvangen. Het was 
hartverwarmend! Corrie & Henk Verweij 
 
Vanuit de FC - De collecte voor Stichting Volharding (arrestanten in contact 
brengen met het evangelie) heeft € 697,40 opgebracht, de collecte voor Veldwerker 
Goeree-Overflakkee € 575,20 en voor Hospice Calando € 506,95. 
Met Biddag is € 2.928.45 ingezameld, hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorige week (de inbraak in de kerk) 
willen wij u vragen om digitaal geven te overwegen, dat kan via de QR-code in de 
weekbrief, met een overschrijving naar bankrekeningnummer NL13 RABO 035 12 
64 272 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp of door het afgeven van een  
machtiging tot automatische incasso, deze formulieren liggen in het folderrek of 
spreek Carina, Gabriëlle, Marjan of Miranda aan 
(penningmeester@doopsgezindouddorp.nl).  
 
Go-church - Op zondag 12 april is er weer een GO-church dienst in de Emmauskerk 
te Middelharnis. Een dienst voor en met (boot)vluchtelingen en asielzoekers. Een 
dienst met gebed, zingen bijbeloverdenking en gezamelijke maaltijd. Aanvang: 
15.00 uur. Allen hartelijk welkom. 
 
Pastoraat - U kunt het pastorale team bereiken via de mail: 
zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl bezoekpastoraat@doopsgezindouddorp.nl 
Er wordt dan contact met u opgenomen. Uiteraard kunt u ons (Janny Scholten of 
Anneke Akershoek) ook in de gemeente aanspreken.  
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Ochtenddienst 
 
NLB 146:1 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
NLB 146:3 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
NLB 975:1 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
NLB 975:2 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
NLB 975:3 
Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 
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HH 247:1 
God die alles maakte, 
de lucht en ’t zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
 
HH 247:2 
God die ’t gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 
 
HH 247:3 
God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist’re wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 
OPW 430 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
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U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
OPW 40:1 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles ontvangt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu halleluja. 
 
OPW 40:2 
Gij kunt niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Halleluja, halleluja. 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu halleluja. 
 
OPW 40:3 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Halleluja, halleluja. 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu halleluja. 
 
DGO 019a:1 
Er komt een nieuwe aarde, 
zonder onrecht of verdriet, 
waar de honger is verdwenen, 
God in alles ons voorziet, 
waar het lijden is geworden, 
tot een eeuwig vreugdelied, 
het Koninkrijk van God. 
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DGO 019a:refrein 
Glorie, glorie, halleluja, 
glorie, glorie, halleluja, 
glorie, glorie, halleluja, 
het Koninkrijk van God. 
 
DGO 019a:2 
Er komt een nieuwe aarde, 
zonder angst en zonder pijn, 
waar verloste mensen leven, 
in het Goddelijk domein, 
waar het Woord heeft overwonnen 
en de dood niet meer zal zijn, 
het Koninkrijk van God. 
 
Glorie, glorie, halleluja, 
glorie, glorie, halleluja, 
glorie, glorie, halleluja, 
het Koninkrijk van God. 
 
SELA 10 18:A1 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
SELA 10 18:A2 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
SELA 10 18:B(1) 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
SELA 10 18:A3 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
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SELA 10 18:B(2) 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
SELA 10 18:C 
INSTRUMENTAAL 
9 maten 
 
SELA 10 18:D 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
SELA 10 18:E(1) 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
SELA 10 18:E(2) 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
SELA 10 18:F 
U geeft een toekomst vol van hoop; (vol van hoop) 
dat heeft U aan ons beloofd. (U heeft het beloofd) 
Niemand anders, U alleen, (U alleen) 
leidt ons door dit leven heen. 
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Avonddienst 
 
PS 100:1 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
  
PS 100:4 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
NLB 413:1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
  
NLB 413:2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
  
NLB 413:3 
Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
NLB 263:1 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
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NLB 263:2 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
  
NLB 263:3 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
PS 119:64 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
  
PS 119:66 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
OPW 426 
Ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof in Hem als Zoon van God. 
Ik geloof dat Hij gestorven is. Ik geloof dat Hij is opgestaan. 
(m) Hij is hier in ons midden,​ (v)  Hij is hier in ons midden, 
(m) zijn armen uitgespreid.​ (v)  zijn armen uitgespreid. 
(m) Hij geneest als wij bidden,​ (v)  Hij geneest als wij bidden, 
Hij vergeeft en bevrijdt. 
  
Ja, ik geloof in U, Heer. 
Ik geloof in U als Zoon van God. 
Ik geloof dat U gestorven bent. 
Ik geloof dat U bent opgestaan. 
(m) U bent hier in ons midden,​ (v)  U bent hier in ons midden, 
(m) uw armen uitgespreid.​ (v)  uw armen uitgespreid. 
(m) U geneest als wij bidden,​ (v)  U geneest als wij bidden, 
U vergeeft en bevrijdt. 
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OPW 213 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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