Donderdag 14 mei 2026

Hemelvaartsdag

Ochtenddienst 10.00 uur
Ds. G. Mink

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Vandaag gaat voor ds. G. Mink. Hij is predikant bij de PKN in Sliedrecht.

Kerkenraadslid: Bram Vos
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Zingen: Psalm47:1,2,3

Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap 's HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,

zijn geduchte kracht geeft z'in onze macht.

Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land,

die daar woont met trots, als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.

Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort naar des HEREN woord,

is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!

Die de volken leidt troont in heiligheid.

Maakt het dan bekend: Godes regiment

houdt de volken saam, geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, den verheven Heer.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Hemelhoog Lied 217

Majesteit, groot is zijn majesteit;

lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.

Majesteit, God, die de zijnen leidt.

Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog, maak eeuwig groot

de naam van Jezus. Volk van God

kom en breng lof aan Jezus, de Koning.

Majesteit, groot is zijn majesteit;

dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus regeert!



Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 24:36-53

Zingen: Psalm43:4en>5

Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:

mijn redder is de Heer.

Preek

Zingen: Hemelhoog Lied 216: 1,2, 3
Kroon Hem met gouden kroon

het Lam op zijne troon!

Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak! Mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all' eeuwighéen

die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,

all' overheid en macht,

zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee. 't Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,

wordt d'aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!



Dankgebed

Zingen: Hemelhoog Lied 220: 1, 2, 3,4
Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan en offert al zijn liefde.

Hij heeft zichzelf gegeven, Hij plengt zijn eigen bloed;
gelooft het vast, houdt moed; zijn dood belooft u leven!

Hij is geen harde priester die niet van zwakheid weet;
dit lam draagt al het leed der wereld met zich mede.

Getrouw is Hij bevonden, in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - Gods Geest behoedde Hem voor zonde.

Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon -
God is om Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig;

al wie zijn hulp verlangen zullen te Zijner tijd,
als Hij als priester pleit barmhartigheid ontvangen.

Zegen
Collecte (bij de uitgang of digitaal)

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owvw. collectegelden,

of scan de QR-code hiernaast.
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