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Voorwoord

Elke keer zijn we weer verrast door alle 
kopij die aangeleverd wordt, waarvoor onze 
hartelijke dank! Daardoor kunnen wij er een 
lezenswaardige uitgave van maken. En dat is 
het zeker deze keer!

Er is nieuws van de kerkenraad, een 
nieuwsbrief van de Ark uit Kiev, informatie 
over GoChurch, een artikel over Indonesisch 
jongeren die naar Ouddorp komen, een 
Amerikaans koor dat een concert geeft in 
onze kerk en nog veel meer.

De deadline voor het aanleveren van kopij 
voor de volgende Perspectief is 3 juli. We 
hopen dan weer zoveel kopij van u te mogen 
ontvangen.

We wensen u veel leesplezier.
De redactie



Arend
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Geschreven door:
Petra Troost

De meesten zullen bij de titel denken aan 
Opwekking 488: ‘Ik voel uw kracht en stijg 
op als een arend, dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest en de kracht van 
uw liefde.’ En dat is ook niet vreemd, want 
we hebben Pinksteren net achter de rug. 
De Geest die vaak als een vogel wordt 
uitgebeeld, is uitgestort. Gods Geest die ons 
leidt en helpt.

Maar ik denk aan een ander lied. Dat van 
Christian Verwoerd. De tekst leest u op de 
volgende bladzijde. Over de arend die niet 
vliegt. En over de Man die geduldig de arend 
aanmoedigt om te gaan vliegen. Om vrij te 
worden. Om tot zijn doel te komen.

Ik herken dat zo, die angst van de arend om 
te vliegen. Weet ik eigenlijk wel hoe ik vliegen 
moet? Wat als ik val? Zouden mijn vleugels 
het houden? En die angst houdt mij veilig op 
de grond. Er zijn tenslotte genoeg vogels die 
niet vliegen, denk ik dan, zoals de struisvogel. 
Maar is het de bedoeling dat ik als struisvogel 
leef?

In de Bijbel symboliseert de arend kracht, 
bescherming en Goddelijke vernieuwing. 
In Jesaja 40:31 staat ‘maar wie de HEERE 
verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als arenden.’

Ik moet me niet blind staren op mijzelf en 
mijn angsten. Ik moet me richten op de 
thermiek. De wind die onder de vleugels zit 
en de arend draagt. Die de arend laat zweven 
en soms opstuwt hoger in de lucht, boven 
de wolken. Boven de moeilijkheden. Erop 
vertrouwen dat die Wind me niet laat vallen. 
De roeach ha-kades, Gods heilige wind/ 
heilige adem, Gods Heilige Geest. Volledig 
vertrouwen. Volledig afhankelijk zijn van God. 
In Jesaja 12:2 staat: ‘Ik zal op U vertrouwen 
en niet meer bang zijn. Want U bent mijn 
kracht en mijn lied.’ Dan komen we in de 
vrijheid. Dan komen we tot ons doel.

Lees verder >
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Er leefde eens een arend, die niet meer 
vliegen kon. Ooit zweefde hij in vrijheid en 
vloog richting de zon. Maar omstandigheden 
brachten hem nu letterlijk aan de grond en 
zo leefde hij met zijn kop omlaag, tot iemand 
hem daar vond.

De man keek naar de arend, die verdwaald 
wat rondjes liep. En bedacht zich toen, dit 
is niet waarvoor God de arend schiep. Dus 
hij tilde hem vol liefde op, wees naar boven 
terwijl hij zei: ‘Jongen, kijk omhoog en vlieg, 
daarboven ben je vrij.’

Maar de arend was helaas nog aan zijn aardse 
plek gewend. En hoewel hij ergens voelde, 
dat hij voor boven was bestemd, ging zijn blik 
weer naar die oude plek, die hij comfortabel 
vond. En met een snelle sprong belandde hij 
weer veilig op de grond.

Toch kon de man niet aanzien, hoe die arend 
daar zo zat, dat zo'n mooie vogel rondjes liep, 
terwijl hij vleugels had. Daarom gaf hij het 
opnieuw een kans, vanaf een schuurdak deze 
keer. Maar ook nu daalde de arend snel op 
vertrouwde bodem neer.

Maar de man was erg geduldig en hij gaf het 
nog steeds niet op. Nee, hij nam de arend 
mee naar een hoge bergtop.

Hij keek het beest indringend aan en zei 
weer: ‘Vlieg, je kunt het echt!’ En weet je wat 
er toen gebeurde, nadat hij dit had gezegd?

Klik hier of scan de 
QR-code om het 
lied te beluisteren 
op YouTube.

Opeens gingen de vleugels, heel krachtig op 
en neer. Er kwam hoop in die arends ogen, 
dat het ging lukken deze keer. En met een 
sterke sprong naar voren, kwam hij los en 
steeg omhoog. De man keek hem met tranen 
na, tot hij boven de wolken vloog.

Oké mijn vriend, je snapt het wel, die arend 
dat zijn wij. Bestemd voor hemels leven, maar 
zijn we echt wel vrij? Of zitten we aan de 
aarde vast, drukt iets ons steeds omlaag? Dan 
mogen we hoopvol uitzien naar verandering 
vandaag.

Want God zegt: ‘Richt je hoofd omhoog en 
geef je last aan mij. Ik leer je hemels leven, 
want in Jezus ben je vrij. Dus spreid je 
vleugels uit en leef, en eer Mij in het licht. 
Hier is rust en vreugde, en een prachtig ver 
gezicht.’

De Arend 

Christian Verwoerd 

https://www.youtube.com/watch?v=uCYbVTWAlyQ&t=1s


Vanuit de kerkenraad

De afgelopen periode mochten we opnieuw ervaren hoe waardevol 
het is om samen gemeente te zijn. In de diensten, ontmoetingen 
en gesprekken zien we om naar elkaar, vinden we bemoediging en 
verbondenheid. Daar mogen we dankbaar voor zijn.

Geschreven door:
Jessica Rijsdam

De komende tijd staan er weer verschillende 
activiteiten op de planning. We nodigen 
iedereen van harte uit om mee te doen, 
elkaar te ontmoeten en samen ons geloof te 
delen.

Ledenvergadering
Op maandag 18 mei kwamen we als 
gemeente bijeen voor de ledenvergadering. 
We kijken met dankbaarheid terug, waarin 
we samen konden stilstaan bij de vele 
ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Gebedsdienst
Jaarlijks vindt er een gebedsdienst 
plaats in ons dorp dit op initiatief van de 
Gereformeerde kerk, Hervormde kerk en 
Doopsgezinde gemeente. De dienst is 
gehouden op woensdag 20 mei met het 
thema: ‘Één van Geest’ gebaseerd op Efeze 
4: 1-13.

Taakgroep onderwijs
De taakgroep onderwijs is druk met de 
voorbereidingen voor het volgende seizoen 
dat na de zomervakantie zal starten. Het 
thema zal zijn: ‘Eenheid’ aan de hand van de 
Filippenzen brief.

Taakgroep diaconie
Na de vorige ledenvergadering zijn er 
verschillende mensen binnen onze gemeente 
opgestaan om te onderzoeken hoe wij een 

missionaire gemeente kunnen worden/
zijn. Tijdens de ledenvergadering hebben 
ze hier al het een en ander over verteld. Zo 
is er de afgelopen periode een werkgroep 
geformeerd en worden er contacten 
gelegd met verschillende organisaties in de 
gemeente.

Bethel College Choir op 31 mei
Met veel vreugde kijken we uit naar het 
bezoek van het Bethel College Choir op 31 
mei. Dit enthousiaste koor zal tijdens hun 
tour ook onze gemeente bezoeken en een 
bijzonder muzikaal programma verzorgen. 
Een prachtige gelegenheid om samen te 
genieten van muziek, ontmoeting en geloof 
over grenzen heen.

Stranddienst
Vooruitkijkend willen we u alvast uitnodigen 
voor de jaarlijkse stranddienst zondagavond 
5 juli die samen met de Gereformeerde kerk 
georganiseerd wordt. Dit is een bijzonder 
moment om samen het geloof te vieren 
in de open lucht, dicht bij de natuur. Het 
thema zal zijn: “Windkracht” Iedereen is van 
harte welkom, en we hopen op een mooie 
opkomst!

Laten we elkaar blijven dragen in gebed 
en aandacht hebben voor mensen die een 
moeilijke tijd doormaken. Samen mogen we 
vertrouwen op Gods nabijheid en leiding.

Vanuit de kerkenraad | 5



Zonder gebed, gèèn 
evangelisatie

Geschreven door:
Hendrika Meijer

Aan de frontlinie staan, daar waar er 
werkelijk verschil is tussen duisternis en 
licht. Daar waar God aan het werk is, soms 
zichtbaar, tastbaar. Daar waar ik soms sta 
met de gedachte: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’. 
Geen woord terug weten te zeggen. De plek 
waar ik mag zijn in Zijn Naam. Dat alleen 
door Jezus kracht.

Ja, dat maakt het wonderlijk. Echt, oprecht, 
dit kan ik niet. Ik durf dit niet. En daarom 
wil ik jullie om gebed vragen. Elia was een 
gewoon mens, net als wij. Hij vroeg God of 
Hij geen regen meer op het land wilde laten 
vallen, en drieëneenhalf jaar lang viel er geen 
druppel regen! Daarna vroeg hij God het weer 
te laten regenen en de regen viel in stromen 
neer. Het land werd weer fris en groen.

God gebruikt op een wonderlijke manier ons 
gebed. Hij zet daardoor hemelse legers op de 
been. Hij neemt het om ons te zegenen. Hij 
geeft ons daardoor macht om de duisternis te 
verdringen en het licht te laten doorbreken. 
Hij geeft het in onze handen. Gebruikt u het 
ook?

Zelf merk ik hoe sterk ik gebed om 
bescherming nodig heb. De dag voor de 
avondactie is vaak intensief. Gesprekken 
lopen niet lekker, het is chaotisch in huis. 
Satan probeert onrust te zaaien zodat ik maar 
niet ga. Bid u mee voor rust en vrede in mijn 
gezin?

Daarnaast is mijn gebed om vrijmoedigheid. 
Vaak zitten ze niet te wachten op een praatje, 
maar willen ze gewoon naar binnen of 
naar huis. En soms staan ze te wachten, op 
vrienden of de taxi. Dan hebben de mensen 
wel eens zin in een praatje. Maar ik wil hen 
vertellen over Jezus. Moed heb ik nodig om 
tot de kern te komen.

Mijn gebed is ook dat mijn woorden mogen 
zijn in genade en waarheid. Jezus is gekomen 
om aan mensen te laten zie hoeveel God 
van hen houdt. Jezus wilde de straf voor ons 
dragen. De Vader wacht op de thuiskomst 
van mensen. De waarheid is soms ook 
confronterend. De wegen waar mensen op 
lopen zonder God zijn doodlopend. Dat is 
pijnlijk om te zeggen. Bid u mee dat ik in 
liefde de waarheid mag delen met hen?

Bid u mee voor de zalving van de Heilige 
Geest? Gods Geest heb ik zo hard nodig! 
Door Hem heb ik vrijmoedigheid om met 
liefde en waarheid de mensen aan te 
spreken. Door Hem alleen kan ik gaan. Hij 
kan de harten van mensen voorbereiden, een 

“De plek waar ik mag 
zijn in Zijn Naam. 
Dat alleen door 
Jezus kracht.
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honger naar waarheid in leggen. Hij wil het 
werk voorbereiden, zodat wij erin kunnen 
wandelen. Bid u mee dat Gods Geest de 
harten van mensen aan zal raken?

Hierbij een getuigenis van een andere 
evangelist
“De bus stond op het Zaailand toen ik een 
man recht op mij af zag fietsen, vanuit de 
richting van het gerechtsgebouw. Hij zag er 
aangeslagen uit en begon meteen te praten. 
Hij zei: ‘Ik was net aan het bedenken hoe 
ik een einde aan mijn leven zou kunnen 
maken. Ik wilde niet meer leven. Maar terwijl 
ik daarover nadacht, zag ik ineens jullie bus 

“Bid u mee dat Gods Geest de 
harten van mensen aan zal raken?

Zonder gebed, gèèn evangelisatie | 7

staan. Ik las de tekst: “Komt allen tot Mij 
die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust 
geven.” Dat kwam zó diep binnen. Ik wil die 
rust.’ Ik ging met hem in gesprek en mocht 
hem vertellen dat er een God is die van hem 
houdt. Hij vertelde dat zijn gedachten door 
dat moment waren veranderd. God verandert 
mensen, God verandert levens. Hij, die ons 
het leven heeft gegeven, wil dat wij het 
behouden door voor Hem te kiezen, dankzij 
het offer van Jezus Christus. Ik ben dankbaar 
dat we daar die dag met de bus mochten 
staan.”

Dankuwel voor uw gebed!



CD-Recensie
Met Christus Opgestaan
Sela 
Ecovata

De Nederlandse christelijke muziekgroep 
Sela bestaat inmiddels al ruim twintig jaar. 
Het doel van de band is niet veranderd: 
kerkgemeenschappen van eigentijdse 
kerkmuziek te voorzien. En nog steeds is de 
formatie bijzonder populair. Nagenoeg alle 
concerten van Sela zijn volledig uitverkocht en 
de verkoopcijfers van de cd’s en muziekboeken 
zijn prima.

Het nieuwste project van deze bijzonder 
populaire Nederlands groep is “Met Christus 
Opgestaan”. Dit betreft een speciaal voor de 
Paasdagen opgenomen album. Er staan maar 
liefst zeventien nieuwe liedjes op. De titel 
van het album is afkomstig uit Colossenzen 
3:3. De nummers volgen de laatste dagen van 
Jezus. Zijn binnenkomst in Jeruzalem (‘Leve 
De Koning’), via de kruisiging (‘Hard Geslagen, 
Vastgenageld’) tot de opstanding (‘Opgestaan) 
en de mooie hoopvolle toekomst (‘Die 
Allermooiste Dag’) die komen gaat.

De groepsleden schreven zelf de meeste 
teksten en kregen voor een aantal 
medewerking van Matthijn Buwalda, Roeland 
Smith en Harold ten Cate. De meeste songs 
worden toepasselijk (voor Pasen) uitgevoerd in 
de bekende rustige popsound van Sela. Op het 
eind hebben ‘Aan De Koning Van De Eeuwen’ 
een mooie catchy klank en ‘Het Nieuwe Leven’ 
een steviger ritme. Weer een indrukwekkend 
product met prachtige muziek, die een brug 
slaat tussen jong en oud, kerken en gemeenten 
en tussen geboorte, dood en opstanding.

“Dit betreft een 
speciaal voor 

de Paasdagen 
opgenomen album.

Geschreven door:
Ben Scholten

8 | CD-Recensie
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Geschreven door:
Ineke NagtegaalConcert met The Mennonite 

Bethel College Choir

Op zondagavond 31 mei mogen we een 
bijzonder internationaal koor verwelkomen 
in onze kerk: het Bethel College Concert 
Choir uit de Verenigde Staten! Tijdens 
hun concerttour door Europa doen zij ook 
Ouddorp aan.

Met hun prachtige samenzang, inspirerende 
repertoire en enthousiaste uitstraling belooft 
het een indrukwekkend concert te worden. 
Het koor verblijft één nacht bij gastgezinnen 
in Ouddorp voordat zij hun reis vervolgen 
richting Amsterdam.

U bent van harte welkom om deze 
bijzondere avond mee te beleven — en neem 
gerust familie, vrienden of buren mee! De 
dienst begint om 18.30 uur.



Geschreven door:
Cor Joppe

Zondag 12 juli is de tweede collecte voor GOchurch. GOchurch 
is een multiculturele Christelijke geloofsgemeenschap op 
Goeree-Overflakkee waarin vluchtelingen, statushouders, andere 
nieuwkomers en hun kinderen samen met andere Nederlanders 
opgenomen worden in een betrokken sociaal netwerk.

“Samen bouwen aan 
geloof, vriendschap 
en hoop.

GOchurch op  
Goeree-Overflakkee

Wat doet GOchurch?
Elke maand wordt een interculturele 
samenkomst met aanbidding, 
bijbeloverdenking, vertaling en een maaltijd 
georganiseerd. Een plek van rust, verdieping 
en ontmoeting. De volgende bijeenkomsten 
zijn op 14 juni, 13 sept., 11 okt. van 15.00 tot 
17.30 in de Emmauskerk in Middelharnis

We bouwen bruggen tussen statushouders 
en lokale bewoners door middel van 
bezoeken, sportavonden, kledinguitgifte, 
inloophuis, hulp bij praktische vragen, meet 
& eat diners, samenwerkingsprojecten met 
o.a. vluchtelingenwerk, gemeente Goeree-
Overflakkee, Youth for Christ en nog veel 
meer.

Met kleine groepen, Bijbelstudies, kinderclubs 
en trainingen dagen we mensen uit om te 
groeien in geloof en hun talenten in te zetten, 
lokaal en intercultureel.

GOchurch is begonnen als pioniersplek 
van de PKN. Er is veel groei geweest. Nu 
is GOchurch zelfstandig en afhankelijk van 
giften. Er wordt samengewerkt binnen www.
ichthusalive.nl Veel Nederlandse vrijwilligers 
helpen mee. De GOchurch family.

Vanuit onze gemeente is Johan Akershoek 
betrokken bij GOchurch. Hij vertelt er graag 
meer over. 06-12173525 www.gochurch.nl

10 | GOchurch op Goeree-Overflakkee GO Church ©
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“Een sfeervolle dag 
vol ontmoeting, 
gezelligheid en 

verrassingen voor 
jong en oud.

Op zaterdag 11 juli bent u van harte welkom 
op de gezellige zomerfair rondom de kerk, 
van 09.00 tot 14.00 uur.

Een sfeervolle dag vol ontmoeting, 
gezelligheid en verrassingen voor jong 
en oud. Struin langs de vele kramen met 
tweedehands spullen en mooie brocante, 
ontdek leuke boeken, speelgoed, kleding en 
geniet van heerlijke gebakken vis. 

Aan de kinderen is ook gedacht en natuurlijk 
is er volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie of thee met een lekker stukje taart. 
Even samen zitten, bijpraten en genieten 
van de gezellige sfeer. Kortom: een warme 
en gezellige fair waar altijd iets te ontdekken 
valt. Kom gerust langs en laat u verrassen. We 
kijken ernaar uit u te ontmoeten!

U bent harte welkom op de 
Zomerfair!

11 juli
09.00 - 14.00 uur

Zomerfair

Zomerfair | 11

Geschreven door:
Ineke Nagtegaal



Gastgezinnen gezocht

Weet u het nog? In 2019 zijn onze jongeren 
Rivka, Mirjam en Anna samen met Cor, 
Gerlof en Annelies op zendingsreis geweest 
naar Indonesië.

Onze gemeente ondersteunde in die tijd 
o.a. een kinderproject en 8 theologie 
studenten. We mochten logeren bij lokale 
gemeenteleden, in de universiteit en een 
hotel. Deze zomer is er een tegenbezoek. 
Een uitwisselingreis met Indonesische 
jongeren die op rondreis zijn in Doopsgezind 
Nederland.

Zoals u al eerder in de Perspectief/Weekbrief 
heeft gelezen willen we als gemeente 
deze jongeren en hun begeleiders gastvrij 
ontvangen van zondagmiddag 2 augustus tot 
dinsdagmorgen 4 augustus.

Wilt u uw huis openstellen en gastgezin 
zijn voor 2 nachten? Neem contact op met 
Ineke Bakelaar of Annelies Snijders (annelies.
snijders@doopsgezindouddorp.nl)

Doet u mee?
	Ҍ We zoeken gastgezinnen voor 25-30 
personen dit is incl. de Indonesische en 
Nederlandse begeleiders

	Ҍ 2 nachten

	Ҍ Zondagmiddag 2 augustus tot 
dinsdagmorgen 4 augustus.

De naam van de reis is: YEI 2026 (Youth 
Exchange Indonesia

12 | Gastgezinnen gezocht

Geschreven door:
Cor Joppe

 

 
 

 

 

 
 

 

“Wilt u uw huis 
openstellen en 
gastgezin zijn voor 
2 nachten?

mailto:annelies.snijders%40doopsgezindouddorp.nl?subject=
mailto:annelies.snijders%40doopsgezindouddorp.nl?subject=


Praise: samen in de 
samendienst

Vorig jaar is de samenwerking tussen de 
GAAV Band en het Gospelkoor zo goed 
bevallen, dat we ook dit jaar weer de Praise 
samen doen tijdens de samendienst van juni. 

Het thema zal zijn: Samen. Niet alleen samen 
als mensen, maar vooral samen met en voor 
God. We hebben weer veel mooie liederen 
die dit goed verwoorden. Van het oude 
Opwekkingslied “Laat ons met elkander” en 
“Samen” van Elly en Rikkert tot “Laat ons 
samen één zijn” van Sela en “Allesomvattend” 
van Mozaiek Worship. Ook zullen jongeren 
met ons meespelen. Dit jaar willen we weer 
2 liedjes met de kinderen spelen en zingen. 
Iedereen die op de basisschool zit en mee wil 
spelen of zingen is welkom. De liedjes worden 
geoefend tijdens de kinderdiensten.

Geschreven door:
Petra Troost

 

 
 

 

 

 
 

 

“Niet alleen samen 
als mensen, maar 

vooral samen met 
en voor God.

Praise | 13

Wil je met ons meezingen, dan ben je van 
harte welkom op zondag 28 juni 2025 om 
11.00 uur in de kerk. We kijken er al naar uit 
om dit samen met elkaar te beleven tot eer 
van onze God.
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Op de CMERK in actie 
voor Oekraïne

Geschreven door:
Elma Posthuma

Het hele Hemelvaartsweekend werd in Amersfoort de Europese 
Conferentie/Konferenz van Europese doopsgezinden (Mennonieten) 
gehouden: CMERK. In de afkorting werden de letters van de Duitse en 
Franse naamgeving gecombineerd. Naast deelnemers vanuit onze gemeente 
(Cor, Edwin en Steven) waren Rini, Annelies en Elma er present met een 
stand op de infomarkt.

In de sfeervolle locatie van de Rijtuigenloods 
mochten we het project van het dopers 
erfgoedgraan presenteren – waar we 
rondom en naar aanleiding van ons 400jarig 
jubileum actief mee zijn geweest – én ons 
huidige zendingsproject: pionierskerk Ark 
in Kyiv, Oekraïne. Daarbij kregen we de 
unieke mogelijkheid om meel en boeken te 
verkopen, wat het enorme bedrag van bijna 
955 euro heeft opgeleverd voor de Ark!

Er waren ook deelnemers uit Albanië op de CMERK aanwezig.

“In de Rijtuigenloods 
mochten we het 
project van het 
dopers erfgoedgraan 
presenteren.
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Dit was niet het enige van de conferentie dat 
gericht was op Oekraïne. De doopsgezinde 
hulpwerkorganisaties uit de verschillende 
landen hebben zich verenigd in EMRO: 
European Mennonite Relief Organisation. 
Via EMRO kwamen hulpgoederen voor 
persoonlijke verzorging en hygiëne naar 
Amersfoort én grote lege plastic emmers met 
deksel. Die werden door vrijwilligers onder 
de conferentiegangers volgens een ingenieus 
logistiek systeem in hoog tempo gevuld. De 
laatste 120 emmers werden onder gezang 
van hand tot hand doorgegeven, om deze 
in de vrachtwagen te laden. Ds. Maxyme 
Oliferovski en zijn vrouw Anya uit Zaporidzja 
(vlakbij de frontlinie in Oost-Oekraïne) waren 
de laatste personen in deze menselijke 
ketting.

De vrachtwagen is verder met grote 
hoeveelheden ‘comforters’ gevuld: patchwork 
dekens die in veel doopsgezinde gemeenten 
gemaakt worden. De comforters van dit 
transport vanaf Amersfoort kwamen uit 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland 
en Noord-Ierland.

Deze acties in de naam van Jezus vormen 
nog maar een deel van wat er op de gehele 
conferentie gedeeld, beleefd en geleerd 
kon worden in de dagelijkse bijeenkomsten 
met zang, gebed, Bijbelgesprekken en 
overdenkingen en bij de workshops en 
excursies.

“De emmers werden in 
hoog tempo gevuld. 



Perspectief

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.

Kerkdiensten
Zondag 24 mei – Eerste Pinksterdag
09:30 uur	 Ds. G. Mink
18:30 uur	 Ds. N. de Boo
Maandag 25 mei – Tweede Pinksterdag
10:00 uur	 Br. M. Meijer
Zondag 31 mei
11:00 uur	 Br. A. van der Velde
	 Samendienst
18:30 uur	 Bethel Gospel Choir
Zondag 7 juni
09:30 uur	 Ds. D. Smink
18:30 uur	 Ds. J. Sparreboom
Zondag 14 juni
09:30 uur	 Ds. M.C. van den Eijkel
18:30 uur	 Br. J. Brunt
Zondag 21 juni
09:30 uur	 Ds. A. Snijders-Ruiten
18:30 uur	 Pastor H. van Dam
Zondag 28 juni
11:00 uur	 Praise Gospelkoor
18:30 uur	 Ds. O. Lohuis
Zondag 5 juli
09:30 uur	 Ds. T. Smink
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Ds. D. Mohn
	 Stranddienst
Zondag 12 juli
09:30 uur	 Ds. G. Mink
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Zr. A. Stigter

Zondag 19 juli
09:30 uur	 Zr. M. Wierenga
11:15 uur	 Pfarrerin A. Fuchs 
	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Br. M. Nap
Zondag 26 juli
09:30 uur	 Ds. A. Snijders
11:15 uur	 Pfarrerin A. Fuchs 
	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Ds. A. Snijders
Zondag 2 augustus
09:30 uur	 Br. T. Stortebeker
11:15 uur	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Ds. L. Krüger
Zondag 9 augustus
09:30 uur	 Ds. D. Hoekstra
11:15 uur	 Pfarrer H. Kuschel 
	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Br. H.J. ten Voorde
Zondag 16 august Pfarrer H. Kuschel us
09:30 uur	 Pastor H. van Dam
11:15 uur	 Pfarrer H. Kuschel
	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Ds. J. Smink
Zondag 23 augustus
09:30 uur	 Ds. E. de Jong
11:15 uur	 Pfarrer J. Weise 
	 Duitstalige kerkdienst
18:30 uur	 Ds. G.J.H. Vogel


