
 

Zondag 11-10-2020 
18e zondag na Trinitatis 

 
 

Weekbrief 

 
Ochtenddienst 09.30 uur 
Ds. K. van Wijngaarden 
“Kinderlijk eenvoudig” 

Opdragen Job Joppe en Vajèn de Vos 
 

Avonddienst 18.30 uur 
Ds. E.M. de Jong 

“Het goede leven” 
 
 
 
 
 
 

Van harte welkom in onze kerkdiensten! Aanmelden kan tot  
zaterdagmiddag 12.00 uur via onze website of onderstaande link. 

Vergeten aan te melden? Bel dan de coördinator Hans van Dam (06-27077366).  
Voor zowel de ochtend- als de avonddiensten is aanmelden verplicht, aangezien er 

per kerkdienst een limiet is van 30 bezoekers (exclusief medewerkers). 
klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan 

 
 

klik hier om live mee te kijken 
 
 
 
 
 
 

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl 

 

https://www.doopsgezindouddorp.nl/2020/06/11/kerkbezoek-vanaf-1-juli-a-s-toelichting/
https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Agenda 
Vandaag 11 oktober 
09.30 uur Ds. K. van Wijngaarden 
     Opdragen kinderen 
11.00 uur Jeugdzolder 
18.30 uur Ds. E.M. de Jong 
Maandag 12 oktober 
13.00 uur Gebedsgroep 
Dinsdag 13 oktober 
 

Woensdag 14 oktober 
19.00 uur Gebedsgroep 
Donderdag 15 oktober 
Vrijdag 16 oktober 
Zaterdag 17 oktober 
Zondag 18 oktober 
09.30 uur mw. Ds. S. vd Meulen 
11.00 uur Jeugdzolder 
18.30 uur Ds. D. Mohn 

 
Gebed gevraagd voor:  
 
Pastorale zorg - In de gemeente functioneert pastorale zorg onder verantwoor- 
delijkheid van onze dominee en de coördinator pastoraat. Heeft u behoefte om met 
een pastoraal bezoeker te spreken? Neem dan contact op met Anneke Akershoek 
via 06-22097622 of mail naar pastoraat@doopsgezindouddorp.nl  
 
Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met 
woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk 
van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort. 
 
Vandaag 11-10 - In de avonddienst preekt ds. E.M. de Jong, hij is voorganger van de 
kerkelijke tak van Seinpost te Slinge. 
 
Wandeling - Op zaterdag 24 oktober gaat er sportief gewandeld worden. Er zijn 
diverse routes uitgestippeld en iedereen kan meedoen. Zet u de datum alvast in de 
agenda? Er zijn 4 afstanden en er zijn routes geschikt voor scootmobiel, rolstoel en 
kinderwagen. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Kinderen tot 12 jaar, € 2,50. Vanaf 
12 jaar € 5,00. Het is nu al mogelijk u digitaal in te schrijven om mee te doen. Er kan 
gestart worden tussen 09.00 en 12.00 uur en uiterlijk 16.00 uur moet iedereen 
binnen zijn. Houdt u voor meer informatie de berichtgeving via de Weekbrief en op 
de Website in de gaten. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MmtRPu6tLUymG5_VoW8xeM3aoivGIyZCpHiaGnZAc0BUNFI2R01ZT1lQRzhNQ04wRUNRUkIzUDVLWS4u


Oliebollenactie - Naast het sportieve deel van die dag is er ook nog iets heel 
anders. 24 oktober worden er oliebollen gebakken en we hopen dat de afname 
enorm zal zijn! We staan voor de verkoop bij de kerk, op de parkeerplaats bij AH en 
verder kunnen er bestellingen geplaatst worden via het bestelformulier op de 
Website. Voor het afhalen van bestellingen kan gebruik gemaakt worden van de 
“drive-through” mogelijkheid. Doet u mee met de wandeling is het raadzaam de 
oliebollen vooraf te bestellen want tot 13.00 uur wordt er gebakken en daarna is 
het “op is op”. Volgt u voor de oliebollenactie eventuele verdere berichtgeving via 
de Weekbrief of op de Website. Het moge duidelijk zijn dat bij beide acties de 
regelgeving omtrent corona in acht worden genomen en u ook zelf hierin uw 
verantwoordelijkheid neemt. Wij willen u hiervoor alvast hartelijk bedanken! We 
hopen dat u enthousiast bent om met ons mee te doen en ook anderen enthousiast 
maakt!! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!  
De Activiteitencommissie 
 
Virtueel Israël bezoeken - J.L.zondag 4 oktober was in onze gemeente 
Israëlzondag. Ds van Wijngaarden had toen twee keer gepreekt waarin Israël in het 
middelpunt stond. Hij vertelde dat het de moeite waard is om het land te bezoeken. 
Omdat het in deze tijd niet mogelijk is, kun je ook het land virtueel bezoeken via 
deze link. Steden zoals Jeruzalem, Tel Aviv, Jaffa, Lod enz. zijn te bezichtigen 
vanachter de computer. 
 
Kerkdiensten bezoeken (per 05-10) - Voor een ieder die een kerkdienst wil 
bezoeken, is aanmelden verplicht. Per kerkdienst geldt er een limiet van 30 
bezoekers (exclusief medewerkers). Als het inschrijfformulier gesloten is, is het 
aantal toegestane personen bereikt. Het dragen van een mondkapje wordt 
geadviseerd. Wanneer u op uw aangewezen plaats zit, mag u het mondkapje af 
doen. Graag opnieuw op doen wanneer u de kerkzaal verlaat. U kunt zich maar voor 
één dienst per zondag aanmelden. Dit om zoveel mogelijk mensen de kans te geven 
een dienst te bezoeken. Klik hier voor meer informatie en aan te melden. 
 
Zondag 18 oktober - In een workshop tijdens de ledenvergadering van 26 
november 2018 hebben we met elkaar nagedacht over een vrouwelijke gastspreker 
op de kansel. De gemeente was in ruime meerderheid positief hierover. We zijn 
dankbaar te kunnen meedelen dat op zondagochtend 18 oktober mw. Ds. S.P. van 
der Meulen van de Doopsgezinde Gemeente Leiden bij ons voorgaat. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MmtRPu6tLUymG5_VoW8xeM3aoivGIyZCpHiaGnZAc0BUOFhDTzVCVVJQWVNDQkYxMVAwN1BOWE5BNy4u
https://www.youtube.com/c/RelaxingWALKER/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6
https://www.doopsgezindouddorp.nl/2020/06/11/kerkbezoek-vanaf-1-juli-a-s-toelichting/


Ochtenddienst 
 
Inleidend orgelspel 
 
Vredesgroet 
Wij wensen elkaar de vrede van God, 
Die vrede die ons verstand te boven gaat, 
Die vrede die ons bindt, die verschillen, religieuze en andere overtuigingen laat 
versmelten, 
De vrede van God, 
Die wensen wij elkaar, 
In Christus Jezus, het Licht dat in de wereld is gekomen. Amen 
 
Welkom 
 
Openingslied: NLB 136:1,3,12 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
Stil moment, votum en groet 
 
Uitleg opdragen kinderen 
 
Ouders en kinderen worden uitgenodigd naar voren te komen 
 
Belofte 
 
Zegenen van Job Joppe en Vajèn de Vos samen met hun ouders 
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Zingen: OPW 736 
In deze gemeente, Gods huisgezin, 
word je nu welkom geheten. 
Een heel nieuw leven, een mooi begin, 
je mag je geborgen weten. 
 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam, 
Hij is je helper bij dag en nacht. 
 
INSTRUMENTAAL 
 
Tussen de mensen hier, groot en klein 
mag jij je leven beginnen. 
Wij willen jouw broers en zussen zijn 
en veel van je houden - kom binnen. 
 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam, 
Hij is je helper bij dag en nacht. 
 
En komt er vreugde, verdriet of pijn, 
we willen er voor je zijn. 
 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam, 
Hij is je helper bij dag en ….. 
 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam, 
Hij is je helper bij dag en nacht. 
 
Welkom door het kinderwerk en aanbieden van de kinderbijbel 
 
Gebed 
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Schriftlezing: Markus 9:30-37  
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat                             
iemand dat te weten kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.                             
Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen                         
hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze begrepen deze                               
uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. 33 Ze kwamen in                         
Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg                         
aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist                         
over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij                                   
zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal                             
willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden                                 
neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n                                 
kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar                               
hem die mij gezonden heeft.’ 
 
Schriftlezing: Markus 10:13-16 
13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten                             
aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich                           
erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,                               
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie                                 
niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet                           
binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de                             
handen op te leggen. 
 
Zingen: OPW 740  
(Wenslied van Jaco en Dianne Joppe) 
Ik bid dat God jou zegent, jij lieve, kleine schat 
en dat Hij jou zal geven, de wensen van je hart. 
 
Ik bid dat God jou zegent, jij lieve, kleine schat 
en dat het ver zal rijken tot in jouw nageslacht. 
 
Want Hij is de Almachtige, de Schepper van ’t heelal. 
Hij maakte alles prachtig en jou bovenal. 
 
Want Hij is de Almachtige, de Schepper van ’t heelal. 
Hij maakte alles prachtig en jou bovenal. 
 
Ik bid dat God jou zegent, dat door jouw leven heen, 
je steeds weer zult ervaren: ‘God laat me niet alleen’. 
 
Verkondiging 
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Zingen: Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen (bundel Remco Hakkert) 
(Wenslied van Stefan en Erika de Vos) 
Ik leg de namen van mijn kind'ren in Uw handen. 
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar Schrift. 
Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden; 
ook niet als Satan ze straks als tarwe zift. 
 
Houdt Gij mijn kind'ren vast als ik ze los moet laten. 
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. 
Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan haten 
als zij niet in het schema van de wereld gaan. 
 
Ik vraag U niet, mijn kind'ren elk verdriet te sparen, 
maar wees Gij wél hun Troost als z' eenzaam zijn en bang. 
Wil, om Uws Naams wil, hen in Uw verbond bewaren, 
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte: (bij de in- en uitgang) 
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer Doopsgezinde Gemeente 
Ouddorp, NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.  
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, 
die in de hemelen is, verheerlijken.” 

 
Slotlied: Medley OPW 355 + 356 
Opwekking 355 vers 1 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- of tegenspoed. 
Uw liefde doet mij zingen. 
 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel, 
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, u bent mijn doel. 
 
Opwekking 356 (1e deel)  
Heer, ik wil U prijzen, 
'k hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
en ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 
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Opwekking 355 vers 2 2 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind, 
in voor of tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
 
Dit is mijn bestemming: 
dienen met verstand en met gevoel, 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Opwekking 356 (2e deel) 
Heer, ik wil U prijzen, 
'k hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
en ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 
 
Zegen 
Na de dienst kunt u bij het weggaan de ouders -op gepaste afstand- feliciteren 
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Avonddienst 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangspsalm: 103:1 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Psalm: 103:9 
Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Votum en groet 
 
Zingen: OPW 520:1 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  
OPW 520:2 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
OPW 520:3  
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Inleiding op de dienst 
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Zingen: OPW 595 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
  
OPW 595:B(1) 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
  
OPW 595:A2 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
  
OPW 595:B(2) 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
  
OPW 595:C(1) 
En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed.  
 
OPW 595:C(2) 
En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed. 
  
OPW 595:B(3) 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. 
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OPW 595:B(4) 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Avondgebed 
 
Schriftlezing: Romeinen 8:18-25 (NBV) 
 
Schriftlezing: Jesaja 43:15-19a (NBV) 
 
Zingen: NLB 314:1 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
  
NLB 314:3 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 834:1 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
  
NLB 834:2 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
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